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ÖNSÖZ: 
ABD, Dünya Ülkelerinin Bütün Kaynaklarının Pentagon'un İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmesi Stratejisini Geliştirmiştir 


Prof. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri adını verdiği meşhur eserinde yukarıda önsöze verdiğimiz başlıktaki görüşü dile getirir. 

Osmanlı Türkiyesi ile ABD arasındaki ilk temas Tunus, Cezayir ve Trablusgarp eyaletlerinin oluşturduğu Garp Ocakları-Osmanlı İmparatorluğu arasında 1795 tarihinde ilki imzalanan ABD kaynaklarında “Berberi Antlaşmaları” (Barbary Treaties) olarak anılan “Deniz Antlaşması'dır. Bu antlaşmalar yedi adet olup 5 Eylül 1795-24 Şubat 1824 tarihleri arasındaki dönemlerde imzalanmıştır. 

Bu antlaşmaların en önemli özelliklerinden biri asıl metinlerin Türkçe dilinde, bazılarında da Türkçenin yanında Arapça olmasıdır. Bu yönüyle Amerikan tarihinde ilk ve tek istisna durumundadır. 

Deniz Kurmay Albay Yılmaz Dalkanat'ın yaptığı çalışmalar gösteriyor ki ABD'nin “Iyv Lig” üniversitelerinden Yale Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi (Yale Law School) “Avalon Projesi”yle söz konusu antlaşmalar üzerinde akademik çalışmalar yürütmüştür. 

Garp Ocakları-Osmanlı İmparatorluğu ile ABD arasında akdedilen bu antlaşmaların orijinal dokümanları “Barbary Treaties” ismi altında ABD Devlet Arşivi'nde (USA Department of State) saklanmaktadır. 
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Prevezede (28 Eylül 1538) Haçlı donanmasını yenen Osmanlı-Türk İmparatorluğu, Garp Ocakları'nın yaptığı son antlaşmaya (24 Şubat 1824) kadar Akdeniz'i 300 yıl Türk gölü olarak kontrol etmiştir. 

ABD kuruluşundan itibaren denizlere egemen olmaya özel bir önem vermiştir. Dünya egemenliğinin yolunun denizlere hâkim olmaktan geçtiğini -ki ABD'nin kurucu aileleri İngiltereden Mayflauwer (1632) gemisi ile Boston sahillerine gelmişlerdir— iyi bilen ABD'nin kurucu babaları “Deniz Egemenliği”ne ayrı bir önem vermişlerdir. 

Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan tarafından sistematize edilen “Deniz Egemenlik Teorisi” ABD'nin küresel hegemonya hedefinin en stratejik dayanaklarından biridir. Bu bağlamda üç tarafı denizlerle çevrili, Yakındoğu, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ve dahi Rusya'ya karşı Karadenizden KONTROL ve KOMUTA üssü konumundaki Anadolu'nun/Türkiye'nin ABD'nin küresel stratejilerinde ne derece önemli yer tuttuğunu görebiliriz. Türkiye bu anlamda tabii bir üs konumundadır. 

Keza İngiltere ile Arjantin arasında gerçekleşen Falkland Adaları Savaşı (2 Nisan 1982-14 Haziran 1982) denizde güçlü olmanın milli menfaatlerin korunması için ne derece önemli olduğunu göstermesi bakımından iyi bir örnektir. İngiltere binlerce deniz mili mesafeden gelerek Arjantine 200 mil mesafede olan Falkland Adaları'na çıkarma yapmıştı. 

FETÖ şebekesinin en fazla niçin Türk Deniz Kuvvetleri'ni hedef aldığını anlayabiliyoruz. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, “Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur” demiş olup bu Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlere yönelik politik stratejisinin çıkış noktasını oluşturmuştur. 

Fatih Sultan Mehmet'in geliştirdiği Türk denizciliği yarım yüzyılda meyvesini vermiş, Akdeniz Türk gölü olmuştu. Ancak zamanla Osmanlı Devlet Sarayı'nı kuşatan “Enderuniler 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ve Enderun Zihniyeti” saraylı paşaları Kaptan-ı Derya yaptı. 
Bu devşirme ekâbirlerin Müslüman Türk denizcileri sevk ve idarede gösterdikleri kibir ve adaletsiz yönetim zaafları imparatorluğun sonunu getiren en önemli faktörlerden biridir... 
Osmanlı saray ve çevresine iltiması, adaletsizliği, rüşveti sokanlar Nikola Jargo'nun Osmanlı Tarihi'nde uzun uzun anlattığı gibi padişahların etrafını, özellikle 1550'lerden itibaren kuşatan, Türkçe bilmeyen ve/veya konuşmayan devşirme-dönme ekâbirlerdir. Bu bir zihniyettir. “Enderun Zihniyeti” Osmanlı-Türk İmparatorluğu'nda iktisattaki “azalan verim kanunu” gibi çalışmıştır. Başlangıçta kısa bir süre imparatorluğa olumlu katkıları olsa da, imparatorluğun yıkılmasında kurucu unsur Müslüman Türk (Enderunilerin tanımıyla idraksiz Türk) ile Enderuni yönetici ekâbirlerin çatışması en önemli unsurdur. 
Enderuni ekâbirler Türk toplumunda DUAL bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Arnold Toynbee bile bir makalesinde “devşirme sınıfın” Osmanlı devlet yönetimindeki olumsuz etkilerinden bahseder. 

Prof. Orhan Türkdoğan ve Prof. Halil İnalcık Osmanlı yönetici sınıfın “Türk kimliği”ni ve “Hanefi-Maturidi Sünni” İslam anlayışını bozduğunu ifade eder. 

Nihayet Prof. Ahmet Mumcu Osmanlı Devleti'nde Rüşvet adlı eserinde şu tespitte bulunuyor: “Osmanlı Devleti'nde de dönemine göre oldukça yeterli bürokratik, ekonomik ve hukuksal yapının 16. yüzyıldan itibaren bozulması ve modern siyasal kuramların dışında kalınması, ayrıca sürekli bir varoluş mücadelesi süreci içine girilmesi, RÜŞVET ve benzeri suçların görülmemiş derecede artmasına yol açmıştır. Öyle ki RÜŞVET-ÇİLİK ve buna bağlı olarak YOZLAŞMA toplumun alıştığı ve neredeyse OLMAZSA OLMAZ nitelemesiyle adlandırılacak bir genel anlayış doğurmasını ve bunun büyüyüp gürbüzleşmesini sağlamıştır.” 
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Ahmet Mumcu yukarıda zikrettiğimiz kitabında şöyle bir tespitte de bulunuyor: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılları Osmanlı mirasının en alt düzeyde etkili olduğu, ülküsel bir toplum biçimlendirme çabaları içinde geçti. Ama Türk Devleti'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra içine girdiği büyük bunalım sürüp gidiyor. Rüşvet de bu bozukluğun sonuçlarından biri olarak tarihsel yerini yeniden almış bulunuyor. Aslında hiçbir suç önlenemez ama, hiç olmazsa tehlike derecesi azaltılabilir. 
Türkiyede bu azaltmayı sağlayacak ekonomik, ahlaki ve toplumsal önlemlerin alınması, giderek bozulan değerler sistemi nedeniyle yerine getirilmesi son derece zor bir iş durumuna gelmektedir” 

Cumhuriyet Türkiyesi'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik-sosyal-dini-siyasi durumu tam anlamıyla kavrayabilmek için Osmanlı Türkiyesi'nin içine düştüğü trajik durumun sebeplerini çok iyi analiz etmeniz gerekir. 

Bu bağlamda Osmanlı Türkiyesi'nde “Bürokrasi” ve “İlmiye” (Ulema) aristokrasisinin 16. yüzyıldan itibaren aile kökenlerine iyi bakmak gerekir. 

Her iki kurum da birbirini besler şekilde yozlaşmış ve 1600'lü yıllardan itibaren, mesela başlangıçta ilmiye sınıfı degerli bireylerin omuzları üzerinde yükselirken, 17. yüzyılın sonlarından itibaren benzer ulema ailesi içine takılıp kalmış, iş 
6 ve 11 yaşındaki çocuklara müderrislik icazeti (rüus-u tedris) 
verilmeye kadar gelmiştir. Dahası şaibeli servet ve makamlar. 

Niçin biraz konu dışına çıkar gibi yaptım? Aslında konunun mihenk taşı burası. Türkiye 1820'den bugüne ister seküler gözüksün, ister yönetim içi-dışı gözüksün ABD merkezli “teolojik” kaynaklı bir yumuşak güç operasyonlarıyla karşı karşıyadır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde filizlenmeye başlayan Türkiye-ABD ilişkileri NATO ile beraber dönüşerek, Kore Savaşı'nda Mehmetçiğin yazdığı destanla gelişerek Türk-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Amerikan ittifakı, sadece askeri alanda değil, eğitim başta olmak üzere, yönetim, bankacılık, üniversiteler, teknik ve idari uzmanlar vb. derin ilişkiler ağını oluşturur. 

ABD, sağdan veya soldan eğilimlerinin rengi ne olursa olsun Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yöneten bütün siyasi iktidarları ve kadroları ile dini cemaat ve tarikatları sürekli güdüleme politikası uygulamıştır. Bu hususta Prof. Çetin Yetkin'in Karşı Devrim 1945-1950 isimli kitabı iyi bir başvuru kaynağıdır. 

2006 yılının Mayıs ayında Başkent Üniversitesi'nde “Uluslararası Türkiye'nin Paylaşım Projeleri” konulu sempozyum yapılmıştı. Bir oturumunda emekli büyükelçilerimizden Gündüz Aktan, NATO'nun milletlerarası güç gösterisine bir misal olarakeski Yugoslavya'nın parçalanması kararının, bu teşkilata üye ülkelerin 1976'da İstanbul toplantısında alındığını belirtmişti. 

Türk-Amerikan ilişkilerinde: 


e 1820'den günümüze Evanjelist misyonerlerin Türkiyedeki faaliyetleri anlaşılmadan 

e Evanjelist Rearmament/Manevi Cihazlanma Cemiyeti üzerinden tohumları ekilen Cemaat-Tarikat ilişkileri araştırılmadan (ki “Yeşil Kuşak” projesi bunun bir uzantısıdır, FETÖ ve benzeri yapılanmalar bunun ürünüdür) 

e Amerikan Barış Gönüllülerinin ülkemizdeki faaliyetleri ve sonraki siyasi, toplumsal, askeri gelişmelerin sebep-sonuç ilişkileri analiz edilmeden (ki PKK ve terör de bunun içindedir) 

e 1978 Washington Mutabakatı, 12 Eylül 1980 Kenan Evren darbesi ve 24 Ocak 1980 kararları sonrasında Türkiyedeki “Sivil Toplum Kuruluşları (NGO)/vakıflar sarmalındaki” “Sivil Örümceğin Ağr” ile gelişen seküler-dini, etnik istikrarsızlık sebep-sonuç ilişkileri çözümlenmeden (ki bunların hepsi Türk milletinde “BEKA” tartışmasını gündeme getirmiştir) Türk Amerikan ilişkileri sağlam bir zemine oturtulamaz. 
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Hadisenin ABD tarafından bakıldığında ise Amerika'nın Türkiye'ye yönelik “yumuşak güç seferberliği” ile karşılaşıyoruz. Bu politika ise doğrudan ABD'nin “BELİRLENMİŞ KADER” politikası ile örtüşen TEOLOJİK kökenli bir reelpolitik. 

Türkiyede Atatürk'ün “Laik devlet, Müslüman Türk milleti” temelindeki laiklik anlayışı, Atatürk'ün ölümünden sonra “deizm” denilen “dinsiz ama imanlı” bir kavrayışı yerleştirmeye çalışan aydınlar vasıtasıyla yıkılmıştır. 

“Din Allah ile kul arasındadır” diye özetlenen bu deist laiklik anlayışı, sosyal/içtimai yönü imha ederek, Türk insanının Atatürk'te ifadesini bulan laiklik kavrayışında “deist sapma'yı oluşturmuştur. Bu süreçte Arap-Selefi geleneğinden beslenen, ABD/Batı destekli “İslamcı” hareketler de “Liberal” formatlı siyasi-sosyal-ekonomik-kültürel yapılar içerisinde neşet edip gelişirken, günümüzdeki “Siyasal İslam”a kadar gelen bir eğilimin toplum katmanlarında yer edinmesine sebep olmuştur. Sonuç 
15 Temmuz 2016 isyanı. 

Bu sebeple şu çıkarımda bulunabiliriz: 

Türkiyedeki, Attilâ İlhan'ın ifadesiyle “Ceberut Laiklik” ile “Siyasal İslamcılık” aynı merkez tarafından inşa edilmiş, “tavşa- na kaç, tazıya tut” politikasıdır... 

Türkiye'nin OBJEKTİF meselesi, siyasetçisinin, aydınının, bürokrasisinin, ulemasının TEOLOJİ bilmemesi olup, bu durum Batı kaynaklı SÜBJEKTİF politikaların Türk milleti üzerinde sıkça uygulamaya konulmasına ve toplumun bu politikalardan aşırı etkilenmesine sebep olmaktadır. 


e Tekno-Poli: Sanal'ın Mesihe göbek bağı. Elitlerin ABD siyasası ve bürokrasisi üzerinden bütün dünya ile birlikte Türk milletine dayattığı adına Tekno-Maji/Büyü de diyebileceğimiz, neoliberal-Kabala formatlı “VERİ-İZM” adlı seküler 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bir senkretik/Bağdaştırılmış din, TEOKRASİ, şirket sosyalizmi seferi... New York Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Neil Postman'ın ifadesiyle: “Tekno-Poli, ABD düştü sıra dünyada.” 

Dünyanın en büyük beş tekno-poli şirketlerinden biri, Google'daki meşhur fütürist, “Elimizde bir fenerle karanlık bir ormanda yürüyenler gibiyiz” diyor, Thomas Frey. 

Thomas Freye göre, gerçek vizyon sahipleri “şimdi”nin üzerinde çalışarak, hayatın dinamik sistemlerine katılarak gelecekte olacakları etkileyebilecektir. Ona göre en büyük belirsizlikler: 


e Tabii sistemler 

e Teknoloji 

e Devlet 

e Ekonomi 

e Enerji 

e İnsan davranışları 


Bir işin rutini üzerine çalışanlar vizyoner olamaz. Sadece mevcut sistemi yürütebilir. Geleceğe hazırlanmak ise vizyonerlerin işidir. Frey, bugün enformasyonun sonsuz ama bilginin sınırlı olduğunu belirttikten sonra şu hususları dile getiriyor: 


e Küresel Bilgi Endüstrisi Merkezi'nce 1980-2008 yılları arasında enformasyon tükettik. 

e Günlük 12 saatlik bir ortalamayla senelik 2.6 oranında artış gösterdi. 

e İpi getirdiğimiz yenilikler göğüsleyecek. 


Öyleyse Türkiye'nin yarınları için her alandaki planları yeniden yapılandırmak gerekir, bunun için de her sektör AR-GE'ye öncelik vermeli. 
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Türk milletinin geleceğine, “GELECEK NE İSTER?” sorusunun cevabını doğru analiz ederek KURUMSAL DÜŞÜNCE-LER üretmek mecburiyetindeyiz. 

Aksi takdirde, devlet eliyle son 60 yılda solcu-ülkücümuhafazakâr gençleri neden biçtiğimizi anlayamayız. Hele hele devletimizin, bütün kılcal damarlarına mübarek dinimiz İslam kullanılarak FETÖ şebekesinin nasıl nüfuz ettiğini-ettirildiğini hiç anlayamayız. Bu filmin son bulduğunu düşünürsek de fena halde yanılırız. 

Nitekim ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun 
2019 yılı raporunda FETÖ'cüler şu şekilde tanımlanıyor: “Dini 
baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar.” 

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 17 Haziran 2019'da darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin mahkemesinde- ki duruşma esnasında öldü. Allah rahmet eylesin. 

Hasan el Benna (1906-1949). Müslüman Kardeşler/İhvan teşkilatının kurucusudur. 

Bu teşkilat, hilafetin kaldırılmasına cevap olarak 1928 yılında -ki bazı kaynaklarda 1926- Kahirede sosyal dayanışma derneği olarak kuruldu. 

Kuruluş gayesi, Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyarak kazandığı İstiklal Harbi ve Cumhuriyet Türkiyesi'ne bir meydan okuma olarak kurulmuştur... Arkasında İngiliz İstihbaratı vardır. 

Bu örgütün altı kurucusu Süveyş Kanalı'nda çalışan, İngilizlerin kampında kalan kişilerdi. Müslüman Kardeşler örgütünün destekçileri arasında Türkiyeden Yunanistan'a kaçan, Türklük aleyhine yazılar yazıp dergi çıkaran Şeyhülislam Mustafa Sabri adlı vatan haini de vardır. Mustafa Sabri ve Said-i Nursi/Kür- di 26 Eylül 1919 tarihli İkdam gazetesinde rahmetli Atatürk ve Türk İstiklal Harbi aleyhine ilan veren kişilerdir. 
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Mısır Başbakanı Nahhas Paşa İhvan-ı Müslim örgütüne karşıydı. Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi'ni Müslümanların kurtuluş umudu olarak görüyordu. 

Mısır milli şairi Ahmet Şevki ve benzerleri Mustafa Kemal Atatürk'ü “Türklerin Halit bin Velid'i” olarak şiirlerinde anlatmaktaydılar... 

12 Şubat 1949'da Hasan el Benna bir suikast sonucu öldü. 

Liderlik için Seyyit Kutup'un adı ön plana çıkmıştı. Kutup ise ABD'de yaşıyor ve İslamda Sosyal Adalet kitabını yazıyordu. 
Mısır'a dönerek Müslüman Kardeşler teşkilatının lider kadrosu arasında yer aldı. 

Benna ve Seyyit Kutup'un ortak özelliklerinden biri Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi hasılı Türk düşmanlığıdır. 

Müslüman Kardeşler Örgütü Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'a yönelik başarısız bir darbe teşebbüsünde bulundu... Seyyit Kutup idam edildi. Müslüman Kardeşler örgütü 
1947 yılının sonunda Mısır Başbakanı Nakruşi'yi öldürdüler. 
Enver Sedat'ı bunların eğittiği insanlar öldürmüş olup şiddet yanlısı eylemlerin hep arkasında olmuşlardır. Müslüman Kardeşler tam bir amalgam örgüt olmakla birlikte, Eşari-Selefi çizginin İslam anlayışında demokrasi karşıtı, seküler devlet karşıtı bir FETÖ benzeri yapılanmadır. Arap Baharı ile esen rüzgârın etkisiyle Hüsnü Mübarek devrildikten sonra gelen askerlerin izniyle seçime girmişlerdir. 

Mursi'nin seçilmesi için, ABD'de yaptığı bir konuşmada “R. 
T. Erdoğan'ı deliğe süpürmeyin, kullanın” diyen Cüneyt Zapsu -ki kendisi Türkiyedeki Kürtçülüğün önderlerinden bir ailenin mensubudur- ile merhum Erol Olçak Mısır'a gidip bir süre çalışmışlardı." 


1. Ahmet Takan, Yeniçağ, 19.06.2019 
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1960'lı yıllarda Türkiyedeki sosyalist-komünist rüzgârın “Sovyet tehdidine” dönüştüğü algısıyla, buna karşı MİT Müsteşarı Kurmay Albay Fuat Doğu -ki daha sonraki dönemlerde general rütbesine erişen oğlu bir hayli radikal sol çizgide olacaktır- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür'den yardım istedi. Seyyit Kutup'un İslamda Sosyal Adalet gibi kitapları ilk kez Türkçeye çevrilerek, Türkiye'de “Siyasal İslam”ın palazlanmasının önü açıldı. İslamcı-muhafazakâr cenahın düşünen ve kafa yoran gazetecilerinden olan Ömer Turan'ın 2019 yılında yayımlanan Osmanlıdan Günümüze Türkiyede Siyasal İslam adlı kitabında şu iki husus, mutlaka her vatansever Müslüman Türk insanının araştırması, sorgulaması gereken sual olarak öne çıkıyor: “Siyasal İslam'ın arkasında İngiltere ve ABD'nin rolü var mı?” “NATO'nun Türkiye üzerindeki faaliyetleri ve projeleri 27 Mayıs 1960 darbesi ile beraber yeni bir aşamaya geçer. Bu yeni aşamada İslamcılık bir NATO projesi olarak öne çıkartıldı m1?” 

Elbette bu soruların cevabı evet. Ancak dahası var. Bu projede Evanjelist “Moral Rearmament-Manevi Cihazlanma” Derneği, Komünizmle Mücadele Derneği”, hemen hemen her ilde, ilçede pıtrak gibi bitiveren “Güzelleştirme Derneği” ile Said-i Nursi/Kürdi hareketi ile Kasım Gülek'in Türkiye temsilcisi olduğu “Moon” tarikatı el ele birlikte “Yeşil Kuşak” ile Türkiye'yi ve İslam coğrafyasını kuşatıyorlardı. 

Kasım Gülek (1905-1996) “siyaset dünyamızda muamma bir isim” Gülek 60 yaşında şöhretinin doruğunda iken oldukça zengin bir ailenin 30 yaşındaki kızı Nilüfer Devrimel ile yaptı. 
Nilüfer hanımın ikinci evliliği idi ve bir kız, diğeri erkek iki çocukları olmuştu. 

Niçin Nilüfer Devrimel/Gülek Hanımefendi meselesine 
girdim? “Ortada bir de Nilüfer Gülek'in Beylikdüzü'ndeki 70 
dönümlük arazisini Fatih Üniversitesi'ne bağışladığı gerçeği 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var. Fethullah Gülenin 22 Ocak 1996'da Ankara Kocatepe Camisi'ndeki cenaze namazını kıldırması gerçekten Kasım Gülek'in vasiyeti miydi, yoksa bu Nilüfer Hanım'ın arzusun- dan ibaret miydi?... ABD'nin Yeşil Kuşak projesi kapsamında Kasım Gülek, Moon tarikatı, ABD Büyükelçisi Abramovitz, CIA'ci Graham Fuller'in Fethullah Gülen'le ilişkileri ve bu şer örgütünün dal budak salmasının ayrıntıları polisiye roman detayları gibi.? 

1960'lı yıllar ve sonrasında E Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür, Nurcular ve benzerleri Evanjelistler ile işbirliği ile Türkiye'de “Komünizmle Mücadele Derneği” ve “Manevi Cihazlanma Cemiyeti” vb. kurduruldu. Perde arkasında ise CIA vardı. 

Hasan el Bennanın damadı Said Ramazan, Nurcu lider Said-i Nursi ile buluşturuldu.? 

Soner'in verdiği bilgiye göre Hasan el Benna'nın gelini Berat Hanımda Türk asıllı. 

Gerek Mısır gerekse Türkiyedeki Müslüman Kardeşler E Almanya'daki CIA merkezi Münih'ten, ve “Münih'teki bir cami'den yönetilmeye başlandı. 

Türkiye'de sol vatanseverler, 6. Filo'yu protesto ederken, Türkiyedeki kimi Müslümanlar 6. Filo'yu kıble yapıp, namaz kıldılar. Hatta Necip Fazıl Büyük Doğu'da ABD'ye övgüler döşüyordu. 

Tıpkı diğer Arap-Müslüman ülkelerinde olduğu gibi 1960'ların ortalarından itibaren Yahudi-Hıristiyan ve sonra “Müslüman” olan Meryem Cemile üzerinden “Vatanseverlikmilliyetçilik ırkçılıktır, ümmetçilik-siyasal İslamcılık iyidir” söylemleri ile vatansever solun ve Türk milliyetçilerinin karşısına Müslüman Kardeşler-E. Gülen ve Said-i Nursi bariyerlerini “iç yeşil kuşak” olarak merdiven altlarından plazalara 


2. Ozan Sağdıç, Tarih dergisi, Şubat 2019, s. 26 
3. Soner Yalçın, Sözcü, 19.06.2019 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taşıyarak, yazılı ve görsel basın imparatoru yaptılar. Banka ve para sahibi yaptılar. 

Emperyalizm asla “binmeyeceği eşeğe torba asmaz” 

BOP'un “Ilımlı İslam” projesiyle iktidara taşınan Müslüman Kardeşler “buğday-ekmek-tekno-poli” merkezli “Arap Baharı”nın sona erdirilmesiyle Mısır'dan Suriye'ye, Tunus'tan Cezayir'e üst üste darbe yedi. 

Müslüman Kardeşler Örgütü'ne “dalgakıran” misyonunu yükleyenler, proje gereğince bir sonraki aşamaya geçerek, son yıllarda desteklerini tamamıyla çektiler. 

Hele Mursi'nin iktidarda olduğu kısa zaman diliminde Mısır Parlamentosu'na gelen ve bir Müslüman olarak hepimizi utandıracak malum sapkınlık kanunlarını -ki bunlardan biri eşleri ölen erkeklerin ölen eşleriyle cinsel ilişkiye girebilecekleri, çocuklarla evlenebilme-hatırladıkça 18 Haziran 2019 günü Mursi için 81 ilde sala verdirip kendisi de gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı ve bu profil Müslüman Türk milletinin nasıl “Ortadoğu bataklığı”na düşürülmek istendiği- nin trajikomik bir örneğidir. Böyle bir namaz hiçbir Türk şehidi için tertiplenmemiştir. 

Tempo dergisinin 31 Ağustos 2006 tarihli 978'inci sayısında yer alan Güçlü Özgan'a ait haber-röportajın başlığı “Bediüzzaman kehanetleri” idi. 

“Said Nursi'nin geleceğe dönük kehanetlerinin olduğu, bunları da ebcet hesabını kullanarak bulduğu, Nur Cemaati'nin dışarıda çokça konuşulmayan mevzuları, yıllardır cemaat içinde tartışılan bu konuyu Yeni Asya gazetesi yazarlarından Ali Ferşadoğlu ile konuştuk. Ferşadoğlu, bu kehanetlerin delillerini Risale-i Nur'larda görmenin mümkün olduğunu söylüyor” Güçlü Özgan'ın haber-röportajının takdimi böyle. 

Ferşadoğlu, yanlış anlaşılmalara yer vermemek adına, Said Nursi'nin bu özelliğinin cemaat dışında çok gerekmedikçe 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konuşulmadığını; ancak cemaatin kendi içinde düzenlediği sohbetlerde sık sık gündeme geldiğini söylüyor. 

Ferşadoğlu, Said Nursi'nin nasıl olup da gelecekle ilgili bu şaşırtıcı bilgileri verebildiğini şu sözlerle anlatıyor: 


“Bediüzzaman demek zaten zamanın en güzeli, zamanın eşsizi demektir. Bu unvanı da yaşadığı devrin âlimleri veriyorlar. Daha 14 yaşındayken bütün bilim dalları hakkında insanlarla tartışacak noktaya gelmiştir. Biz buna KES-Bİ -yani öğrenilen ilim- diyoruz. Bu kendisinde var. Birde VEHBİ yani Allah'ın kişiye bağışladığı ilim var. Bu, Allah'ın seçkin kullarına verdiği ilimdir. Bu da Bediüzzamanda var. 
Buna Kuranda LEDÜN İLMİ de deniyor. Ledün, CENABI HAKK'IN KATINDAN OLAN, METAFİZİĞE AİT OLAN anlamına geliyor. Said Nurside de bu ilmin olduğuna dair delililer var. Risalelerin birçok yerinde onun bu ilme sahip olduğunu gösteren deliller var. Bunlar insanın okuyarak ya da çalışarak öğrenebileceği konular değildir. Said Nursi bunları anlatırken, din ile fen ilimlerini birleştirmiştir. Bunu kendisi de söylüyor zaten...” 


Öncelikle “Ebcet” gerçekleşmiş olanın, “cifir” ise gerçekleşmesi muhtemel olanın “ilmi” olarak İslam'a sokulmuştur. Kökeni Panteizm ve Yahudi tasavvufu Kabala'dır. Ne “ilim” ne de “bilim” olup büyü ve hile sanatıdır. Ferşadoğlu'nun anlattıkları Said Nursi'ye ait olduğu söylenen, “Vehbi” ve “Ledün” ilmi tanımlaması daha çok Şia'nın ısrarla kullandığı bir Kurani olmayan bir anlayış olup, vardığı nokta tam manasıyla ŞİRK tir. 

Merak eden okuyucular Said Nursi, risalelerde yer alan şirklerle ilgili YouTube'da çok sayıda açıklamalı videolar var. 
Ya da benzer konularla ilgili ciddi araştırma kitapları var okuyabilirler. 
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Said Nursi'nin Risale-i Nur'unda 28. Lema'nın 3. Nüktesi “sinek bahsi” olarak geçer. Nursi'ye göre sinekler ne pis ne de kötüdür. Onlar küçük kuşçuklardır. “14 yaşında bütün fen bilimlerini yutmuş” olan Said Nursi'ye karşı Penn State Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında öğretim üyesi olan Stephan Schuster şöyle söylüyor: “Sinek vücudunda en fazla mikrop çeşitliliği, bacaklar ve kanatlarda bulunuyor. Bu durum, bakterilerin sinekleri uçak gibi kullandığını akla getiriyor. 

Bir başkası... Dün bugündür. Mayıs 2019'da, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir imam efendi. Müslüman Türk milletinin alınteriyle yaptırılan cami kürsüsünde, yine bu milletin vergilerinden aldığı maaşı cebine indirerek ahlak, izan ve şereften yoksun bir biçimde Türk İstiklal Harbi'ni küçümseyerek şunları söylemiş: 


“Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. 
Yunanlıları döktüler. Nerede döktüler? Hepsi yalan. Keşke o gün savaşı kaybetseydik. Belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik.” 


Anlaşıldı bu imam efendi Allah'tan korkmuyor ve babası ya da dedesi Fransız. Bunu anladık. Ancak Fransızların Antep'i işgal etmesi üzerine silahı omzuna alıp, topladığı 200 Müslüman Türk yiğidiyle Kilis yolunu kapatan ve “Düşman cesedimi çiğnemeden Antepe giremez” diye kükreyen Şahin Bey'in kemiklerinden utansaydın. 

Türkiye, Türk milleti PARA-DİN-TEKNOPOLİ üzerinden kotarılan şeytani bir SİYASET ile akıl sağlığı tsunamisi ile karşı karşıya. Sadece akıl sağlığı değil İslam imanı da tehdit ve saldırı altında. 
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GİRİŞ: 
ABD'nin “Belirlenmiş Kader” Politikasında “Yumuşak Güç” Seferberliği ve Türkiye 


Amerikan Barış Gönüllüleri Teşkilatı, Türkiye'deki faaliyetleri döneminde, dünyanın muhtelif ülkelerinde, toplam 72 ülkede faaliyet göstermişlerdir. 

Başta İngilizce öğretimi olmak üzere, tarım, sağlık ve toplumsal kalkınma alanlarında görev ifa eden Barış Gönüllüleri, gidilen ülkenin şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirilen muhtelif alanlarda faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Barış Gönüllüleri'nin gönderildikleri ülkelerin tamamı azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtalarındaki ülkelere ise Barış Gönüllüleri gönderilmemiştir. 

Bir başka husus, Soğuk Savaş döneminin şartları değerlendirildiğinde “Komünizm” tehdidi altında olduğu varsayılan ülkelere Barış Gönüllüsü gönderilmesinde öncelik verildiği görülüyor. 

Aslında Barış Gönüllüleri, Türkiye'de İkinci Dünya Savaşı ertesinde başlatılan ve komünizme karşı teşkilatlandırılan ABD'li Lutheren Papazı (Pastör) Dr. Frank Buchman'ın önderlik ettiği Evanjelist-İslamcı işbirliğinin sonucu “Moral Rearmament 
(MRA)” “Manevi Cihazlanma Cemiyeti” adıyla Türkiye'nin 67 
vilayetinde kurulan “DİN” formatlı yapılanmanın SEKÜLER ve İTHAL kadrolar versiyonuydu. 

“Din” veya “sekülerizm”. Yumuşak güç operasyonlarında şartlara göre kullanılıyordu. ABD Barış Gönüllüleri'nin 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ilk grubu, 27 Ağustos 1962 tarihinde yapılan ikili antlaşma doğrultusunda 6 Eylül 1962 tarihinde Başkent Ankara'ya gelmişlerdir. Halbuki 27 Ağustos 1962'de imzalanan antlaşma 
TBMMde 2 Nisan 1965'te onaylanmış ve Resmi Gazete'de 10 
Nisan 1965 tarihinde yayımlanmıştır. 

Çok tartışmalara sebep olan bu husus aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına aykırıdır. Faaliyetler hukuki bir dayanak olmadan yaklaşık üç yıl sürdürülmüştür. 

Sonraki yıllarda anlaşılan, Türkiye'nin arzusu dışında, ABD Hükümeti'nin siyasi planları gereği ülkemize gönderildikleri görülen Barış Gönüllüleri'nin, Türkiyede iki sebepten görevlendirildiğini ifade etmek mümkündür: 


e Türkiye'nin SSCB ile uzun bir sınırının olması ve komünizme karşı set oluşturmak. 

e ABD'nin “Yeni Dünya Düzeni” projesinde Türkiye'nin önemi. 


ABD; Barış Gönüllüleri projesinde muhtelif ülkelerde görev yapmış olan insanları devletin çeşitli kurumlarında istihdam etmiştir. Öyle ki bunun için kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 
Günümüzde dahi yürürlükte olan bu hukuki düzenleme doğrultusunda halen Dünyanın çeşitli ülkelerinde devam eden Amerikan Barış Gönüllüleri faaliyetlerinde görev ifa etmiş olan kişilerin Amerikan devlet kademelerinde görev yapmalarına imkân verilmektedir. 

Nitekim, Amerikan Barış Gönüllüsü olarak farklı ülkelerde görev yapmış olanlar Amerika'ya döndüklerinde başta dışişleri bakanlığı, milletlerarası teşkilatlar olmak üzere kamu kurumlarında veya üniversitelerde görev yapmış oldukları ülkelere dair kurulmuş kürsülerde, çalışmış oldukları görülüyor. 
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Mesela, ABD'nin Pakistan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Robert Finn, Türkiyede görev almış bir Barış Gönüllüsüdür. 

Yine Türk basınına yansıdığı için zikredelim. Eski CIA Başkanı David Howell Petraeus'un Aydın-Sultanhisar ilçesinde 1966-1967 yılları arasında “David Willy Van De Grift” müstehar ismiyle “Barış Gönüllüsü” olarak öğretmenlik yaptığı o dönemde öğrencisi olanlar tarafından ifade edilmektedir. 

Bugün anlaşılıyor ki Amerikan Barış Gönüllüleri projesi sadece bir “Toplum Mühendisliği” ile sınırlı değil. Barış Gönüllülerinin görev yaptıkları ülkelerden Amerika'ya döndükten sonraki faaliyetleri bu görüşümüzü doğrulamakta olup neredeyse “ömür boyu” süren bir, mesela “Türkiye Uzmanlığı”ndan söz edebiliriz. Söz konusu kişiler görev yaptıkları ülkelerle alakalı olarak Amerikada dolaylı çalışmalarını devam ettirmektedirler. 

Türkiye'de görev yapmış bazı Barış Gönüllüsü uzmanlar oldukça nitelikli çalışmalar yapmışlardır: Türkolog, Prof. Heath Lowry'nin Osmanlı Tarihi sahasında çok sayıda çalışması mevcuttur. 

Yine Türk insanını ve köylüsünü anlatan çeşitli kitaplar kaleme alan Sosyologlar ve Antropologlar vardır. 

Clâlin halka açıklanan -yayın yasağı kalkmış- raporlarında çok sayıda Barış Gönüllüsü'nün Türkiye'ye ait çalışmalarının olması, halâ bazı isimlerin tipekslenmiş/karartılmış olması bizim için sürpriz değil. 

Amerikan Barış Gönüllüleri'nin ilki 27 Ağustos 1962'de gelmiş, son Barış Gönüllüsü de Türkiyeden 1971'de Amerika'ya dönmüştür. Türkiyede görev yapanların büyük kısmı, yani toplam 1460 Barış Gönüllüsü'nün 9670'i eğitim alanında görev yapmıştır. İngilizce Öğretmeni ihtiyacı 1962-1970 yılları arasında bu kaynaktan karşılanmıştır. Ancak Barış Gönüllüsü öğretmenlerin pek çoğunun öğretmenlik formasyonunun olmaması o dönemde tartışmalara sebep olmuştur. 
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Günümüzde de Amerikan Barış Gönüllüleri projesi muhtelif adlar altında ve/veya taşeronlar vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 


e Amerikan Barış Gönüllüleri, halen doğrudan ABD vatandaşları tarafından bazı ülkelerde proje kapsamında yürütülmektedir. 

e Bazı ülkelerde tepkileri önlemek için, ABD hükümetlerinin Amerikan vatandaşlarından meydana gelen Barış Gönüllüleri görevlendirmek yerine, aynı gaye ile TAŞERON bir kısım seküler ve dini cemaat ve tarikatları ve/veya mensuplarını ya da benzer kaynaklar tarafından organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları (NGO) ve vakıflardan oluşan “PARALEL” yapıları kullandığı görülmektedir. 

Bu bağlamda doğrudan ABD vatandaşı Evanjelist misyonerler Türk insanı tarafından refüze edildiği ve tepki gördükleri için daha ziyade Güney Kore ve Japon veya Tayvanlı/Çinli Evanjelist Hıristiyanlar Türkiye'ye gönderilmektedir. Bunun tipik örneğini 1999 Marmara ve Van Depremi'nde yaşadık. 

e Dünyanın birçok ülkesinde temel eğitim dili İngilizce olan okullar açmak için söz konusu ülkelerdeki ABD destekli vakıflar veya bir başka Batı ülkesi üzerinden benzer şekilde okullar açmak. Sivil toplum teşkilatlarını bu yönde organize etmek, finanse etmek. Bu neviden okullarda, mesela Türkçe göstermelik “SEÇMELİ” ders olarak okutulmaktadır. Bunun en tipik örneği terör örgütü lideri olduğu artık aşikâr olan “Hizmet” harekâtı lideri E Gülen okullarıdır... Senelerce yurtdışındaki okullarda TÜRKÇE öğrettiklerini Müslüman Türk milletine pazarladılar ve siyasetçiler de bunu yıllarca seyrettiler, desteklediler. 

Bu noktada şu soruyu mutlaka sormak ve cevaplamak mecburiyetindeyiz. Evvelemirde Türkiyedeki etnik ve dini hadiselerin altından 1820'den bu tarafa niçin NATO'dan müttefik olduğumuz ABD'nin “yumuşak güç” diye tanımladığımız DİNİ 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ve SEKÜLER veya ikisi birden “YÖNETİM DIŞI” veya “YÖNE-TİM İÇİ” kurumları çıkıyor? 


Şöyle bir sıralama yapalım: 


e Evanjelist Misyonerler. Dini ve Yönetim Dışı Yumuşak Güç: 1820'de Evanjelist Misyonerler İzmire ayak basıyor... 
Rum, Ermeni isyanları ve nihayet 1915 Ermeni hadiselerinin önderlerinin çoğu Protestanlaştırılmış-Evanjelist Hıristiyan Ermeniler. Robert Kolej adeta istihbarat merkezi ve Bulgaristan Devleti'nin kurucu babalarının neredeyse tamamı bu okulda eğitim ve öğretim görmüşler... Nihayetinde Osmanlı Türkiyesi'nde tam anlamıyla yüzlerce misyoner okulu ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin kurucu lideri Atatürk bu okulların birkaçı hariç hepsini kapatıyor. 

e Manevi Cihazlanma/Rearmament. Yarı Yönetim Dışı ve Dini Yumuşak Güç-Komünizme Karşı Yeşil Kuşak: Bu yumuşak güç cemiyetinin içinde, şu veya bu şekilde Türkiye'deki muhtelif renklerin hepsi var. Masonlar var. İslamcılar var. 
Tarikat ve İslami cemiyetlerden bazıları var. Tarikat şeyhi var ve nihayet sosyalist var. Solcu var sağcı var. Türkiye'nin 67 vilayetinde teşkilatlanmış bir “insan devşirme” merkezi adeta... 
FETÖ'nün kuluçka dönemi burası. 

Nitekim ODTÜ Türkiye'nin iyi üniversitelerinden biri olarak bilinir. Kurucusu Amerikalılar ve Türkiyedeki Amerikan karşıtlığının da adeta merkez üssü durumundaydı. ABD büyükelçisinin otomobili bu üniversitemizde yakıldı. Türkiyedeki Marksist sol ve terör hareketlerinin, bir dönem komuta merkezi gibiydi. Marksist-Sosyalist rengin her tonu bu üniversitede öncelikle yeşermekteydi. 

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın şu mealde bir sözü aklıma geldi: “Biz Türkiye'deki sosyalist-komünist faaliyetlerinin 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arkasında Sovyetleri arıyorduk ama sonra gördük ki Amerikalılar, Batılılar var.” 

e Barış Gönüllüleri: Seküler Tabanlı ve Yönetim İçi Yumuşak Güç Seferberliği. Cumhuriyet Türkiyesi'ni idare eden siyasetçilerden bazıları “İstersek bu ülkeye komünizmi de biz getiririz” mealinde sözler sarf etmişlerdi. Ama Yalta'da paylaşılan dünyada Türkiye ABD-Batı Bloku'na bırakılmıştı ve istesek de komünizmi asla getirme imkânımız yokmuş. 

Bunu anlatmıştık ama çok geç... 

“Komünizm tehdidi” sebebiyle, Türkiyede “solcu”-“sağcı” kutuplaşmaları ve “anti-Amerikancı” eylemlerin kanlı bir iç çatışmaya dönüşmesi... Binlerce yetişmiş, yetişmekte olan genç fidan gençlerimizin soldan ve sağdan hayatını kaybetmesi -ki hepsine Allah rahmet eylesin- Barış Gönüllüleri'nin Türkiyeden ayrılmalarının ardından “12 Mart 1971 Muhtırasr... Kendi gençleriyle, geleceğiyle kavga ettirilen bir devlet ve ordusu... Darağaçları... Zindanlar... 

Müslüman Türk Milleti'nin çocukları muazzam bir ortak paydaya rağmen niçin ayrışıyor? Demokrasi dışı olaylardan, suikastlardan, ekonomik sıkıntılardan. “Şeyh İslam”ından perişan olmuş bir millet tam anlamıyla epistemik çöküş yaşıyor. 
Eğitim ve bilim, hür düşünce... Düzinelerce sayabileceğimiz hususlar nasıl oldu da bu hallere düştü? 

Hangi kafa Din Dersi'ni iki saate çıkarmak adına embriyo üzerinden Allah'ın kudretini Müslüman Türk çocuğuna öğreteceğimiz Biyoloji dersini bir saate indirdi? Kaldı ki gelecek 30 yıl Genetik ve Biyoteknoloji çağı olacakken. 

İman ve amelinin yanına aklı koyamaz hale nasıl geldik? 
Devlet yönetiminde akıl nerede? Liberal-Türk Milliyetçisi-Sosyal Demokrat-Muhafazakâr tanımlara uygun ENTELEKTÜEL 
BİRİKİM, 12 Eylül 1980 Kenan Evren Darbesi ve 24 Ocak 1980 
kararlarıyla nasıl yok oldu? 
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12 Mart 1971-12 Eylül 1980-28 Şubat Post-Modern Darbesi-15 Temmuz 2016 isyanı... Bu arada Türk Devleti'nin yegâne teminatı Türk Ordusu'na yönelik Ergenekon, Balyoz ve bilmem ne operasyonları... 

1966 yılında İngilizce Öğretmeni Hasan Kıyafet'in sözüm 
ona Karadenizde düşürdüğü ABD uçağının intikamı, 24 Kasım 
2015 tarihinde Rus uçağı düşürülerek mi alındı? 

e Sivil Toplum Kuruluşları- Vakıflar. Hem Seküler Hem Dini Tabanlı Yönetim Dışı Yumuşak Güç Seferberliği. Türkiye'yi ve Türk Milleti'ni en fazla hırpalayan, toplum katmanlarına en ziyade nüfuz eden ve halen Cumhuriyet Türkiyesi'nin bütün milli kurumlarına sızmış olan DİNİ ve ETNİK tabanlı, hem seküler hem dini cenahtan yumuşak güç seferberliği budur diyebiliriz. 

Gerçek anlamda “SİVİL ÖRÜMCEĞİN AĞI” Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eder noktadadır. Türkiye, Batı'nın TA-RİHİ/COĞRAFİ-DİNİ-EKONOMİK “Rekonkista” politikasına, içerdeki, Attilâ İlhan'ın “Türkiye'nin yüzde 10 hain kontenjanı vardır” dediği ama dini-ama seküler kesimler tarafından bu noktaya getirildi. 

FETÖ buradadır. Bebek katili Abdullah Öcalan buradadır. 
PKK/PYD-YPG ve IŞİD/DEAŞ başta olmak üzere “Ekonomik Tetikçiler”, “Toplum Mühendisleri”, vatansız ve milletsiz sözde “Ümmet” diyen Hz. Muhammed'siz İslam tezgâhtarları, İslam'ı “Gnostik İslam”a dönüştürüp SENKRETİK/Bağdaştırılmış “TEK DİN” projesinde, “İbrahimi Dinler” yani “Dinlerarası Diyalog” yani “Kabala” inancında yok etmek isteyenler... Hepsi aynı terzinin farklı kumaştan Libasları. 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa ile devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü TEZ-ANTİ TEZ olarak “pazara” sürenler de buradadır. Türk milletini şeref ve haysiyeti saydığı dini İslam üzerinden vurmak isteyen “Enderuni Zihniyet” de buradadır. Ortak paydaları Türk düşmanlığıdır. 
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Sayfalar dolusu yazılabilir ama maksadı Arif olan zatenanlar... 

e Tekno-Poli: Sanal'ın Mesihe Göbek Bağı. Gelecek 25 yılda insanlığı son 2500 yıldan daha fazla değiştirecek “VERİ-İZM” adlı yeni bir Post-Apokaliptik seküler/Kabalist DİN. 

Hem dini hem dindışı ama kesinlikle yönetim-devlet dışı. 
Hatta devletler üstü. Diğer taraftan bizi bizden daha iyi anlıyor. 
İnsanların önyargıları muhakemesini etkilemiyor. 

Bir zamanlar Katolik Kilisesi ve KGB bizi bizden daha iyi biliyor deniyordu... Günümüzde ise TEOKRATİK GÜÇ Tekno- poli devlerine teslim edilecek: 


» Google/Alphabet 
* Facebook 

e Amozon 

e Apple 

e Microsoft 


> U D) e 


Silikon Vadisi “Peygamberleri”, “Algoritmalar”, “Verilerin otoritesi” Seküler yeni dinin meşrulaştırıcıları. 

İşte tam bu noktada üzerinde her Türk insanının düşünmesi gereken husus veya soru: Türkiye, ABD politikalarından neden bu kadar hızlı bir biçimde etkileniyor? 

Cumhuriyet Türkiyesi'nde, Atatürk hariç, önde gelen siyasi liderlerin hepsinin yolu şöyle veya böyle bir biçimde ABD ile yolları kesişiyor... İnönü, Prof. Çetin Yetkin Karşı Devrim 1945-1950'de hikâyeyi belgeleriyle anlatıyor. Menderes, Demirel, Ecevit, Özal ve Erdoğan... Ancak hepsinin ortak noktası da bilahare ABD'nin politikalarıyla ters düşmek oluyor. Bunlar ve diğer bazı siyasetçilerin: 

Neden yolları kesişti? 

Niçin ters düştüler? 

ABD'nin “Belirlenmiş Kader” politikaları ile Türkiye'nin milli güvenliği zıt yönlerde olmayı mı gerektiriyor? 
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BİRİNCİ BÖLÜM 


A. ABD'NİN 1820'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'YE 
YÖNELİK “YUMUŞAK GÜÇ” OPERASYONLARI 


1. Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemine Türkiye?de Evanjelistler ve Din-Para-Siyaset Üçgeni 


Türkiye-ABD ilişkileri Tunus, Cezayir ve Trablusgarp eyaletlerinin oluşturduğu GARP OCAKLARI arasında imzalanan yedi adet Barış ve Dostluk Antlaşması'nın imzalanması ile başlamıştır. 

Yaklaşık 300 yıl tam manasıyla bir Türk Gölü olan Akdenizdeki Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyeti daha 200 yıl önce Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından peşin peşin kabul ediliyordu. 

“Osmanlı İmparatorluğu-Garp Ocakları ile ABDA rasında- ki Deniz Antlaşmaları”! 1795-1824 yılları arasında imzalanan yedi adet antlaşmadan oluşmakta olup, antlaşmalarda Türkçe ve Arapça kullanılmıştır. Bu antlaşmalar, bugüne kadar bilinen, İngilizce dilinde yapılmamış, ABD tarihinin tek örneğidir. 

Antlaşmalar Türkçe veya Arapça hazırlandıktan sonra İngilizceye çevrilmişlerdi. Söz konusu yedi antlaşma, ABD tarihinde “Barbary Treaties” başlığı altında toplanmıştır. 

ABD ile diplomatik ilişkilerin ise 1830 yılında hayata geçirildiği görülüyor. Ancak 1820 yılında Evanjelist Misyonerler çoktan İzmir'dedir. 


4. Yılmaz Dalkanat, Osmanlı İmparatorluğu Garp Ocakları ile ABD Arasındaki Deniz 
Antlaşmaları, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019 
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Türk-Amerikan ilişkileri tarihine baktığımızda, Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine, ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç ana başlıkta toplayabileceğimiz “YUMUŞAK GÜÇ” harekâtını uyguladığını görürüz. Bunlar: 


1. 1820-1922 Protestan-Evanjelist misyoner faaliyetleri. 
ABCFM misyonerleri, özgün gayeleri olan dinsizleri ve Müslümanları Protestanlaştırmak hedefinin “olmayacak duaya âmin demek” olduğunu ilk on yıl içinde anladılar ve kendileri açısından gerçekçi bir politika değişikliği ile Osmanlı Türkiye'si bünyesindeki yerli Hıristiyan tebaya yöneldiler. 

Bunlar arasında da en çok umut vadeden Ermeniler üzerinde yoğunlaştılar. Protestan misyonerlerin ve genel olarak Batılıların bir diğer stratejik hedefi de Türk İmparatorluğu bünyesindeki azınlıkları ya da milli toplulukları Türklerin “Pençe-i Kahrı”ndan kurtarmaktı. Bu iki gaye bir arada, misyoner faaliyetlerinin görünürdeki retoriğini oluşturuyor ve 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk yıllarında Ermeniler ve Bulgarlar üzerinde deneme alanı bulunuyordu.” 

Nitekim Osmanlı Türkiyesi'ne karşı son derece olumsuz yaklaşımlarıyla tanınan ABD Başkanı Theodore Roosevelt (1901-1909) 1912'de Bulgaristan için şöyle demekteydi: “Yüzyılın son üçte birinde hiç bir başka millet Bulgaristan kadar hızlı ve büyük mesafe kat etmemiştir.” 

ABD yönetimi, bağımsızlığını kazanan Bulgaristan'ın ilk anayasasını, İstanbul'daki konsolosları Eugene Schuyler eliyle 


hazırlayacak kadar bu yeni Bulgaristan devletine sempatiyle bakmaktaydılar.? 


5. Uygur Kocabaşoğlu, Yoktur Zulme Rızamız, Phoenix Yayınevi, Ankara 2004, s. 222-223 
6. The Samokov American Schools, Boston, Mass, 1924, s. 5 

7. James A.Field Jr. “Trade Skills and Sympathy: The First Century and A Half of Commerce with the Near East”, The Annals of the American Academy of Political and 
Social Soienoes, Vol. 401, May 1972, s. 7 
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ABD'liler, “Bulgar devlet adamlarının yetiştiği yer Robert Kolej ise, bu milletin moral önderlerinin yetiştiği yerde Samokov daki misyoner okullarıdır” diyorlar.? 

İlerleyen sayfalarda Protestan-Evanjelist misyonerler meselesini detaylı olarak ele alacağız. Cumhuriyet Türkiyesi'nde bu yapının daha ziyade yerli unsurların öne çıktığı Rearmament/ Manevi Cihazlanma işbirliği ile devam ettiği görülüyor. Detaylarıyla ele alacağız. 

2. Amerikan Barış Gönüllüleri (1962-1970) Amerikan Barış Gönüllüleri (U.S. Peace Corps) Türkiye-ABD arasında imzalanan ikili anlaşma mucibince Türkiye'ye gönderilmişlerdir. 
Amerikalı Barış Gönüllüleri'ne Türk Mevzuatı'nda yer alan bir kısım vergi resim ve harçlar hususunda birtakım ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu durum başta Anayasa'ya aykırılık tartışmaları olmak üzere özellikle sol milliyetçi ve sağ milliyetçi aydınlar tarafından sert bir şekilde tenkit edilmiştir. 

Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırı ve katliamlarının zirve yaptığı bu dönemde ABD'nin Türkiye'ye karşı son derece olumsuz tutumu ve ABD Başkanı Johnson'un meşhur mektubu gibi olaylar, Barış Gönüllülerinin Türkiye'deki faaliyetlerinin kısa sürmesine sebep oldu. Türkiye ilk defa 1966'da ülkemize gelecek Barış Gönüllüleri'nin sayısını sınırlandırdı. Bu hususu tekrar ele alacağız. 

3. Vakıflar ve NGO'lar/Sivil Toplum Kuruluşları (1971'den günümüze). Türkiyedeki Amerikan Barış Gönüllüleri'nin faaliyetleri 1970'te durduruldu. Ancak bir kısmının kökleri daha önceki tarihlere dayanan ABD destekli “Vakıflar” ve çok yaygın olarak Türkiyede hemen her alanda pıtrak gibi çoğalan NGO'lar/Sivil Toplum Teşkilatları, Mustafa Yıldırım'ın “Sivil Örümceğin Ağında” kitabında çok detaylı bir şekilde anlattığı 


8. The Samokov Amerikan Schools, s. 9 


-37- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


gibi, Türkiye'yi tam anlamıyla örümcek ağı gibi sarmıştır. Bilahare bu hususu detaylı bir biçimde ele alacağız. 


1.1 Osmanlı Türkiyesi'nde Misyonerler 


Anadolu'da faaliyet göstermeye başlayan ilk misyoner grubu 
1220 yılında İstanbul'a gelen Saint François tarikatına mensup 
olan Fransisken rahiplerinden Katolik Kapusenler olmuştur. 
Osmanlı mülküne giren ikinci grup Katolik Dominiken misyonerleridir.” 

Osmanlı Türkiyesi'nde faaliyet gösteren bir diğer misyoner grubu da 1500'lü yıllarda Katolik mezhebinin bir alt kolu olan Cizvitlerdir. Bunlardan 300 sene sonra ABD'li ve İngiliz Protestan misyonerler Osmanlı Türkiyesi topraklarına ayak basmıştır. 

Protestan misyonerler ve bağlı oldukları teşkilatları zamanla misyonerliği MİSYOLOJİ adı ile bir bilim dalına dönüştürmüşlerdir. İngiltere ve ABD'deki misyoner teşkilatları daha önceki misyonerlere biyografilerini yazdırmış ve karşılaştıkları meseleler ve çözümleri yeni nesil misyonerlere aktarmışlardır. 

Öyle ki misyonerlik, 1646'da İngiltere'de, 1662 yılında ise Vatikan'da bir bakanlığa dönüştürülmüştür. 

Esasen burada, ABD'nin “Yumuşak Güç” unsurlarından Protestan-Evanjelist misyonerlerin 1820'den itibaren, 2016'da tutuklanan ve Ekim 2018'de tahliye edilen İzmir'deki “Diriliş” Kilisesi Pastörü Rahip Brunsona kadar ki 200 yıllık süreçte “Anadolu'daki Brunson'lara” ve Evanjelist misyonerlere yakından bakmaya çalışacağız. 

ABD'li Evanjelist Rahip Brunson casusluk faaliyetlerinden dolayı İzmir'de tutuklandıktan sonra Türk-Amerikan ilişkileri 


9. Metin Hülagü, “Ermeni Meselesinin Oluşumunda Misyonerlerin Yeri”, 'Türk Ermeni 
İlişkileri Sempozyumu'nda Sunduğu Bildiri, Haziran 2007 


-38- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


tam bir siyasi krize, bilahare 2018 yılının ortalarına doğru finansal saldırıya dönüştü. 

ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Evanjelist Mike Pence, Türkiye'yi bütün diplomatik kuralları ve üslubu çöp tenekesine atarak NATO müttefiki ortaklarını tehdit ettiler. 

Bir kez daha gördük ki Türkiye ABD için “stratejik ortak” olmadığı gibi çok kolay vazgeçilebilecek bir “Eksen Ülkesi” idi. 

Rahip Brunson, Protestan, Püriten, Evanjelist, Siyonist Hıristiyanlar için çok kutsal olan Ege Bölgesi'ndeki yedi “İnayet Dönemi” 
kilisesindenbiri olan “Diriliş Kilisesi” pastörüydü ve Türkiyede 25 
yıldır yaşıyor, Türk Milleti'nin ekmeğini yiyor, suyunu içiyordu. 

Ama “yemek yediği çanağa pislemek”ten geri durmamıştı. 

Misyoner faaliyetlerinin altın çağı 19. yy olmuştur. Bu çağın yıldızları ise Protestan Hıristiyan misyoner teşkilatlarıydı. 

20. yüzılın başında, dünya çapındaki Protestan misyoner teşkilatlanması içinde İngiltereden sonra ikinci sırada olan ABD, daha sonra bu alanda birinciliği İngiltere'nin elinden aldı." 

Osmanlı Türkiyesi'ne güzel İzmir'den karaya çıkan ilk ABD'li Protestan-Evanjelist misyonerler Boston'dan gemiyle yola çıkan Plinny Fisk ve Levy Parsons idi. Tarih 15 Ocak 1820'yi gösteriyordu ve hedef “Küçük Asya” ve hinterlandıydı. 

1880'li yılların sonunda ABD'li misyoner teşkilatlarının sayısı 23, bu teşkilatlarda çalışan misyoner sayısı da 2003 iken bir yılda harcadıkları para miktarı 3.5 milyon dolar idi." 

Amerikalı Protestan-Evanjelist misyoner teşkilatlarının en güçlülerinden biri, American Bord of Commissioners For Foreing Missions (ABCFM) adlı teşkilattır. 15 Ocak 1820'de İzmir'de karaya çıkan Plinny Fisk ve Levy Parsons bu örgüte bağlı misyonerlerdi. 


10. Alfred David Mason, “Outlines of Missionary History” George H. Doran Co. New 
York, 1912, s. 326 
11. ABCFM, Almanac 1888, Boston, 1888, s. 34 
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Bu iki öncü Evanjelist misyoner İzmir ve Filistin'de yaptıkları araştırmalar sonunda, Osmanlı Türkiyesi topraklarındaki faaliyetleri için Malta'da bir matbaa kurmaya karar verdiler. 

Maltadaki matbaa ABCFM misyoneri Daniel Temple ve matbaa ustası Homan Hallock tarafından Temmuz 1822'de faaliyete geçirildi. 

Bu matbaada basılan kitap ve broşürlerin dağılımına bakıldığında iki ana grupta toplandığı anlaşılıyor: 


a. Her neviden Protestan-Evanjelist dini tanıtım ve propaganda kaynak ve dokümanlarını basmak, dağıtmak. 

b. Eğitim faaliyetlerinin ihtiyacı olan her çeşit basılı malzemeleri hazırlamak özellikle 1824'ten itibaren Evanjelist eğitim faaliyetlerinin hızla arttığı görülüyor. 


Maltadaki matbaanın yönetimi 1830 yılında tamamen ABCFM Türkiye Misyonu'nun kontrolüne verilmiştir. Birinci derece yetkili misyoner William Goodell'dir. Ermeni harfli ilk Türkçe İncil (Ahd-i Cedid) aynı yıl basılmıştır. ? 

Diğer taraftan misyoner William Goodell 1831 yılında İmparatorluğun Başşehri İstanbul'da eğitim faaliyetlerini başlatmıştır. 

İzmire ayak bastıktan sonra Osmanlı Türkiye'sini adeta karış karış dolaşan Evanjelist misyonerler, ana hedef kitlenin öncelikle Ermeni teba ve Rum teba olduğunu yedi sekiz yıllık bir süre içinde anlamışlardı. 

Malta'daki matbaanın yaklaşık on yıllık faaliyeti süresince 
21 milyon sayfa olmak üzere toplam 350 bin adetlik muhtelif 
kitap ve broşür basılmıştır." 

1833 yılında Malta'daki matbaanın bir kısmı Arapça basım 
yapmak için Beyrut'a, bir kısmı da İzmire taşındı. 
12.'Iwenty-First Annual Report of the ABCFM, Boston Ekim 1830, s.46 


13. Report of ABCFM on Presented to the Thirty-Second Annual Meeting, Boston, 
Crocher and Brewster, 1841, s. 155 
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Neden İstanbul değil de İzmir tercih edilmişti? 

Bu tercihte dönemin İstanbuldaki ABD Konsolosu Mr. 
Offley'in ikazlarının etkili olduğu anlaşılıyor. 

Konsolos Babiâli'nin (Hükümet'in) İstanbul'da yapılacak yayıncılık faaliyetlerine sık sık müdahale edebileceğini, doğrudan Osmanlı padişahından izin alınmadan (Ferman-ı Âli) kurulacak bir matbaaya yapılacak bir müdahaleye de kendisinin karışamayacağına dikkat çekiyor ve İstanbul'daki Fransız matbaası- nın da sadece gazete basabildiğini ifade ediyordu."* 

Diğer taraftan ABD hükümeti ile Osmanlı Hükümeti (Babıâli) arasındaki ilişkiler de giderek ivme kazanmıştı. Nihayet, 1830 tarihli “Ticaret ve Seyr-ü Sefain Anlaşması” ile ABD, “en fazla müsaadeye mazhar ülke” statüsüne kavuşmuştur. 

Bu durum İngiltere'yi çok rahatsız etmişti... Sonrası, İngiltere Osmanlı Türkiyesi'ni yıkıma götürecek “1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Anlaşması” ile rövanşı almıştı. 

ABD-Boston merkezli ABCFM 20. yüzyılın başında Osmanlı Türkiyesi'nde iyice kök salmıştı. 162 kadrolu, görünürdeki misyonerleri, 929 kişilik Osmanlı Türkiyesi vatandaşı devşirilmiş elemanı, teşkilatlandırdığı 127 Protestan/Evanjelist Kilisesi, 13 binden fazla kişiden oluşan Protestan/Evanjelist cemaati, 438 okulu ve 22.545 öğrencisi ile artık kendisine iyice bir yer edinmişti." 

ABCFM misyonerlik teşkilatının Osmanlı, Japonya, Çin, Endonezya, Hindistan başta olmak üzere deniz aşırı ülkelerdeki organize faaliyetlerinde ilk sırada Osmanlı Türkiyesi vardı. 
Toplam 16 ülkeden oluşan bu faaliyet organizasyonunun 1899- 
1900 dönemindeki rakamlar bize Osmanlı Türkiyesi'nin nasıl 
bir hedef olduğunu, cendereye alındığını göstermesi bakımından çok anlamlıdır. Şöyle ki, bütün misyonerlik istasyonlarının 


14. ABCFM Arşivi, Seri: 16: 9, Vol. I, No. 64, Eli Smith'in 22 Nisan 1830 tarihli mektubu 
15. Joseph K.Greene, Leaving the Levant, The Pilgrim Pres, Boston, 1916, s. 108 
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sayısı 102 olup bunun 21'i (%20) toplam 526 misyonerin 162'si (%30), bütün misyoner okul sayısı 1264 iken 5325si (%42) ve bu okullardaki toplam 59.671 öğrencinin 22.545'i (%38) Osmanlı Türkiyesi topraklarındadır."" 

Her ne kadar, açıktan ABD'li Protestan-Evanjelist misyonerler dile getirmese de hadise dini olmaktan ziyade Tİ-CARİ/EKONOMİK ve SİYASİYDİ. Yani Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın yöntemi esas alınmıştı: DİN-PARA - SİYASET 

İngiliz misyoner belgelerinde bu husus açıktan dile getiriliyordu. “Türkiye'deki (Osmanlı Türkiyesi) Protestan misyonerleri hesabına özel bir gayretin gösterilmesi zamanı gelmiştir. Meydana gelen son hadiseler, İngiliz Hıristiyanlarının yükümlülüklerini önemli ölçüde artırmıştır. Tabii özellikleri yönünden bu derece zengin ve güzel, dünyada böylesine merkezi bir yer işgal eden ve eski çağlarda olduğu gibi, demiryolu sayesinde Doğu ve Batı arasındaki ticaretin yolu olmaya aday bu KUTSAL topraklarla bizim ülkemiz şimdi çok yakından ilgilenmektedir. Bu topraklar uzun zamandır LANETLİYDİ, ama şu günlerin değişimi hızlıdır. Karanlık dağılmaya başlamıştır ve daha parlak ve iyi günlerin şafağı atmaktadır... İngiliz etkisinin denetimi altındaki daha iyi bir yönetim ve yeni demiryollarının hızlandıracağı gelişmiş ticaret bu alanda çok şey yapabilir... Protestan misyonerlerinin, özellikle AMERİKAN MİSYONER topluluklarının fevkalade başarısı, bu hazırlığı yapmıştır..”7 

Protestan-Evanjelist misyonerlerin Osmanlı Türkiyesi'ndeki faaliyetleri konusunda muhtelif araştırma makaleleri bulunan Uygur Kocabaşoğlu şu hususları dile getiriyor: 


16. Tabular View of the missions of the ABCFM for the year 1899-1900, Annual Report 
of ABCFM, 1900, Boston 1900 

17. Turkish Missons's Aid Society başlıklı broşür. ABCFM Arşivi, Seri ABC 16:9:5, Vol 
5, No. 137 
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“20. yüz yılda misyoner faaliyetlerinin dünya ölçeğinde patlaması, aslında, bir başka patlamanın, emperyalizme dönüşen kapitalizmin tabii sonucudur. Dolayısıyla misyonerler kendilerine ve kiliseye devam eden dini bütünlere ne denli aksini ispat etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, dinsizleri dine davet etmekten çok, çevreye açılan metropol düşünce ve sermayenin birer AJANI olmak durumundan öteye geçememişlerdir. Misyoner örgütlenmesinin parasal güç kaynağı, PAZAR VAAZLARI'nı kaçırmayan sıradan Hıristiyanların küçük katkıları gibi görünürse de, örneğin Amerikan misyoner faaliyetlerinde gözlendiği şekliyle, aslında New England ticaret ve sanayi burjuvazisinin kutsallığa büründürülmüş parasal katkılardır?” 


1.2 Misyoner Faaliyetlerinin Üç Temel Mekanizması 


Misyoner faaliyetlerinin esas olarak üç temel mekanizması vardır: 


a. Basım ve yayımcılık b. Eğitim c. Tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri 


Buna mukabil Osmanlı Türkiyesi'nde telgraf, çırçır makinesi, dikiş makinesi, org, patates, domates vb. elle tutulur nesneler Osmanlı Türkiyesi'nde ilk kez misyonerler eliyle arz-ı endam etmiştir." 

Diğer taraftan bireycilik, rasyonellik, pragmatizm, mikro milliyetçilik, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı vb. 
elle tutulamayan ancak etkileri çok daha büyük ve kalıcı olan 


18. Uygur Kocabaşoğlu, Yoktur Zulme Rızamız, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2004, s. 142 
19. Uygur Kocabaşoğlu, age. s. 142 
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kavramlarda misyoner faaliyetleriyle ilişkili olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Dolayısıyla misyoner faaliyetlerini DİNLER, MEZHEPLER arası bir mücadele olarak ele almak, tarihsel olayları açıklamada, pek fazla yararlı olmamaktadır.” 

ABD'li ABCFM misyonerleri, 19. yüzyılda, Osmanlı Türkiyesi'nde oldukça yoğun bir basım ve yayım faaliyetleri yürütmüşlerdir. Protestan-Evanjelist misyonerlerin 1822'de Maltada kurdukları matbaadan itibaren 1908'de meşrutiyetin ilanına kadar geçen sürede Osmanlı-Türk topraklarındaki Amerikan matbaalarında 900 milyon sayfadan daha fazla kitap, broşür, risale, dergi ve gazete yayımlamışlardır.?' 

ABD'li Protestan-Evanjelist misyonerlerin gerek eğitim, gerekse basım ve yayım faaliyetlerinde esas olarak Osmanlı Türkiyesi AZINLIKLARINA, öncelikle de Ermenilere yöneldikleri anlaşılıyor.” 

1890'lı yıllardan itibaren başlayan ve 1915 hadiselerine kadar süren Ermeni olaylarının söz konusu basım ve yayım faaliyetlerinden etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Dahası, Ermeni olaylarına Gregaryon Hıristiyan Ermenilerden ziyade misyonerler tarafından devşirilmiş Protestan-Evanjelist Ermenilerin liderlik etmesi, ajite etmesi... Misyonerlik faaliyetlerinin SİYASİ hedefleri olduğu gerçeği ile yüz yüze gelmemize kaynaklık eder. 

ABCFM, yani ABD'li misyoner-belgelerine göre misyonerlerin basım-yayım faaliyetlerine yönelik 11. Abdülhamit döneminde alınan bir dizi tedbire rağmen, söz konusu faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği anlaşılıyor. 

1875'lerden itibaren ABCFM dünya çapında 23 dilde basım-yayım yapmaktadır. Bunların yaklaşık yarısının, miktar 


20. Uygur Kocabaşoğlu, age. s. 142 

21. Henry Harris Jessup, “Fifty Years in Syria’, Fleming H. Revel Company, New York, 1910, s. 815-916 

22. Uygur Kocabaşoğlu, age. s. 162 
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olarak, İstanbul'da kurulan matbaadan çıkmış olması, Protestan-Evanjelist Amerikalı misyonerlerin faaliyet zinciri içindeki önemini ortaya koyması açısından şayan-ı dikkate değerdir.” 

1815 Viyana Kongresinde, Şark Meselesi/Doğu Meselesi özellikle Rus delegeleri tarafından sık sık telaffuz edilmişti. 
Bilahare İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya başta olmak üzere, Batı'nın “Şark Meselesi” Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sürecinin can acıtan terimidir. 

14. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Rusya için başlayan “Şark Meselesi”ne 1820'de İzmire ayak basan ABD'li Protestan-Evanjelist misyonerler vasıtasıyla Amerika'da MÜDAHİL oldu. 

1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Şark Meselesi Osmanlı Türkiyesi için “Batı Meselesi” ya da var olma-yok olma meselesinin ta kendisidir. 1699 Karlofça Anlaşması ile başlayan süreç, 4. yüzyılda Atilla/Hun Türkleri ile Avrupa'ya karşı askeri, ekonomik, psikolojik Türk üstünlüğünün kaybedildiği dönemdir. 

Bu tarihten itibaren, farklı zamanlarda ve değişik yoğunlukta da olsa Batı'nın Osmanlı Türkiyesi'ne “Şark Meselesi” bağlamındaki alakası, sempatisi ve düşmanlığı ya da SİYASİ-KÜLTÜREL-ASKERİ müdahalesi, aldığı şekil ne olursa olsun özünde DİN-PARA-SİYASET FELSEFESİ kaynaklı, EZOTE-RİK hedeflere uygun EKONOMİK nitelikliydi. 

Edward M. Earle, “Şark Meselesi” hususunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir isim. Şöyle bir tespiti var ve bu tespit kitabının bir bölümünün başlığı: “Geri Türkiye Ekonomik Sömürüye Davetiye çıkarıyor.” 


23. Robert Avery Ink on Their Thumbs, American Board Heyeti Yayını, Redhouse Pres, 
İstanbul, 1970, s. 5 

24. Edward Mead Earle, Turkey Gerat Powers and Bagdad Railway, Russell and Russell (Reprint), New York, 1966, 9-28 
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Batı'nın din-para-siyasi temelli ama EMPERYALİST sömürü politikalarının hayata geçirilmesi farklı farklı araçlarla, açık ve gizli diplomasi, ekonomik-ticari-kültürel ilişkiler, ordu, donanma ile olmaktaydı. 

Bu araçlardan bir tanesi de 1820'den itibaren çok etkili olan, Osmanlı Türkiyesi'nin her köşesinde yürütülen Protestan-Evanjelist misyoner faaliyetleridir. 

“Şark Meselesi”ne oldukça geç “Müdahil” olan ABD'nin misyoner faaliyetlerini çok etkili bir şekilde kullandığı anlaşılıyor. 
Dahası, casusluktan tutuklanan; İzmir'deki Evanjelist “Diriliş” Kilisesi Pastörü Brunson hadisesinin misyonerliğin sadece “tarihi” olmayıp güncel de olduğunu bize gösteriyor. 

Şark Meselesi üzerine çalışmaları olan Batılı bir düşünür “Şark Meselesi Lozan Antlaşması ile bitmiştir”? demiş olmasına rağmen “kazın ayağı” hiç de öyle değil. “Doğu Meselesi, kanımca belki farklı biçimlerde ama bugün de devam etmektedir. Dolayısıyla güncelliğini yitirmiş değildir”? Büyük Ortadoğu Projesi, Irak ve Afganistan'ın işgali, Arap Baharı, Barzani, PKK, PYD/YPG, EL KAİDE, TALİBAN, DEAŞ... 
Türkiye'ye yönelik tehditlerde aynı terzinin farklı kumaşlarıdır. FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatlar derken 
15 TEMMUZ 2016 kalkışması... Hepsi, adı ne olursa olsun 
“Şark Meselesi”nden başka bir şey olmayıp, Türk Milletine ve vatanına yönelik tehditlerdir. 

ABD, 1776da bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra, dünya ülkeleriyle ekonomik-ticari ilişkilerini geliştirmek için yoğun bir faaliyete girişti. 1784'te John Adams, Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson'dan oluşan bir komisyon, ABD'nin mutlaka görüşmesi gereken ülkeler listesine Osmanlı Türkiyesi'ni de koymuştu. 


25. M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, MC Millan, New York, 1968, s. 388 
26. Uygur Kocabaşoğlu, age. s. 174-175 


-46- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Aynı tarihlerde ABD'nin ticari gemileri, daha önce İngiliz bandırası altında Ortadoğu limanlarına yaptıkları ziyaretleri sıklaştırmışlardı.?” 

Osmanlı Türkiyesi'ne ilk gelen ABD gemisi, 9 Kasım 1800 
tarihinde, George Washington firkateynidir. İstanbul'a gelen bu gemi mensupları payitahtı ziyaret etmiş Türk Padişahı'na hediyeler sunmuştu. 

ABD'nin temel devlet politikalarının üç ayağından söz edilebilir. Bu araçlar şartlara, bölgeye göre öncelenir veya ötelenir. 
Bunlar: 


a. Bölgesel ve küresel ticaret (Ana Gaye) 
b. Protestan-Evanjelist misyonerlik (Yumuşak Güç) c. Amerikan donanması (Sert Güç) 


Misyonerler, gerçek inanç ve Tanrı'nın sözü olarak gördüklerine eşit derecede adanmıştır, ancak ibret, ikna, kuvvet veya bunların bir kombinasyonu ile dünyayı genişletmeye ve dünyayı dönüştürmeye çalışırlar. Tipik olarak, liderlerinin, egemen SEÇKİNLERİNİN ve kurumlarının, misyonerlik faaliyetleri ya da fetih yoluyla dindışı veya putperest dünyanın içine girme ve onu dönüştürme konusunda eğilimleri olduğunu görürüz. Bu tür değişen eylemlerle, yol gösterdikleri toplulukların gerçek tabiatı ortaya çıkar; çünkü bu Tanrı tarafından onlara emanet edilen dünyada onlar için kutsal bir görev olup, hedefleri, dindışı dünyanın Tanrı'ya teslim edilmesinden ve ruhların kurtuluşu yoluyla yüceltilmesinden daha fazla bir şey değildir.” 


27. A.L. Tibawi, American Interests in Syria, Clarendon Press, Oxford, 1966,s. 2 

28. James A.Field, American and the Mediterranean World 1776-1882, Princeton 
University Press, New Jersey, 1969, s. 47 

29. Anthony Smith, Seçilmiş Haklar, Türkçe çeviri: Ayhan Küçük, .Alfa Yayınları, 
İstanbul, 2018, s. 133 
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Pek çok insanın kendi milli kimliğine karşı hissettiği çok güçlü bağlılıkların milliyetçilik tarafından uyandırılan tutku- nun, geleneksel ekonomik ve siyasi şartlar ile açıklanmadığını söyleyebiliriz. Sadece güçlü sembolizm ve kolektif ritüelleri ile din, böyle bir ateşin ilham kaynağı olabilir. Ama milliyetçiliğin tamamen başka bir “POLİTİK” din olduğunu iddia ederek devam etmek yeterli değildi. Nereden beslenmekte ve bu büyük cazibesi nereden gelmekteydi? Muhakkak ki sadece köklü, kalıcı dini inanç ve duygular ile mutlak sadakat gerektiren kuvvetli bir kutsallık hissiyatından.* 

“Dini milliyetçilik” akımı Ezra'nın Tevrat'ı ile Yahudilerin ruhuna ve beynine iyice yerleşmiştir. Buradaki en önemli mitos “seçilmiş halk/seçilmiş millet ya da seçilmiş ırk” algısıdır. 

Dini inançlar ile milliyetçilik arasındaki kuvvetli bağ... Bütün insanlığa yönelik Musa'nın Tevrat'ından, Ezra'nın Tevrat'ındaki İsrailoğullarından nasıl Yahudi milliyetçiliğinin türediğini biliyoruz. Diğer taraftan, İngilizlerin Roma Kilisesine meydan okuyup bağımsızlaşma sürecinde kendisine yarı dini yarı efsanevi bir geçmiş mitos meydana getirip Kral Arthur ya da St. 
Johna -İrlandalılar ise St. Patricke- başvurarak onları kendi etno-kültürel dünyalarının temel referansı yaptıkları, Püritenizm/Evanjelizm ile İngiliz ırkçılığının “Tanrı İngilizdir'e gelip dayandığını da biliyoruz. 

Kenya'nın kurucusu Kenyatta şöyle der: “Misyonerler topraklarımıza geldiğinde; İnciller onların elinde, topraklar bizimdi. 'Yumun gözlerinizi dua edeceğiz’ dediler ve duadan sonra gözlerimizi açtığımızda İncil'ler bizim elimizde, topraklarımız ise onlarındı artık.” 

Benzer bir SEÇİLMİŞ MİLLET iddiası da ABD'nin kurucu babalarından... “Tepedeki Işık” “Belirlenmiş Kader”, Amerika'ya 


30. Anthony Smith, age. s 7 
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göçen Protestan/Püriten kitlelerin, Katolik zulmünden kaçtıkları, geldikleri bu yeni kıta topraklarını yurt edinirken, çektikleri çileler dolayısıyla kendilerini: KUTSAYIP, seçilmiş bir topluluk olduklarına inandırarak, Amerika kıtasını “Vaat Edilmiş Topraklar” gördükleri... Bu husus ABD'nin siyasi, ticari, ekonomik politikalarının bugünde temel unsurudur. 

Protestan Hıristiyanlık ilk etapta, dramatik bir “Martıroloji: Şehitlik ideolojisi” üretmek için, önceden mevcut olan bir İngiliz milli anlayışıyla birleştirilen ve güçlendiren milletlerarası veya en azından bir Avrupa dini olmasına rağmen, Protestanlığın cesaretlendirdiği Tanrı'nın vaadi, putperestlik, günah ve savaş ile alakalı canlı Eski Ahit imgeleriyle doludur.” 

Daha 1559'da Londra'nın gelecekteki piskoposu John Aylmer, “Tanrı İngiliz'dir” ve “İngiltere bereket ülkesidir” “Tanrı ve melekleri, yabancı düşmanlarına karşı onun tarafında savaşıyor” diyordu.” 


1.3 Kutsal Anavatan Konsepti Kaç Türlüdür? 


İki türlü kutsal anavatan konseptinden söz edebiliriz. 


a. Vaat edilen topraklar, varış ülkesi b. Ataların vatanı, doğum yeri 


Elbette, neticede her ikisi de ihtiyati himaye altındaki kutsal topraklardır, ana vatandır. Fakat en azından teorik olarak birbirinden farklıdır. Birincisi KADER'in ülkesi, ikincisi TARİH'in ülkesidir. Birincisine örnek İsrail ve ABD, ikincisine misal Türkiye ve Çindir. 

31. Anthony Smith, age. s. 163 


32. Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, MA Harvard University 
Pres.ss, Cambridge, 1992, s. 60 
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Protestan/Püriten/Evanjelist/Siyonist Hıristiyan geleneğinde sözü edilen toprakların DİNİ kaynağı oldukça açıktır. 
ABD'nin durumu burada oldukça öğreticidir. Yani din ile, Püriten/Evanjelist inanç ile toprak (Amerika Kıtası) arasında sıkı bir bağ vardır. 

Bir başka ifade ile Amerika Kitabı Mukaddes'teki manada vaat edilmiş bir toprak değildi, ama May Flower gemisi ile başlayan kısa bir zaman içinde denizlerde tehlikeli bir biçimde yol aldıktan sonra, Püriten/Evanjelist yerleşimciler için en azından, geniş ve verimli bir kıtada ideal bir “AMERİKAN İSRAİLİ” ve “YENİ BİR İNGİLİZ KUDÜS'ü” oldu ve özellikle Restorasyondan sonra İngiltere'nin toprak ve toplumsal düzeninden çok daha üstün bir duruma geldi.” 

Misyonerlik, Hıristiyanlığın ortaya çıkışından bu yana, belirli fasılalarla dalga dalga yeryüzüne yayılan bir hadiseydi. 

Bu misyonerlik dalgalarından sonuncusu ve en büyüğü 18. 
yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başından itibaren gelişen ve 20. yüzyıl başında zirveye ulaşan ağırlıkla Protestan/Evanjelist teşkilatlar tarafından organize edilen “çağdaş misyonlar” dönemi oldu. 

Bu “çağdaş misyonlar” dönemi aynı zamanda kapitalizmin geliştiği, sanayi devrimlerini tamamlayan Batılı ülkelerin yeryüzündeki hammadde kaynaklarına ve pazarlarına yöneldikleribir dönemdi. Bu dönem, çeşitli Batılı ülkelerin farklı mezhep ya da “tarikatlar”a mensup misyoner teşkilatları dünyanın her köşesini parselledikleri bir dönemdir. Ancak bu dönemin en dinamik, en başarılı misyonerleri başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin Protestan misyonerleriydi.** 


33. Anthony Smith, age. s. 185 
34. Uygur Kocabaşoğlu, age. s. 175-176 
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1886'da dünyada 80'den fazla Protestan misyoner örgütü mevcuttu. Bunların 32'si ABD merkezli, 24'ü İngiliz, 24'ü ise Kıta Avrupası merkezliydi. Bu teşkilatlarda toplam 3226 misyoner istihdam edilmekte, senede 10 milyon dolar dolayında para harcanmaktaydı.* 

1896 yılına gelindiğinde ise yeryüzündeki Protestan misyoner teşkilat sayısı 150 civarındaydı. Bu örgütlerde 11.574 
misyoner istihdam edilirken, yılda 15 milyon dolar dolayında harcama yapılıyordu. Toplam Protestan misyoner teşkilatları içinde misyoner sayısı ve finans yönünden ABD yaklaşık üçte birlik bir paya sahipti.” 

Protestan misyoner teşkilatları aralarında dünyayı paylaşmış, Osmanlı Türkiyesi esas itibariyle ABD'nin payına düşmüştü. 

Türkiyede iki büyük Amerikan Protestan/Evanjelist teşkilatı faaliyet göstermişti. Bunlardan birincisi ve en güçlüsü Osmanlı mülkünde en uzun süre kalanı kısaca BOARD diye anılan ve kısa adı ABCFM olan “American Board of Commissioners for Foreign Missions” adlı Boston merkezli teşkilattı. 

İkinci Protestan/Evanjelist teşkilat ise 1870'den itibaren Suriye ve Lübnan'daki çalışmaları devralan “Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church”, kısa adıyla BEMPC idi. 

Osmanlı mülküne ayak basan ilk Protestan misyoner 1815 
yılında Mısır'a gönderilen bir İngiliz papazıydı. Onu 1820 yılının Ocak ayında İzmir'e ayak basan Plinky Fisk ve Levy Parsons adlı Amerikalı misyonerler takip etti. Bu iki misyoner, o tarihten başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nda yoğun bir faaliyet gösterecek olan ABCFM in misyonerleriydi.” 

ABD'de yaklaşık 5000 Protestan kilisesinin dini bütün mensuplarının küçüklü büyüklü bağışlarıyla beslenen ve asıl 


35. ABCFM, Almanac 1886, Stanley and Ushers Press, Boston, 1886, s. 21 
36. ABCFM, Almanac 1896, Boston, 1896, s. 17 
37. Uygur Kocabaşoğlu, Anadoludaki Amerika, Arba Yayınları, İstanbul, 1989, s. 16-17 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gayesinin “Hıristiyanlığı dinsizler-ya da başka dinden olanlar- arasında yaymak” olduğu şekilde ifade edilen ABCFM adlı teşkilat, Osmanlı Türkiyesi'ndeki faaliyetleriyle bu gayesini çok aşan faaliyetlerde bulundu. * 

Türk-Amerikan ilişkileri resmen 1830 yılında kuruldu. Bu tarihe kadar Amerika ilişkilerini İngiltere'nin diplomatik şemsiyesi altında yürütmekteydi. 1820'de İzmir'e ayak basan Protestan- Evanjelist ABCFM misyonerleri bu tarihten itibaren oldukça rahatladı. 

Mart 1831'de İstanbuldaki ABD diplomatik temsilciliğinin açılmasından iki ay sonra Amerikalı misyonerlerde Osmanlı Türkiyesi'nin başkenti İstanbul'da boy göstermeye başladılar. 

Bu tarihten itibaren Protestan Misyonerler İstanbul'dan yönetilen “Türkiye Misyonu” ve Beyrut'tan yönetilen “Suriye Misyonu” istasyonları ile faaliyetlerine hız verdiler. 

Protestan-Evanjelist Amerikalı misyonerlerin hedef kitlesi olarak seçtikleri Anadolu'daki Ermenilerle daha fazla teşriki mesaide bulunmak maksadıyla Türkiye misyonu, “Batı Türkiye”, “Merkezi Türkiye” ve “Doğu Türkiye” adını verdikleri misyonlara dönüştürüldü. 1870'te Suriye Misyonu BEMPC adlı bir başka Protestan-Evanjelist misyoner teşkilatına devredildi. 

1871'de ise “Avrupa Türkiyesi Misyonu” adını verdikleri yeni bir istasyon kuruldu. Böylelikle Osmanlı Türkiyesi'nin Avrupa Kıtası'ndaki topraklarında ve hassaten de Bulgaristan'a yönelik faaliyetleri yürütecek bir misyon kuruldu. 

Netice olarak 19. yüzyılın üçüncü çeyreğine girildiğinde Osmanlı Türkiyesi'nde teşkilatlanmış, faaliyetlerini OKUL-HASTANE-MATBAA gibi kurumlarla kombine eden güçlü ve müessir bir ABD misyoner teşkilatlanması hayata geçirilmişti. 


38. Uygur Kocabaşoğlu, Yoktur Zulme Rızamız, s. 177 
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ABCFM misyonerlerinin teşkilatlanması şöyleydi. Eğitim çalışmaları başta olmak üzere, bütün faaliyetlerin yürütüleceği ana bölge MİSYON olarak tanımlanmaktaydı. Kendi içinde bir nevi özyönetim uygulanıyordu. Tabii ki parasal kaynak Bostondaki merkez olduğundan, her konuda ABCFM'nin onayı alınmaktaydı. 

Misyoner faaliyetlerinde temel birim misyon idi. Ancak misyonlar yönetim alt birimi olarak İSTASYON'lara bölünüyordu. İstasyonlar şehirlerde ve başında bir misyonerin bulunduğu teşkilatlardı. Teşkilatlanmanın en alt basamağı ise UÇ-İSTASYONLARı. Bunlar alınan kararları uygulayan birimlerdi. Kasaba ve köylerde, yerli Hıristiyan ahaliden bir yardımcının yönetiminde misyoner istasyonlarına bağlı olarak çalışıyorlardı. 

Osmanlı Türkiyesi'ndeki Protestan-Evanjelist misyoner teşkilatlanmasındaki çok ilginç yapılanmalardan biri TRABZON-MERSİN arasına çekilen bir doğruydu. Bu hattın Batısı “Batı Türkiyesi Misyonu'na” bağlı iken, Doğusunda kalan Osmanlı Türkiyesi şehirleri “Doğu Türkiye” misyonuna bağlıydı. Her misyon, ABCFM'nin kurallarının dışına çıkmamak kaydıyla, kendi kurallarını koyuyor, bütçesini hazırlıyor, faaliyet programını oluşturuyordu. 

Günümüz Türkiyesi'nde de PKK başta olmak üzere bütün şer odakları MERSİN-TRABZON hattına odaklanmış durumda. Yani “Şark Meselesi” bitmemiş vaziyette. “Dün” bugüne ışık tutuyor. 

ABCFM misyonerlerinin teşkilatlanmasındaki ana omurgalarından olan MİSYONLARIN yıllık toplantı tutanaklarından ve İSTASYONLARIN senelik olarak hazırladıkları raporlar- da açıkça görünen bir husus var. Boston merkez olmak üzere, Osmanlı Türkiyesi'nin topraklarındaki en ücra köye kadar çok 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etkin bir haberleşme ağı kurulmuştu. Buna günümüzde İSTİH-BARAT ve CASUSLUK deniyor. 

Önceleri daha ziyade misyon düzeyinde ve Amerikalıların isteği doğrultusunda alınan ve uygulanan kararlara, imparatorluk zafiyet gösterdikçe, zaman içinde yerli Ermeni, Rum vs. 
Hıristiyan unsurlarda katılmaya başlamıştı. 

Osmanlı Türkiyesi'nde yerli Hıristiyanların pervasızlaşmasında bazı kilometre taşları söz konusudur. Sadece isimlerini zikredip geçeceğim: 


e Misyonerlerin istikrarsızlaştırma faaliyetleri 

e 1838 Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması/İktisadi Liberalleşme 

e 1839 Tanzimat Fermanı.../Siyasi Liberalleşme 

e 1854 Osmanlı İmparatorluğu'nun borç bataklığına saplanması, Deyni Deyn ve nihayet Duyunu Umumiye.../ Yarı Sömürgeleşme Süreci 

e 1856 Islahat Fermanı.../Yabancıya toprak satışı 

e Devletin Liyakatsiz ve vizyonsuz Enderuni zihniyetin tamamen eline geçmesi... Abdülhamit'in devrilmesi... 1914 Birinci Dünya Harbi süresince Türk Ordusu'nun çeşitli cephelerde savaşmak durumunda kalması./Mondros Mütarekesi... 


Misyonerliğin özü halkla yakın, sıcak ilişki kurmaya dayandığı için, hedef kitlenin arasına karışmak, onların, meseleleriyle ilgilenmek, çözüm yolları göstermek, gerektiği hallerde fedakârlık göstermek ve iyileştirici tedbirleri geliştirmek misyonerlerin “GSÖLGELENMİŞ” maksatlarına ulaşmanın en iyi yoludur. 

Osmanlı Türkiyesi'ndeki ve dahi bugün de, misyoner faaliyetlerinin üç temel, vazgeçilmez kurumu vardır; bunlar: 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1.4 Misyonerlerin Vazgeçilmez Kurumları 


e OKUL /Dil Eğitimi ve diğer okullar e MATBAA/Basın-Yayın, kitap, film vb. 
e HASTANE/Sağlık hizmetleri 


Osmanlı Türkiyesi'nden Cumhuriyet Türkiyesi'ne bütün bu faaliyetlerin hepsi, dini bir teşkilat çerçevesi içinde, Protestan kilisesinin çatısı altında yürütülmüş ve yürütülmektedir. İster Rahip Brunson olsun, ister FETÖ ve benzeri dini yapılanmalar olsun metodoloji, yöntem ve kurumlar aynı. 

Osmanlı Türkiyesi'ndeki ilk Protestan Kilisesi 1846'da İngiliz ve Amerikalıların destekleriyle kurulmuş ve Protestan Ermenilere AYRI BİR MİLLET statüsünün verilmesi de 1850 de gerçekleşmiştir. Elbette bu oluşumun esas itibariyle kurucu babaları ABD'li Protestan-Evanjelist ABCFM misyonerleri olup, din kisvesi altında tam anlamıyla siyaset yapılmıştır. 

Protestan Ermeni cemaati esas itibariyle Amerikalı misyonerlerin kanatları altında gelişmiştir.” 

1846 yılında, İstanbul dahil, Anadolu'da dört olan Protestan Kilisesi sayısı 1870 yılına gelindiğinde 73, 1900 yılında ise 
112'ye çıkmıştır. Bu kiliselere kayıtlı Protestanların sayısı 1870 
yılında 20 bin iken 1900'de 45 bindir.“ Bu rakamların anlamı gayet açıktır. 1890'larda başlayan Ermeni başkaldırıları ve nihayet 1915 isyanlarında Amerikalı Protestan-Evanjelist misyonerlerin katkıları gayet aşikârdır. 

Misyonerlerin gerek dini, gerek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin merkez üssü olan basım ve yayım faaliyetleri hızla gelişmiştir. 1822'de Maltada kurulan ilk misyoner matbaası 


39. U. Kocabaşoğlu, age. s. 179 
40. U. Kocabaşoğlu, Anadoludaki Amerika, Arba Yayınları, İstanbul 1989 s. 131 
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1833'te İzmire taşınmış bilahare 1853 yılında da İstanbul'a taşınmıştır. Bu arada Beyrut ve Gaziantep'te de matbaalar kurulmuştu. Bu matbaalarda Türkçe, Arapça, Rumca, Ermenice, Bulgarca, Kürtçe ve Ladino (İspanyol Yahudicesi) dillerinde çok sayıda yayın yapılmıştır.* 

Protestan-Evanjelist Amerikalı misyonerlerin faaliyetleri hakkında çok verimli çalışmalar yapan Uygur Kocabaşoğlu ve Attilâ İlhan gibi sol kesimden vatanseverler ile sağ milliyetçi kesimden Necdet Sevinç'in çalışmaları oldukça aydınlatıcı kaynak ve bilgilere sahiptir. Ancak bu hususta özellikle muhafazakâr- 
“İslamcı” kesimlerden çalışma yapılmaması konuya bigâne kalmaları çok manidardır. 

Elbette sebebi var. İleriki satırlarda değineceğim. Re Armament-Manevi Cihazlanma Derneği ekseninde, Türkiyede Evanjelist- Muhafazakâr- Mason işbirliği söz konusu. Hatta bu birlikteliğin içinde “Enternasyonalci sol” kesimden gazeteci ve aydınlarda yer alıyor. 

Yukarıda zikrettiğimiz matbaa, basın ve yayın faaliyetleri; meşrutiyetin ilan edildiği 1908 yılına kadar, bir başka ifadeyle 1822-1908 yılları arasında misyoner matbaalarında 900 milyon sayfadan fazla kitap, risale dergi ve gazete yayımlanmıştır. 
Bir diğer söyleyişle, o günkü teknolojiyle misyonerler ortalama senelik 45 milyon sayfa baskı yapmışlardır. Bu Osmanlı Türkiyesi'nin hangi cesamette, yıkıcı bir misyonerlik faaliyetiyle karşılaştığını göstermesi bakımından anlamlıdır. 

ABCFM Raporları ve belgeleri bize gösteriyor ki ABD'li Protestan misyonerler en fazla OKUL ve EĞİTİM meselesinde başarılı olmuşlardır. Bu alanda diğer Hıristiyan ülke misyonerlerine açık ara üstünlük sağlamışlardır. 


41. U. Kocabaşoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. Yüzyılda Amerikan Matbaaları ve Yayıncılığı, Murat Sarıca armağanı, Aybay Yayınlan, İstanbul, 1988, s. 267-285 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ABCFM misyonerlerinin Osmanlı Türkiyesi'nde faaliyet gösterdikleri dönemde (1820-1922) eğitim ve öğretime yönelik büyük bir arzu ve talep meydana gelmişti. Bu talebin oluşmasında iki husustan söz edebiliriz: 


e İmparatorluğun dış ve iç saiklerle geçirdiği dönüşüm. 1838 
Balta Limanı Serbest Ticaret Antlaşması, 1839 Tanzimat Fermanı, 1854'te başlayan Londra ve Paris borsalarından borçlanma, 1856 Islahat Fermanı ve vb. 

e Amerikalı misyonerlerin Osmanlı mülkündeki faaliyetleri ve bir kısım yeni teknoloji ürünleri. Bunun en belirgin sembollerinden biri Singer Dikiş Makinesi'dir. Her daim DİN-PARA/ TİCARET-SİYASET birlikteydi. 


Her iki unsur da Osmanlı mülkünde TÜKETİM çılgınlığını tetiklemiştir. Bu dönüşüm ve değişime kapı aralayan Osmanlı Türkiyesi'nin Avrupa ve belirli ölçüde Amerikan kapitalizmine açılmasıyla ortaya çıkan iç bünyedeki değişikliklerdi. 

Toplumdaki bu olguyu ABD'li misyonerler fark etmekte gecikmediler... İlk okuldan yüksek okula bir düzen içinde teşkilatlanmış bir eğitim silsilesi kurdular. 

1900 yılına gelindiğinde, günümüz Cumhuriyet Türkiyesi 
sınırları içindeki Amerikan misyoner okulları şöyle bir manzara göstermekteydi: 


*378 ilkokul, 14.414 öğrenci 

e 33 orta dereceli okul, 2600 öğrenci e 3 ilahiyat okulu, 22 öğrenci 

e 3 yüksekokul, 520 öğrenci 


Söz konusu bu rakamlara, Osmanlı Türkiyesi'nin Avrupa topraklarındaki, Suriye ve Lübnandakileri de ilave etmek gerekir. 
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Yani Osmanlı İmparatorluğu toprakları içindeki bütün yabancı okul ve öğrencilerin toplamının üçte birinden fazladır.” 

“Şark Meselesi”ne bir hayli geç “müdahil” olan ABD'nin politikaları açısından, kısa bir zaman dilimi içinde, “yumuşak güç” misyonerler vasıtasıyla olağanüstü bir başarının gerçekleştirildiği görülüyor. 

ABD'nin “Belirlenmiş Kader” bağlamında “Şark Meselesi” günümüzde de Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında yürütülmektedir. Bu politika, bir taraftan “Mesih İlahiyatı” ile mesih/mehdi kurtarıcı mitos üzerinden, bir taraftan PKK/PYD/ YPG-DEAŞ, TALİBAN, EL KAİDE gibi “VEKİL TETİKÇİ-LER” üzerinden, bir taraftanda Kudüs- Tarsus-Efes üçgenindeki BATI LEVİATAN (Verimli Hilal) bölgesinde, şimdilik bilinen iki trilyon dolarlık TABİİ GAZ rezervi ile ENERJİ/Ekonomi üzerinden yürütülüyor. 

Elbette bunlara, Fırat-Dicle-Asi Nehri sularını, iklim değişikliği ile soslanmış, Kabala, Tevrat, İncil metinlerindeki “kutsanmış sular” ve “Armagedon Savaşı”nı da ilave etmemiz gerekir. 

Türkiye açısından DÜN BUGÜNDÜR. Türk Milleti DİN-PARA-SİYASET ekseninde geliştirilmiş, İrrasyonel inançlardan beslenen REEL POLİTİK-TEOSİYASET-PARA SAVAŞLARI ve BİYO-POLİTİK SAVAŞLARIN saldırısı altındadır. 

Tekrar “DÜN”e dönelim. 

Amerikan misyoner eğitimi kapsamında yüksek okullar ayrı bir öneme sahiptir. Her ne kadar bunların doğrudan bir misyoner okulu olmadığı iddia edilmekle beraber, İstanbul'da halen faaliyetlerini sürdüren Robert Kolej (1863) -hatırlatalım. 
Bulgaristan'ın kurucu babaları bu okulda yetişmişlerdir- Beyrut'taki Suriye Protestan Koleji (1866), Gaziantep'teki merkezi 


42. Yusuf Akçura (Der.), Türk Yılı, Yeni Matbaa, İstanbul, 1928, s. 128 
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Türkiye Koleji (1876), Elazığ Harput'taki Fırat Koleji (1878) ve Merzifondaki Anadolu Koleji (1866) Amerika'nın önde gelen yüksek okullarıdır.” 

Amerikalı Protestan misyonerlerin Osmanlı Türkiyesi'ndeki bir asırlık faaliyetlerinin elle tutulur sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz: 


e Başta Ermeniler olmak üzere, Osmanlı Türkiyesi'nde, gayri Türk ve Müslüman, azınlıklardan oluşan eğitimli, yabancı dil bilen, orta ve üst bir sınıf oluşturulmuş, Batı burjuvazisinin zihniyet-ticaret-siyaset ortağı bir burjuva sınıfı hayatiyet kazanmıştır... Bu etki günümüzde de sürmektedir. 

e Singer dikiş makinesi örneğinde olduğu gibi, Amerikan ve Avrupa şirketleri ve tüccarları Anadolu'daki ticari faaliyetlerini esasen azınlık Osmanlı vatandaşlarıyla yürütmüşlerdir. Bunun anlamı, Osmanlı Türkiyesi'nin kurucu unsuru Müslüman Türk Milletine karşı ve onların parası üzerinden azınlıklara SERVET TRANSFERİ gerçekleştirilmiştir. Benzer iktisadi yapı günümüzde Kürtçülere servet transferi şeklinde devam etmektedir. 


Robert Kolejin 1871'de altı mezun verdiği ve bunun beşinin Bulgar olduğu görülüyor. Bunların sonraki yıllarda Belediye Başkanı, parlamento üyesi, büyükelçi, bakan ve başbakan olarak Bulgaristan'da görev yaptıkları anlaşılıyor.“ 

Robert Kolejin ilk 40 senesinde (1863-1903) bu okuldan mezun olan en büyük azınlık grup 195 kişi ile Bulgarlardır.“ 


43. Uygur Kocabaşoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda XIX. Yüzyılda Amerikan Yüksek Okulları, Bahri Savcı'ya armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Ankara, 1988, s. 305-326 
44. ABCFM, The Samokov Amerikan Schools, Boston, Mass. 1924, s. 8 

45. George Washburn, Fifty Years in Constantinople and Recollections of Robert College, 
Hougton and Mifflin Co. Boston, 1909, s. 293 
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Açıkça anlaşılıyor ki, Robert Kolej tam manasıyla Bulgaristanın kurucu babalığını yapmıştır dersek abartı sayılmaz. Bu okul “1876'dan sonra olup bitenleri dünyaya aktarmakta stratejik bir görev üstlenmiştir. Aynı rolleri, Anadolu'nun diğer yerlerindeki Amerikan okullarının da yerine getirdiğini düşünmek yanlış değildir. Ancak daha da önemlisi, genel olarak Amerikan misyoner faaliyetlerinin özel olarak da misyoner okullarının Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerika'nın varlığının oluşup gelişmesine katkıda bulunmuş olmalarıdır.” 

ABD, kendisi için oluşturduğu varlık alanı, bir yabancı gücün -ki kendinden önceki Avrupalılara ilave olarak- Osmanlı Türkiyesi'nde, sayıca az veya çok, kimi azınlıklara dinlerini mezheplerini değiştirmekten başlayarak okul, hastane, matbaa kurup işletmeye kadar muhtelif şekillerde kendisini göstermiştir. 

ABD ekonomisinin imparatorluğa nüfuzunu misyonerler gerçekleştirmiştir. Mesela, ilk defa BORD misyonerlerinin Anadolu'ya getirdikleri SINGER dikiş makinelerinin Birinci Cihan Harbi başlangıcında Osmanlı Türkiyesi'nde 200 kadar bayi ya da mağazası mevcuttu.” 

Kocabaşoğlu'nun çalışmalarından görüyoruz ki, ABCFM Protestan misyonerlik kuruluşunun misyonerlerinin 1820- 
1881 yılları arasındaki 61 yılda sadece bilimsel dergilere yazmış oldukları Osmanlı Türkiyesi ile alakalı makalelerin sayısı 80'den fazladır. Aynı dönemde misyonerler tarafından yayımlanan hatıra, gezi notu, deneme vb. kitapların sayısı da 50 civarındadır. 

ABD merkezli ABCFM/BORD misyoner faaliyetlerinin Osmanlı Türkiyesi'nde Amerika'nın kendisine bir varlık alanı 


46. U. Kocabaşoğlu, Yoktur Zulme Rızamız, s. 182-183 
47. Joseph L. Grabili, Protestan Diplomacy and the Near East Missionary Influence on 
American Policy 1810-1922, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1971, s. 38 
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oluşturma gayretleri içindeki en önemli fonksiyonlarından birisi de TANIMA VE TANITMA alanında olmuştur. 

Kocabaşoğlu'nun da dediği gibi “tanımak” hedef ülkeye, kitlelere nüfuz edebilmek için, “tanıtmak” ise söz konusu nüfuz edişi haklı kılabilmek için lüzumluydu. Protestan-Evanjelist Amerikan misyonerler doğrudan gözlemleri neticesi elde ettikleri bilgileri değerlendirmekte ve başkalarına aktarmakta oldukça başarılı olmuşlardır. 

Bütün bunlaragünümüzde ALGI OPERASYONLARI deniyor. 

Gerek 1820-1922 yıllarını kapsayan yüz yıllık Protestan-Evanjelist misyoner faaliyetlerini, gerek Barış Gönüllülerini (1963-1970) ve gerek 1980'lerden itibaren Sivil Toplum Kuruluşları (NGO) ile dış destekli, bağlantılı Amerikan- Batı vakıflarını tanımadan, anlamadan, bilmeden bugünün dünyasındaki, bölgemizdeki, Türkiye'deki oluşumları yeterince anlayıp analiz edemeyiz ve milli bekamız için tedbirleri alamayız. 

Mesela, bugünde başımızı ciddi şekilde ağrıtan ve önümüzdeki dönemde de ısıtılıp ısıtılıp Türkiye'nin önüne konulacak olan “Ermeni olayları” (1890-1915) diye ifade edilen hadiselerde Amerikalı misyonerlerin ve misyoner okullarının rolü nedir? Üniversitelerimiz bu hususu enine boyuna araştırmak mecburiyetindedir. 

ABD'li misyonerler ve misyoner okulları, Osmanlı Türkiyesi vatandaşı olan Ermenilerin en azından ciddi bir kısmına ulaşmış olup, ulaştığı kesimde ise YENİ BİR ERMENİ KİMLİĞİ meydana getirilmesinde etkili olmuştur. Hıristiyan Gregoryan Ermeniler içinden azımsanmayacak sayıda Protestan Ermeni bir kesim oluşturulmuş ayrı bir millet olarak tanınmaları sağlanmıştır. “Ermeni Hadiseleri” denilen kalkışmalarda Protestan Ermenilerin öne çıktığı anlaşılıyor. 
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Osmanlı Türkiyesi'nin çözülme sürecine girmesinde, bu sürecin hızlanmasında diğer taraftan İmparatorluğa TİCA-Rİ-FİNANSAL- EKONOMİK-KÜLTÜREL-SİYASİ vb. açısından nüfuz etmeye çalışan ABD'nin ve nesnel olarak bunlara aracı olan Protestan misyonerlerin sorumluluğu gözden kaçırılmamalıdır. 


“Kaldı ki, olup biten olayların değerlendirilmesinde ve özellikle Amerikan ve dünya kamuoyuna yansıtılmasında Amerikalı misyonerlerin ve bu okullarda yetişmiş Ermeni intelijansının azımsanmayacak sorumlulukları olduğu bir gerçektir.” 


Bir başka misal... 

19. yüzyılın siyaset arenasındaki iki “süper” güç olan İngiltere ve Rusya'nın farklı saiklerle ve farklı derecelerde Bulgaristan'ın bağımsızlığı “hürriyeti” yolunda gayret gösterdikleri genellikle bilinir. Halbuki Bulgarları, “Ortodoks hiyerarşisinin ve Türk despotizminin” pençesinden kurtarmak gayesiyle, büyük gayret gösterdiği söyleyen bir başka ülke daha vardır. Bu ülke ABD'dir.” 

Elbette Amerika'nın gösterdiği büyük gayretlerin “askerleri” Protestan misyonerler ve misyoner okullarıdır.”* Bu hususta Batılı kaynaklarda oldukça geniş bilgi vardır. 


48. U. Kocabaşoğlu, age. s. 220 

49. Julius Richter, A History of Protestant Missions in the Near East, Fleming H. Revell 
Co. New York, 1900, s. 167 

50. William M. Sioane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, Türkçe çeviri: Sibel Özbudun, 
Süreç Yayıncılık, İstanbul, 1987 
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1.5 Misyonerler Eliyle Bir Devlet Nasıl Kurulur? 


Bulgaristan Osmanlı Türkiyesi egemenliğine ilk giren ve son çıkan ülkedir. Bulgarların devletleşme süreci şu üç safhada gerçekleşmiştir: 


e Edebiyat ve eğitim alanındaki uyanış-Birinci safha. 

e Bulgar Kilisesi'nin Rum Ortodoks Kilisesi'nden bağımsız hale gelmesi-İkinci safha. 

e Barışçı ve silahlı yöntemlerle bağımsızlığı kazanmaya yönelik siyasi mücadele- Üçüncü safha. 


“Bu aşamaların özellikle ilk ikisinde Amerikalı mis yonerlerin daha fazla katkı yaptıkları söylenebilir; ancak üçüncü aşamaya katkıda bulunmadıkları ise söylenemez.” 


ABD'nin öncü kuvvetleri olan misyonerlerin Bulgaristan'ı bağımsızlığa götüren süreçte tesadüfi değil, kronolojik olarak üç önemli tarihle eşzamanlı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları anlaşılıyor. Bunlar: 


e Bulgar ruhbanının Rum Ortodoks Kilisesi hiyerarşisine baş kaldırarak kendi bağımsız kiliselerini kurmayı amaçlayan dönem. Amerikan misyonerleri bu sürecin öncesinde ve sonrasında Balkanlara yönelmişlerdir. 

» 1856'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilan ettiği Hatt-ı Hümayun (Islahat Fermanı) ile Hıristiyan topluluklara bahşedilen birtakım haklar sonrası. 

e 1856 Paris Antlaşması ile Osmanlı milletlerinin vesayeti- nin Düvel-i Muazzama'ya bırakılması sonrası. 


51. U. Kocabaşoğlu, age. s. 222 
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Yukarıda saydığımız üç kronolojik tarih ve Yunanistan'ın isyanlar sonrası ortaya çıkması, bu gelişmelerin Avrupa'da büyük sempati doğurması... Bulgarların da 1835 yılından itibaren bağımsızlık hedefleyen isyanlara başvurmasının kapısını araladı. 1856 Islahat Fermanı ve 1856 Paris Antlaşması ile sağlanan vesayet düzeni... Bulgarların tipik bir yabancı desteği ile bağımsızlık kazanma modeli uygulamasına sebep oldu. Kendi kaynaklarında iddia ettiklerine göre başta ABCFM misyonerleri ve Amerikalılar bu süreçte çok etkili oldular. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun gerek Enderuni bürokrasisinin basiretsizliği gerek Avrupa ve Amerika'nın İmparatorluk üzerinde kurdukları 1838, 1839, 1854, 1856 tarihli vesayet antlaşmaları ile, bir taraftan metodist misyoner teşkilatı, diğer taraftan ABCFM, Avrupa Türkiyesi toprakları üzerinde daha önceden yaptıkları bölüşüm planına göre -misyoner jargonun- da kullanılan ifadeyle-işgal etmeye başladılar. 1856'da metodist Prettyman ve Long, Şumnu ve Tırnova'da... ABCFM misyonerleri de Edirne, Sofya, Eski Zağra, Filibe ve Samokov'da yoğun misyonerlik çalışması yürüttüler.”? 

Amerikalı Protestan misyonerlerin ifadelerine göre: “Bulgaristan Protestanlaştırılmadan, Osmanlı Türkiyesi'nde yapılan iş tamamlanmış olmayacaktı.” 


1.6 Misyonerlik ve Temel Teşkilat: MİSYON 


Misyoner faaliyetlerinde temel teşkilat birimi, ülke değil MİS-YONDUR. Eğitim çalışmaları başta olmak üzere her neviden faaliyette kapsanacak olan BÖLGE MİSYON olarak tanımlanır ve 
52. James F. Clarke, “Americans and the April Uprising”, East Europian Quarterly Vol 
XI, No. 4 (1977), s. 423 


53. William Goodell ve yedi arkadaşı tarafından imzalanan 30 Ocak 1857 tarihli 
mektup: ABCFM Arşivi, Seri ABC 16:17:1, Vol. 9, No. 176 
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teşkilat merkezinin- ABCFM-tüzük, yönetmelik, kural ve teamülleri içerisinde kalınır. 

Bulgar isyanlarında Robert Kolej'in casusluk üssü olarak kullanıldığını da görüyoruz. Mesela, bir ucu Robert Kolejde olan bu istihbarat ağı içinde Kolejin müdürü George Washburn ve Albert Long bilgileri toplayıp dağıtıyorlardı: Tatar Pazarcık'taki bir papaz, derlediği bilgileri Filibe'deki Avusturya postanesinde çalışan kardeşine ulaştırıyordu. Bilgiler Sefaretten Robert Koleje aktarılıyordu.** 

Bir başka casusluk ağı örneği. Kilise bağlantılı bu kanal şöyle çalışmaktaydı. Filibedeki Bulgar metropoliti topladığı bilgileri İstanbul'daki Eksarhlığa aktarıyor, lüzumlu bilgiler buradan Robert Kolejde görevli metodi Kuseviç adlı kişi vasıtasıyla Amerikalılara iletiliyordu. Robert Koleje ulaşan bilgi ise müdür George Washburn ve Albert Long'un kontrolünden geçtikten sonra, genellikle İngiltere Büyükelçisi Sir Henry Eliot ve İngiliz Daily News muhabiri Edwin Pears kanalıyla Batı'ya ulaştırılmaktaydı.” 

Elbette Batı'da da namuslu araştırmacılar var. Robert Kolejin Türk Milleti'ne ihanetini bir Batılı şöyle değerlenmektedir: 


“Böylece Washburn ve Lon”un şuurlu yönetimi altında kolej, Türk siyasetinde kendini yakıcı (Subversive) bir role sokmuş oldu. Böyle yaparak da en azından uzunca bir süre için, etkilerini Türk toplumuna yayma imkânına arkasını dönmüş oldu.” 


54. Robert L. Daniel , “American Philantharpy in the Near Fast, Athens”, Ohio 
University Press, 1970, s. 128 

55. R. L. Daniel, age. s. 128 

56. Keith Maurice Greenwood, “Robert College: The American Founders”, Michigan University Microfilm Inc. Ann Arbor, 1966 (The John Hopkins University Ph.D. 
Dissertation, 1965) s. 265 
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2. ABD'nin Türkiye?*ye Yönelik 200 Yıllık “Yumuşak Güç” Politikası Kurumları 


Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi 200 yıllık bir geçmişe sahip. Osmanlıdan-Cumhuriyet Türkiyesi'ne bu iki yüz yıllık süreçte ABD'nin Türkiye'ye yönelik DÖRT BÜYÜK yumuşak güç “SEFERBERLİĞİ” gerçekleştirdiği görülüyor. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 


2.1 Misyonerler 


1820-1922 yılları arasındaki yüz yıllık dönemde, Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve kültürel sahalarda hız ve yoğunluk kazanmasına paralel olarak yoğunlaşan ve 1914'te başlayan Birinci Cihan Savaşı öncesinde en yüksek zirveye ulaşan Protestan-Evanjelist, bir başka ifadeyle ABCFM misyonerleridir. 

Protestan-Evanjelist misyonerlerin ayağına Türk devlet adamlarından iki kişi basmıştır. Osmanlı döneminde Abdülhamit Han, Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 

Türk İstiklal Harbi'nden sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla Anadolu'daki Protestan-Evanjelist misyoner okulları, Amerikan yüksekokulları kapatılmıştır. Kalanlar Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji ve Bursa'daki Amerikan Kız Kolejidir. 1927 yılında Bursa'daki okulda üç Türk kızını Hıristiyanlaştıran misyonerler hayatlarının hatasını yaptıklarını anladıklarında iş işten geçmiştir. 

İstanbul'daki “Pakize Tarzi kliniklerinin kurucusu ve sahibi olan Pakize Tarzi ve iki Türk kızının Hıristiyanlaştırılması 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üzerine, Atatürk Bursa Amerikan Kız Koleji'ni kapatmıştır. Bu hususla alakalı görüşmek isteyen zamanın ABD Büyükelçisiyle de bu konuyu görüşmeyi reddetmiştir. 

Osmanlı Türkiyesi 19. yüzyılda ekonomik, sosyal, siyasi ve idari olarak çok önemli değişim ve dönüşüm yaşadı. 

Bir taraftan Türk İmparatorluğu'nun coğrafi varlığı giderek ufalırken, bir taraftan da devlet yapısı veyönetim organizasyonu, Osmanlı ELİT bürokrasisinin ve DEVLET-İ MUAZZAMA'nın beklenti ve arzuları doğrultusunda reforma tabi tutuldu. 

Başta ekonomi olmak üzere bütün toplumsal kurumlar geniş ölçüde yeniden biçimlendi. Anadolu'nun çeşitli yöreleri Avrupa'nın ihtiyacına dönük hammadde üretimine yönlendirildi. Osmanlı'nın emekleme dönemindeki mevcut sanayisi ya da imalat yapısı dışarıdan gelen sanayi ürünlerine sonuna kadar açıldı. 

Bu değişim ve dönüşümler bağlamında yüzyılın bazı kırılma noktaları tarihler söz konusudur. 1838 ve 1861 Ticaret Antlaşmaları, 1839 ve 1856 Tanzimat ve Islahat Fermanları, 1864, 1867, 1871 ve 1877 tarihli idare düzenlemeleri ve nihayetinde 
1881 Düyun-u Umumiye idaresinin kurulması... Çöküşe giden 
yol. Bu yolun adı “Liberalizm'di. Aynı süreç 24 Ocak 1980'de “Neo-Liberalizm” adıyla Cumhuriyet Türkiyesi'ne dayatıldı. 

Osmanlı Türkiyesi'nin 1880 yılında toplam ihracatı 8 milyon, ittihatı 17 milyon Osmanlı Lirasıydı. Açık 9 milyon Lira... 
Günümüz Türkiyesi'nde de ihracatının hemen hemen iki katı ithalat ve cari açık veren bir ekonomi, dış borç batağı... Aslında dün bugündür. 1878 Berlin Kongresinden sonra Osmanlı Türkiyesi, tam manasıyla “AÇIK EKSİLTME” ile Devlet-i Muazzama'nın paylaşım ve yağmasına açılmıştı. 

Din-Para-Siyaset, misyonerlik, ticaret bağlamında görevini yapmıştı. 
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a. Cumhuriyet Türkiyesi'ne Altı Dalgada Yerleşen Misyonerlik Faaliyetleri 


Kanuni döneminde Osmanlı Türkiyesi mülküne ayak basan Cizvit Papazların başaramadığını 1800'lü yıllarda Anadolu'ya gelen Protestan-Evanjelist misyonerler başarmışlar, İmparatorluğun yıkılmasında katalizör vazifesi görmüşlerdir. 

Atatürk'ün 1927'de Bursadaki Amerikan Kız Koleji'ni üç Türk kızını Hıristiyanlaştırdıkları için kapatan Atatürk'ün 1938'de ölümü üzerine Protestan misyonerler yeniden Türkiye üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Bu bağlamda Cumhuriyet Türkiyesi'ne yönelik altı dalgadan oluşan bir misyonerlik faaliyetlerinden söz edebiliriz. Bu süreçte misyonerlerin yerli- Müslüman işbirlikçileri de vardır. Said-i Nursi çizgisinin bir kolu olan FETÖ bunun en bariz örneğidir. 


e Birinci dalga 2. Dünya Harbi'nin bitiminde İnönü devrinde başlayan ve Menderes döneminde ivme kazanan Marshall yardımları ile başlayıp ve Rearmament/Manevi Cihazlanma ile devam eden süreç. Bu süreç FETÖ harekâtının “kuluçka” dönemidir. 

e İkinci Dalga 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasında iktidara gelen Özal döneminin 1978 Washington Mutabakatı'na “uyum”, “dışa açılma” ve neoliberal dönüşüm politikaları dönemi. Bu süreç Nurcu-Fethullahçı yapının devlet mekanizması içinde kök saldığı “palazlanma” dönemidir. 

e Üçüncü dalga 1999 yılındaki Marmara Depreminde, yardım kuruluşları kisvesiyle gelen, daha çok Uzakdoğu ülkeleri vatandaşlarından oluşan Evanjelist misyonerler. Benzer durum Van Depreminde de yaşanmıştır. 

e Dördüncü dalga 2000-2001 döneminde Turizm Bakanı olarak görev yapan İmren Aykut'un şuursuzca başını çektiği “İnanç Turizmi ve Milenyum Kutlamaları” süreci. 
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e Beşinci dalga AB uyum kanunlarının Türkiye'ye dayatılması süreci. 

e Altıncı dalga AKP hükümetlerinin misyonerliği kanuni düzenlemelerle hukuki bir zemine oturtmasından itibaren başlayan süreç. Bu dönemde Cuma Namazı hutbesi sonrasında okunan Âli İmran, 19. Ayet: “Allah indinde yegâne din İslam'dır” okunmaz olmuştur. Bin yıllık Türk-İslam geleneği AB'ye kurban edilmiştir. 


Türk milletini ilkel olmakla itham eden ve azınlıklara yönelen misyoner teşkilatları için Anadolu hem “Bible Land” (İncil Ülkesi) hem de Asya'nın Anahtarıdır.” 

Amerikalı Evanjelist misyoner Tilman C. Trowbridge 1857'de Anadolu'ya yaptığı seyahatin notlarında açıkça maksadını şu sözlerle dile getirmektedir: “Türklerin, gerek insan olarak kendileri, gerekse bütün toplumsal kurumları ilkeldir. 
Bunun bir sebebi ırksal ise bir sebebi dinidir. Türkler Hıristiyanlaştırılmadıkça ve bütün kurumları Batılaştırılmadıkça kurtuluş yoktur. Kurtuluşun yolu ise Osmanlıdaki Hıristiyan halkları bir bir Protestanlaştırmak-Evanjelistleştirmek ve hür hale getirmektir.” 

Tarihçi İlber Ortaylı yazmış olduğu bir makalede misyonerleri şu ifadelerle değerlendirmektedir: 


“Misyoner faaliyetler uzandıkları yerlere mutluluktan çok sorun taşıyorlar. St. Paul'un izleyicileri geçmiş asırlarda Amerika ve Afrikanın masum insanlarını İsa'nın inancına kazandırmak için utanılacak cinayetler işlediler. 

Dünyada hızlı misyoner etkinliklerde bulunan tek grup Protestanlar ya da Protestanlıktan çıktığı görülen garip cemaatler. 


57. Uygur Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadoludaki Amerika, Arba Yayınları, 2. 
Basım, İstanbul, 1991, s. 29 
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Bunların mali kaynağı da ABD ve Amerikan toplumu. Kendi evinde muhtaç insanlara el uzatmayan misyonerler Rusya'ya el atıyorlar. Kore bu gibi faaliyetlerden dolayı parçalanmış bir inanç ve kültür ortamına giri yor. 

İnanç coğrafyasındaki değişiklikler nüfus coğrafyasındaki değişiklikler kadar ciddi sonuçlar getirir.”! 


Misyonerlik ve misyoner nedir, kimdir? 

Misyonerlik normal ve anormal şartlarda, her neviden, gizli-açık yol ve yöntem denenerek, insanları, Hıristiyanlığa ve mensubu bulunduğu dini oluşuma siyasi ve ideolojik yapıya kazandırma gayreti içinde olan kurumsal özel gücün adıdır. 

Misyoner ise dini veya siyasi misyonuna başka dinden veya kültürden insan kazanmakla görevlendirilmiş bulunan, başka bir insanı bir dine, bir ideale, bir ideolojiye, bir düşünceye döndürmeye gayret ve çaba gösteren özel görevlidir. Misyoner, günümüzde aynı zamanda mensubu olduğu ülkenin, başka ülkeler üzerindeki emellerinin gerçekleştirilmesinde öncü gücü ve istihbarat elemanı olarak görev ifa eden kimsedir.” 

Günümüzde misyonerlik Yeni Dünya Düzeni oluşturmak, tek kutuplu bir dünya kurarak yetkiyi ele almak ve rejim değiştirmek isteyen süper güçlere servis yapmakta kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.* 

Aytunç Altındal misyonerliği şu şekilde tanımlamaktadır: “Türk insanını Türk insanına, Müslüman'ı Müslüman'a, örf ve âdetleri topluma karşı yabancılaştırma faaliyetidir” 

Emekli Orgeneral Kemal Yavuz'da Akşam gazetesine verdiği mülakatta konu ile alakalı şu hususu dile getirmektedir: 


58. İlber Ortaylı, Milliyet gazetesi, 8 Ocak 2005, “Pazar” ilavesi 
59. Abdurrahman Küçük, Ortadoğu gazetesi, 16 Mayıs 2007 
60. Abdurrahman Küçük, agm. 16 Mayıs 2007 

61. www.aytuncaltındal.com-18.11.2005 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“Misyonerlik psikolojik harekâtın temel unsurlarından biridir. Bir ülkenin bölünmesi, işgal edilmesi, her türlü savaşın kazanılmasında psikolojik harekât son derece önemlidir.” 

Attilâ İlhan ise misyonerleri şu sözleri ile anlatmaktadır: “Misyoner, Batı'nın emperyalist icadıdır. Mazlum halkları tutsak etmek için dini kullanır. Osmanlı'nın en yaygın döneminde, futuhat döneminde bile misyoneri yoktur. Emperyalizmin üzerine oturduğu sacayağının bir ayağı para (kapitalizm) bir ayağı silah (militarizm) bir ayağı Hıristiyan misyonudur, yani din. Bilmem hâlâ yazıyor mu erken Cumhuriyet döneminin ortaokul kitaplarında Batılıların bütün fesat hareketlerini kiliselerde örgütlediği anlatılırdı. Batı'nın, Osmanlı'dan ürettiği bütün ajan devletler Sırp, Rum, Bulgar, bu kiliselerden türetilmiştir..” 

Hiçbir misyonerlik faaliyeti sadece dini, Hıristiyanlığı anlatma meselesi değildir. 2003 yılından itibaren Türkiyedeki misyonerlik faaliyetlerinin olağanüstü arttığını görüyoruz. 
Nitekim jandarmanın 2005 yılında Silivride yaptığı bir operasyonda gözaltına alınan misyonerlerin beş bin Türk insanını fişlediği görülmüştür. 

Türkiye'de faaliyet gösteren her misyoner teşkilatı bir yabancı devletin kontrolündedir. Bunların Türk emniyet birimlerin- de ve MİT'te bol miktarda kayıtları ve bilgileri mevcuttur. 

Mesela: 


“ABD Büyükelçiliği, mis yonerleri Türkiye'ye getiren Mattheus Hendrikus adlı kişi için İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve hemen serbest bırakılmasını istedi. Güney Afrikalı olan Hendrikus, Trabzonda oturuyor ve bir turizm acentesinde çalışıyor gözüküyordu. ABD Büyükelçiliği'nin isteği 


62. Akşam gazetesi, “Hıristiyan Misyonerler”, 23 Aralık 2004 
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ve Hendirikus'un ikamet adresi göstermesi üzerine savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldı.“ 


Bu arada belirtelim son yıllarda Çin ve Rusya bazı ABD'li misyonerleri casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etmişlerdir. 

Birinci bin yılda Avrupa, ikinci bin yılda Amerika ve üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştırma idealini açıkça telaffuz eden Vatikan ve Protestan-Evanjelist Hıristiyan misyonerler için Türkiye “Anahtar Ülke” konumundadır 

Misyoner kuruluşları ve misyonerler hedefledikleri ülkeler hakkında geri kalmışlık ve fakirlik üzerine araştırmalar yaparak projeler geliştirmekte, çevreci derneklerle işbirliği; aile planlaması, barış gönüllüleri ve barış dernekleri, insan hakları dernekleri, eğitim gönüllüleri, yardım kuruluşları gibi hüviyetlere bürünerek istedikleri dönüşümü ve tahribatı kolayca gerçekleştirmektedirler.# 

Sosyolojide bir ifade vardır; “yapı bozumu” olarak tarif edilen “yozlaşma” çalışmaları. Misyonerlerin temel hedeflerinden birisi bu husustur. 

Nitekim Türk insanının manevi dünyası; Karma Namaz, Kuran'ın İncilleştirilmesi, İbrahimi Dinler, Kalvinist Müslümanlar, Kurtarıcı Mesih-Mehdi geliyor, cenazelerde alkış tutmak vbile kirleten dini ve siyasi misyonerler, Türk milletinin en sağlam noktalarına da TV ve yazılı basın-magazinle saldırmaktadırlar. 

Farklı Hıristiyan akımlarının fink attığı Türkiye'deki misyonerlik faaliyetlerini iki ana gruba ayırabiliriz: 


63. Uğur Yıldırım, “Tarihten Bugüne Türkiye'de Misyonerlik” Jeopolitik, Mayıs 2005 
64. Mehmet Seyfettin Erol, “Orta Asya ve Kafkaslarda Mistik Hümanist Güç Oyunu: 
Misyonerlik Faaliyetleri”, Strate jik Analiz, Şubat 2001, Sayı: 10 
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e Protestan-Evanjelist misyonerler; Türkçe ibadet dili oluşturmak, insani yardım projeleri ve üniversitelerde tebliğ sunmak gibi hususlara yoğunlaşmaktadırlar. 

e Katolik Kilisesi ve misyonerleri-misyoner teşkilatları daha ziyade sosyal adalet projeleri, dinler arası diyalog ve inkültürasyon üzerine yoğunlaşmaktadırlar. 


b. Misyoner Teşkilatlarının Seküler Formatlı Siyasi Ekonomik-Algı Operasyonları ve Kimliksizleştirme Yeni Karakter İnşa Etme 


Aslında yukarıdaki başlık tek başına bir kitap konusu. Ancak biz burada kısa başlıklar halinde konuya değinmekle yetineceğiz. 


e Etno-Politik Madencilik: Kendilerini toplumun genel yapısından farklı algılayan kesimler üzerinde sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yürütülen dönüştürme-ayrıştırma - kemikleştirme faaliyetleri. 

e Antropolojik Sosyal Kazılar: Etnik Kültürleri Hıristiyanlık açısıyla canlandırmak, yeniden inşa etmek ve altıncı kol faaliyetlerine uygun hale getirmek. 

» İşgale Etnik ve Dini Lojistik Destek Çalışmaları: Irak'ın işgalinde görüldüğü gibi bazı misyoner teşkilatlarının işgal ordusu ile işbirliği faaliyetleri. Kesnizani Tarikatı Üzerinden yürütülen Müslümanları mankurtlaştırma operasyonları. Kesnizani Tarikatı Kadiriliğin bir koludur. 

e Ekonomik Operasyonlar: Bulundukları ülkelerde geri kalmışlık, fakirlik, ekonomik dengesizlikler konusunda araştırmalar yaparak, Batı'ya bağımlılığı pekiştiren yardım projelerini hayata geçirmek. 
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e Hukuki Çalışma Alanlarını Genişletmek: Misyoner teşkilatlarının ve misyonerlerin bulundukları ülkede rahat çalışma yapabilmelerini sağlayacak, insan haklarına, azınlıklara yönelik düzenlemeleri artırmak, bunları bir araç olarak kullanmak. 

e Dini Operasyonlar: Ilımlı İslam, Dinlerarası Diyalog, İbrahimi Dinler, Mesih-Mehdi tartışmaları örneğinde olduğu gibi... 
Bir kısım tarikat ve cemaatler üzerinden İslam'ı-Müslümanları dönüştürmek. 

e Sivil Toplum Kuruluşları/ Vakıflar Üzerinden Toplum Katmanlarına Nüfuz Etmek: Hedef alınan ülke de toplumun muhtelif meslek mensuplarından insan devşirmek ve onları milli devlete karşı yönlendirmek. 

e Sosyokültürel ve Algı Operasyonu: Yazılı, görsel, medya üzerinden, çizgi filmler, diziler ve filmler ve haber-yorumlarla yeni bir kültür ve anlayış inşa etmek. 

e Dezenformasyon Operasyonları: Muhtelif faaliyetlerle İslam dinini ve Türk Milleti'nin tarihi şahsiyetleri, gelenek ve göreneklerini bozucu, yozlaştırıcı faaliyetler.“ 


Günümüzde Türk insanının geldiği nokta içler acısıdır. İslam ahlak ve adalet dinidir. Ama Türkiyede bunun olduğunu söylemek mümkün müdür? İnsanımız için hayat artık PARA-SEKS-ARABA sacayağı üzerine kuruludur. Moda, sanal alem- de paylaşılan yeme-içme, gezme fotoğrafları, televizyonlardaki absürd diziler, reklamlar, magazin, pop müzik, futbol. Türk vatanının-milletinin bekası için şehit sayısı sadece rakamlardan ibaret artık. 

Uyuşturucu batağına düşmüş gençler, Türk milletinin 9627'sinin içinde bocaladığı sefalet... Neo-Liberalizmin “ANI YAŞA” ya da Kabala'nın “İYİ DÜŞÜN İYİ OLURSUN” gibi 


65. Ali Rıza Bayzan, Misyoner Örgütlerinin Kürt ve Alevi Operasyonu, IQ Yayınları, 
İstanbul, s. 26 
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kozmik kültürü... Misyonerlerin Türkiye'deki niyetleri Türk milletinin tamamını Hıristiyanlaştırmak falan değil MAN-KURTLAŞTIRMAK-MİLLET ŞUURUNDAN KOPARARAK KİMLİKSİZLEŞTİRMEK ve BATT'nın “emir erleri” durumuna dönüştürmek. 

Bu bağlamda “İNKÜLTÜRASYON” Hıristiyanlık mesaj ve hayat tarzının Türk Milletinin hayatına, inancına, kültürüne münasip biçimde yerleştirilmesi ve günlük hayata yansıtılarak farkında olmadan hayatının bir parçası olması, yaşatılması manasını taşımaktadır." 

Türkiyedeki misyoner faaliyetlerinin bazı “KOÇBAŞLARI”nI zikredip geçeceğim: 


e İnkültürasyon-Mesih inancının Türk milletinin inanç sistemine yerleştirilmesi.5? 

e Yaz okulları ve eğitim vakıfları ve kamplar. 

e Misyoner öğretmenler, özel okullar ve yabancı dil kursları. 

Eğitim vakıfları içinde yuvalanmış bazı misyoner vakıfları. 

e İnanç turizmi. Anadolu pek çok İngilizce makalede “Where God has walked-Tanrı'nın yürüdüğü topraklardır. Yani “Hıristiyanlığın açık hava müzesi” propagandası. 

e Ev kiliseleri. Türkiye'de sayılarının 50 binden fazla olduğu devletin istihbarat raporlarında yer almaktadır. 

e Yabancı okullar ve müfredatı. 

e Feminist hareketler. Mary Mills Patrickin Osmanlı Türkiyesi'nde İstanbul'da başlattığı çıkış günümüzde “Lady Gaga” gibi Nişantaşı'nda “paytak paytak” yürüyen Türk kızlarına kadar evrilmiştir. 

e Türk Milli Eğitim ders müfredatında yer alan bir kısım “masumane” bilgiler. 


66. Ali İsra Güngör, Vatikan-Misyon ve Diyalog, Alperen Yayınları, İstanbul 2002, s. 180 
67. Ziya Meral, e-manet Sayı: 3, Ekim-Aralık 2003, s. 21 
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e “Türkiye bir mozaik” ve “etnik kültürler” coğrafyasıdır propagandasının geldiği nokta “Türk diye bir millet yoktur” veya “Anadolu'da Türkler çoğunluk değildir” noktasına getirilip dayandı. 


2.2 Barış Gönüllüleri Hareketi 


Başkan Kennedy'nin Ekim 1960'taki seçim kampanyası sırasında ortaya atılan “Barış Gönüllüleri” projesini, Kennedy'nin kafasına sokan kişi, Jerrold Electronics Corparation'ın başkanıdır. İlk sahiplenenler ise Kennedy ailesininde yaşadığı Boston şehrinde bulunan Boston College'in öğrencileri oldu. 

Aslında Barış Gönüllüleri fikrinin arka planında misyonerlik pratiği ile Amerikalı düşünür William James tarafından dile getirilen “Tabiata karşı savaşmak üzere” önerdiği “Barış Ordusu” düşüncesi vardır. 

“Barış Ordusu” düşüncesinin de kökenlerinde, yüzyılın başında uygulamaya konulmuş, bir nevi gelecekteki Barış Gönüllüleri hareketinin pilot projesi olarak Filipinler'de uygulanmıştı. İspanya ABD savaşından sonra, 1901 yılında Filipinler'deki Amerikan askerleri, yerli halka yani Filipinlere “İngilizce öğretmek” maksadıyla bu ülkede kalmışlar ve bilahare yerlerini sivil “Gönüllülere” bırakmışlardı. 1933 yılına kadar süren bu proje Filipinler'i her manada perişan etmişti. 

ABD Kongresi'nin de desteğini alan Başkan Kennedy Barış Gönüllüleri Kanunu'nu 22 Eylül 1961 tarihinde onayladı. 

Gayesi, “dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine yardım” olarak tanımlanan Barış Gönüllüleri, Başkan Kennedy'nin muhtelif konuşmalarında dile getirdiği “hürriyetlerin dinamitlenmesine çalışan Bay Krusçof'un misyonerlerine karşı” tedbir 


-76- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


olarak pazarlanıyordu. Açıkçası İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminin en hararetli döneminde “komünizme karşı” oluşturulan bir kuşak projesiydi. 

1963-1970 yılları arasında Türkiyede de bulunan ve “Kennedy's Kids-Kennedy'nin Çocukları” adıyla da anılan “Barış Gönüllüleri” hareketi 27 Ağustos 1962 tarihli, iki ülke arasında imzalanan anlaşma mucibince Eylül 1962'de Türkiyede hayata geçirildi. 

Türkiyede sol ve sağ milliyetçi aydınlar ile sosyalist sol kesimden büyük tepki çeken Barış Gönüllüleri'ne, Türk Mevzuatı'nda yer alan kimi vergi, resim ve harçlar yönünden ayrıcalıklar tanınmıştı. Anayasa'ya aykırılığı tartışmaları içinde ikili antlaşmayı uygun bulan kanun 1965te TBMMde kabul edildi. 

Türkiye'de 1970'te durdurulan Barış Gönüllülerinin faaliyetleri, 1969 sonunda 59 ülkede faaliyet gösteriyor ve 100 binden fazla Barış Gönüllüsü iki binden fazla merkez personeli ile tam bir “yumuşak güç” ordusuydu. Barış Gönüllüleri, eğitim-İngilizce öğretmeni, toplum kalkınması, sağlık, tarım ve diğer alanlarda çalışıyorlardı. 

Barış Gönüllülerinin 9677'si üniversite mezunu 909'u ise lisans üstü eğitim görmüş kişilerden oluşuyordu. 

Barış Gönüllüleri, kendilerine uygulanan bir ankete verdikleri cevaplarda en başarılı oldukları alanları şu şekilde belirtiyorlardı: 


e Çalıştıkları ülke hakkında bilgi edinmek (%97) 

e Bulundukları ülke insanlarının ABD hakkında daha bilgi sahibi olmalarını sağlamak (9682) 

e Ev sahibi ülke insanlarına faydalı bir şey yapmak (%38) 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Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve 
Güney Asya Grubunda yer alan 11 ülke içinde Hindistan 2450 
kişi ile ilk sırada, Türkiye 1201 kişi ile ikinci sırada en çok Barış Gönüllüsü kabul eden ülkelerdir. 

Türkiye ilk kez 1966'da, ülkeye gelecek Barış Gönüllülerinin sayısını sınırlandırdı. Köy ve kasabalardaki “toplum kalkınması” programlarından Amerikalı Barış Gönüllüleri'nin çıkarılması ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden uzaklaştırılması, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Barış Gönüllülerini takip eden bir birimin kurulması valiliklerin bunların faaliyetlerini daha yakından kontrol etmesi, Barış Gönüllülerinin sade İngilizce Öğretmesi olarak çalışması gibi tedbirler hayata geçirildi. 

Türkiyede faaliyet gösteren Barış Gönüllülerinin 9642si Orta Anadolu, %9u Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da, 9014'ü Marmara, 9014'ü Kuzey Anadolu, 968'i Güney Anadolu, 9013'ü Ege Bölgesinde çalışmışlardı. 

Barış Gönüllüleri Teşkilatı (U.S. Peace Corps), yönetim yapısı ve gayeleri bakımından ABD Hükümetine ve Amerikan dış politikasına doğrudan doğruya bağlı bir kuruluştur. Teşkilatın kuruluş kanununda (Peace corps Act) kesinlikle belirtilen bu husus, resmi bildirilerde doğrulanmaktadır.88 

Yukarıda dipnotta belirttiğimiz A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Enstitüsü'nün Raporu'na göre, Barış Gönüllüleri adı altında az gelişmiş ülkelere gönderilen Amerikalıların, gittikleri ülkelerde uyguladıkları programlar ve eylemleri incelendiğinde, başlıca şu gayelere hizmet etmekle görevlendirildikleri ortaya çıkmaktadır: 


68. Ankara Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörler Kurulu'nun 25 Kasım 
1969 günkü toplantısında oybirliği ile kabul edilen, “Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik 
Enstitüsü”nün Barış Gönüllüleri Örgütü'nün Teknik Yardım Programı ile alakalı raporu 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» Azgelişmiş ülkelerde Amerikan dünya görüşünün, kültürünün, siyasi ve askeri nüfusunun yayılmasına ve benimsenmesine çalışmak ve Amerika yararına çalışacak etkili aydınlar grubu yetiştirmek. 

e Geri kalmış ülkelerin hızla sanayileşmesi gereği ile TERS yönde program ve projelere öncelik ve ağırlık verilmesini sağlamak; bu maksatla kalkınma ve planlama kuruluşları gibi teşkilatlarda görev almak. 

» ABD'nin yer yer girişeceği şiddet hareketlerini ve yayılma politikalarını şirin gösterecek eylemlerde bulunarak siyasal havayı Amerika lehine oluşturmak. 

e Katıldıkları ya da kendilerinin uyguladıkları program ve projelerin görüntüsü arkasında “GİZLİ FAALİYETLER” de bulunmak. 


Gerçekten de Türkiyede görev yapan Barış Gönüllüleri'nin, hâlâ bazı yerleri tipekslenmiş, karartılmış faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanan bölümlerinde, istihbarat elemanı gibi çalıştıkları anlaşılıyor. 

Gönüllüler Türkiye'nin adeta köy köy, mahalle mahalle DİN-MEZHEP-TARİKAT ve KÖKEN haritası dahil, siyasi ekonomik profil haritasını çıkarmışlar. Kısaca 1820-1922 döneminde Osmanlı Türkiyesi'nde Protestan misyonerlerin yaptıklarının benzerlerini yapmışlardı. “Amerikan Barış Gönüllüleri'nin CA-SUSLUKLA suçlanmalarına neden olan önemli faaliyetleri ise; TOPLUMSAL KALKINMA amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki köylere ve kasabalara, yani Türk İnsanının içine girmiş olmaları dolayısıyla duyulan şüphedir. Nitekim, bu hususta çok tenkit edilen Barış Gönüllüleri, bu alandaki çalışmalarına Türkiye'den ayrılmadan daha önce son vermişlerdir.” 


69. Dr. Gökhan Eşel, Amerikan Barış Gönüllüleri ve Türkiyedeki Faaliyetleri, İleri 
Yayınları, İstanbul, 2016, s. 201 
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Amerikan Barış Gönüllüleri Türkiyeden ayrılalı yaklaşık 50 
yıl gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen, faaliyetleri bugünde tenkitlere sebep olmaktadır. 

“Bu eleştirilerin bir kısmında haklılık payı şüphesiz ki bulunmaktadır. Özellikle Türkiye'nin etnik, dini, idari ve sosyal yapısını kaydettikleri noktasındaki bir takım iddiaların doğru olduğuna dair bulgulara rastlanmaktadır.” 

Biri Osmanlı Türkiyesi'ne, biri Cumhuriyet Türkiyesi'ne karşı, yüz yıldan fazla ara ile yürütülen bu iki büyük “Amerikan Seferberliği”nin de “yumuşak güç” diye tanımlayabileceğimiz barışçı, insani, yardımsever ve gönüllülük esasına dayanması gibi bir ORTAK özelliği mevcuttur. 

Ancak söz konusu iki “yumuşak güç” seferberliği arasında bir fark vardır: 


e Birincisi, yani misyoner seferberliği DİNİ ve YÖNETİM DIŞI dır. 

» İkincisi, yani Barış Gönüllüleri seferberliği LAİK/SEKÜ-LER ve YÖNETİM İÇİ'dir. 


Burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus söz konusudur. Her iki seferberlik hareketinin, tam manasıyla, yüz seksen derece, üst üste çakışan çok belirgin bir ortak PAYDASI mevcuttur ki bunları ancak ve sadece ABD genişleme ve yayılmasının fonksiyonel vasıtaları olarak nitelendirmek gerekir. 

Bir başka ifade ile, hedef aynı ama ihtiyaca binaen DİN veya SEKÜLERİZM... Bu benzerlik diğer iki yumuşak güç operasyonunda da söz konusudur... “Hegemonik Dünya Siyaseti” neyi gerektiriyorsa o uygulamaya konuyor. Bazen ikisi aynı anda kullanılıyor. 


70. Gökhan Eşel, age. s. 202 
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3. Evanjelist “Moral Rearmament-Manevi Cihazlanma” Derneği ve Türkiye'de Mason-Tarikat Şeyhi-Sosyalist İşbirliği 


“Moral Rearmament”, Manevi Cihazlanma Cemiyeti adıyla İstanbul'da da faaliyet göstermiş olan bu teşkilat, İstanbul'da “Mason” ve “İslamcı” ağır topları bir araya getirerek bugünde halâ varlığını devam ettiren çok meşhur bir muhafazakâr cemiyetin kurulmasını sağlamıştır. 

Türkiyede ve Avrupa'da pek çok siyasi-ekonomik-dini hadisenin “perde arkasındaki” yeri ve rolü yeni fark edilen bu teşkilatın, yani MRA'nın (Moral Rearmament) kurucusu ABD'li Lutheren Papazı (Pastör) Frank Buchman'dır. 

1929 yılında İngilterede Oxford Grubu adıyla kurulan 
MRA'nın kurucusu Frank Buchman Lutheran olmasına rağmen, İngiltere'de “Evanjelist” tarikatına girmiştir. Karizmatik ve bir kısım gizli bilgilere sahip bir kişi olarak tanıtılan Buchman Tanrı'ya hizmet için yeni bir yöntem bulduğunu iddia etmişti. 

İlginçtir Buchman “sessiz dinleyicilik” ve “gizli yönlendiricilik” olarak tanımladığı yöntemiyle hadiseleri “göze görünme- den” yönlendirmeyi başarmıştı. 

Araştırmacı Edward Luttwak'ın gizli ve açıklanmış belgeler- den yola çıkarak verdiği bilgilere göre, AB'yi gerçekleştirmek gayesi ile Almanya ve Fransa arasında 1945-1950 yılları arasında “Reconcillation” (Barıştırma) toplantılarını gerçekleştiren MRAdır. 

İsviçre'nin Caux şehrindeki görkemli MRA şatosunda gerçekleştirilen toplantılara Almanya'yı temsilen katılan Konrad Adenauer devlet başkanı yapılmıştır. İlginçtir, bu toplantıların Fransa tarafına başkanlık eden ve AB'nin “manevi babası” 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sayılan kişi de Robert Schuman'dır. Bu toplantılara katılan ve bilahare Fransa Cumhurbaşkanı olan kişilerden biri de Francois Mitterandidır. 

Bir başka ortak nokta ise Schuman, Adeanauer ve Mitterand Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Gül ve Haç bağlantılı olmalarıydı. 1970'li yıllarda Mitterand lideri olduğu Sosyalist Parti'nin amblemi olarak “Kızıl Gül”ü seçmişti. 

Biz şimdi MRA'nın Türkiye ayağına biraz yakından bakalım. 
“Manevi Cihazlanma Derneği” adıyla Asmalımescit Sokağı, Beyoğlu-İstanbul adresinde bir apartmanın üst katında faaliyetlerini yürütmüştür.” 

Evanjelist Moral Rearmament formatlı Manevi Cihazlanma Derneği'nin üyesi ve kurucularından biri meşhur İstanbul Valisi, öteki adıyla “Minik Kuş” Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay'dır. 
11 Kasım 1966 tarih ve 6/7285 sayıyla Ankara Valiliği Manevi 
Cihazlanma Cemiyeti/Derneği'nin kamu menfaatine çalışan dernekler statüsüyle kuruluşuna izin veriyor. 

Derneğin başkanı dönemin İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökaydı. Nasıl bir tesadüftür ki Vali Gökay muhafazakâr-İslamcı meşhur İlim Yayma Cemiyeti'nin de kurucusuydu. 11 Ekim 1951'de kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin görünürdeki gayesi manevi değerleri Türk çocuklarına öğretmekti. Ama asıl maksat komünizm ile mücadeleydi. 

Bir tarafta Said-i Nursi'nin avukatı Seniyüddin Başak, diğer tarafta emekli Kurmay Albay Vehbi Bilimler liderliğinde İlim Yayma Cemiyeti hızla teşkilatlandı. En büyük destek masonlar- dan gelmişti. Yönetimde masonlar da vardı.” 


71. Manevi Cihazlanma Cemiyeti Neşriyatı, Binbirdirek, İstanbul, 1972 
72. Soner Yalçın, Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı-Efendi 2, Doğan Kitap, İstanbul, 
Haziran 2006, s. 47 
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3.1 İlluminati Üyesi Valinin Elinden 


“Manevi Cihazlanma” ve “İlim Yaymak” 


“Manevi Cihazlanma” ve “İlim Yayma” cemiyetlerini birer koltuğuna alan İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay “İlluminati” üyesiydi.”? Bir başka meşhur isim, Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi'den icazet alarak “halifesi” olan Şeyh Ömer Fevzi Mardin. İstanbul Kalamış'taki evini dergah haline getirmişti. 

Türkiye'nin 67 vilayeti, Evanjelist Moral Rearmament formatlı, “Manevi Cihazlanma” dernekleriyle-adı şu veya buabartılmış komünizm tehlikesine karşı yüzlerce dernekle tahkim edilmişti. 

1942 yılında İstanbul Kadıköy'de İlahiyat Kültür Telifleri Derneği'ni kuran Nakşibendi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin'in gayesi “dinlerarası diyalog'du. Bu husustaki en büyük desteği “Moral Rearmament'in (MRA) kurucusu Protestan-Evanjelist gezici rahip Dr. Frank Buchman vermişti. 

Şeyh Ömer Fevzi Mardin ile Evanjelist rahip MRA'nın kurucusu Dr. Frank Buchman’: tanıştıran kişi meşhur sosyalistlerimizden Ahmet Emin Yalmandı. 

Bir kare düşünün. Asla bir araya gelmeyeceğini düşündügümüz; Protestan-Evanjelist bir rahip, İlmunati üyesi ve mason bir vali, Nakşibendi Şeyhi bir tarikat lideri ve de sosyalist bir gazeteci-yazar... Sevgili okuyucular bütün bu yapıdan önce Fener Rum Patriği'nin dostu ve Vatikan'a mektup yazan bir Said-i Nursi/Said-i Kürdi çıktı. Arkasından “Kelime-i Şehadetin Muhammedün Resulullah kısmını söylemeye gerek yoktur” diyen FETÖ ve 15 Temmuz 2016 isyanı çıktı. 


73. Haftalık dergisi, 2004 
74. F. Gülen, Küresel Barışa Doğru, s. 131; Hoşgörü ve Diyalog İklimi, s. 241 


-83- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Hainler ve yerli işbirlikçileri boş durmuyordu ama Allah'ın da bir bildiği vardı. Türk Milleti de uyumuyordu. 

Şimdi sözü Aytunç Altındal'a bırakalım: “Gökay, 33 derece- den Masondu ve hiç evlenmemişti. Sayısız derneğin kurucusu ve üyesiydi. Mason Cemiyeti içinde adı çok geçen bir valiydi. 
Manevi Cihazlanma Derneği'nin bazı özel toplantıları bu “minik” valinin Kadıköy-Göztepe'deki köşkünde yapılırdı. Derneğin başka bir toplantı yeri de Kadıköy- Selamiçeşme'deki İsmail Ağar'ın köşküydü. 

Ağar, 1961'de idam edilen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun yakın akrabasıydı. Derneğin bütün üyeleri Circle d'Orient'in (Büyük Kulüp) üyeleriydiler. Derneğin açık propagandası “anti-komünizm'di ve buna karşı “maneviyatı” yeniden “cihazlandırmak” gerekiyordu. Dernek aynı zamanda İstanbul'da sayısız “güzelleştirme derneği” açmış ve buralardan “adam derlemişti”! 

1960 yılındaki 27 Mayıs darbesinden önce dernek Menderes hükümetine ilginç bir “Reconciliation” projesi götürmüştü. 
Buna göre İstanbul şehri “DÜNYA DİNLERİNİN BAŞKENTİ” yapılacaktı. Fener Patrikhanesi, Vatikan gibi bir devlet haline getirilecek, Kariye Camisi bir tür hilafet merkezi yapılacak ve Yahudilik de en üst düzeyde yeniden yapılandırılacaktı. Dönme ve Karaim Yahudileri de böylelikle temsil hakkına kavuşacaklardı. 

Bu projeyi hayata geçirmek için “Manevi Cihazlanma Derneği”, 1957'den sonra Başbakan Menderes'e ünlü “istimlak ve onarım” projesini götürmüş ve “Ayasofya'da Ortodoks ibadeti”ne başlanmasına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Bu derneğin o zamanki başkanı DP Milletvekili Ekrem Tok idi. 

Manevi Cihazlanma Derneğinin üyelerinin tamamı Mason'du. İlginçtir ki bu kişiler İstanbul'u “dünya dinlerinin başkenti” yapmak ideallerini 1963 yılından itibaren “dinlerarası diyalog ve hoşgörü” toplantıları ile yaygınlaştırmışlardı. 
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“Türkiyede 1990'lar dan itibaren moda olan üç dinin birliği projesi de (İbrahimi Dinler Projesi) bu teşkilat tarafından ilk kez 
1957 yılında mason derneklerinde teklif haline getirilmişti.” 
“Dinler arası diyalog” ve “İbrahimi Dinler Projesi”nin en önemli görünen figürü E Gülen olup, 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyet Türkiyesi'ne karşı darbe/isyana teşebbüsünün elebaşıdır. Ancak hadisenin kökenleri daha derindedir. E Gülen, Said-i Nursi ekolünden biridir. Günümüzde 12 farklı anlayış ve cemaate bölünmüş olan-okuyucular, yazıcılar başta olmak üzere-bu ekolün lideri Said-i Nursi bakın neler söylüyor: 


3.2 Müslümanlık-Hıristiyanlık İttifakını Bozmaya Çalışanlara Karşı Üç Zümre: Nurcular-Hıristiyan Ruhaniler-Misyonerler 


“Müslümanlık-Hıristiyanlık ittifakını bozmaya çalışanlara karşı üç zümre, Nurcular, Hıristiyan ruhaniler ve MİSYONER-LER, uyanık olmalıdır.”* 

Said-i Nursi Sultan II. Abdülhamit tarafından “Kürtçe eğitim” istediği ve bozgunculuk yaptığından tutuklanarak hapse atılmıştır. İşte onun incilerinden bir tanesi daha: “Birinci Dünya Savaşı'nda bizimle savaşmış da olsa, bir Hıristiyan ölmüşse “ŞEHİT” sayılır, ahirette mükâfatı vardır?” 

Dönemin gazete haberlerine baktığımızda Said-i Nursi'nin Fener Rum Patriği ile görüştüğünü, Vatikan'a mektup yazdığını öğreniyoruz. Bunu çok daha ileriye taşıyan kişi ise F. Gülen. Bir nevi usta-çırak ilişkisi dayanışması. Fetö elebaşı Gülen Papa'ya şöyle yazıyor: 


75. Aytunç Altındal, Gül ve Haç Kardeşliği-Avrupa Birliği'nin Gizli Masonik Kimliği, 
Yeni Avrasya Yayınları, Ekim 2013, Ankara, s. 151 

76. Emirdağ Lahikası 1, s. 1712; Tarihçe-i Hayat, s. 434 

77. Kastamonu Lahikası, s. 75 
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“En âciz bir şekilde, hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli diyalog hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik”? 


Her ikisi, usta-çırak yani Said-i Nursi ve F. Gülen'in Sünni-Türk Müslümanlığına, İngiliz tarihçi ve siyaset bilimci Arnold Toynbee'nin ifadesiyle Semerkand-Buhara-İstanbul ekseninde- ki Hanefi-Maturidi Türk Müslümanlığına Mehdi-Mesih fenomenini sokan, yaygınlaştıran kişilerdir. 

Hiç bir Kuran ayetinde ve birinci derecede sahih hadislerde yer almayan Mesih/Mehdi fenomeni gerçekte BOP'ta kullanılan “Siyasal Mesihçi', “Peygamberimizi dışlayan, Hz. 
Muhammed'siz” bir “SENKRETİK/Bağdaştırılmış İslam” projesidir. İslam'ı “İbrahimi Dinler” potasında Ezoterik/Batıni bir TEK DÜNYA DİNİ'nin alt birimi haline dönüştürmek istiyorlar. 

Siyasal Mesihçilik/Mehdicilik bir nevi Yahudilerin Kral Davud soyundan Mesih, başta Protestan-Evanjelistler olmak üzere Hıristiyanların İsa Mesih, Şii Müslümanların kayıp 12. İmam Mehdi ve Hz. İsa beklentisinin hemen hemen aynısı... Kurtuluşçu, Apokaliptik/Kıyametçi bir “Gadot” Diğer taraftan Müslüman Türkler ve İslam âlemi “Kurtarıcı”yı bekleyen “Avanak Avni'lere” dönüştürülmek isteniyor. 

PKK/PYD-YPG, DEAŞ, Evanjelist Rahip Brunson -ki 12 
Ekim 2018'de tahliye edilerek ABD'ye uçtu- FETÖ, Siyasal Mesih/Mehdi fenomenleri aynı terzinin farklı kumaşlarından “Libas”lardır. 

İslam üzerinden, İslam'ın kalemi ve kılıcı Türk Milleti'ne yönelik oyunlar dünde vardı, bugün de var ve yarın da olacak. 

Çare: Biz Müslüman Türkler “OKU” ayetini iyi anlayıp, Kuranda doğrudan zikredilen 700 Ayetteki “AKIL”'ı kullanacağız. 


78. “Papa'ya Mektup” Zaman gazetesi, 10.04.1998 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İman ve aklımızla bilim, teknik, düşünce üreteceğiz... Aksi Batı ve onun içerdeki “Yüzde 10” hain kontenjanından daha çok KÖ-TEK yeriz. 

“Dinlerarası Diyalog İhaneti” ve E Gülen ile Said-i Nursi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için Prof. Dr. Yümni Sezen -ki kendisi ilahiyatçıdır— tarafından yazılan kitabı” okuyunuz. 

ABD merkezli PEW tarafından 2015 yılında yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun dinlere göre dağılımı şu şekilde“ 


Dünya nüfusu toplam olarak 7 milyar 600 milyon kişiden 


oluşuyor. 
Hıristiyan %31.2 2.3 milyar 
Müslüman %24.1 1.8 milyar 
Ateist/Dinsiz %16.0 1.2 milyar 
Hindu %15.1 1.1 milyar 
Budist %6.9 0.5 milyar 
Mahalli Dinler %5.7 0.4 milyar 
Diğer Dinler %0.8 0.1 milyar 
Yahudiler %0.2 0.01 milyar 


4. Etnik ve Dini Tabanlı 
“Sivil Toplum Teşkilatları” ve “Vakıf” Sarmalı 


“1978 Washington Mutabakatı” ile Mustafa Yıldırım'ın ifadesiyle “Project Democracy-Sivil Örümceğin Ağında” yeni postmodern-Liberal atılımlar dönemi başlatılmıştı. “Siyasi etik” diye başlayan laflarla IRI, ARI, TESEV ve benzeri isimlerle “kadife”, “lale”, “gül”, “turuncu” gibi hoş sıfatlarla süslenen 
79. Prof. Dr. Yümni Sezen, Dinlerarası Diyalog İhaneti-Dini, Psikolojik, Sosyolojik Tahlil, 


Kelam Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2006 
80. PEW, 2015 
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demokrasi darbesi ya da devrimleri... “Ihink-tank”, “düşünce 


» « 


topluluğu”, “atölye çalışması 


» « » «, 


» proje” “yuvarlak masa toplantısı”, “bilimsel konferans”, “NGO” ve Sivil Toplum örgütü” gibi adlandırmalar... Her ne ise sivil örümceğin paralı-kanlı işleyişi dünyanın 92 ülkesinde devlet yönetimlerine paralel yönetim şebekesi oluşturan ABD ve Batı Avrupa devletleri egemenliklerini gizliden değil, olabildiğince açıktan pekiştirmekteydiler.? 

İngilizce kısaltmasıyla NGO'lar yani “sivil toplum örgütleri” diyerek milli kaleler düşürülürken “vakıflar” üzerinden “araştırmalar-bilimsel çalışmalar” bol kepçe finanse edilmekteydi. Bunun en tipik örneklerinden biri 15 Temmuz 2016'da Türk Devletine yönelik isyan hareketini başlatacak cüreti kendinde bulan ABD'deki “Hocaefendi” olarak anılan F. Gülen ya da FETÖ denilen yapılanmaydı. Bunun bir benzeri de “Adnan Hoca” üzerinden yürütülmekteydi. Elbette başkaları da vardı. 
Dini komplolar, “Gnostik İslam” üzerinden “Şeyh İslamı” ile marjinal çıkar öbekleri oluşturuluyor ve öne çıkarılıyordu. 

Kışkırtıcı odaklar, özellikle gençlere, üniversite kapılarına dayanmışlardı. “Burslar”, “öğrenci yurtları” ve özellikle internet ortamını kullanarak ve kendilerine Türk Milleti'ni etkileyecek adlar da vererek, bağımsızlık arzusunu yükselten gençleri çevrelerinde topluyorlar neticede “biat” cemaatleri oluşturuyorlardı. 

Böylesine küresel-yeni dünya düzeni bağlamındaki büyük bir operasyon küresel bankerlerin temsilcilerinden Macar Musevisi- Amerikalı Sorosun bağlantılarına indirgenerek sulandırıldı. Halbuki ABD resmi kurumlarının en az 70 yıllık bir süreç içinde oluşturduğu “sivil örümcek ağı” özellikle gözden kaçırıldı. 


81. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, Ulus Dağı Yayınları, Ankara, 13. Basım, Haziran 2006, s. 8-9 
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Halbuki 1820'de İzmir'e ayak basan Evanjelist misyonerlerin, 1961 de Türkiye'ye adım atan “Barış Gönüllüleri”nin ve hemen hemen aynı dönemlerde “Komünizme karşı” Türk Gençliğini “Manevi olarak cihazlandıracak” Evanjelist “Moral Rearmament” (Türkiyedeki adıyla “Manevi Cihazlanma Derneği”) hangi maksatlarla bin yıllık Türk Yurdu Anadolu'ya gelmişlerse 1978 Washington Mutabakatı, 24 Ocak 1980 Kararları ve 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası Türkiye'de pıtrak gibi biten “Sivil Toplum Teşkilatları” ve “Vakıflar” da aynı gaye için Türkiye'deydiler. 

Attilâ İlhan'ın deyimi ile “Türkiye'nin yüzde 10'luk bir hain kontenjanı vardı” ve işbirlikçi olmaya hazır ve nazırdılar. Türk Milleti Süleyman Tapınağı'nın “kurbanlık düveleri” yapılmak isteniyordu. Bunun için Türkiye, genişletilmiş bir küresel operasyonla karşı karşıyadır. 

Mustafa Yıldırım “Project Democracy-Sivil Örümceğin Ağında” adlı kitabında şunları yazıyor: “Türklerin egemen olmadığı bir federatif devletin yasal alt yapısı, yaklaşık 25 yıldır, abartılmış AB kriterleri, denilerek ve DEMOKRASİ terimi de bolca kullanılarak, çoktan hazırlanmıştı. Terör eylemleriyle bireylere ve topluluklara saldıran PKK, kır gerilla savaşı ile şehir gerilla savaşını birleştiriyor “project democracy” operasyonunun bir parçası olanlarında desteğiyle federasyon istemleri yayın ve yasama ortamlarında seslendiriliyor; yarı legal partileşme süreci ilerliyor, kışkırtmalarla çatışma yükseltiliyor. Kitlesel ölümlere yol açabilecek bombalar patlatma hazırlıkları, daha bir-iki yıl önce üç büyük kentte “ses” bombası patlatılarak başlatılmıştı. Daha sonra patlatılmamış bombalar bulunmuştu. Son dönemdeyse, cana kıyıcı bombalar patlatılıyor, telefonlarla infaz emirleri veriliyor. Sonuç olarak kanlı iç çatışmalarla etnik ve dinsel kimlik pekiştirmek için her türlü girişimde bulunuluyor. 
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Bu gelişmelerin hemen ardından kendilerini “aydın” olarak niteleyen ve çoğu örümcek ağının şurasında burasında yer almış bir grup, hükümete bazı taleplerle başvurarak, bir tür arabuluculuk önerdi. Bazı kentlerde kitlesel direnişin küçük denemeleri yapıldı. “Kürdistan Güney” devletinin anayasasının başlangıcında Kürdistan devletinin varlığının kaynağını “Sevres” bölüşüm anlaşmasından aldığı açıkça belirtiliyor ve iki yıl önce yapılan “Kürdistan Bölge Devleti”nin ilk parlamento toplantısına AB'den ve ABD'den resmi temsilciler katılıyordu. T.C yöneticileri bu duruma ses çıkarmıyordu. Kısaca halkın özgün deyişinde oluğu gibi OYUNU KURAN KAZANIYOR” 

Yıldırım'dan alıntıya devam edelim. 


4.1 Türkiye'yi Eyaletlere Bölmek ve Parçalamak 


Federatifleştirme girişimlerinin devletin kurumlarında bile bir hastalığa dönüştüğü bir gerçektir. Bu girişimin geçmişi “bir tür eyalet” nitelemesi ya da “yerel iktidarlar” çağrısı ya da “yerel otonomi” sloganı ya da “din hürriyeti” ve “dinlerarası diyalog” uydurmasıydı. 

“NED operatörleri, TESEV ve Helsinki Yurttaşlık Derneği'nin desteğiyle İstanbul'da 2-3 Nisan 2006 tarihlerinde, devlet yöneticilerinin de katılımıyla geniş bir toplantı yaptılar... 

2004 ödemeler listesinden de anlaşılacağı gibi, özellikle genç 
önderlere büyük yatırım yapılıyor. Birkaç yıl önce IRI başkanı, eski senatör, İstanbul'a topladıkları bine yakın gence “I am degişim Kuşağı diyeceksiniz” diye konuşarak, REFORMCULUK adı altında ihtilalcilik öğüdü vermekteydi” 


82. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, Ulus Dağı Yayınları, Ankara, 13. Baskı, 
Haziran 2006, s. 5 
83. Mustafa Yıldırım, age. s. 6 
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“Amerikan devletinin hazinesinden beslenen NED'in parayla ve elemanla desteklediği dernek, vakıf, moda adlandırmayla SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, Amerikan güdümlü sendikalar Venezuelada serbest pazar idealine ve Amerikan şirketlerine bağlı işadamları, işadamlarının medyası katılmıştı. Venezuela halkının darbecilere karşı büyük isyanı sonunda, ABD destekli SİVİL(!) -ASKER vurguncular amaçlarına ulaşamamış ve subaylar ABD'ne kaçmışlardı.”* 

Yukarıda, Yıldırımdan alıntıladığımız paragrafta özetlenenler Venezuelada serbest seçimlerde büyük oy farkıyla devlet başkanı seçilen Chavez yönetimine karşı 2002'de darbe düzenlenmiş ve bu darbeyi Savcı Danilo Anderson soruşturuyordu. 
Venezuela'da Nisan 2019'da yeniden ABD destekli darbe denendi ve başarısız oldu. 

“Şeffaflık” ve “demokrasi” ideallerine bağlılığı sürekli tekrarlayan ABD siyasi partilerine, sendikalarına, işadamı örgütlerine, George Soros ve benzeri para ve sermaye piyasası manipülatörlerine bağlı olan SİVİL (!) derneklerin askeri darbeye katılmalarını artık şaşırtıcı bulan var mı bilmiyorum. 

Amerika'daki terörist başı F. Gülen 50 yıldır aynı yöntemle semirtildi. Nihayet 15 Temmuz 2016'da Türk Ordusu'nun içine uzun yıllar boyunca mason-cemaat işbirliği ile yerleştirilmiş bir kısım generalin başını çektiği isyan-kalkışmada da sivil (!)-asker ve dışarıyla işbirliği açıktan görünüyor. Bereket versin Türk Ordusu'nun ana omurgasını oluşturan vatansever generallerin, subay ve astsubayların kahramanca direnmesi, Türk Milleti'nin feraseti “Sivil Örümceğin Ağı”nı parçaladı. 

Açıkçası ülkeler ve elbette Türkiye dışarıdan kuşatılıyor, içerideki işbirlikçiler ağababalarına hizmette kusur etmiyorlardı. 


84. Mustafa Yıldırım, age. s. 6 
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4.2 Sivil Toplum Teşkilatları ve 


“Demokrasi Darbeleri” 


Kısacası, NED dolarlarıyla açıktan, istihbarat teşkilatlarının desteğiyle alttan desteklenen “kadife” “lale” “gül” “turuncu” gibi ya da “hizmet hareketi” ve benzeri sıfatlarla anılan demokrasi darbesi ya da devrimleri “sivil toplum teşkilatları” ve “vakıflar” tam anlamıyla bir sarmal hareketi ve altıncı kol faaliyetleridir. 

Bütün bunları fikri, bilimsel, siyasi ilişkilerle açıklamak, aydınlatmak mümkün değildir. Çünkü Türkiye'mizde olup bitenler, Türk Milletini “öz yurdunda parya” yapmaya yönelik küresel elitler tarafından kurgulanan Kabalist-Evanjelist bir projenin parçasıdır. 

İşte bu sebepledir ki DEMOKRASİ VE NEO-LİBERAL EKONOMİ-DİNLERARASI DİYALOG perdesinin arkasında örülen ağın sözüm ona sivil toplum hareketleri ve vakıfların nereye ulaştığını bilmeden hadiseleri algılamak ve muhtemel gelişmeleri öngörmek imkânsızdır. 

Aleni “sivil toplum teşkilatları” ve “vakıflar” sarmalı üzerinden PARA-DİN-SİYASET sacayağı ile kurgulanan kanlıparalı-dini bir tertiple Türk Milleti Anadolu'da Federasyonun bir parçası-hatta azınlık parçası yapılmak istenmektedir. Bu süreçte etnik tabanlı bir kısım dini cemaat ve tarikat yapılanması, FETÖ ve Adnan Hoca operasyonlarından sonra da devam etmektedir. 

1980 yılında ABD'nin başkanlık koltuğuna oturan ikinci sınıf kovboy filmlerinin aktörü Evanjelist Reagan'ın 1982'de adını ilk kez zikrettiği “project democracy” operasyonları ile Doğu Avrupa çözülmüş, gizli teşkilatlanmalarla Polonya karıştırılmış, Moskova'da kurulan derneklerle yönetime sızılmış ve muhalefet teşkilatlanmıştı. 
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Zaten kendi “objektif şartları” oldukça kötü durumda olan sosyalist sistemin çökertilmesinden sonra, milli devletlerin iç yapılarının ele geçirilmesi ve parçalanması süreci başlatıldı. 

Osmanlı Türkiyesi “daha çok hürriyet” nidaları ile parçalanırken Cumhuriyet Türkiyesi'ne “daha çok demokrasi” gibi toplumu cezbedici şekerlemelerle galeyana getiriliyordu. 

Küresel operasyonun en önemli ayağı “çok kültürlülük”- mozaik söylemleri üzerine kuruldu. İşin başında “farklılıklar zenginliğimizdir” diyen naif vatandaşları bile şaşırtacak denli kısa bir zaman içerisinde farklılıklar ETNİK AZINLIK İSTEK-LERİNE terfi ettirildi. 

Toplumun dini inanç ve dayanışmasını da kontrol altında tutabilmek için “Din Hürriyeti” senaryosu daha 1978 Washington Mutabakatı ile uygulamaya konmuştu. “Yeşil Kuşak”tan Humeyni'nin Paris'ten Tahran'a Fransız Hava Yolları ile indirilmesine kadar, SENKRETİK DİN-İbrahimi Dinler-Dinlerarası Diyalog, new age (Yeni Çağ) tarikatları... “Tek dünya dini” projesine uygun olarak, küresel elitlerin kontrolündeki ABD örgütleri, dini topluluklarla, şeyhlerle, şıhlarla, vakıflarla ilişkilerini iyice geliştirerek DEMOKRASİ (!) cephesine kattılar. 

Graham Fuller ve benzer CIA istasyon şefleri Türkiye'nin “Siyasal İslamcı” “Ilımlı İslamcı” velhasıl ne kadar tarikat ve cemaat varsa hepsi ile hasbihal ediyorlardı. 

Ortalık Lawrence'lar ve Meryem Cemile örnekleriyle doluydu. İslam dünyası Endülüs İslam Devletini yıkan, birbirinin arkasında Cuma Namazı bile kılmayacak kadar birbirinden nefret eden tarikat ve cemaatlerle doldurulmuştu. Eh Türkiyede bu yolda hızla ilerliyordu. Bu arada Türkiye gibi müttefik ülkelerde, muhtemel bağımsızlık eğilimlerini bastırmak ve devletlerin bütün milli çekirdeklerini yok etmek, iktisadi değerlerini neoliberal-kontrolsüz serbest piyasa söylem ve dayatmalarıyla yönlendirilebilir, gerektiğinde karıştırılabilir bir durumda tutabilmek için 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IMF-WB-WTO gibi sözde milletlerarası teşkilatların desteğiyle kanuni düzenleme ve değişiklikler yaptırdılar. Kirli operasyonları ustaca saklı tutarken milletin bütün kesimlerini istedikleri zamanda harekete geçirebilecek kadar teşkilatlanmış durumdalar. 

Mesela Türkiye'de öyle başarılı oldular ki, Irak İşgali sürecinde çok sert bir şekilde karşı çıkması beklenen İslamcı kesim bile vurdumduymaz oldu. 

“Türbana özgürlük” eylemleriyle birlikte kurumların ve Türk Milletinin muhtelif kesimlerinin tepkileri ölçüldü. Ancak “Türbana özgürlük” için sokağa dökülenler-dökenler, ne hikmetse Irak'ta milyonlarca Müslüman kadına tecavüz edildiği ortaya çıktığında bile gıklarını çıkarmadılar... Açıkçası, açık ya da örtülü ilişkiler, bir resme dönüştürüldüğünde Amerikalıların “WEB” yani “Örümcek Ağı” demelerinin ne derece doğru bir ifade olduğu anlaşılıyor. 

Çek Devlet Başkanı Vaclav Havel 2000 yılında Türkiye'yi ziyaretinde şöyle demişti: “Bu küreselleşme işi iyi olmadı, bir yerlerde hata yaptım; iktisatçıları dinledim” 

Halbuki Vaclav Havel Aralık 1989'da başkanlık koltuğuna yeni oturduğunda ülkesi, henüz Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye bölünmemişti. 

ABD'li NED (National Endowment for Democracy) operatörleri Çekoslovakya için anayasa ve seçim kanunları hazırladılar. 

Ne oldu dersiniz? 

İlk seçimden sonra Vaclav Havel'in ülkesi karpuz gibi ikiye bölündü. Zamanın NED Başkanı Carl Gershman, ABD Açık Diplomasi Danışma Komisyonu'nun 1990 yılının Ocak ayı toplantısında, Havel ile beraber becerilen “Katılımcı demokrasi” operasyonlarını şu sözü ile açıklamıştı: “Çekoslavakya seçim sürecine derinden katıldık.” 


85. Sean Gervasi, “A Full Court Press: The Destabilization of Soviet Union”, CAO, No. 
35 (Fall 1990) s. 26 
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Öyle derinden katılmışlardı ki Çekoslavakya ikiye bölünüverdi. Sonrasında ise ne oldu dersiniz? Vaclav Hawele, ABD 
Kongre üyesinin elinden, Dante Fascall tarafından NED 1991 
Demokrasi ödülü verildi. Artık bölünmüş ülkesinin, Çek Cumhuriyeti'nin başkanı olan Havele verilen NED ödülünün gerekçesi şöyleydi: “Havel, 1989 da Orta Avrupa'yı değiştiren demokratik devrimin asıl entelektüeli ve siyasi lideriydi. 

Bitmedi... 

1989'un diğer ödülünü de “Contra” ve “project democracy” operasyonu sonunda Nikaragua devlet başkanlığına getirilen Violeta Chamorro'ya vermişlerdi. 

Bu arada “Barış Gönüllüleri” operasyonu bitirilmeden, örtülü operasyondan açık operasyona geçişin ilk somut adımları daha 1967'de atılmıştı. 

CIA, dış ülkelerde çok-kültürlülüğü pekiştirmek için ABD üniversitelerinde yoğun bir çalışma başlatmış ve CCF (Congress for Cultural Freedom), CIA'in oluşturduğu yayın ve konferans şalı altında çok sayıda ülkeyle bağlantılar ağı kurmaktaydı.9 

Söz konusu ŞAL, CIA tarafından yönlendirilen Amerikan akademik dünyasında, yarı gizli araştırmalar ve raporlar ile dokunmaktaydı. Bu husus Amerikan üniverisitelerin de huzursuzluğa sebep olunca 1967 yılında soruşturma başlatıldı. 

Amerikan akademik dünyasındaki CIA bağlantıları Rampart Magazine tarafından açıklanınca Başkan Ford, 1967 yılında Nicholas Katzenbach (Ford Foundation eski yöneticisi) John Gardner (OSS eski elemanı, Carnegie eski başkanı 1955-1965), Richard Helms (CIA Direktörü) üçlüsünden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon “açık-özel bir mekanizma” kurulmasını önerdi. 

Zira politik maksatlı operasyonlarda CIA bağlantısının işleri zorlaştırdığı kararına varıldı. Bütün dünyada-küresel boyutta yü- 


86. NED Annual Report 1998. s. 77 
87. CCF, Kültürel Özgürlük Kongresi Teşkilatı 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rütülecek operasyonunun finansmanı için özel kuruluşların devreye sokulması programlandı. Gerçekte sözde “özel kuruluşlar” 1947'lerden başlayarak Harvard, MIT ve Columbia üniversitelerinde çok özel projelerin para kaynağını oluşturmaktaydı. Mesela Columbia Üniversitesi'nin “Gelecek Vaat Edenler Kulübü” şarkıcı Lady Gaga, Facebook ve Google'ın kurucularını çıkarmıştı. 

Ortalıkta görünenler, CIA elemanları ya da Amerikan Devleti'nin memurları değildi. Ford Vakfı, Carnegre Vakfı ve Rockefeller Vakfı vb. çokuluslu-ulus üstü şirket örgütleri... Ortalıkta görünenler bunlardı. Böylelikle ilk geçiş safhasından sonra, 1980 başlarında yeni bir evreye girildi. 

Yarı gizli ilişkilerin ortaya çıkması, bağımsızlığına ve şerefine düşkün ülke halkının ABD aleyhine dönmesi çok kolaydı... Eski yöntemlerle, gizli-kapaklı ilişkilerle bilgi toplamak, medyaya ve öteki kurumlara, partilere, solcu-sağcı teşkilatlara gizli yönlendiriciler, kışkırtıcılar yerleştirmek hem riskli hem de pahalıdır. 

ABD menfaatlerine ne kadar bağlı olursa olsun, bir yabancı hükümet, bir başka dünya gücünün kendisini destekleyeceği düşüncesine kapılabilir, veya denge içinde çok yönlü bir politika güderek bağımsız hareket etme düşüncesine sapabilir ve ABD'ye olan sadakat minnetini unutabilirdi. 

Diğer taraftan, yazılı anlaşmalar, değişecek olan kanunlar da yeterli ölçüde garanti sağlamaz. Zira hedef ülkelerdeki sistem artık geri döndürülemeyecek şekilde değiştirilmelidir. Söz konusu Ülkeleri kim yönetirse yönetsin EKONOMİK ve SİYASİ düzen DEĞİŞMEMELİDİR. En iyi çare SİYASAL olarak olabildiğince ZAYIFLATILMIŞ milli devletler ve çok ETNİK KİM-LİK TANIMLAMALI/MOZAİK TOPLUMLAR ile dini inanç bağlamında birbirlerinden keskin çizgilerle ayrıştırılmış çok sayıda MEZHEP-TARİKAT-CEMAAT yapılanması... 

Yukarıdaki, özetlediğimiz hususları hayata geçirmek için de, milli devlet/ulus devlet merkezlerinin egemenlik güç ve 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vasıtaları ellerinden alınıp-iyice zayıflatılıp, geniş halk kitleleri- nin MERKEZE olan güven ve bağlılıkları zayıflatılması gerekir. 
Milli yönetimler, kısa devre edilerek, küresel güç simsarı ELİT-LERİN NGOJ/Sivil toplum kuruluşları, vakıf, Enstitü gibi teşkilatları aracılığı ile, halk-kitleleriyle dolaysız-doğrudan ilişkiye geçmek daha EKONOMİK ve daha kalıcı bir yöntemdir. 

Ülkelerde milli devlet ile milletin arasında adı sivil (!) kendileri, dışardaki devletin güdümünde, bir dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları ağı kurulması gerekirdi. Bu küresel hegemonya için elitlerin bir nevi uzaktan yönetim modelidir. 

Gizli kapalı ilişkilerle dolap çevirmek, soğuk savaş döneminde (1945-1990) “komünizm tehdidi” abartılı bir şekilde gösterilerek, milletlerarası kanunlar içinde kabul edilebilirdi. Ancak DOĞU BLOKU'nun dağılacağı öngörüsü gerçekleştikçe, antikomünizm motivasyonu giderek zayıflayacak ve örtülü işlerin kanuni dayanakları da buna paralel olarak sorgulanacaktı. 

Küresel elitlerin hegemonya projelerinin önündeki en büyük oyun bozan güç milli/ulus devletlerdi. Çünkü milli devletler kendi topraklarının kullanımına ve ekonomik ortamına dışarıdan yapılacak müdahaleleri, dış politikalarının doğrudan yönetilmesini engelleyebilirlerdi. Daha da beteri, yandaş-işbirlikçi yönetimlerin yerini her an daha bağımsızlık yanlısı milliyetçi yönetimler alabilirdi. 


4.3 “Hür Dünya” İşlerinden 
“Din Hürriyeti”ne Aynı Oyun 
Bu sebeplerle Doğu Bloku'nun çözülmesiyle “HÜR DÜN- 


YA” işlerinden “İNSAN HAKLAR?” ve “DİN HÜRRİYETİ” bekçiliğine evrilen küresel ELİTLERİN dünya hegemonyası 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operasyonu ABD önderliğinde “uygun demokrasi”ler kurma projesi ile yürütülmeye başlandı. 

1978 Washington Mutabakatı ile aksiyoner hale getirilen 
neoliberal iktisat/para-din-siyaset, 1980'lerin başından itibaren 92 ülkede uygulanan yeni mandacıların işbirliği ile örülen WEB'de yani “ÖRÜMCEK AĞI” içinde, 24 Ocak 1980 
Kararları'ndan bu tarafa çırpınmakta olan TÜRKİYE giderek Osmanlı Türkiyesi'nin 1838-1918 dönemine pupa yelken yol almaktadır. 

“Söz konusu örümcek ağının ilmiklerinde, şu ya da bu niyetle yer almış olanlar bu ağı örenlerin kimliğinden de, amaçları- nın tümünden de bilgili olmayabilirler. Sivil etiketi takılan SAY-DAMLIĞI olmazsa olmaz ilke olarak savunan örgütler, yabancı ilişkilerini, özellikle HİBE adı altında aldıkları desteği çevrelerine topladıkları kişilerden ve toplumdan saklamaktadırlar:”9 

Açık ve özel bir mekanizma şu sözlerle ifade ediliyordu: “ABD'nin dış ülkelerdeki açık eylemleri, örtülü-gizli operasyonlarla desteklenmelidir”” 

Güdümlü ve neoliberal-katılımcı demokrasi için yapılanlar- da şu şekilde tanımlanmıştı: “Avrupa'da yerleşik olan ve çoğu Birleşik Devletler tarafından parayla beslenen hükümet dışı örgütler (NGO'lar-Sivil toplum örgütleri) de, doğrudan veya dolaylı olarak bu operasyonlarda yer alıyorlar.” 

Ralp McGehee, 25 yıldan fazla CIA'da çalıştı. Vietnam, Laos ve Hindiçin ülkelerindeki istasyonlarda görev yaptı. Emekliye ayrıldıktan sonra çalışmalarını Deadly Deceit; My 25 Years In The CIA kitabında yayımladı. Bilahare CIA ile alakalı veri-tabanı çalışması yaparak internette ve disketlerde yayımladı. 


88. WEB: Örümcek ağı, İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü 
89. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s. 22-23 

90. Truman National Security Directiv (NSD) 10/2 

91. Ralp McGehee, CIA (e)-www.ciabase.org 
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ABD güvenlik kuruluşlarının organize tacizinden kurtulamadı. Durumu bir dilekçeyle ABD Başkanlığı'na da bildirdi. 
McGehee, 2000 yılından sonra CIA ile ilgili yayını durdurdu. 
Ralp McGehee, 1983 sonlarında Amerikan Kongresi'nin onayıyla kurulan NED (National Endowment for Democracy) yani Türkçesi Milli Demokrasi Fonu'nun fonksiyonunu şu sözlerle dile getiriyor: “CIA'in ülkelerin karıştırılması operasyonlarında kullanılan bir çok fonksiyonunun NED aktarılmasıyla, Demokrasi için Milli Fon'un kullanımına gidildi. CIA'in örtülü eylemlerine ilave olarak, Milletlerarası Kalkınma Ajansı (AID) ve Birleşik Devletler İstihbarat Ajansı (USLA) da DEMOKRASİ YAYMA operasyonlarında yer almaktadır.” 

Selcenli Veli Yıldırım Hoca şöyle diyor: Türkler biraz saftır! 
Karşısındakini kendisi gibi bilir. Her “Müslümanım” diyeni de kendisi gibi “Müslüman” sanır! 


92. Ralph McGehee, www.ciabase. org 


B. 24 ADIMDA BEYİN YIKAMA-BEYNE 
YENİ ALGILAMA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRME-TEŞKİLATLANDIRMA-YENİ KİMLİK OLUŞTURMA 
VE EYLEME GEÇME 


1. Kamuoyu oluşturucuları-Türkiyedeki ifadesiyle, aydınlara/entelektüellere, yazarlara, bilim insanlarına-niteliği taşıyan kişilere yönelik olarak “cebine para koyma” yani içeride ve dışarda, masrafları-harcamaları karşılayarak, konferanslar verdirmek-konferanslara katılımlarını sağlamak. Böylelikle katılımcılarla doğrudan temas yoluyla hedef ülke hakkında bilgi almak. “Düşünce ve teşkilatlanma” hürriyeti kavramını yeniden tanımlama ve yapılanma düşüncesini benimsetmek... Algı operasyonu. 

2. Alt teşkilatlar mevcut değilse, hemen Helsinki Nihai Senedi bağlamında Helsinki Yurttaşlar ve ortak zemin merkezleri teşkilatlandırmak ve şartlar olgunlaştıkça, uzaktan yönlendirilebilecek bir İLİŞKİLER AĞI altında insan hakları dernekleri ve benzeri teşkilatların kurulması. 

3. Yeni propaganda aygıtlarının-radyo, TV-gazete-dergivideo internet yayını-devreye sokulması. Magazin ağırlıklıyarı bilimsel muhtevalı, insan hakları prensipleri üstüne yapılan yayınların ivmesinin hızlandırılması-çoğaltılması, insan hakları ihlallerinin oluşturulması-maniple edilmesiyle sürecin hızlandırılması. 

4. Gizli casuslar yerine açık yayın muhabirleriyle mahallin- den bilgi elde etmek için yaygın bir yayıncı eğitim programının hayata geçirilmesi. 
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5. Mahalli-vakıf-dernek-“think tank” kuruluşlarının kurularak BİLİMSEL ve TOPLUMSAL KONFERANSLARIN çogaltılması. 

6. “İşadamları Dernekleri”nin, sendikaların kurulması, mevcut olanların içine bilim danışmanlarıyla sızılması. Siyasi partilere eğitim programlarıyla, parti şuurunu artırmak dersleriyle yaklaşarak parti kadrolarının yönlendirilmesi, gençliğin “düşünce hürriyeti” ve “siyasal katılımcılık” propagandasıyla teşkilatlanması. 

7. Gizli ve yarı gizli istihbarat faaliyetlerinin azaltılması, buna mukabil yazılı ve görsel basın muhabir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanması. İmkânlar dahilinde ABD televizyonlarının yerli şubeleriyle yayın yapılması. Manipülatif bilgilerle kitlelerin yönlendirilmesi. Eğitim seminerleri, konferanslar, grup gezileri düzenleyerek mahalli-ulusal medya ile süreklilik arz eden bağlar kurulması. 

8. Etnik ayrılıkları güçlendirmek ve daha mikro seviyelere indirmek için “etnik kökeninizle gurur duymak” için kültürel hatırlatma programlarına başlamak-bu tür toplantıları milletlerarası toplantılara dönüştürmek ve/veya mahalli toplantılardan milletlerarası toplantılara “etkili elemanlar” taşınması. Milli ve bölgesel tarih ve kültürün bütünleştirici özelliklerinin hafife alınarak, “yerel tarih” “yerel kültür” araştırması adı altında “en eskiye” naif özlem oluşturulması, mikro milliyetçilik meydana getirme. 

9. Yanlış ve eksik bilgilendirme ve manipülasyonlar: Geniş halk yığını kitlelerin akli denetimlerini ele geçirmek için yoğun propaganda ve yanlış bilgilendirme ve algı manipülasyonuyla tarihsel milli devlet kurumlarının ve etnik-dini sürtüşmeleri önleyen geleneksel kurumların yıpratılması, milli kimliği karıştırmak için tarihi ve toplumsal gelişim gerçeklerini tahrif ederek yeni kimlikli topluluklar-millet içinde alt kimlikler ve aynı 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dini inanç mensubu topluluklar içinde tarikat-cemaat yapılanmaları meydana getirmek. 

10. Yolsuzluk kampanyalarını, “yerinden yönetim” taleplerini yükselterek milli devlet egemenliğinin zafiyet içine sokularak zayıflatılması. Yolsuzluk olaylarını abartılı bir şekilde topluma sunarak kitlelerde aşağılık duygusunun yerleştirilmesi yoluyla halkın kahır ekseriyetinde çaresizlik duygusunun gelişmesi sağlanırken toplum katmanları arasında huzursuzluk, kısa yoldan “malı götürme” -“köşeyi dönme” hayallerinin yerleştirilmesi. 

11. Ekonomik yapıyı kontrol etme: Neoliberal-kontrolsüz serbest piyasa politikalarının yaygınlaştırılması ile borç ekonomisi oluşturulmasıyla para ve sermaye piyasalarının dışardan yönlendirilen milletlerarası tefeci saldırılarına iyice açık hale getirilmesi. 

12. Milli devlete güvensizlik oluşturma: Ülkenin içinde bulunduğu kritik zamanlarda ekonomik krizler meydana getirerek umutsuzluğa düşürülen yerli sanayicilere, üreticilere ve esnaf kesimlerine yönelik konferans, sempozyum adı altında “alternatif çareler” önererek onlarla doğrudan temasa geçilerek milli devlet ve kurumlarına güvensizlik aşılanması. 

13. İşadamlarını ve esnafları teşkilatlandırma: Mahalli işadamı ve esnaf teşkilatlarının ve ilişki kurma bürolarının-derneklerinin kurulması, kontrolsüz, başına buyruk, milli devlet denetiminden giderek uzaklaşan “neoliberal ekonomi” ve “serbest pazar” düzeninin kabul ettirilmesi. Böylelikle hedef ülke ve/veya ülkelerin üretim sektörlerinin rekabet gücünün kırılarak “ticaret” ve “hizmet” sektörüne kanalize edilmesi. 

14. Milli sanayinin yıkımı: Milli ekonominin çökertilmesi için milli sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının çökertilmesi, nükleer santrallerin kurulmasına karşı çıkılarak nano teknolojiye geçişin akamete uğratılması... Genetik ve biyoteknoloji alanındaki 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bilimsel-arge çalışmalarının engellenmesi için okullardaki “Biyoloji” derslerinin iyice azaltılması hatta bunun için Türkiyede yapıldığı gib, “okullarda din derslerini artırdık” diye sureti haktan görünerek biyoloji dersinin azaltılarak din dersinin artırılması yoluna gidilerek millet ile devlet arasında çatışmayı da kapsayacak şekilde “çevreci akımların” örgütlerin desteklenmesi. Yeraltı kaynaklarının, milli madenciliğin, su kaynaklarının, tabii yakıt üretim kaynaklarının işletmesinin-pazarlamasının milli egemenlik alanının dışına çıkartılması. 

15. Milli gıda ve tarım sektörünün çökertilmesi ve küresel şirketlerin egemenliğinin sağlanması: Gıda ve su bir milletin olmazsa olmazı varlık sebebi ve milli güvenlik meselesidir. Yüzlerce yıllardır kullanılan yerli ve milli tohum yerine kısır ve her türlü sağlık problemine açık “hibrit tonumlar”, GDO'lu buğday ve gıda ürünleriyle ülkenin gıda ve tarım sektörünü kontrol altına almak. Pancar şekeri yerine mısır şurubu şekerini küresel şirketlerin yerli işbirlikçileri vasıtasıyla ikame ve buna benzer uygulamalar ile gıdanın küresel şirketlerin kontrolüne geçmesini sağlamak. Su kaynaklarının özelleştirilmesi ve/veya akarsu kaynakları üzerinde “elektrik üretmek projesi” ile milli su kaynaklarının kirletilmesi, kontrol altına alınması... Nitekim yaklaşık sekiz milyar insanın yaşadığı dünyamızda gıda ve su ulus üstü 
10 şirketin kontrolü altındadır. Türkiye 2018 yılında gıda ihtiyacının dörtte birini ithal etmek mecburiyetinde kalmış olup 126 
ülkeden 135 çeşit gıda ürünü ithal etmiştir. Halbuki daha 2000 
yılında Türkiye gıda üretiminde kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. Gelecek 10 yıl içinde Türk insanının dörtte biri diyabet hastası olacak. Bunun sorumlusu GDO'lu şekerli gıdalardır. 

16. Milli ilaç sanayisini çökertmek ve yeni hastalık tanımlamalarıyla toplumun çok geniş bir kesiminde “sağlıkta gri alanlar” oluşturarak hastalıkları toplumun geneline yaymak. Küresel 20 ilaç şirketinin kontrolü altındaki Dünya Sağlık Teşkilatı 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ve üniversitelerden bazı bilim insanları-akademisyenlerde kullanılarak hastalık tanı ve tanımlamalarını değiştirmek. Sağlıklı insanları “hasta” kategorisine sokmak... Yerli ilaç sanayisini özelleştirmeler yoluyla ve/veya rekabet edemeyecek duruma getirmek için küresel şirketlerin ülkeye giriş ve faaliyetlerini kolaylaştırmak... Türkiye'nin sağlık sektöründe tam bir facia yaşanmaktadır. 2015 yılında ülkemizdeki sağlık harcamaları 
65 milyar dolar iken 2025 yılında bunun 165-170 milyar dolar 
olacağı tahmini yapılmaktadır. Yine ülkemizde 2015 yılında 10 
milyon MR çekilmiş, 5 milyon ameliyat yapılmış, 2 milyar kutu ilaç satılmış ve bunun 46 milyon kutusu antidepresanlardan oluşmakta... 2017 yılında küresel milli gelir toplamı 87 trilyon dolar ve bunun bir trilyon dolardan fazlası reçeteli ilaçlardan oluşmuştur. ABD'de ki en büyük lobi kuruluşları sıralaması şöyle: İlk sırada “finans endüstrisi” ikinci sırada “gıda ve gazlı içecekler lobisi” üçüncü sırada “ilaç endüstrisi lobisi”, dördüncü sırada “silah endüstrisi” beşinci sırada “petrol ve enerji lobisi”... 

Kısacası, gıda ve ilaç endüstrisi artık tam anlamıyla milli güvenlik meselesi olup “sağlık istihbaratı” tekno şirketlerin ve onlar üzerinden istihbarat kurumlarının en önemli ilgi alanlarından biridir. Bunun adı kısaca TEKNO-POLİ dir. 

17. Orduları milli savunma kimliğinden koparma: Devletin milli bekasının temel unsuru olan güvenlik güçlerinin milli yapıların korunmasına yönelik müdahalelerini önlemek için, PROFESYONELLEŞTİRMEK. Devlet egemenliğini korumaya çalışan orduları yıpratmak için, kışkırtma ve ajitasyonlara başvurarak, ordu komuta kademelerinin günlük siyasete çekilmesi, ordu içinde politik tartışma, ordu ile millet arasında cepheleşme meydana getirilmesi. Milli bağımsızlık isteyebilecek ordu unsurlarının güdümlü “ihtilal komitelerine” çekilerek cezalandırarak ya da inceden planlanmış “terfi” oyunlarıyla tasfiye edilmeleri... Türk ordusu içinden kotarılan, Çevik Bir 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Liderliğindeki “28 Şubat” ve 15 Temmuz 2016 kalkışması, daha gerilere gidersek 12 Eylül 1980 ihtilali bunun tipik örnekleridir. 
Diğer taraftan solcu-liberal ve başörtüsü ile “yeşil sermayeye” kesin karşı çıkmış olan Çevik Bir uzun yıllar Ülker yani Yıldız Holding'de icra komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Yorum okuyucuya ait. 

18. İnanmış teşkilat liderlerinin yetiştirilmesi: Neoliberal yeni dünya düzeni projesindeki en önemli safhalardan biride, buna inandırılmış güdümlü liderlerin yetiştirilmesi, yeni partiler kurulması veya mevcut olanlara yeni serbest piyasacı liderler yetiştirilmesidir. Diğer taraftan siyasi parti programlarının rejimle hesaplaşmaya yönelik, birer kışkırtma programına dönüştürülmesi esastır. 

19. Milli bunalımlar meydan getirilmesi: Ülkede sık sık para oyunlarıyla iktisadi dalgalanmalar oluşturarak kriz aralarının kısaltılması, milli devlet merkezinin elindeki en önemli güç olan para kaynaklarının, bankaların, kamunun elindeki şirketlerin kapatılması, özelleştirilmesi ve yabancı şirketler egemen bir ekonominin oluşturulması. 

20. Milli üretim unsurlarının ele geçirilmesi: Para-döviz oyunları başta olmak üzere, ülkenin “objektif” şartlarının “sunjektif” suni müdahaleler ile ekonomik bunalıma sürüklenmesi neticesinde “özelleştirme” adı altında yabancı şirketlere kelepir fiyatlarla satılması... Özellikle bankaların, ağır sanayi işletmelerinin, enerji ve iletişim, gıda ve şirketlerinin yabancılaştırılması. 

Milli devletin bağımsızlığını pekiştirecek büyük projelerin önlenmesi, belediye hizmetlerinin, başta elektrik ve su işletmeleri ve hizmetlerinin yerli-yabancı konsorsiyumlardan oluşturulan şirketlere devredilmesi. 

21. Silahlı milli gücün zayıflatılması: Ekonomik bunalımı öne sürerek ülkenin toprak bütünlüğünün koruyucusu milli ordunun, silah ve mühimmat donanımlarında, komuta kontrol ve 


-105- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


iletişim sistemlerinde yenileme alımlarının kısıtlanması yoluyla zafiyete uğratılması ve ülkenin milli sınırlarının gevşetilmesi. 

22. Devlet yönetiminin kargaşayla ele geçirilmesi: Seçim darbesi ve hileleriyle egemen devletin ele geçirilmesi. Merkezi bir direniş olursa, yaygın ve devamlı kitle gösterileri düzenlenmesi. Bu sürecin hızlandırılması için geniş kitleleri ikna edici etnik ve dini-mezhep temelli çatışmaların düzenlenmesi, ölümle sonuçlanan manipülasyonlarla etnik ve dini kimliklerin kemikleştirilmesi. 

23. Kültürel birlikteliğin yıkımı: “Çok kültürlülük” propagandasıyla ortak toplumsal milli kültürün temellerinin yıkılması. Yüzyıllardan beri devam eden geleneksel dini kültürün parçalanarak milli dayanışmayı pekiştirici etkisinin yok edilmesi için “medeniyetler arası diyalog”, “dinler arası diyalog” ve “İbrahimi dinler” propagandası ve/veya aynı külliye içinde cami-kilise-havra söylemleriyle Küresel elitlerin SENKRETİK/ Bağdaştırılmış tek dünya dini projesi doğrultusunda Batının Gnostik din ve dini kurumlarının güdümüne girilmesi... Neticede azınlık din kurumlarıyla, milli egemenliğin karşısında ortak dinsel cephe oluşturulması. Bunun en tipik örneği FETÖ hareketi olup, halâ bazı tarikat ve cemaatler üzerinden bu proje sürdürülmektedir. 

24. Milli eğitimi çökertmek: Gerek milli kimliğin inşasını, tarih şuurunu yok etmeye yönelik olarak milli kahramanlar, mesela Türk İstiklal Harbini tartışmaya açmak... Eğitim müfredatını sık sık değiştirmek, eğitim sistemine olan güveni yıkmak “Andımız” başta olmak üzere bir kısım milli kimlik oluşturucu hitabeleri “ırkçılık”la suçlamak, ezberci öğrenci-öğretmen profili ile, kalitesiz üniversiteler ile işsiz üniversite mezunu işsizler ordusu oluşturmak. Nitekim Türkiye'de 2019 yılında bir milyon 
111 bin üniversite mezunu işsizdi. 
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Bütün bu süreç AYRIŞTIRMA ve YENİ KİMLİK OLUŞ-TURMA üzerine kuruludur. 

Milli devletin başta anayasa ve kanunları çok etnikli, federatif bir yapı meydana getirmek için yeniden düzenlemeye zorlanır. Bunun için kanlı ve kansız kitlesel, mahalli testler yapılır. 
Böylelikle oluşumun seviyesi ölçülerek hız kazandırılması ve küçük reorganizasyon-program değişikliklerine gidilir. 

Safhalar birer birer geçilirken, ülke dışında da paralel süreç yürütülür. 

Batı'dan “insan hakları” raporları başta olmak üzere etnik ve dinsel ayrılığı körükleyen “diaspora”ya finansal ve siyasal destek verilir. Hedef ülkede özgüveni sarsılmış geniş kitleler oluşturmak, ve bu kitlelerle yabancı kültürüne ve yabancı düzenine özenme eğilimleri sürekli canlı tutulur, kitleler kışkırtılır. 

Asırlardır barış ve huzur içinde yaşayan milli toplum inanılmaz bir hızla önce ayrışır, sonrada çatışır. 

Sonuçta ekonomisi yabancıların eline geçer. Merkezi milli devletin egemenliği zayıflar ve dış politikada bağımsız karar verme gücünü kaybederek yabancıların dayattığı şartlara boyun eğerek tarihsel-kültürel milli kimliğini yitirir. 

Artık Batı'nın hizmetkârına dönüşmüş bir halk topluluğu vardır. 


1. RAND Corp. Raporu ve 
Türkiye?de “Siyasal İslamcı” Kürtçülük 


RAND Corp., ABD'de faaliyet gösteren ClAe yakınlığı ile bilinen bir düşünce kuruluşu. RAND 1990 yılında Türkiye'deki İslami hareket ile devletin, partilerin, teşkilatların ilişkileri konusunda bir rapor hazırlatmış. 
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Türkiyedeki dini ortamın tarihi gelişimi değerlendirmesiyle birlikte dini hareketlerin, toplulukların kimliğini, Kürt hareketinin ideolojisini ortaya koyan rapor sonunda da yol gösteriyor. 

İşte “RAND Raporu”ndan bazı hususlar: 


1. Militan Kürt gruplar Marksizm'den İslam'a yönelirse Kürtleri devlete karşı harekete geçirirler ve İslamcı hareket Türkiye'de daha etkin olabilir. 

2. Türkiye ve İran, Kürt meselesinde işbirliği yapıyorlarmış ve Türkiye ile İran'ın arası açılırsa İran Türkiye Kürtlerini desteklemeye başlarmış. Ancak Kürtlerin aşiret rekabetleri birliği önlüyor. 

3. Alevi-Sünni çatışmasının Türkiye'nin iç istikrarını nasıl bozduğunun örneğini görmek için 70'lerdeki çatışmalara bakmak yeterlidir. 

4. Türkiye'deki İslamcı uyanış ABD menfaatlerine bir tehdit oluşturmaz. İslamcı terör başlarsa Amerikan tesislerine saldırmazlar. Ancak İslamcı hareketin halka yönelik propagandası ABD'nin Doğu Akdenizdeki menfaatlerine zarar verir. 

5. Türkiye, ABD'nin bölgesel gayelerinin İslam ülkeleriyle arasını açacağına inanırsa ABD'yi desteklemezmiş ve Körfez savaşında üslerin kullanımının sınırlandırılması buna misaldir. 

6. ABD, Türkiyede laik rejimi desteklerse İslamcıları karşısına alır. Bu sebeple hassas bir siyaset takip etmelidir. 

7. ABD, Türkiye'yi Batı'nın ayrılmaz bir parçası olduğuna inandırmalıdır. Bu sebeple Türkiye'nin AT'ye (Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği) girmesi hususu desteklenmelidir. Yoksa ABD'nin Doğu Akdeniz çıkarları tehlikeye girer. 

8. Ermeni iddiaları konusunda Türkiye kızdırılmamalıdır. 

9. Türkiyede demokratik rejimin sık sık kesilmesi düzeni bozuyor ve LAİK güçlerle İSLAMCI güçler arasındaki uzlaşma engelleniyor. 
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10. ABD Türkiyedeki İslamcı hareketi daha yakından tanımalı, onların ideolojileri hakkında daha çok bilgilenmeli ve diplomatlarını eğitmeli. 

11. ABD'nin İslamcı hareketin ılımlı mensuplarıyla resmi olmayan ve temkinli ilişkiler kurması faydalı olur. 

12. ABD siyasi ve diplomatik teşebbüslerinin yanında, eğitime önem vererek Türk demokrasisinin güçlendirilmesine yardım etmelidir. 


RAND tarafından 1990 yılında hazırlanan bu raporda yazılanlar ile Türkiyede 1990'dan bugüne olup bitenleri mukayese ediniz. 

Mesela; FETÖ ile PKK-PYD/YPG ve Barzani hasılı Kürtçü unsurlarla ilişkisini hatırlayınız. PKK ve türevlerinin “Kürt-İslamcı” politikalara yönelişi, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Sünni Kürtlerle “Alevi Kürtleri” birleştirmek üzere YDK (Kürdistan Dindarlar Birliği) kurması.” Devamla İstanbul ve Almanya'nın Köln şehrinde “Kürt Meselesine İslamcı çözüm” konferansları... “İslamcı” hareket önderlerinin ABD aleyhtarlığından dönerek Amerika'yı ikinci vatan edinmeleri, Türkiye'ye demokrasi getirme aşkıyla yanıp tutuşan sağcı, solcu, siyasal İslamcı-muhafazakâr, liberal, sosyal demokrat, tarikatçı cemaatçi vakıfların “atölye” çalışmalarının “hayırsever” küresel güç simsarlarının kontrolündeki merkezlerden finanse edilmeleri ve pek çok STK'nın (Sivil Toplum Kuruluşu) ABD'li uzmanı misafir etmeleri...” 

Bitmedi, Türk-Yunan dostluğu gösterileri Mustafa Yıldırım'ın ifadesiyle adeta “Kurtuluş Savaşı nedeniyle” Yunanlılardan özür dileme programlarına dönüşmüştü” Nitekim Gazeteci Ahmet Hakan'ın “Fesli Kadir” dediği Kadir Mısıroğlu 


93. Dine Devrimci Yaklaşım mı Kürt-İslam Sentezi mi, Varyos Yayınları, İstanbul 1992, s. 59 
94. Dava, Yıl I, Sayı: 7, 1990 
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adlı bir “Zat-ı Muhterem” “İstiklal harbini keşke Yunanlılar kazansaydı” diyecek kadar Türk düşmanlığını mübarek dinimiz İslam üzerinden pazarlamaktaydı. Ama kendisi “Çerkezcilik” yapmaktan çekinmiyordu... Ancak kendisi “Çerkez” bile değildi. Selahaddin-i Eyyubi, Mehmet Akif, Atatürk hep ölülerin arkasından konuşan Kadir Mısırlıoğlu Mayıs 2019'da öldü. 

Bitmedi, Atatürk ve Din konferansları, Türkçe ibadet kampanyaları, Atatürk'e söven ve çok uzun yıllar önce yayınlanmış yabancı patentli gri propaganda kitaplarını Türkçeye çevirmekte yarışan etnik tabanlı siyasal “İslamcı”lar, anayasanın değiştirilerek etnik-İslamcı yapılanmalar için “yeni vatandaşlık” tanımlamasının talep edilmesi, etnik tabanlı dergilerin nüfus anketleri düzenlemesi, bin yıllık Türk vatanı Anadolu'nun dört bir tarafında Nurcu Kürt hareketine ait vakıf şubeleri açılması ve İslam-Demokrasi ABD'li Cizvit, İncilci (Müjdeci) akademisyenlerin medeniyetler arası toplantılara çağrılmaları vb...” 

“Habur” ve “Hendek” rezaletleriyle iflas eden “Açılım” politikaları, Türkiye'de “Sevr sendromu” veya “Bölünme paranoyası” denilerek üstü örtülmeye çalışılan sözüm ona milli uyarılar- da bulunanların “komplo teorileri” idi. 

Bakın bu hususta sivil örgüt TÜSES bir yayınında şu hususu dile getirmişti: “Türkiye'nin İran, Irak, Suriye gibi komşularıyla ilişkilerinde, gerek Kürt sorununda muhtemel bir 


95. “Hayatımıza giren yeni kavramlar: Kimlik, Azınlık, Öteki... Son senelerde ise sadece Kürtler bakımından değil, diğer azınlıklara ve halklar ve kültürel topluluklar bakımından da, resmi tarihin dayattığı AYNILIĞI değil, eşitlik ve özgürlük ihtiyacının ortaya çıkımından da, resmi tarihin dayattığı AYNILIĞI değil, eşitlik ve özgürlük ihtiyacının ortaya çıkardığı farklılığı öne çıkaran bir kimlik istemleri ortaya çıkmaya başladı... Kürtlerin kimlik talepleri bir yana, bugün Kafkas kökenliler (Lazlar, Gürcüler, Çerkezler, Çeçenler vs.) ve Müslüman olmayan azınlıklar (Ermeniler, Yahudiler, Rumlar vs.) hem kendi kimliklerini/statülerini, hem de egemen olan ÇOĞUNLUK ile ilişkilerini yeniden düzenlemenin, verili sistemle eskisinden farklı bir toplumsal-siyasal sözleşme yapmanın hazırlıklarını yapıyorlar” Editör/Editorial Board: Özcan Sapan, 
Hüseyin Demirel'den, Kafkasya Yazıları 1997, Yaz İki, Yıl: Bir, Sayı: İki, s. 13 
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“Kürt Devleti” paranoyası içinde bulunduğu” Washington'dan Londra'ya, Paris'ten Berlin'e yayılan bir gerçek değil mi?! Bu soruların cevabını bulmak için on yıl geriye dönmek gerekiyor.” 


2. “Halidi Nakşi” Tarikatçılığı ve 
Kürtçü İsyanların Elebaşı Dokuz Aile 


“Kürt Meselesi” -“Kürt Devleti”ni paranoya sayan Milliyetçilerin/Ulusalcıların “komplo teorileri” olarak damgalayanların kendilerinin nasıl “WEB”in bir halkası olduğu günümüzde iyice ortaya çıkmış durumda. 

Fazla uzağa gitmeye gerek yok. 

Osmanlı Türkiye'sinde 1806-1846 dönemini kapsayan 40 
yılda altı Kürt isyanı çıkmış olup, başını üç aile çekmektedir. 
Baban, Bedirhan, Soran... Her üç aile Süleymaniye, Erbil, Revanduz ve Şemdinli coğrafyasındandır. Daha sonraki isyanlara önderlik edenlerde şu üç ailenin, Şeyh Halid, Şeyh Barzani ve Seyit Taha'nın, Baban, Bedirhan ve Soran ailesinin çocuklarıyla işbirliği içinde oldukları görülüyor. Enteresan coğrafya aynı: Süleymaniye, Erbil, Şemdinli, yani Şeyhlerde aynı bölgeden. 
Bir sonraki kuşak isyanlara baktığımızda da Barzani, Talabani ve Marksist PKK isimleri öne çıkıyor. PKK tarih boyunca olan bütün Kürt isyanlarını sahipleniyor. 

Şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Kürt isyanlarının tamamı, PKK hariç -ki o da daha sonra dine yöneldi- “Halidi Nakşi” tarikatı önderliği ve/veya etrafında şekilleniyor. 

Şimdi soru şudur. Neden hep aynı aileler, neden aynı tarikat, neden aynı coğrafya...? Nakşibendilik orijinal olarak bir 


96. Seyfettin Gürsel, Koray Düzgören, Baskın Oran, Füsun Üstel, Cumhur Keskin, 
Şahin Alpay, Türkiye'nin Kürt Sorunu, Tüses Yayını, İstanbul 1996, s. 19 
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Türk tarikatıdır. Ancak “Halidi Nakşi” beş ayrı tarikatın harmanlanmasıyla ortaya çıkmış amalgam bir yapıdır. Kürt isyanlarına liderlik edenlerin tamamı bu tarikatın ya şeyhi, ya şıhı, ya da müridi olup yukarıda saydığımız aileler ile bir bağı-bağlantısı vardır. 

Son 200 yıldır Kürt isyanlarını tertipleyenler, örgütleyenler, çıkartanlar ve yönetenlerin lider kaymağı dokuz aile. Dahası bu isyanları çıkartanların çoğu da Kürt'de değil. Yani bu şebeke Kürt asıllı kardeşlerimiz başta olmak üzere Türk Milletine kötülük etmektedirler. 

Yeri gelmişken “Halidi Nakşi” tarikatına mensup bazı şöhretli siyasiler ve işadamlarından bazıları şunlardır: Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Cüneyt Zapsu... 

Kürt isyanlarını sondan geriye doğru şöyle bir silsileye oturtabiliriz: Barzani-Talabani-PKK bir öncesi Şeyh Halid-Şeyh Barzani-Seyid Taha ve öncesi Baban-Bedirhan-Soran... Mesela Seyid Taha Kürt değil, aşireti de yok. Ancak Anadolu'daki Kürt isyanlarını organize eden Torunu Seyid Abdülkadir olup, Diyarbakır'da idam edilmeden önce mahkemede verdiği ifade- de “ben Kürt değilim” diyor. Seyid Taha Şemdinli'nin Bağlar Köyünden... 


3. Barzanilerin Ermenilerle İşbirliği-Aşiret-Tarikat Çok Kültürlülük ve Kürt Olmayan Kürtçüler 


2013 yılında Diyarbakır'a davet edilen Civan Perver ve Mesud Barzani... Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani 1930'da Ermenilerle işbirliği yaparak Dağlıca Karakolu'na saldırmış ve dört askerimiz şehit olmuştu. 
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200 yıllık Kürt isyanları siyaseti önce AŞİRET temelli çıkartıldı. Başarılı olamadılar. Sonra Cemaat/Tarikat temelinde organize edilerek “Din elden gidiyor” mavrası ile çıkartıldı. Yine başarılı olamadılar. Nihayet “çok kültürlülük”, “daha çok demokrasi ve insan hakları” söylemleri ve “tarikat kardeşliği”nden devşirilen siyasetçiler kullanılarak yeni bir “sessiz isyan” modeli deneniyor... 

Türk Milleti bin yıldır Doğu Anadolu ve Anadolu coğrafyasında ve bugüne kadar yaşanmış bir Türk-Kürt Savaşı yok. Bu sürede Türk Milletine karşı bir Kürt isyanı da yok. Mesela bu işlerin önderlerinden Barzani ailesi de Kürt değil. 

Evet hiçbir şey kendiliğinden olmuyordu ve Kürtasıllı kardeşlerimizin safiyane-mütedeyyin dini duyguları kullanılarak Kürt olmayanlar önderliğinde “Kürt İsyanları” tertipleniyordu. Tıpkı PKK'nın terörist başı Abdullah Öcalan'ın da Kürt olmadığı gibi. 

Bir başka isim ve mübarek dinimiz İslam'ın nasıl istismar edildiğine dair faydalı bilgiler... “1950'de Amerika'yı ilk keşfeden Said-i Kürdi (Nursi) olmuştu. Said-i Nursi, Amerika'ya yaslanabilmek için dinsizliğe ve komünizme karşı hareket adı altında ortak savaş önermişti?” Kore'ye “beş binler Nur talebeleriyle” savaşmaya gideceğini belirten mektuplar yazdırmıştı.* 
Said-i Nursi'den alıntıyla devam edelim. 

“Şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmış, izin verilmesine binaen Nur Şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük “Dershane-i Nuriye” açmak lazımdır (...) Ümmetin beklediği, AHİR ZAMANDA GELE-CEK ZATIN (Mehdi R.K.) üç vazifesinden (...) üçüncü vazifesi HİLAFETİ İSLAMİYE'Yİ ittihad-ı İslam'a bina ederek İSEVİ ruhanileriyle ittifak edip Dini İslam'a hizmet etmektir?” 


97. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s. 540 

98. Necmeddin Şahiner, Said Nursi, s. 78; Bediüzzaman Saidi Nursi, Risaleler-Turihçe-i 
Hayat, s. 712 

99. Bediüzzaman Said Nursi, Risalet Nur Külliyatından Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 79 
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Said-i Nursi, “zamanın Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan bir cevap alamayınca da, müritlerinden birinin eline Nur broşürleri tutuşturarak Kore'ye göndermişti. 1951'de Papa'ya da Nur broşürlerini gönderen Said-i Nursi, 1953'te Bayar ve Menderese bir mektupla başvurarak, komünizme karşı HIRİSTİYAN ve MÜSLÜMAN DÜNYANIN BİRLİKTE HAREKET ETMESİ- 
NİN yararlarını anlatmaya çalışmıştı. Aradan yıllar geçtikten sonra Said-i Kürdi'nin rüyası gerçekleşti ve onun TALEBELE-Rİ, Amerika'ya girmeyi başardılar. Katolik âleminin başı Papa ile dostluğu ilettiler”! 

Bir mektupla “üç büyük dinden liderlerin işbirliği ile birincisi Washington DC'de olmak üzere muhtelif dünya başkentlerinde konferanslar serisinin gerçekleştirilmesini” ve Urfada “üç büyük dine mensup gençlerin okuyacağı” bir ilahiyat okulu kurulmasını önerdiler. Mektuplaşmanın ardından Papa ile bizzat görüşme onuruna ulaştılar. Üç büyük dini birleştiren konferanslardan ilkinin Kudüs'te gerçekleştirilmesini önermemelerinin nedeni anlaşılır gibi değilse de son toplantının Washington D.C'de yapılmasının önerilmesi olağanüstü bir buluş olmalı. Doğrusu da budur. Son konferans, “Din Hürriyeti”nin kalesinde yapılmalıydı. Senaryonun Türkiye ayağı Urfa'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temsil edilmesiyle 2000 yılında gerçekleştirildi.'©! 

Ne acıdır ki bu ayine o dönem de Devlet Bakanı olan Sadi Somuncuoğlu da katıldı. Fethullah Gülen denen Hocaefenditeröristbaşının ABD'den yolladığı mesaj okundu ve alkışlarla karşılandı. 


100. Mustafa Yıldırım, age. s. 540-541 
101. Mustafa Yıldırım, age. s. 541 
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4..- Said-i Nursi-Vatikan-F. Gülen 


“Talebelerin Üstat Said-i Nursi'nin açtığı yolda başarıya ulaştıkları kesin. Said-i Nursi'ye kalem müdürleriyle cevap veren Vatikan Papası, yıllar sonra talebelere kapılarını açmak zorunda kaldı. Talebeler artık ABD'de İslamlığın çeşitli mezheplerine bağlı temsilcileri, Katolik Üniversitesi Prof:larını toplamayı başarmış görünüyorlar.” 

ABD'li ilahiyatçıların arasında Sidney Griffith, Tanzanya kökenli Amerikan vatandaşı Şii Müslüman önderlerinden Abdulaziz Sachedina ve İbrahim Abu-Rabi bunların en meşhurları. Bu kişiler Amerika'da kurulu Truestar (Gerçek Yıldız) şirketinin merkezinde yayımlanan The Fountain dergisinin yönetim kurulunda da görev yapıyorlardı. FOUNTAIN ise SIZINTI isimli derginin İngilizce çeşitlemesi olup, bu dergi Almanya'nın Frankfurt şehrinde Die Fontaene ismiyle yayımlanmaktadır. Zürih'te Sera dergisi, Viyana'da Çağlayan dergisi yayımlanmaktadır. 

Yukarıda zikrettiğimiz Abdülaziz Sachedina ve İbrahim Abu Rabi, Ortadoğu ve petro-politik araştırmalarıyla meşhur CSIS adlı kuruluşun Ortadoğu biriminde görev yapıyorlardı ve bu kuruluşun bünyesinde ayrıca bir Türkiye bölümü mevcut. 
CSIS, 1962 yılında Washington D.C'deki Georgetown Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup bilahare yeni dünya düzeni projesi mucibince şirkete dönüştürülmüştür. 

Yeryüzündeki diğer ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, ABD menfaatlerine doğrudan-dolaylı hizmet edecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS'in özel bölümlerinin yönetimlerinde istihbarat teşkilatlarından, emekliler ve diğer ülkelerdeki diplomatik misyonlarda tecrübe kazanmış olan 


102. M. Yıldırım, age. s. 541 
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eski devlet memurları görev yapıyor. Üçüncü ülke vatandaşı elemanlarda bu yöneticilerin “asistanları” olarak raporlar hazırlıyorlar. 

CSIS raporları, ABD'nin Milli Güvenlik Kurulu'na (NSC), Amerikan dış politikasının oluşturulması ve bölgeye yönelik senaryoların hazırlanmasında çok önemli yol gösterici rol oynuyor. Mesela CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile alakalı toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanlığı'nda gerçekleştirmiştir. Bilahare Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde eli-ayağı olan, 2002'de Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan, Harvard Üniversitesi mezunu Tayyibe Gülek söz konusu komitenin sekreteri olmuştu. 

Tayyibe Gülek, Moon Tarikatı'nın Türkiye temsilcisi, eski CHP Adana Senatörü olarakta görev yapan Kasım Gülek'in kızıdır. Kasım Gülek Fethullah Gülen'i “vaiz” olarak Kırklareli ilimizde Sabatayist unsurların yaptırdığı camiye memur olarak atamasını yaptıran kişidir. 

Kısaca bu yapılanmanın birde okul-üniversite ayağından bahsedelim. Virginia Eyaleti'nin Staunton kasabasında, danışmanlık şirketi olarak tanıtılan “Turestar, Inc”nin kurduğu Virginia International University ile ilgili olarak MEF'in (Middle East Forum) yayın organı MEQ (Middle East Quarterly) de yer alan bir haber-yorum şöyleydi: 


“Fethullah oo Gülenin ardılları, tüm dünyada, Tanzanyadan Çine çoğunluğu eski Sovyetler birliği Türk cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurdular. Bu okullar İslamdan çok Türk milliyetçiliğini esas alan bir felsefeyi yaymaktadır. Balkanlardan Çine, Türkiye'yi model alan bir seçkinlerin oluşumunu görmek istiyor. (...) Bu kuruluşlar 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Müslüman olmayan öğrencileri kabul ediyorlar ve yüksek nitelikleri ve belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle, seçkinlerin çocuklarını çekmektedir.” 


Yerseniz sevgili okuyucu. İngilizce dille eğitim-öğretim “Türk milliyetçiliğini” esas alacak olup, dahası Tanzanya veya Çin yönetimleri yahut diğer başka ülke yönetimleri, seçkin aile çocuklarının “Türk milliyetçiliğini esas alan” eğitimden geçirilmesine göz yumacaklar. Bunlar aklımızla, ruhumuzla alay ettiğini zanneden Osmanlı Türkiyesi'nin Cumhuriyet Türkiyesi'ne naklettiği “Enderuni” zihniyet. Bunların adının Türk-Müslüman olduğu sizi aldatmasın. Çoğunluğu satın alınmış devşirmeler gerisi de “saftaloz” 

Başta ABD'deki okullar-üniversiteler merkezli küresel boyutta “okul faaliyetlerinin” iki ana hedefi vardı: 


a. Türkiyede dershaneleri, okulları, Işık evlerini, nur evlerini, “hizmet” STÖ ve vakıflarını kapatabilirsiniz ama ABD'dekilere karışamazsınız. 

b. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı diyerek davalar açabilir, bazı okulları bitirenlere kısıtlamalar getirebilirsiniz, ama ABD'de ve/veya diğer ülkelerde yetişeceklere birşey denemez. 


İşte bu husus, Türk Üniversitelerinin 15 Temmuz 2016 isyanına kadar, “yurtdışı” kaynaklı uydurma doktora ve doçentlik unvanları ile “hizmet” aşkı ile yanıp tutuşan kadrolarla doldurulmada ustaca kullanılmıştır. 

Mübarek İslam'a sokulmuş bir “hançer” olan “Hocaefendi Hazretleri”nin DHM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) de yargılanması gündeme gelmişti. Zamanın Türkiye Cumhuriyeti 


103. Bülent Aras, “Turkish Islam's Moderate Face, The Middle East Quarterly, September 1998, Volume V; Number:3, www.meforum/article/404 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Devleti'nin Başbakanı, CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit şöyle söylüyordu: “Bir başbakan olarak mahkeme konusunda yorum yapamam. Ama bir insan olarak Sayın Fethullah Gülen'in mahkemede aklanmasını dilerim.” 

2001 yılının 26-27 Nisan tarihlerinde Washington DC'deki 
Georgetown Üniversitesi'nde “CMCU” ve “The Rumi Forum” birlikte bir “bilimsel” toplantı düzenlemişlerdi. Konferansın başlığı şöyleydi: “Fethullah Gülen: The Man and his movement” Türkçesi “Adam ve onun hareketi” 

Fethullah Gülen'in son 50 senede gelişen İslami hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekilmesi konferansı daha da manidar kılıyordu. Öyle ya, eski CIA istasyon şefi Graham Fullerin RAND şirketi adına Türkiyedeki Nurculuk hareketini araştırmış olması bir tesadüf değildi. Para-Din-Siyaset üçgeni iyi işletiliyor, Neoliberalizmin senkretik-tek dünya dini projesinin değirmenine “Hocaefendi” iyi su taşıyordu... Çok uzun yıllar önce hadisenin alt yapısı zaten kurgulanmıştı. “Mardin” ailesine mensup, Sosyolog Prof. Şerif Mardin “Said-i Nursi” adlı kitabında Nurculuğa methiyeler düzenlenmekteydi. 

CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve tecrübeleri, Georgetown Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi. Toplantıya katılanların özellikleri işin nedenli ciddiye alındığını göstermekteydi."9“ Zaman gazetesi aba altından sopa gösteriyordu. 

Bu neviden “bilimsel” toplantılar “Hocaefendi”yi uçurmak için muhteşem verilerle doluydu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporlarında “Ilımlı İslami Lider” olarak zikredilen F. Gülen, 
2002 senesinin Din Hürriyeti Raporu'nda “terfi” etmişti. Artık 


104. Zaman gazetesi, 29 Nisan 2001 
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Hocaefendi “İslamic philosopher and leader” yani “İslam Filozofu ve Lideri” olarak tanımlanmaktaydı.'S 

Efendim, yeni dünya düzeni projesinin para-din-siyaset sarmalında yürütüldüğünü sürekli tekrarlamaktan dilim- de tüy bitti. Küresel elitlerin ABD üzerinden kurguladıkları “entegrasyon”un nerelere kadar uzandığını anlatması bakımından bir hususu daha aktarayım. 


5. Moon-Birleştirme Kilisesi-“Gnostik İslam” ve 


“Dünya Barışı İçin Dinlerarası Diyalog” 


New Age/Yeni Çağ tarikatlarından biri ve en meşhurların- 
dan Koreli Sun Myung Moon'un liderlik ettiği Moon, 2000 
yılının Ekim ayında bir ilki gerçekleştirmişti. ABD'li zenci Müslüman teşkilatlarından Nation of Islam örgütü ile beraber “Million Family/Milyon Aile” yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bu açık hava toplantısında, Nation of Islam lideri Louis Farrakhannamı değer CIA kuşu-bir konuşma yaptı ve sözü “medeniyetler arası çatışmaya” getirerek şöyle söylüyordu: “Kosova'da etnik temizliğin sebebi nedir? Bir insanın bir başkasını mahvetmeye ya da yıkmaya çalışmasının nedeni nedir? Türk'ün Ermenileri mahvetmelerine sebep olan nedir?” 

Farrakhan denen bu namussuz yalancının Türkiyedeki en yakın dostları kendilerini “İslamcı” olarak tanıtanlardır. 
Hadise şudur. O günlerde Ermeni soykırımını kanun teklifi, ABD kongresinde görüşülmek üzeredir. Louis Farrakhan 


105. Turkey-International Religious Freedom Report 2002, paragraf 27. Aynı raporun 
44. paragrafında ise “Din Hürriyeti Tacizleri” başlığı altında; hakkında, ayrımcılık ve deprem hadisesini kullanarak bölücülük yaptığı iddiasıyla -basında “Cüppeli Ahmet” olayı olarak yer alan- açılan soruşturmada “Ahmadi Muslims” cemaati olarak sahip çıkılmaktaydı. 
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ye <6 


isimli ahlaksızın liderlik ettiği “Nation of Islam” teşkilatı ile “Unification Church'e bağlı “Dünya Barışı için Dinlerarası Diyalog” örgütü yan yana geliyor ve Türk düşmanlığı konusunda birlikte hareket edebiliyorlar. 

Tıpkı Irak'ta milyonlarca Müslüman kadın tecavüze uğrarken sesleri çıkmayan “İslamcı”lar bu Türk düşmanı Farrakhan biraderlerine “Hey sen ne saçmalıyorsun?” demediler. 

Neyin nesidir bu “Unification Church”? Türkçesi ile “Birleştirme Kilisesi” Kestirmeden ifade edeyim. Kabala temelli, “İbrahimi dinler”, “dinlerarası diyalog” yutturmacası ile İslam'ı Hz. Peygamber'siz bir dine dönüştürerek, “Gnostik bir İslam” oluşturmak ve İslam'ı Senkretik/Bağdaştırılmış tek dünya dininin bir alt inancı haline getirmek. Mısır-Helen-Roma paganizmi ile bağdaştırılmış olan Yahudilik ve Hıristiyanlık inancına, “Allah indinde yegâne din, İslam”1!*“ da iliştirmek. 

Mustafa Yıldırım'ın Sivil Örümceğin Ağında kitabında çok değerli bilgi ve belgeler mevcut. İşte bunlardan biride Unification Church'ün -Birleştirme Kilisesi- yayınlarına göre Türkiye ve Türkiye'deki tarikatlarla ilişkilerindeki bazı isimler: 


1982-Roma: Kasım Gülek. 

1982-İstanbul Hazırlık toplantısı: Bu toplantıyı Moon'un sağ kolu Chung Hwan Kwak yönetiyor ve Kasım-Nilüfer Gülek Türkiye organizasyonunu yapıyor. 

1984-Roma: Hayri Erdoğan Alkin (Konferans Başkanı olarak), Prof. Sabahattin Zaim. 

1986-İstanbul Hilton “21. yüzyılda Eğitim”: Kasım Gülek, Sabahattin Zaim. PWPA'nın ABD başkanı Nicholas Kitrie ve Yunanistan'dan Evanghelos Moutsopoulos. 


106. Âli İmran, 19 
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1986-İstanbul Hilton: “Türk-Yunan ilişkileri”, Prof. Sabahattin Zaim, Ekrem Akurgal, Emre Gönensay (ki kendileri Başbakan Danışmanı, T.C. Dışişleri Bakanı, Nilüfer Gülek'in kardeşi Aylin Radomisli'nin Amerika'dan yakın dostu), Kasım Gülek. 

1987-Chicago: Kasım Gülek. 

1988-Londra: Prof. Handan Kepir Sinangil (Boğaziçi Üniversitesi). 

1991-İstanbul President Oteli. 

1994-İstanbul The Marmara Oteli. 

1996-İstanbul (1-14 Haziran) 


Diğer katılımcılar ise şu isimlerden meydana geliyor: Deniz Baykal, Işılay Saygın, Mehmet Aydın (9 Eylül Üni. İlahiyat Fak. 
Dekanı, meşhur Abant Toplantıları yöneticisi, 18 Kasım 2002 
AKP Abdullah Gül Hükümeti Devlet Bakanı), Sabri Orman, Ali Şafak, E. Ruhi Fığlalı, Gülay Atığ-Aslıtürk, Semra Özal, Nilüfer Narlı, Nevzat Yalçıntaş, Lütfi Doğan, Osman Zümrüt, Şerafettin Gölcük, Salih Tuğ, Fehmi Koru, Barış Manço, Ayseli Gürsoy. 

“Kasım Gülek'in ölümü üzerine, PWPA'nın Türkiye başkanlığını Prof. Hayri Erdoğan Alkin üslendi. Hayri Erdoğan Alkin, eski adıyla Robert Kolej devamıyla Bosphorus University'de profesörlüğünün yanı sıra, Türk Ekonomi Bankası (TEB) yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydı. Alkin, aynı zamanda NED'den büyük parasal destek alan ve Türk Dışişleri politikasını yönlendirmeye çalışan TESEW'in de danışmanıdır... Türkiye sekreterliğine daha sonra Setsuo Sakurai getirildi.” 

PWPA toplantılarında en sık görünen ilahiyatçıların başında Salih Tuğ gibi ilahiyat fakültesi dekanları geliyor. İlim Yayma 


107. Mustafa Yıldırım, age. s. 527 


-121- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Cemiyeti üyelerinden ve Aydınlar Ocağı eski başkanlarından Prof. Salih Tuğ, 1997 yılında Kanal 7 televizyonunda Fehmi Koru ile programa çıkıyor ve Moon'un Unification Church hareketini öve öve bitiremiyordu.' 

Peki bu “Birleştirme Kilisesi” yani “Unification Churchuc”ün tam açılımı nedir? “Dünya Hıristiyanlığını Birleştirmek için Kutsal Ruh Cemiyeti” Kore kökenli ABD vatandaşı Sung Myung Moon liderliğindeki Moon Cemaati'nin liderine “Reverand/Hazret” deniyor. 

Moon'un 1000'den fazla kuruluş ve şirketinin en ilginci olan Global Image Association bir ara Türkiye'nin “lobi” faaliyetlerini üstlenmişti. 

İnsanlığı kurtaracak bir “Mesih” olarak ortaya çıkan Moon tipik bir New Age/Yeni Çağ tarikatı olup “sahte peygamber'dir. Ortaya çıkış dayanağı 1950'lerden itibaren yoğun şekilde organize edilen komünizmle mücadele teşkilatlanmasının bir ürünüdür. 

Moon'un Mesih olarak kendi kendini atamasının sebebine gelirsek, Moon'a göre, Hz. İsa, siyasi becerisi olmadığı için, Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtaramamıştır. 

Devam edelim... 


6. Mesih Moon: 
İnsanlığın Kan Temizleyicisi Modern İsa 


Moon hazretlerine göre dünyadaki kötülüklerin sebebi “Âdem Baba” ile “Havva Ana”nın işledikleri günahtır. Bu yasak ilişkiden doğan çocuğun kanı da bu sebepten dolayı kirlidir. Bu nedenle topyekün insanlığın kurtuluşu bir tek şarta bağlıdır: “Kanın temizlenmesi.” 


108. Uğur Mumcu, Rabıta, s. 184 
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Temizleyici kan ise bu dönemin “gerçek ana ve babası”, olan Moon Hazretleri ve karısının damarlarında akmaktadır. 
Artık asıl olan Âdem ile Havva değil, Mesih ve Mesih'in karısı “true-parents” yani “gerçek ana-baba” olan Moon Hazretleri ve onun karısıdır. Kendileri İsa Baba ve Meryem Ana'nın yerine geçmişlerdir. 

Bunun için temiz ana-babaların yetiştirilmesi, insanlığın, evvel emirde Hıristiyanların kurtuluşunun en temel şartıdır. 
Temizlenme işi Evanjelistlerin “yeniden doğuş” ritüelinin bir benzeri olup ritüel oldukça basittir: “True-parent days” /Gerçek ana-baba günleri her yıl 10-15 Şubat arasında tertiplenir. Çiftler katılım ücretlerini önceden yatırır-Ücret asgari 100 dolar dan başlar binlerce dolara kadar bağış şeklindedir-“Hazret” çiftlerin nikâhını kutsar, Moon'un kanını temsilen birer kadeh şarap içerler... Sonuçta Âdem ve Havva'nın “şeytanla işbirliği” yaparak kirlettikleri insan kanı da piri pak olur?! 

Bu arada bir bilgi notu ilave edelim. 

Baba Moon Hazretleri, bakireliğe çok önem verir. 15 yaşındaki Koreli Samsoon Hong'u ABD'ye getirir ve oğluyla evlendirir. Moon tarikatı-ailesi içinde 14 yıl yaşayan gelin S.Hong, sonunda aileden kurtulmayı başarır ve “korkunç” olarak tanımladığı Moon'lu seneleri bir kitapta anlatır. Moon Hazretlerinin çok sayıda otelleri vardır ve bu oteller intihar ölümleriyle anılmaktadır. Nihayet kendi oğlu da 2000 yılında kendisini otel penceresinden aşağı atarak ölür. 

Moon Hazretleri küresel elitlerin yeni dünya düzeni projesinin sadık bir hizmetkârıdır. Eh paralarda su gibi akmaktadır. 
Senkretik/Bağdaştırılmış tek dünya dini için her dinden, her milliyetten insanlarla ilişki kurmak için entel teşkilatlar kurulmuştur. Din adamları, bilim insanları, barış aşığı kadınlar, dinlerarası federasyon, dünya üniversiteleri federasyonları vb. 
sayısız “insanlığa hizmet” teşkilatları 7/24 çalışmaktadır. 
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Bunlardan biride PWPA (Proffesors World Peace Academy) olup dünyanın her köşesinde toplantılar düzenlenmekte, her konuya çözüm bulunmaktadır. “İslam dininin meseleleri”nden tutun da “Latin Amerika'nın borç meseleleri”ne kadar akla gelebilecek her hususta, 1973'ten günümüze 500'ü aşkın toplantı tertiplenmiş. 

“Konferans” ve “sempozyum”larla insanlığın, dini-ekonomik-psikolojik-siyasi bireysel, bölgesel, küresel dertlerine “çare” bulunmaktadır. 


7. Moon-Kasım Gülek ve F. Gülen 


Moon'un “Hızır” organizasyonu PWPAnın Türkiye'deki ilk başkanı meşhur siyasetçi Kasım Gülek'tir. (Adana 1910-Washington 1996). Gülek'in babası, İttihat ve Terakki üyesi Mustafa Rıfat Bey, annesi de Tayyibe Gülek'tir. GS Lisesi ve Robert Kolej mezunudur. Paris Ecole Science Politigues (1924-1928) ve Columbia University'de eğitim gördü. Amerikada öğrenciyken Chase Manhattan Bank'ta çalıştı. Harvard Üniversitesi'nde İşletme “mastır”ı yaptı. Rockefeller bursuyla Almanya'da Berlin Üniversitesi'nde, İngilterede Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. Cambridge Üniversitesi rektörünün tavsiyesiyle CHP'ye girdi. Bilecik Milletvekilliği, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 

Kasım Gülek'in ABD'de en yakın dostu Senatör Javits idi. 
Javits Amerikan senatosunda İsrail yanlısı grubun başını çeken biriydi. 1980'li yıllarda Moon'un Türkiye ilişkilerini yürüten Kasım Gülek Unification Church'ü güçlendirmek için büyük gayret gösterdi. Bu arada F. Gülen'le dostluğu ilerletti ve onu ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz ile tanıştırdı. 
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Kasım Gülek'in baldızı Aylin Rodomisli, uzun seneler ABD'de yaşadı. ABD ordusuna katıldı. Asya ülkelerinden birine elçi olarak atanacağı söylenirken, 19 Ocak 1995'de evinin bahçesinde ölü bulundu ve hadise kayıtlara “araba kazası” olarak geçti... Aylin Radomisli'nin Calverton Cemetery'deki mezar taşında; “Aylin Radomisli-LTC US ARMY-Persian Gulf, Jul 22, 1938-Jan. 15 1995” yazıyordu.'!” 

Tayyibe Gülek, Kasım Gülek'in kızı. Teyzesi Aylin Radomisli ile ABD'de yaşadı ve Harvard Üniversitesi'ni bitirdi. London School of Economics'te mastır yaptı. Türkiye'de Başbakanlık danışmanlığına getirildi. Ecevitlerin kontenjanından Adana milletvekili (1999) oldu. Ecevit onu 2002'de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanlığı görevine getirdi. 

Türkiye'de bazı isim ve aileler çok önemlidir. Bunlardan biride İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi profesörlerinden Sabahattin Zaim'dir. Zaim'in Vehbi Koç ile ilişkisinden, Koç Holdingdeki yıllarına, oradan Kasım Gülek ve Moon ile ilişkisine... Bir gün eminim birileri Zaim Hoca'yı enine boyuna yazacaktır. 


8. Ahmet Davudoğlu ve 


Moon'un “Dünya Dinleri Gençlik Semineri” 


Moon'un teşkilatçısı Dr. Joseph Bettis “Heyetimiz içinde yer alanlar, bütün dünyada tek din olmasını amaçlıyorlar...” 
diyordu. “Bu yıl sekiz Türk'ün de bizimle tura katılmasın- dan çok memnun olduk”"'9 Moon'un Dünya Dinleri Gençlik Semineri'ne Türkiye'yi temsilen katılanlardan birisi Prof. Dr. 


109. Ayşe Kulin, Adı; Aylin, s. 322-323 
110. Yankı dergisi, “Dünya'da Yeni Bir Akım: Tek Din, s. 28-29 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Ahmet Davudoğlu'dur. Davudoğlu Yankı dergisine verdiği mülakatta şunları söylüyordu: 


“Amerikada kendi sahasında söz sahibi değişik dinlere mensup bir grup profesörün önderliğini yaptığı bu gezide, amaç bilfiil yaşayarak daha açık bir ifade ile GEZİCİ BİR ÜNİVERSİTE şeklinde, dinlerarası diyalog ve fikir alışverişi temin etmektir. İlki geçen sene yapılan bu geziye Türk temsilciler bu sene katıldı. Gerek ABDde gerekse Kudüs'te gerçekten çok değerli gözlemler yapma imkânı bulduk.“ 


Unification Church 13-15 Temmuz 2001'de İstanbulda o meşhur toplantılardan birini gerçekleştirdi. “International Leadership Seminer: “New vision for peace.” Türkçesi, “Milletlerarası Liderlik Semineri: Barışa Yeni Bakış” adı verilen toplantının gayesi “TIFWP'nin değişik dünya şubelerinin başkanlığını etkin olarak yürüten kişilere liderlik eğitimi vermek” idi. 

Filistin, İsrail, Suriye, Lübnan, İran ve Türkiyeden “önderler” toplantıya katıldılar. Hoş geldiniz konuşmasını, Moon'un Türkiye projelerini 20 yıldır yönetmekte olan “Hazret”in sağ kolu Dr. Chung Hwan Kwak yaptı."'? 

Türkiye de Nurcular tarafından tertiplenen konferansların sıkı takipçilerinden ve Moon'un en önemli adamlarından IIFWP Genel Sekreteri Dr. Thomas Walsh ve WPI (World Peace Institute) müdürü Moon'a bağlı en yakın ailenin reisi Frank Kaufman, WANGO müdürü Taj Hamad, Fas'taki Fulbright Al Akavan Üniversitesi'nden Prof. Kenneth Gray, yine Fas'taki Muhammed V Üniversitesi'nden Dr. Jeoung Myoung Kim, tebliğler sundular." 


111. Ahmet Davutoğlu, “İslamiyet'i Tanımıyoruz” Yankı dergisi, s. 30, Davutoğlu T.C. 
Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Devleti Başbakanlığı yaptı. 

112. Wango: World Association of NGO'si 

113. Prof. Eliezer Glaubach (İsrail), “New Vision for peace”, /FWP Newsletter, summer 
2001, Vol. 2, No. 4, s. 7 ve 14 


-126- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Mustafa Yıldırım'ın aktardığına göre, 1990'lı senelerde Moon Hazretlerinin PWPA teşkilatının Türkiye faaliyetleri oldukça ilginç bir örnektir. “Medeniyetlerarası Diyalog Bediüzzaman Said-i Nursi” konferansları adı altında yapılan toplantılara ABD'den gelip, misafir olanların sayısı artıyordu. Bu neviden konferanslara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteği görülüyor. Kocatepe camisinde mevlitli anmayla ve siyasi destekle başlayan toplantıların “milletlerarası din hürriyeti” bağlamında destek görmesi hadisenin 15 Temmuz 2016 isyanına giden yoldaki boyutlarından biridir. Yabancılarla alakalı övgüleri Aksiyon dergisinde, Zaman gazetesinde bol bol görmek mümkündü. 

Mustafa Yıldırım Sivil Örümceğin Ağında adlı kitabında bu gelişmeleri şöyle aktarıyor: “Said-i Nursi konferansları yıllar geçtikçe değerlenir. İlim ve Kültür Vakfı'nca 2004'te düzenlenen 7. Konferansta yabancı destek doruğa ulaşır. Vatikan Temsilcisi George Marovich, bir besmele çektikten sonra CEVŞEN duasını okur. Virginia International University yöneticilerin- den Nevada Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yunus Çengel de “Nur ışığında terörle mücadele ve kitle imha silahlarından arınma” tebliğini sunar. Aynı konferans sonunda, yoğun bir Said-i Nursi övgüsü başlatılır. Liberal Düşünce Topluluğu Derneği kurucularından Cüneyt Ülsever, Said-i Nursi'nin antiterör savaşımına daha da geniş bir boyut katar ve “Türkiye'nin görevi: Said-i Nursi'yi anlamak/anlatmak” başlığını atar."'* 

Bütün bunlar olurken Müslüman Türk Milleti'nin 1211 yılında kurdukları Denizli ilimizde bulunan ve çok sayıda deprem badiresini atlatan 755 yıllık Ulu Cami ve Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden minaresi birbirini takip eden iki gecede belediye ekiplerince yıkıldı. Adeta bunu kutlarcasına, 


114. Hürriyet, 2 Ekim 2004 
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yıkımın üzerinden bir hafta geçmeden yörede devlet eliyle yenilenen 11 kiliseden biri olan ve yüzlerce senedir kullanılmayan, Evanjelistlerin 7 İnayet Dönemi Kilisesi ve hac merkezi saydıkları Antik Pamukkale Kilisesi'nin yıkıntılarında ayin düzenlenmiştir."5 

Ayini düzenleyen birinci grup Amerikan Presbiterian Kilisesi mensuplarıdır. Başlarında Amerikalı papaz Bruce McDowell ve Papaz İlhan Keskinöz bulunmaktaydı. İkinci 25 kişilik grup ise Unification Church mensuplarıdır. Ayinciler vali muavini Musa Uçar'ı ziyaret etmişler ve ondan hediyeler almışlardır." 

Bütün bu olanların Türkiyede ivme kazanması, Moon Tarikatı'nın ülkemizde hızla teşkilatlanması, Kenan Evren liderliğindeki 12 Eylül 1980 darbesi sonrasına denk gelmesi bir tesadüf müdür? 

Işık Süvarileri, Lozan Konferansı'na Şeyhülislam Sabri Efendi'nin ifadesiyle “Şafi mezhepli Said-i Kürdi”nin risalelerinden bakmayı öğrenmişlerdi. Süvari'nin durumunu anlamak için Emirdağ'da kâğıda dökülen bildirinin 31. sayfasına bakmak yeterlidir: 


“Konferansın birinci defasında Türk başmurahhası (İsmet Paşa) büyüğüne, yani Mustafa Kemale bildirmek zorunda olduğu için memlekete dönüyor... Bir arada ve daima baş başa, Mustafa Kemal ile İsmet, beraber içtimaları ve karar: Din öldürülecektir. (...) İşte asıl bundan sonra ki, Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. 
Yani Mustafa Kemal ve İsmet'in verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet ve din cihetine öldürmek kararıdır”! 


115. Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s. 536 
116. Gündem (Denizli), “Pamukkale'de sabah ayini”, 24 Haziran 2002 
117. Aktaran M. Yıldırım, age. s. 551 
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Elmalılı Hamdi Yazır'a cebinden 600 Türk lirası ödeyerek Türkçe Kuran Meal ve tefsirini sipariş eden Atatürk. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Genelkurmay Başkanlığı'nı aynı gün kuran Atatürk. TBMM'nin açılışını cuma güne ayarlayarak Kuran okutan Atatürk, 1927'de Filistinli Müslüman kardeşlerimizi Hıristiyanlara ezdirmeyiz diyen Atatürk, Suudilere “Hz. 
Peygamber'in mezarına dokunursanız savaş sebebi sayarım” diyen Atatürk, Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Börekçi Hoca ile 
51 adet cuma hutbesi yazarak o günkü şartlarda 30 bin adet 
bastırıp dağıtan Atatürk, “Allah ömür verirse Kerkük, Musul ve 
12 adaları alacağım” diyen Atatürk ve Ruşen Eşref Ünaydın'ın 
hatıralarında aktardığı gibi... Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938'de Kelime-i Şahadet ile ruhunu teslim eden Atatürk... Nasıl oluyor da “İslam düşmanı” oluyor? Böyle bir iftira vicdansızlıktan da öte bir şey... Takdir okuyucuya ait. 


9. Küreselleşme ve Zihinleri İğdiş Etmek İçin Kullanılan İki Kelime 


“Değişim” ve “demokratikleşme” küreselleşmenin temel iki sihirli kelimesi. Küresel elitlerin kontrolündeki ulus üstü örgütler, BM, IMF, WB, WTO, WHO, BIS ve bunların alt birimi durumundaki organizasyonların hepsi, mesela WTO/DTÖ şöyle diyordu: 


e Çağdaşlaşın. 
e Evrenselleşin. 
» Sivil toplum örgütlerini geliştirin. 


İkinci Dünya Harbi'nden bu yana dünyada 150'den fazla sa- 


vaş yaşanmıştır. Küresel elitler alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmemişlerdir. Bu süreçte sivil toplum teşkilatları/NGO'lar 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bir umut olarak ortaya sürülmüş ama kısa sürede bunun bir küresel proje olduğu anlaşılmıştır. Sivil toplum örgütleri en fazla şu alanlarda boy göstermişlerdir: 


e Din-inanç ve etnisite e Para-ekonomi 
» Siyaset 


Diğer taraftan yeryüzündeki 100 büyük silah şirketinden 38 
tanesi ABD merkezlidir. Dünya silah endüstrisinde çalışan bilim insanı sayısı 500 binden fazladır. Toplam çalışan sayısı ise 
15 milyondur. 

Dünyanın en büyük 10 şirketinden beş tanesi tekno-poli şirketleridir. Kredi kartı-Cep telefonu-İnternet üzerinden muazzam bir dönüşüm vardır. Her 5 insandan biri antidepresanlara muhtaç durumda. Her yıl dünyada bir milyon dolayında insan intihar ediyor. 

Küresel elitler özellikle yeraltı zenginlikleri ve enerji kaynakları bakımından değerli olan coğrafyalarda istedikleri siyasi hamleleri “din hürriyeti”, etnisite ve “neo-liberal /serbest piyasa-serbest sermaye hareketleri” üzerinden gerçekleştiriyorlar.. 
Gül Devrimi, Turuncu Devrim, Kadife Devrim, Arap Baharı.. 


10. Buğday-Ekmek Fiyatları ve 
Arap Baharı'nda Tekno-Poli-IŞİD/DEAŞ 


16 Aralık 2010'da 26 yaşındaki Tunuslu Muhammed 
Buazizi'nin kendisini Sidi Bu Zeyd meydanındaki valilik binası önünde ateşe vermesiyle Arap Baharı tetiklenmişti. 

2010'da Muhammed Buazizi'nin kendini ateşe vermesi Kuzey Afrika'yı, Ortadoğu'yu parçalara bölen, Osmanlı 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Türkiyesi'ni tarihten silen Syket-Picot Antlaşması'ndan (1916) bu yana bölgede yaşanmış en çarpıcı yeniden yapılandırmanın kıvılcımı oldu. 

Sykes-Picot Yahudi ve Müslümanlar arasında radikalizmi körüklemişti. 

2010'da Tunuslu Buazizi'nin “Geçimimi nasıl sağlamamı bekliyorsunuz?” diye bağırarak kendisini ateşe vermesinin altında buğday/ekmek fiyatlarındaki artış vardı. Arap Baharı'nın kıvılcımını buğday ve gıda fiyatlarındaki artış, küçük düşürülmüş ve çileden çıkan bir seyyar satıcı çakmıştı. Yaklaşık 100 
yıl sonra Geniş Ortadoğu'yu şekillendiriyordu. Çünkü buğday fiyatlarındaki anormal artışın sebep olduğu bir bireysel protesto hızla, tekno-poli şirketleri marifeti ile kitleselleşmiş, bütün Arap coğrafyasına hızla yayılmıştı. 

Buazizi'nin intihar ettiği sırada Tunus'ta sadece 200 kadar aktif Twitter kullanıcısı vardı. Buna mukabil aktif iki milyon Facebook kullanıcısı mevcuttu. 

Bir avuç Twitter göndericisinin paylaştığı fotoğrafların Kuzey Afrika'nın dört bir yanında Facebook üzerinden paylaşılması isyanı iyice alevlendirdi. 

Özellikle bir fotoğraf internette hızla yayıldı. Bu fotoğraf Buazizi'ye ait değildi. Büyüyen, giderek artan kalabalığı görüntülemek için elindeki Black Berry'yi havaya kaldıran başörtülü bir kadının fotoğrafıydı bu... 

Eylemin/Buazizi'nin kendisi kadar, aktarılabilmesi, şekli çok önemliydi... İmdada TEKNO-POLİ şirketleri yetişmişti. 

Önce Tunus'ta Bin Ali, sonra Mısırda Mübarek, Libyada Kaddafi ve Yemende Abdullah Salih devrildi. 

Suriyedeyse Türkiye, Rusya, ABD ve Avrupa'yı içine çeken Esad rejimi ve farklı muhalif gruplar arasında karışık bir iç savaş patladı. 
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Kuzey Afrika genelinde ortaya çıkan otorite boşluğunu ise daha önce adı sanı duyulmamış, birden pıtrak gibi ortaya çıkan “Trak ve Şam İslam Devleti” (IŞİD/DEAŞ) dolduruyordu. 

Selefi meşrepli El-Kaide'nin aksine Işid, düşen Arap hükümetlerinin gölgesinde elde edilen toprak kazanımı sağlıyordu. 
Bölge de hükmedecek HİLAFET kurma fırsatı olarak görüyordu bu durumu. IŞİD kara bayrak altında Atlas Okyanusu'ndan Kızıldenize kadar uzanan “sınırsız bir İslam devleti” planlıyordu... Elbette ipleri Batı-İsrail istihbarat kurumlarının elindeydi... 

Bölge ülkelerinde IŞİD bayrakları dalgalanmaya başladığında bu karanlık örgütün yaptığı ilk şey “buğdayın” fiyatını düşürerek ekmek fiyatlarını ucuzlattı. Böylelikle halkın gönlü kazanılıyordu... IŞİD “dördüncü dalga” cihat hareketi ile sınırları bir bir yıkıyordu. 

ADM-Bunge-Carhill-Louis Dreyfus veya kısaca baş harfleriyle ABCD dünyanın en büyük gıda şirketleri. Bu dörtlü dünya üzerindeki buğdayın toplamda 990'ını kontrol ediyorlar. Netice olarak ABCD yeryüzündeki 7,6 milyar insanı besliyor ve karnımızı doyurmak için kaç para ödeyeceğimize karar veriyorlar."!8 

SOAS Profesörü Jane Harrigan söz konusu şirketlerin gıda fiyatları üzerinde sahip oldukları güç ve kontrolü ve Arap Baharı'ndaki etkisini araştıran bir çalışma yaptı. Çalışmanın ortaya koyduğu gerçekler korkutucuydu. Sahraaltı Afrika, dünyanın en çok AÇLIK TEHDİDİ altında olan bölgesiydi. Nüfusun beslenmesi için lüzumlu olan gıda miktarı ile ithal edilen gıda miktarı arasındaki fark, yeryüzünün herhangi başka bir yerinde olduğundan çok daha fazlaydı. Gıdaların %50’si ithal edilmekteydi ve ithal edilen besinlerin 9635'i buğdaydı. Açıkçası bütün bölge ekmekle besleniyordu ve fiyatlarda gerçekleştirilen en küçük bir değişikliğin neticesinde AÇLIK başlıyordu. 


118. Not A Game: Speculation Versus Food Security”, Oxfam'ın finansallaştırılmış gıda 
piyasalarına dair raporu, 3 Ekim 2011 
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Başta küresel iklim değişikliğinin etkisi de dahil buğday da hasat öngörüleri oynaklaşmış ve öngörülemez olmuştu. 2005'te dünyanın en büyük buğday üreticilerinden/ihracatçılarından Rusya'nın Sibirya bölgesindeki uçsuz bucaksız buğday tarlalarındaki başaklar kavrulmuş, rekolte kaybı inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Ruslar bu hususla alakalı olarak ABD'yi yani HA-ARP denen iklim silahını suçlamışlar, 2006 yılında da güzelim Kaliforniya-San Diego ormanları haftalarca yanmıştı. Elbette Amerikalılarda yangınlardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. 
Çünkü Rusya'da iklim silahlarına sahipti... Amerikalılar ülkede oluşan yıkıcı tayfun ve fırtınalara hep “Katrina” gibi Rus kadın isimleri vermekteler. 

Neyse tekrar dörtlü gıda devleri olan ABCD'ye dönelim. 
2005 yılında kârları azalan bu devler hayati bir karar aldılar. 
Milletlerarası pazarda kendi mahsullerine karşı yatırım yapmaya karar verdiler. Rekoltenin düşük olduğu mahsul döneminde daha yüksek kâr sağlıyorlardı. Rekoltenin yüksek oldugu dönemde ise buğdayın fiyatını artırıyorlardı. Her vaziyette kârlıydılar. Yeryüzündeki buğdayı açığa satmışlardı. Bu durum Sahraaltı Afrika'da yıkıcı sonuçlara sebep oldu.'* 

Mısır'da “ekmek” yerine “hayat” manasına gelen “aish” kelimesi kullanılır. Mısır ve Yemen nüfusunun 9640'ından fazlası derin bir fakirlik girdabında yaşıyor. Bereketli Hilal'in ve hinterlandından kan ve gözyaşı damlıyordu. Beyrut Amerikan Üniversitesinden tarım ve gıda bilimleri profesörü Rami Zurayk Arap Baharı'nda gıda fiyatlarının etkisini ele alan bir makalede konuyu ele almıştı.” 


119. Prof. Jane Harrigan'ın SOAS'taki açılış dersi, 28 Nisan 201 1: “Did Food Prices Plant the seeds of the Arab Spring?” 

120. Prof. Rami Zurayk: “Use Your Loaf: Why Food Prices were Crucial in the Arab 
Spring” The Guardian, 16 Haziran 2011 
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Dört gıda devinin açığa satış üzerinden buğday piyasasını speküle etmesi onlara olağanüstü kârlar sağlamıştı. Ancak artan buğday/ekmek-gıda fiyatlarının sonuçları Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki sonuçları bir felakete dönüşmüştü... 

Ekmek kıtlığı, Tunuslu Buazizi'nin kendini yakmasıyla yangına dönüşmüştü. Yangın sözde sivil toplum örgütleriyle kitleselleştirilmiş, Kahire'deki uydudan yayın yapan bir radyo istasyonu ise “Kifaya/Yeter” diye sürekli tekrarlıyordu. Twitter ve Facebook yani TEKNO-POLİ üzerine düşeni yapmıştı ve derken birden Atlas Okyanusu'ndan Kızıldenize her tarafı IŞİD sarmıştı... Artık bölgede yeni haritalar konuşuluyordu. 

Suriye'nin Kuzeyinde ABD, bunca yıllık müttefiki Türkiye'ye karşı Marksist PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile kol kola. Bu terör sürüsüne binlerce tır dolusu silah ve mühimmat veriyordu. Trump'ın açıklamalarından anlaşılan bölgeden IŞİD de temizlendi. Öyleyse bu silahlar kime karşı kullanılacak? 

Peki Bereketli Hilal ve hinterlandı dünyanın en bereketli bölgelerinden biri olmasına rağmen bu noktaya nasıl geldi? Kâğıt üzerindeki verilere bakıldığında topraklarının zenginliği sebebiyle kendi kendine yeten bölgelerden biri olması gerekiyor. 

1978 Washington Mutabakatı ile dayatılan neoliberal serbest 
piyasa uygulamaları 1980'li yıllardaIMF'nin ve Dünya Bankası'nın (WB) tarımsal sübvansiyonları azaltan ve Batı'ya yapılan meyve ihracatını artıran yeni politikalar dayatmasının neticesinde bölgede tahıl ürünlerine yapılan yatırım giderek azaldı. Böylelikle bölge ülkelerinin Amerikan tahıl ve gıda devleri ABCD'den yaptıkları ithalata gitgide daha çok bağımlı hale getirildi.? 

Böylece önü sonu belli olmayan fiyat dalgalanmalarından dolayı on milyonlarca insan bıçak sırtında bir hayat sürmeye başladı. Pek çoğu bir somun ekmeği zar zor alıyordu. Elbette somunun buğdayı genetiği ile oynanmış “modern” tahıldı ve 


121. Prof. Rami Zurayk, agm. 
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sebep olduğu sağlık problemleri başka bir kitabın konusu olacak kadar geniş. 

ABD başta olmak üzere gıda devleri dünyanın en güçlü lobi faaliyetlerini yürütüyor ve milyarlarca dolar harcıyorlar. 
Amerika'da finans endüstrisinden sonra en güçlü lobi endüstriyel gıda şirketlerine ait. 

2010 yılında, 26 yaşındaki Buazizi kendisini ateşe vermeden 
haftalar önce Başkan Obama, dörtlü grup ABCD'ye karşı savaş açmıştı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (WHO), UNICEF'in, İngiltere Başbakan'ı Gordon Brown'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin baskısı altında, gıda devlerinin dünyanın fakir olan bölgelerindeki tahıl fiyatları üzerinde sahip olduğu gücü sınırlayan bir kanun tasarısı geçirmeye çalışmıştı. Obama ABCD'nin “ahlaka aykırı” davrandığını ve politik istikrarı bozduğunu ifade etmişti. 

Elbette Başkan Obama başaramadı. 

Tunus'ta Buazizi'nin ürünlerini satmaya çalıştığı pazar da dahil olmak üzere Sahraaltı Afrika'da tahıl fiyatları rekor seviyeye çıktı. Arap Baharı patlak verdi. IŞİD'in “dördüncü dalga” cihat hareketi sınırları yıkarak ilerledi. Antik Romalı şair Juvenal, politikacıların “panem et circenes”i yani yiyecek ve eğlenceyi kullanarak kitlelerin desteklerini aldığını belirtmiştir. IŞİD ilerledikçe gıda devleri, kıskaçlarındaki kitleleri kazanmak için “yiyecek ve eğlencenin” hayati öneme sahip olduğunu anladı. 
Buysa Batı'nın o anda öğrenemediği bir ders oldu - mu yoksa zaten istenen bu muydu? 

ABCD tehlikeli bir oyun oynuyordu. Oyunu kaybeden Kuzey Afrika vatandaşlarının ise bir oyunun parçası olduklarından haberleri dahi yoktu. Artık sömürgeci Batı'nın egemenliğinden KURTARILMAYA müsait hale gelmişlerdi. Kara bayraklarıyla ilerleyen IŞİD, söz konusu gıda fiyatları olduğunda KURTAR-DIKLARI insanlar üzerinde koz sahibi oluyordu. 
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Kuzey Afrika hükümetleri birbirini ardına düşmeye başlarken Akdenizde denize açılan mülteci tekneleri Avrupa'da başka bir krizi tetikledi. Mülteci istilasına duyulan korkunun kıtayı sarmasıyla birlikte Avrupada göçmen karşıtı partiler yükselişe geçti. Bütün bunların hepsine sebep olan şeyse bir grup gıda şirketinin Wall Street'te oynadıkları KUMARDI: Açığa satış. 

Gıda devlerinin oynadığı bu kumarın merkezinde başarılı olmak için RİSK alınması gerektiği fikri vardı. Bütün alanlarda kullanılacak bu iş felsefesini Wall Streete bir adam satmıştı.!2? 

Michael Lewis Yalancının Pokeri adlı kitabında, 1980'li yıllarda dünyaya riski göğüslemesi gerektiğini öğreterek her şeyi değiştiren ve açığa satışın mümkün olmasını sağlayan düzeni icat eden zatı muhteremin Robert Dall olduğunu belirttikten sonra, Dall'ın “zamanın çok ötesine uzanan bir biçimde düşündüğünü” ve dünyanın geleceğini değiştirdiğini yazıyor. 

Robert Dall'ın “üstadı azam” olmasını sağlayan SEKÜ-RİTİZASYON hakkındaki fikriydi. Dalľa göre artık maddi varlıklar ve bu varlıkların değerleriyle ticaret yapmak yerine gelecekte değerlenecek bir unsuru kullanarak ticaret yapılmalıydı. Gelecekte değerlenecek bu unsurda tıpkı mortgage politikasında olduğu gibi mevcudiyeti olan bir unsurlar güvence altına alınmalıydı. 

Robert Dall, kapitalizmi bir tür kumara dönüştüren ve trilyonlarca doların kaderinin bir zar atışına bağlanmasına sebep olan fikrin babası olan adamdı. Muhtemelen farkında bile olmadan şimdilik şu gelişmelere sebep olmuştu: 


e 1998de LTCM spekülasyonu krizine 
* 2008 Mortgage merkezli küresel finans krizine 


122. Jacques Peretti, Dünyayı Değiştiren Gizli Anlaşmalar, Türkçeye çeviri: Muhammed Sinan Alpsoy, Timaş Yayınları, İstanbul, 2018, s. 48-49 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e ABCD'nin buğdayı açığa satmasına ve 2010 yılında patlak veren Arap Baharı'na sebep olacak bir takım olaylar zincirinin ilk tuğlasını koymuştu. 


Gıda devleri ABCD, Kuzey Afrikadaki buğday fiyatlarını yükselterek bir kumar oynamışlardı. Bu kumarın arkasındaki adamsa; 1980'lerde Wall Streete riskin ticari uygulanışını gösteren Robert Dall idi.!? 

Görüldüğü gibi ilk bakışta birbirinden çok ayrı ve bağımsız gibi görünen unsurlar-hadiseler aslında ustaca planlanan, hedef ülke ve/veya ülkelerin OBJEKTİF şartlarını kendi küresel hesaplarına uygun bir akışa yönlendiren, maniple eden SÜB-JEKTİF müdahalelerin birer parçası durumunda. 


e Sivil toplum kuruluşları ve vakıflar-öncü karakollar 

e Dinlerarası-medeniyetlerarası diyalog teşebbüsleri... 
Türkiyede 15 Temmuz 2016 isyan teşebbüsü 

e Bir kısım dini-seküler cemaatler ve semavi ve/veya felsefi inançlara dayalı tarikatlar ve New Age (Yeni Çağ) tarikatları... 
Moon ve benzerleri 

e Neoliberal/serbest piyasa ekonomisi-serbest ticaret... 
Türkiyede 24 Ocak 1980 Kararları ve IMF-WB-W TO dayatmaları 

e Buğday-ekmek/gıda fiyatlarının maniple edilmesi-2010 yılında Arap Baharı... 

e Tekno-Poli şirketleri 

e Daha önce adı sanı duyulmamış, birden Arap Baharı ile ortaya çıkıveren IŞİD ve benzeri radikal “İslamcı” post-akopolitik “kurtarıcılar”, Suriye'de marksist PYD/YPG ile ABD ortaklığı 

e Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi, 2018 Kudüs-2019 Golan Tepeleri, Trump'ın kararları, ABD'nin iç siyaseti İsrail 

e Küresel REZERV para-kur ve ticaret savaşları 


123. J. Peretti, age. s. 50 
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Tek cümlelik yorum: Türk vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sahibi Türk Milleti çok büyük tehdit altındadır ve Türkiye kurudukça sulanan, büyüdükçe budanan bir ülke konumundadır. 

Nitekim tecrübeli devlet adamı ve içişleri eski Bakanı Sadettin Tantan şu tespitini dile getiriyor: 


“FETÖ yapılanmasını, hangi gücün kullandığı ve bu gücün hangi işadamlarını kullandığı da ortada. Sadece Gülen'le değil, Türkiye'yi içeriden işgal etmiş yabancı servislerin güdümündeki cemaatler, vakıflar ve derneklerle de mücadele etmek için sağlam bir altyapı şart. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu kadar öğretmen ve din adamı varken gençlerimiz cemaatlere mahküm edilmesin. 
Yüz sene önce üç kıtada etkinliği olan Osmanlı İmparatorlu-Şu vardı. Osmanlı'nın yıkılmasının en büyük nedeni enerji ve ekonomi savaşlarıydı. O günkü emperyalist güçler, enerji ve ekonomik güzergâha hâkim olmak için çabalıyordu. İstihbarat savaşları neticesinde Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Nasıl dağıldığını biliyoruz. İçeride ajanların nasıl yetiştirildiğini ve onların nasıl ayaklandıklarını okuduk. 100 sene sonra da aynı durum yaşanıyor. Dün İslam ülkelerinin kuruluşunda İngiliz istihbaratı vardı. Bugün biz de istihbarat teşkilatımıza destek olmalıyız.” 


İslamcı-muhafazakâr kesimin düşünen ve kafa yoran gazetecilerinden olan Ömer Turan'ın Mayıs 2019'da yayımlanan kitabının adı: Osmanlıdan Günümüze Türkiyede Siyasal İslam. 

Yukarıda bir mülakatından kısa bir kesit verdiğim içişleri eski bakanı Sadettin Tantan'ın şu sözleri mutlaka enine boyuna düşünülmesi gereken bir analiz: “Türkiye'de din, sol ve sağ 


124. Sözcü gazetesi, 14 Mayıs 2019 


-138- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


eksenli yapılanmaların milletlerarası bağlantılarını çözün, nüfuz casuslarını da, TAPINAK ŞÖVALYELERİ'ni de anlarsınız” Gazeteci Ömer Turan şu soruya cevap arıyor: “Siyasal İslam'ın arkasında İngiltere ve ABD'nin rolü var m1?” 
Turan'ın kitabının 135. sayfasından bir alıntı yapalım: 


“NATO'nun Türkiye üzerindeki faaliyetleri ve projeleri 27 
Mayıs 1960 darbesi ile beraber yeni bir aşamaya geçer. Bu yeni aşamada İslamcılık bir NATO projesi olarak öne çıkar” 


Ömer Turan, NATO'nun üye ülkelerde kurduğu gizli ordu olan “Gladio”nun (Kısa Kılıç) Türkiye'deki ilk operasyonunu şu kelimelerle ifade ediyor: “Gladio'nun Tercüme Eserler Operasyonu... İslami camiada ideolojik bilinçlenmeyi sağlayacak eser eksikliğinin bulunduğu dönemde (1960'lar) çeviri İslami eser furyası başlar. Bu furya rasgele başlamaz. Hasan el Benna (Müslüman Kardeşler'in liderlerinden, Mısır R.K.), Seyyid-i Kutup, Muhammed Kutup, Said Havva, Mevdudi ve Ali Şeriati'nin Mısır ve İran gerçekliğinde yazılmış kitapları profesyonel şekilde Türkçeye çevrilerek Müslüman gençliğin dikkatine sunulur” 

Seyyid-i Kutub'un kitaplarını Türkçeye çeviren isim, Diyanet İşleri eski başkan vekili Yaşar Tunagür. Ömer Turana göre, NATO-Gladio'nun kitaplarını, İzmirde Kestane Pazarı Derneği'nin müdürü olan Yaşar Tunagür yani FETÖ'nün önünü açan zat Türkçeye çevirir. 

Gazeteci Aytunç Erkin, 2000'li yıllarda Aydınlık dergisi için Said-i Nursi'nin talebelerinden “Fırıncı Mehmet” yani Nurcuların liderlerinden Fırıncı Mehmet ile bir mülakat yapar. “Neden ABD'ye bu kadar yakınlık duydunuz?” sorusuna verdiği cevap: “Materyalist Rusya'ya karşı Hıristiyan ABD tercihimiz oldu.” 


125. Aytunç Erkin, Sözcü, 12 Mayıs 2019 
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Gelelim Prof. Dr. Erol Manisalı'nın sözlerine: “Batıcılar ile Batı emperyalizmi arasındaki işbirliği ve bağlar hep süregelmiştir. Emperyalist Batı güçlerinin İslam dünyasında (ve Türkiye'de) en çok kullandıkları maşalardan birisi de hep dinci örgütler ve liderler oldu. Said-i Nursi bunun baş örneklerinden biridir. Tarikatlar, şeyhler, imamları kendilerinin emrindeki krallar, emirler Batı emperyalizminin Ortadoğu'daki en etkili maşalarıydılar.”!?* 

Türkiye'de Attilâ İlhan'ın “Ceberut laiklik” dediği yapı ile “Siyasal İslam” aynı merkezin kontrolü altındadır. İstanbul'un en önde gelen camilerinden birinin vaizi 33 dereceli masondu. 
Osmanlı'nın son dönemlerindeki Siyasal İslamcı Afgani Kahirelocasına kayıtlı masondu. Son dönem şeyhülislamların çoğu masondu. Bu yapı Cumhuriyet Türkiyesi'nde de görmek isteyenler için açıktan sürdürülüyor. 

Hiç merak ettiniz mi Türkiyenin sol-sağ-liberalmuhafazakâr hükümetlerinde kaç Sabatayist bakan görev yaptı? İbradı'dan 70 “kadı”nın çıkması bir tesadüf mü? 

Geçelim... 


“Erbakan'ın 28 Şubat'ta tasfiye edilmesinde de Siyasal İslamcılar ve Amerikancı (Batıcı) protokol Atatürkçüleri işbirliği yapmışlardır. “Kimi askerler” dahil. Anti- Amerikancı Erbakan, bu İslamcı-Batıcı işbirliği sonucu tasfiye edilmiştir.” 


Bir tarafta seküler-heykel Atatürkçüsü Batıcılar, diğer tarafta Hanefi-Maturidi Türk Müslümanlığına karşı selefi meşrepli “Siyasal İslamcılar”. İkisinin ipleride aynı merkezin elinde, bir paradoks gibi görünse de işbirliği içindeler. İkiside ENDERUNİ... 


126. Erol Manisalı, Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye, Tarihçi 
Kitabevi, İstanbul, 2019, s. 10 
127. Erol Manisalı, age. s. 9 


İKİNCİ BÖLÜM 


A. BAŞKAN EISENHOWER: AMERİKAN HALKINI 
İKAZ EDEN BİR LİDER VE ABD'DE LOBİLER 


ABD Başkanı Dwight Eisenhower, 1944'te Normandi- ya Çıkarması'nın hazırlıklarına kumanda etmiş, İkinci Cihan Harbi'nde Müttefik Kuvvetleri'ne başkomutanlık yapmış tam bir asker liderdi. Bilahare önce NATO'nun ilk başkomutanı daha sonra da ABD'nin devlet başkanı olmuştu. Amerika'nın gelmiş geçmiş en güçlü lideriydi. 

17 Ocak 1961'de başkanlık görevini devrederken Amerikan 
halkına yaptığı konuşma olağandışı bir konuşmaydı Eisenhower veda konuşmasında çok sert bir ikazda bulunmuştu: “Hükümet kurumlarında gizlice, sinsice oluşmaya başlamış yeni bir güç demokrasiyi tehlikeye atıyor” diyordu ABD Başkanı. 

Eisenhower Amerikan halkına şöyle seslenmişti: “Bundan tam üç gün sonra, ülkeme yaptığım yarım yüzyıllık hizmetin ardından, başkanlık görevimden feragat edeceğim. Bu akşam huzurunuza bir veda konuşmasıyla çıkıyorum... Komünizm belası, bu tehlike, görünmeyen başka bir tehlikeye sebep oldu; silah endüstrisi Washington çevresinde güç ve kudret sahibi olmaya başladı... Hükümet kurumlarında askeri-endüstriyel kompleks tarafından arzulanan veya arzu edilmeyen, hukuken dayanaksız etkilere karşı ülkemizi korumalıyız. Bu birleşimin ağırlığının hürriyetlerimizi ve demokrasimizi tehlikeye, atmasına asla izin verilmemeli. Her gelişmeyi mutlaka sorgulamalıyız. Dev endüstri ve askeri mekanizmayı ancak uyanık 


-141- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


ve şuurlu bir halkı kendi barışçı yöntemlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birleşmeye sevk edecektir.” 

Soğuk Savaş'ın giderek sertleştiği bir döneme girilmişti. Hükümet harcamalarının neredeyse yarısı ve GSYİH'nin 9610'nu her sene askeri harcamalara gitmekteydi ve giderek artmaktaydı.!? 

Başkan Eisenhower Amerikalılara perdenin arkasında dönen güç ve kudret oyunlarından bir kesit göstermiş ve döndürülen dolapları ifşa etmişti. Başkanın bu konuşmasında dile getirdiği hususlar, Amerikan halkının demokrasinin TRANS-PARAN olduğuna dair genel kanaatleriyle tamamen ters düşmekteydi. 

Eisenhower'ın konuşmasından sonra ABD halkı perde arkasında-sahnenin gerisinde hiç durmadan çalışan karanlık güç odaklarının olduğuna inanmaya başladı. 

Amerikan halkı tarihinde ilk kez siyasilere karşı güvensizlik duymaya başladı. Buna sebep olan kişide bir siyasi liderdi. 

Amerikalıların kahır ekseriyeti Eisenhowerin konuşmasından önce askeri endüstrinin gücünü, demokrasiyi tehlikeye atarak daha çok fayda ve nüfuz elde etmek için kullanacağına değil, DEMOKRASİYİ KORUDUĞUNA inanmaktaydı. 

Eisenhower söz konusu görünmez güçlerin, lobicilikle güç dengesini kontrol etmeye çalıştığı kanaatine sahip olmuştu. 

Üstelik Başkan Eisenhower, tam manasıyla komünizme karşı olmasına rağmen hükümetin “askeri-endüstriyel kompleks” tarafından ele geçirilmesi, kapitalist elitlerin çevirdiği komploları açıklamak için, 1960'lar da ve 1970'li yıllarda ve hatta daha sonraki dönemlerde kendisi de bir Musevi olan Noam Chomsky gibi radikal solcular tarafından ele alınarak gündeme taşınmıştı. 


128. James Ledbetter, “Unwarranted Influence: Dwight D. Eisenhower and the 
Millitary-Industrial Complex”, Yale University Press, 2011 
129. James Ledbetter, “What Ike Got Right”, New York Times, 13 Aralık 2010 
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İngiltere'de 1640'lı yıllardan itibaren, yani İngiliz İç Savaşı'nı takip eden dönemden başlayarak LOBİLER, yeni halk temsilcilerinin gizli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere ikna edildiği yerler olarak kabul edilir." 

Ömrünü cephelerde geçirmiş olan ve ABD'nin 18. başkanı seçilen Ulysses Grant tarafından “şu lanet lobiciler” diye tabir edilen “Lobicilik” terimi 1850'den itibaren Albany'de New York State Capitoldeki kanun yapıcılarla görüşmek isteyen müstedileri tanımlamak için kullanılıyordu. İngiltere- Westminster Sarayı'nın lobisinde parlamento üyeleriyle konuşmak için bekleşen avamları tanımlamaktaydı. 

Hasılı İngiltereden başlayarak ABD'ye sirayet eden “Lobicilik” siyasilerin ve şirketlerin karşılıklı menfaatlerine hizmet etti: “Al gülüm ver gülüm” 

Fakat 1960'larda işin rengi değişti. Güç dengelerinde eksen kayması olurken lobicilerde değişti. ABD'de öncelikle a)azınlık grupları b)teşkilatlanmış işgücü, iki yeni çıkar grubu dahil oldu. 
Bilahare bunlara tüketici hakları grupları, çevreciler, feministler, eşcinsel hakları, siyahi hakları gibi çok sayıda siyasi menfaat grubu da sisteme eklemlendiler. Oldukça da çetin cevizlerdi. 

Özellikle ABD'delobinin düzeni giderek bozulmaktaydı. Sisteme yeni dahil olanlar şirketleri, politikacıların ilgilerini, üzerleri- ne çekmekle tehdit etmekteydiler Şirket çıkarları, sistemin yeni çıkar gruplarınca hükümet çevresinde giderek ekarte edilmekteydi. 

Söz konusu menfaat grupları sivil toplumun yapısını değiştirmek istiyorlardı. Dev şirketlerin patron ve üst yönetimleri gelişmelerden endişe duyuyorlardı... 

Vakit kaybetmeden dizginler yeniden ele alınmalıydı. 

23 Ağustos 1971'de ABD'nin önde gelen avukatlarından Lewis Franklin Powell, tarihe “Powell Muhtırası” olarak geçecek 


130. Barry Popic, “Origin, Myth of the LORBYIST”, RedState, 31 Ocak 2010 
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muhtırayı yazdı. Bu muhtıra şirketler için “yeni lobicilik” için bir dönüm noktası demekti.” 

Powell'a göre şirketler, hükümette nüfuz sahibi olan birtakım liberal ve Marksist düşmanlar tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Powell şirket düşmanlarını şu şekilde sıralamıştı: Televizyon ve gazetecilik, feminizm, eşcinsel hakları grupları, siyahi gibi azınlık çıkar grupları ve bunların anayasayı kendi menfaatleri doğrultusunda çarpıtmalarına göz yuman ABD Yüksek Mahkeme hâkimleri. Elbette bir de üniversitelere çöreklenmiş solcu akademisyenler ve öğrenci birlikleriyle, üretkenliği engelleyen Marksist sendika memurları da vardı. 

Powell muhtırasını “Mücadeleden kaçınan şirketler artık saldırmak için tereddütten vazgeçmelidir” diyerek bitirmişti. 

Powell'ın ifadesiyle şirketler için bu “hürriyet savaşı” tarihte bir dönüm noktasıydı. 

Nitekim Lee Drutman The Business of America is Lobbying kitabında “Powell Muhtırası”nı neoliberalizm adlı yeni kapitalist siyasi ve iktisadi ideolojinin oluşmasını sağlayan belge olarak görüyor.” 

Aslında Franklin Powellın kastettiği “sosyalizm” dev şirketlere ayak bağı olması için tasarlanmış olduğuna inandığı binlerce parçadan meydana gelen “Liliput” düğümü ve ipliğine benzeyen kanunlardı. 

Liliput, Gulliver'in seyahatleri esnasında gemisi battıktan sonra karaya ayak bastığı minik insanlar ülkesine verdiği isimdir. 

İşadamı Richard Mellon Scaife tarafından daha 1964 yılında kurulmuş olan “The Carthage Foundation” Powell'ın şirket 


131. “Powell Memorandum: Attack on American Free Enterprise System”, Washington and Lee University School of Law, https://Law2.wlu.edu/powellarchives 

132. Lee Drutman, “The Business of America is Lobbying: How Corparations Became Politicized and Politics Became More Corporate (Studies in Postwar American Political 
Development) OUP, ABD, 2015 
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yanlısı ve sosyalist hükümet karşıtı görüşünü açıkça finanse etmek için harekete geçti. Elbette The Carthage Vakfı ile harekete geçen başka vakıflard a, mesela Coors biralarının finanse ettiği Heritage Foundation gibi vakıflar da devreye girmişlerdi... 
Roosevelt'in Yeni Düzeni'yle başlayan Keynesçi müdahaleciliği ve devletçi paternalizmi tekrar geri getirerek ABD'yi sanayici yaparak hak ettiği güç haline getirmek istiyordu.!” 

Bu arada “Centre for Policy Studies” (CPS) İngilterede kurulmuş, “Yeni Sağ” düşünce fikirlerinin yükselen yıldızı Margaret Thatcher da başkanlığını yürütüyordu. 

CPS, Anthony Fisher tarafından 1950'lerde kurulmuş olan tavuk çiftliği devi işadamının kurduğu Ekonomi İşleri Enstitüsü (IEA) ile birlikte çalışmaktaydılar. 

Anthony Fisher tesadüfen “Readers Digest” dergisinde Friedrich Hayek'in Kölelik Yolu"** adlı kitabından alıntı bir bölümü okumuştu. Fisher artık neoliberal kapitalizme inanıyordu. 
Amerikalı Carthage Foundation'ın yapmaya çalıştığı biçimde, bu fikirleri hayata geçirmek istemekteydi. 

Artık Kölelik Yolu kutsal bir metindi... 

Şirket servetini Hayek'in önce İngilizleri sonra insanları köleleştireceğine inandığı sosyalist devleti getirmek isteyenlere karşı mücadele edecek bir düşünce kuruluşuna yatırım yapmayı kararlaştırdı. 

Sözünü ettiğimiz gruplar ve benzeri yeni sağ düşünce grupları 1970'li yıllarda Milton Friedman ve Chicago Okulu'nun ileri sürdüğü ARZ YÖNLÜ EKONOMİ olarak ifade edilen kapitalizmin-neoliberal devriminin yükselişiyle birbirine kenetlendi. 


133. Jane Mayer, “Dark Money: The Hidden History of Billionaires Behind the Rise of 
the Radical Right”, Knopf Doubleday, 2016 
134. F. A. Hayek, The Road to Serfdom, Routledge, 1944 
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Neoliberal kapitalist-serbest piyasa modeli 20. yüzyılın son üçte birlik kısmının şeklini değiştirecek ve 21. yüzyılın kaderini belirleyecek ideolojik bir devrimin temelleri atıldı. 

Elbette başta Amerikan ve İngiliz halkı, dahi Türk milleti olmak üzere, insanlığın 1978 Washington Mutabakatı'ndan bu tarafa anası ağlamıştı. Ama bu ayrı bir kitap konusudur. 

Milton Friedman, 1980 yılında PBS'de 10 bölüm halinde yayımlanan “Free to Choose” serisinde görüşlerini ana hatlarıyla açıklamıştı. 

Neoliberalizm ile hükümetin tiranlığı yıkılacak ve bağımsız-serbest piyasalar vasıtasıyla insan ırkı hürriyetine kavuşacaktı... Friedman 18. yüzyılda yaşayan İskoç İktisatçı Adam Smith'in modern versiyonuydu aslında... “Smith'in anafikri, bireysel çıkarın herkesin faydasına olan düzenli bir toplum meydana getirmesiydi.” 

Şirketler ve neoliberal kapitalist ideolojiyi arasında sağlanan mutabakatın arkasındaki devrimin daha açık ifadesiyle gecikmiş devrimin mimarları Anthony Fisher (işadamı) ve Friedrich Hayek idi. 

Ancak 1978 Washington Mutabakatı ile dünyaya duyurulan neoliberalizm Friedman (ekonomist) ve 1980 de Thatcher ve Reagan (siyasiler) ile bir araya gelince Fukuyama'nın “tarihin sonu” tezine rağmen tarih yeni bir düzleme ve günümüzde içinde yaşadığımız kaotik düzleme doğru evrilerek oturmuştur. 

1945-1978 yılları arasında şirketlerin nüfuz etmeye başladığı hükümetler, her ne kadar 1960'ların ortalarından itibaren yeni çıkar gruplarıyla sıkıntılar yaşadıysalar da, tarihe yön vermişti. 

1978 ve sonrasında ise durum bambaşka bir vaziyet almıştı: 


“Şayet tarihi hızlı bir biçimde Silikon Vadisi'nden, banka 


krizlerinden, deregülasyondan, Berlin Duvarı'nın yıkılmasın- dan ve Milton Friedman'ın ilk defa Başkan Reagan ve İngiltere 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Başbakanı Thatcher'la bir araya geldiği ana değin geri sarabilseydik; görüntü 1971de, Avukat Lewis Powell'ın ağır, deri kaplama masasına oturup elindeki kalemle geleceği yönlendirecek MUHTIRASINI yazmaya başladığı anda takılırdı.” 


1. Para ve Lobi 


Powellın muhtırasını duyurduktan kısa bir süre sonra Başkan Nixon tarafından ABD Yüksek Mahkemesi'ne aday gösterildiğini belirtilelim. 

“Kapalı kapılar ardında Washington” her daim geçer lobi yöntemidir. Amerikanın en büyük şirketlerinin CEO'larının önderlik ettiği “Business Roundtable” adı verilen yeni bir gizli lobicilik organizasyonu kuruldu. 

Bu organizasyonun gayesi Washington D.C'de tekrar siyasi nüfuz sahibi olmak ve ABD genelinde üniversiteler ve işyerlerinde şirketlerle alakalı kötü dedikoduları önleyip adlarını temize çıkarmaktı. 

Business Roundtable'ın en önemli silahı PARA ve LOBİ-CİLER idi. 

Lobicilikte gizlice ve kibarca kulağa fısıldanan bir husustan daha fazlası olacak, endüstri haline gelecekti. 

Kiralanan binlerce lobici Washington D.C'deki Beyaz Saray'ın yakınlarındaki, yürüme mesafesi uzaklığındaki K Street'te çoktan mesken tutmuşlardı. 

ABD'de sadece finans sektörü 1998-2008 arası 10 yıllık dönemde politik etkiye 55 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. 
Bu paranın 9655'i Cumhuriyetçilere, 9045'i ise Demokratlara gitti. Finans sektörünün 2008 yılındaki seçim çalışmalarına katkılarının yarıdan fazlasını Demokratlar aldı. Sektör aynı 


135. Jacgues Peretti, age. s. 246 
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dönemde resmi olarak kayıtlı lobicilere fazladan 3,3 milyar dolar harcadı. 

Wall Street'in önde gelen isimleri düzenli olarak devlette kilit pozisyonlara yerleştiriliyor, görevleri bitince özel sektöre ya da üniversiteye dönüyor, genellikle birkaç sene sonra da devlette bir başka göreve getiriliyorlar. Bu döner kapı kültürü devletle büyük bankalar arasındaki ilişkiyi o kadar karmaşık biçimde bulandırıyor ki, bu ikisinin ihtiyaçları ve bakış açıları ayırt edilemiyor."5 

Lobiciler her türlü yolu deniyorlardı. Kâh kafa ütüleyerek, kâh aldatarak, arka çıkarak, kâh tehdit ederek ve pazarlık yaparak hükümette faaliyet gösterdiler. Lobiciler artık sinsi sinsi lobilerde dolanmıyorlardı. 

Lobicilik kendi başına bir endüstri haline gelmişti. K Street'teki büyük şirketlere korkuyla karışık bir saygı duyulmaya başlanmıştı. Vergileri düşürmüşler, çalışanlar lehine olan bir kısım kanunları yürürlükten kaldırmışlar ve en önemlisi halkın DEVLET KAPISINA olan güvenini kaybetmesine zemin hazırlamışlardı. 

Lobicilik 10 seneden daha kısa müddette, unutulmaya yüz tutmuş bir sanattan iş yapma tarzı haline gelmişti." 

Şirketler neoliberalizm-serbest piyasa ideolojisi ile 1980'li yılların başında bir seçim yapmışlardı. “Şirketler” kazandık deyip geri çekilebilirlerdi. Bunun yerine bir çoğu siyasilerle arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiler. Ne de olsa artık lobiciler sayesinde ABD Başkentinde nasıl menfaat sağlayacaklarını ve siyasi olarak aktif kalmanın işlerini hangi yönde etkileyeceğini biliyorlardı.” 

1970'ler ve 1980'lerde profesyonel lobiciler, şirketlerin Amerikada Washington'a ve Whithall'a nüfuz etmelerini sağlamışlardı. Sıra devlet memurlarına gelmişti. Danışmanların çok 


136. Darryl Cunningham, Büyük Çöküş-Küresel Ekonomi Nasıl Rehin Alınır, Türkçesi: 
Esen Tezel, YKY, İstanbul, 2018 
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telaffuz etmeyi sevdiği “DÖNÜŞÜM” kavramının bolca kullanmasının zamanı gelmişti... Önce devlete olan güven zaten sarsılmıştı. Sırada artık “tembelleşen bir güç haline geldiğine inanılan, aristokrasi kadar kayıtsız olan ve kendine hizmet eden” memuriyet vardı... Memurlar değişimin önündeki insanlardan başkası değildi. 


2. Google Sadece Arama Motoru, MeKinsey de 
Sadece Bir Danışmanlık Şirketi mi? 


Google nasıl bir sadece arama motoru değilse McKinsey de sadece bir DANIŞMANLIK şirketi değildi ve daha 1920'lerde kurulmuştu. 

McKinsey, Fortune dergisinin en başarılı 100 şirket listesindeki 99 şirket ve yeryüzündeki düzinelerce ülkeye “tavsiye” veriyordu. 

McKinsey'de çalışacak yeni adaylar MI5 ve CIA ajanlarına benzer bir tarzda, Oxford ve Harvard'da Rhodes ve Baker bursunu kazananlar arasından seçiliyor. 

İşe başlayacaklara nasıl bir yerde çalışacaklarına dair iki benzetme ile oryantasyon eğitimi veriyordu: 


e Birincisi, özel olarak seçilmiş müritlerden meydana gelmiş, ömür boyu bağlılık isteyen ve yabancılara kapalı olan Cizvitler tarikatı. 

e İkincisi, ısmarlama takım elbiselerin dikildiği “Savile Row” terzihaneleri; hakkımızda her şeyi bilen ama sizin hakkında hiçbir şeyi bilmediğiniz, hükümetin arka planında gizli bir biçimde çalışan isimsiz insanlar-kahramanlar.!** 


139. Duff McDonald, The Firm: the Story of McKinsey and Its Secret Influence on 
American Business”, Simon and Schuster, 2014 
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MckKinssey'in asıl olayı güç. Tıpkı Google'ın bütün verilerin kontrolünü ve gerçek zamanlı uygulamalarını elinde bulundurması gibi. 

McKinsey küresel rakipleri olan, Boston Consulting Group, Brin, Princewaterhouse Coopers ve Deloitte gibi kuruluşlar yanında yedinci sırada yer almakta. Fakat McKinsey için ciro değil güç önemli. 

“Firma” olarak zikredilen -ki CIA'de “şirket” olarak ifade edilir- McKinsey Washington D.C. ve Whithall duvarlarının dışındaki kimsenin duymadığı devlet çarkındaki zaruri bir diş- li gibi, diğer danışmanlık şirketlerinin hepsinden daha önemli. 

1970'lerin başında değişim arzusu ile gaza gelmiş politikacıların önündeki tek engel memurlardı ve yardıma elbette McKinsey koşmuştu. 

Devlet mekanizmasında “tekno-poli” devrimi yerleştikçe “teknolojinin beyaz ısısı” eski moda memurlarla karşılaştırıldıklarında daha enerjik duran; yeni, kendine son derece güven duyan ve konuşmasını bilen uzmanların ortaya çıkmasını sağlamıştı. 

1970'ler ve 1980'lerde, McKinsey başta olmak üzere, “bağımsız” strateji tavsiyelerinde bulunan danışmanları daha yaygın bir şekilde kullanmışlardı. 

Yeni mantra “siyaset değil siyasa” idi... Memurlar daha ziyade siyaset batağına batmış olarak görülmekteydi. 

Kimsenin bilmediği bir “SIR”rı biliyormuş gibi görünen McKinsey, zamanla politikacıların kulağına üflenmesi yeterli olan bir kelime haline geldi. 

“Firma”, Beyaz Saray'ın bütün personelinin ve çalışma biçiminin yeniden yapılandırılmasına vesile olmuştu.!* 


140. Duff McDonald, age. 
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İngiltere'de, Westminster'da 1980'lerde muhafazakâr Başbakan Thatcher tarafından başlatılan neoliberalizmin özelleştirme furyasının ortasında da, İşçi Partisi'nden Tony Blair geldiğinde de McKinsey hep oradaydı. 

İnsanlara sunulan “Yeni Sağ” ile Sosyal Demokrasi arasında aslında hiç fark yoktu... Neoliberalizm-serbest piyasa, seçkinlere servet transferi... 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında sağlık, eğitim ve o zamana değin vazgeçilmez olduğu varsayılan kilit hükümet kurumlarıyla alakalı “düşünce biçimini dönüştürerek” İngiltere'yi “modernleştirmeye” çalışan “solcu” Tony Blair liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinde büyük rol oynadı. 

McKinsey, politikacılardan düşünülemez ne varsa düşünmelerini istiyordu. Radikal reformlara, devrimlere tabi tutulamayacak hiçbir şey yoktu. 

Hiçbir şey kutsal değildi! 

Albert Einstein şöyle demişti: “Otoriteye yapılan aptal bir inanç, gerçeğin en kötü düşmanıdır.” McKinsey bir bir bütün devlet otoritelerini “Yetenek Savaşı” ile biçiyordu. 

“Firma” başlattığı neoliberal yapılanma devrimini 1997'de iki kelimeyle özetlemişti: “Yetenek Savaşı.” 

McKinsey 1977'de kendi işletmelerini, McKinsey'de çalışan strateji uzmanları tarafından geliştirilen “7S Sistemi” ile yeniden yapılandırmıştı. “Yetenek Savaşı” şirketlerde çalışan insanların evrimindeki bir sonraki safhaydı. 

Artık yetenek krallık tahtına oturmuştu. McKinsey yeteneğin firmaların zayıf noktası olduğunu ilan etmesiyle yetenekliyseniz arzu ettiğiniz meblağı alabiliyordunuz. Dahası “yetenekliler” kural dışıydılar herkesin uymak mecburiyetinde olduğu kurallar adeta onlar için yok hükmündeydiler. Yetenekli olmaları yeterliydi. 

Ancak bir problem vardı. Houston merkezli Enron adlı enerji sektöründeki bir şirket Ekim 2001'de beklenmedik bir 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biçimde yetenek savaşının kurbanı olmuştu. Petrol şirketi Enron'un tepesinde daha önce 20 sene boyunca McKinsey'de danışmanlık yapmış olan Jeff Skilling vardı. Onun liderliğindeki Enron, McKinsey'in “tavsiyelerine” her yıl 10 milyon dolar ödüyordu. Bunun karşılığında McKinsey 20 adet rapor hazırlıyor ve Enron'un muhasebe kayıtlarını kontrol ediyordu. 

MckKinsey'in ortaklarından Richard Foster, Creative Destruction (Yaratıcı Tahribat) adlı kitabında Enrona selam çakıyor ve şirketin yöneticisinin “Gerçekten zeki insanları işe alıyor ve hak ettiklerinden daha fazlasını ödüyoruz” sözüne gönderme yapıyordu. “Yetenek Savaşı” yaklaşımı görev başındaydı ancak ABD ticaret tarihinde bir şirketin o ana kadar böylesi trajikomik bir biçimde çöktüğü hiç görülmemişti."*! 


3. “Yetenek Savaşı” ve “Lafebesi” 


Enron, McKinsey'in “Yetenek Savaşı” yaklaşımını fazla ciddiye almış, “lafebesi” üst düzey yöneticilerin elinde “yaratıcı tahribata kurban gitmişti. Ne diyordu Shumpeter? “Yaratıcı yıkım.” Enrondaki kaosun temelinde “yetenekli olanların” kurallara uymaması “hakkı” vardı. Herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapıyordu... Sonuç Enron feci bir şekilde battı. 

Finans yazarı Ben Chu'nun yukarıda dipnotta verdiğimiz yazısında söylediği gibi, Wall Street'teki bankalara da danışmanlık yapan McKinsey, bankaların kâr marjlarını artırmak için öz sermayeye ilişkin emniyet marjlarını azaltarak, küresel finans sistemini zehirleyerek 2008 krizinin temellerinin atılmasına göz yummuştu. Çünkü bankaların mortgage varlıklarının seküritizasyonunu öne çıkarmalarını desteklemiş, bilanço tablolarına borç miktarlarını dahil etmelerini teşvik etmişti. 


141. Ben Chu, “McKinsey: How does it always get away with it”, Independent, 7 Şubat 2014 
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McKinsey'in patronu konumundaki şirket müdürü Raj Gupta, şirkete ait gizli bilgileri serbest yatırım fonu yöneticisi bir arkadaşına aktardığı için “insider” sebebiyle mahküm oldu. 

Enron McKinsey'i ciddi bir sıkıntıya sokmuştu. 

2002'de Malcolm Gladwell kaleme aldığı “Yetenek Miti” başlıklı New Yorker'da yazdığı bir yazıda McKinsey-Enron arasındaki ilişkileri ifşa etmişti. Bunun üzerine McKinsey şikâyette bulundu. 

Ne olduysa? Enron hadisesinden hiç yara almadan, zeytinyağı gibi üste çıkan McKinsey oldu. 

2012 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Mitt Romney 
başkan seçilirse hükümeti “kendine çekidüzen vermesi” için MckKinsey'i görevlendireceğini ilan etmiştir. 

2013 yılında göreve gelen İngiltere Merkez Bankası Başkanı 
Mark Carney'in ilk işi Merkez Bankası'nın işlemlerini incelemesi için McKinsey'i görevlendirmek olmuştu. 

McKinsey ne yapıyor, nasıl yapıyorsa 1920'lerden bugüne kadar gücün merkezinde kalmayı başarmıştı. Peretti'nin de söylediği gibi, galiba, Bob Hope'un ifade ettiği şu sözü kendilerine düstur edinmişlerdi: “Televizyon dünyasında başarılı olmanız için yapmanız gereken sadece işe gelmeye devam etmek yeterlidir?” 

Ama neticede ABD'de ve İngilterede neoliberal rüzgârı arkasına alan “yetenek savaşı” sayesinde güç dengeleri değişmişti. 
Bunda “Firma”nın büyük payı vardı. McKinsey memurlardan sonra siyasilere de “işlevsiz” olduklarını kabul ettirmişlerdi. 

Öyle ya McKinsey'in uzmanları söylüyordu... 

Neoliberalizm/küresel serbest piyasa rüzgârına uygun olarak güç dengelerindeki değişimi açıklamak için ÖZEL FİNANS TEŞEBBÜSÜ/GİRİŞİMİ, bir cilalı söz öbeği uyduruldu ve bu öbek bütün alt yapı projelerinin tam göbeğinde yer alıyordu. 
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“Öbek” artık “göbeği” işaret ediyordu. ÖFT sayesinde şirketler milyarlar, yüz milyarlar, trilyonlar değerinde olan uzun vadeli kamu projelerini üstleniyorlardı. 

İngiltere'de solcu İşçi Partisi OFT'ye karşı çıkmaktaydı. Ancak Sağlık Bakanı Alan Milburn 1997'de bu göreve geldiğinde “Ya ÖFT ya da iflas” deyiverdi: Bu hususu George Monbiot Guardion gazetesinde yazdığı bir makalede şöyle değerlendirmişti: “Serbest piyasa, kurumsal sosyal yardım hizmetinin yerine geçiyor.”* 

McKinsey memurlara ve siyasilere “varlıklarından şüphe etmeyi” öğretmişti. Devlet küçüldükçe devasa şirketler “ÖGT” vasıtasıyla devreye girip günü kurtarmaktaydılar.!* 

İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinde finansman meselesi bir problem olarak İngiliz sağlık sistemi NHS'de sıkıntı yaratıyordu. Elbette devreye ÖFT girdi. Zaten Maliye Bakanı Gordon Brown devamlı “kamu sektörünün kötü idare edildiğini, sadece özel sektörün verimli olduğunu ve hizmetleri iyi bir biçimde yönetebildiğini” tekrarlayıp duruyordu.!* 

Başta İngiliz sağlık sistemi için -ki daha sonra bu işe Google müdahil olacaktır-finansman bir meseleydi ama ASIL MESELE şirketlerin bu problemi çözebiliyor olmasıydı. 
MckKinsey'yi yanlarına alan politikacılar, bu hususu hararetle desteklemekteydiler. 

Bu gelişmelerin oldukça basit bir izahı vardı. 1978 Washington Mutabakatı ile estirilen neoliberalizm-küresel serbest piyasa rüzgârında özel teşebbüs şirketleri imparatordu. Muhteşem bir algı operasyonuyla, şirketlerin devlet hazinesiyle daha iyi işler başaracağının sürekli tekrarlanmasıyla herkesin, 


142. George Monbiot, “The great free market experiment is more like a corporate 
welfare scheme”, The Guardian, 4 Eylül 2007 

143. Allyson M.Pollock, “NHS plc: The Privatisation of Our Healtcare”, Verso, 2005 
144. A. M. Pollock, age. 
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seçmenlerin, şirketlerin ve en önemlisi politikacıların aklında iyice yer etmişti. 

Ancak bütün bu olup bitenlere, gerçek manası ile bu işleri yapan sağlık-eğitim-sosyal hizmetler sahasındaki profesyoneller, şüpheyle bakmaktaydılar. 

ÖFT'nin muhtelif şekilleri ve dış kaynak kullanımı neoliberal kapitalist düzeninin “mecburi istikamet” bir sonucuydu. 
Çünkü bütün bunlar olurken McKinsey perde gerisinde politikacıların kulağına fısıldamaya devam etmekteydi. 

Yeni bir tür kamu hizmeti modeli oluşturuluyordu. Artık memurlar “out” danışmanlar “in” konumundaydı ve danışmanlara güveniliyordu. Diğer yandan politikacılar değişse de danışmanlar işlerinin başlarındaydılar. 

McKinsey iki yönlü danışmanlık hizmeti vermekteydi. 

Birincisi, hükümet ve/veya hükümetlere tavsiyelerde bulunuyor, 

İkincisi, özel sektör müşterilerinin ticari menfaatlerini koruyorlardı. Söz konusu şirketlerin büyük kısmı McKinsey'in danışmanlık yaptığı kamu alanlarında uzmanlaşmış firmalardı. 

2010 yılında İngiliz hükümeti, sağlık sistemi NHS bünyesinde büyük bir reform çalışmasına başlamıştı ve arkasında McKinsey vardı.*5 

NHS reform paketinde bütün güç ve karar mercii McKinseydi. Oluşturulan kurulun diğer üyeleri “süs biberi” konumundaydı. 

Financial times 2016 yılında McKinsey'le alakalı bir araştırma yaparak kamuoyu ile bu bilgileri paylaştı. “Firma” ortaklarının kendilerine ait serbest yatırım fonları vardı ve Financial Times bunu ortaya çıkarmıştı. Şirket içinde “MIO Partners” adlı başka bir şirket vardı. 


145. Who's Spending Britain Billions? BBC2, 2016 
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MCKinsey NHS'de yapılacak reformları tavsiye ediyor, dış kaynak kullanımı için MIO da devreye giriyordu. ya da genelde MIO'nun doğrudan menfaat sağladığı özel tıbbi teknoloji şirketleri dış kaynak için “motive” ediliyordu." 

Kısa süre sonra anlaşılıyor ki, NHS de yapılan reformların orta vadede gayesi İngiliz Sağlık sistemini tamamen özelleştirmek. Bunun için neoliberal ideolojik inanca paralel olarak önce finansman darboğazı oluşturmak ve krizi özelleştirmek. Bu yoldaki en önemli çalışma LOBİCİLİK ve arkasında McKinsey var. 

“Firma” içindeki gizli şirket MIO Partners vasıtasıyla McKinsey, yeryüzünün dört bir yanında “tavsiye reçetesi” yazdığı hükümetlerin yürüttüğü en kârlı ve kapsamlı reformist projelerin tam göbeğinde yer alıyor. 

MIO'nun mevcudiyeti ve McKinsey'de oynadığı rol, yönetimin en üst katmanının dışında kalanlar için sırrını koruyor. 
Diğer çalışanlar MIO'nun yürüttüğü faaliyetleri bilmiyor. 

“McKinsey her daim kendi bildiğini okuyor.” Bu söz bütün danışmanlık endüstrisinin adına konuşan Alan Leaman'a ait.” 
Hakikaten danışmanlık endüstrisini kontrol eden kurumlar yapmıyor-yapamıyorsa McKinsey'i kim kontrol ediyor? 

MckKinsey'in sırrı şurada... 

“Firma”nın hükümetler nezdindeki nüfuzu, zamanında kadrosunda görev alan elemanlara ve McKinsey için çalışmış olmanın getirmiş bir tür dini sadakate bağlı. Bunlardan bazı isimler şöyle: Facebook COO'su Sherly Sandberg, Credit Suisse CEO'su Tidjane Thiam, İngiltere Merkez Bankası'nın eski COO'su Charlotte Hogg ve Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman gibi isimler eski bir McKinsey çalışanı. 


146. Harriet Agnew, Miles Johnson and Patrick Jenkins, “Inside McKinsey's private 
hedge fund”, Financial Times, 6 Haziran 2016 
147. Who's Spending Britains's Billions? BBC2, 2016 
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Ancak söz konusu “kutsal bağ” daha ziyade hükümetlere ilişkin alanlarda bariz bir biçimde ortaya çıkıyor. 

Başkan Barak Obama'nın OBM direktörlüğüne atadığı Peter Orszag ve İngilterede Cameron hükümetinin Dışişleri Bakanı William Hague, eski McKinsey elemanlarıydı. Yine bazı McKinsey çalışanları farklı ülkelerde maliye bakanı olarak görev alıyorlar. İtalya'da Corrado Passera, Sırbistan'da Lazar Krstic, Hollanda'da Eric Wiebes, Hindistan'da Jayant Sinha, Japonya'da Toshimitsu Motegi gibi. 

Çindeki komünist yönetimle de arasında derin bir bağ olan McKinsey üzerine bir araştırma yürüten Walter Kiechel The Lords of Strategy adını verdiği kitabında “McKinsey'in mahalli güç odaklarına nüfuz edebilmesi rakiplerini kıskançlıktan neredeyse çıldırtıyor” diye yazıyor.'* 

McKinsey'in temel yaklaşımı “yumuşak güç” ve “SIR” üzerine kurulu. 

ABD Kongresi tarafından yapılan bir kanuni düzenleme ile “K Street Projesi”ni sonlandırmak için 2007 yılında “Dürüst Liderlik ve Açık Hükümet Kanunu” yürürlüğe girdi. 

Ancak Cumhuriyetçi Parti aleni Washington'da lobicilik faaliyetleri yürüten şirketlere Cumhuriyetçileri işe almaları yönünde baskı yapmıştı. Karşılığında Cumhuriyetçi Parti'ye sadık olan lobicilere sadakatlerinin mükâfatı olarak nüfuzlu siyasilere ve komitelere ulaşmaları sağlanmıştı. 

“Birilerini bariz bir biçimde kayırmak, başarılı bir biçimde hükümet kanallarına sızan McKinsey'in tercih edeceği bir yöntem değil. McKinsey'in çalışma şekli daha ziyade Cayman Adaları'nın tarzına benziyor. Şirketlerin hiçbir şey “YAPMI-YORMUŞ” gibi görünerek önemli kararlar verdiği incelikli ve gizli bir mekanizma gibi faaliyet gösteriyor. 


148. Walter Kiechel, “The Lords of Strategy: Ihe Secret Intellectual History of the New 
Corporate World”, Harvard Business Scholl Press, 2019 
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McKinsey ile McKinsey'in “İLİŞKİLİ” olduğu hükümetler arasında bir ayırım söz konusu değil. McKinsey hükümet, hükümet de McKinsey. “Firma”nın kimseyi bir şeye ikna etmesine gerek yok. McKinsey'in dediği dedik, çaldığı düdük?!” 

McKinsey ile alakalı 2018 yılında Türkiyede çıkan Hükürmet-McKinsey ilişkisini hatırlayın ve bir daha düşünün. 


4. Küresel Lobi Endüstrisi ve Beş Büyük 


Dünya üzerinde ABD merkez olmak üzere çok sayıda lobi ve danışmanlık şirketleri mevcut. Ancak bunlardan beş büyük endüstri lobisi var ki, başta ABD'nin iç ve dış politikaları olmak üzere dünya siyasetine yön veriyorlar. Biz sadece güç ve kudret yönünden sıralamasını yapmakla yetineceğiz. Zira her biri bir kitap olacak cesamet ve etki alanına sahipler. 


e Finans endüstrisi lobisi 

e Endüstriyel gıda lobisi-su ve gazlı içecekler dahil » İlaç endüstrisi lobisi-reçeteli ve reçetesiz ilaçlar 

e Silah endüstrisi lobisi 

e Petrol ve enerji endüstrisi lobisi 


Ayn Rand siyaset ve ekonominin ahlaki bir boyutu olduğunu anlamıştı. 

Hiçbir vakit iş sadece iştir denemezdi. İş daima ferdi olmak zorundaydı. 

Ancak soldan ve sağdan bakış tarzına göre ahlak meselesinde ortaya zıt sonuçlar çıkıyordu. Fakat 1978 Washington Mutabakatı ile uygulamaya konulan deregülasyon politikaları 


149. |. Peretti, age. s. 260 
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temelinde neoliberalizm-küresel serbest piyasa modeliyle sol ve sağ arasındaki ahlak anlayışı “soğan zarı” kadar bir farklılığa indirgendi. 

Neoliberalizm kapitalizmi bile tek tipleştirme yolunda çok büyük mesafe aldı. Bir başka ifade ile Amerikan modeli kapitalizm-Alman kapitalizmi-Japon kapitalizmi... hepsi tek tip “deli çuvalı”nın içine dolduruldu. Tek tipleştirildi. Hollywood merkezli algı operasyonlarıyla, postmodern para-din-siyaset anlayışı egemen hale getirildi. 

Oy kullanmak gibi bir güce sahip bulunduğumuz demokratik bir ülkedekontrolü, herkesin fırsat eşitliğini değil de sadece PARA kazanmayı erdem sayanlardan geri almanın zamanı çoktan geldi. 

2008 yılında Amerikan emlak piyasasının çöküşüyle; bankacılık ve mortgage (ipotekli mesken kredisi) sektörüne hâkim 
“EKE”ler ve onların emir eri “BABO”ların ahlaksızlığıyla, 1978 
Washington Mutabakatı ile başlatılan deregülasyon politikaları ve devletin giderek zayıf kalan düzenlemeleriyle birleşen türev ürün ticaretinin (Spekülasyon ve bahis oynamak içinde kullanılabilen bir tür sigorta) dünya ekonomisini ve insanlığı nasıl perişan ettiği gözümüzün önünde. 

Kazanç ELİTLERİN, zarar ise başta Amerikan halkı olmak üzere vergi mükelleflerinin. Ancak bir de 9099'un yaşadığı hayat var ve sorumlusu kim? 

Mesela ABD'de 1999 yılında çıkarılan “Gramm Leach Bliley Kanunu'nda (Finansal hizmetlerin modernizasyonu olarak da bilinir) yer alan bir ifade, bankacılık sektörünün reel ekonomiye tam manasıyla nüfuz etmesine imkân sağladı. 

Söz konusu madde, yatırım bankalarına finans endüstrisinden çıkıp kendi işlerine destek olacak varlıklar satın alma hakkı vermekteydi. 
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Günümüzde Morgan Stenley, J.PMorgan Chase, Goldman Sachs gibi bankaların petrol tankerleri var, havaalanları işletmekteler ve çok büyük miktarda kömür, doğalgaz, kalorifer yakıtı, elektrik gücü ve değerli metaller-altın, gümüş, platin ve palladyum-onların kontrolü altında. 

Endüstriyel süreçleri bir bütün halinde satın alıyorlar. Yani yerin altındaki petrol, o petrolü denizde taşıyacak tankerler, benzine dönüştürecek rafineriler, kentlerimize ve taşıtlarımıza getirecek boru hatları, hepsi dahil. Bu modern dünyanın altyapısı. 

2008'de finansal krizle birlikte yaşananlar, finans endüstrisinin “Kör göze parmak misali” suç işleme iştahını azaltmadı. 
O tarihten beri Barclays, Citigroup, J.P. Morgan Chase, UBS, ve Goldman Sachs, hepsi libor faiz sisteminin manipülasyonuna katıldı. Bu da emeklilik fonlarına, yatırım fonlarına ve döviz alıp satanlara daha yüksek maliyet oluşturdu. 

2012 yılında Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'ye kara 
para aklama faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle 1,4 milyar dolar ceza verildi. Soruşturmanın konusu milyonlarca doların Meksika'daki uyuşturucu kartellerine gitmesiydi. Şunu da belirtmek gerekir ki HSBC o sene buna rağmen 20,6 milyar dolar vergi öncesi kâr elde etti.!** 

Bütün bu olanlar niçin örgütlü suç olarak değerlendirilmiyor? Komünizmi yendikten sonra neoliberal kapitalizm DE- 
MOKRASİYİ de FESHETME yolunda süratle ilerliyor. 2008 
finansal kriz sonrası ABD ve dünya, bankaların gücünü ve cesametini dizginleme konusunda acele etmeliydi ancak öyle olmadı. 

Tersine, onun yerine esasen ABD ve Batı Avrupa başta olmak üzere devletler, emirleri yerine getirmek üzere dev 


150. Darryl Cunningham, Büyük Çöküş-Küresel Ekonomi Nasıl Rehin Alınır, Türkçesi: 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şirketler tarafından ele geçirildi. Bu bir felaket; zira talancılığın, değerleri yok eden davranışların dürüstçe çalışmaktan daha kazançlı olmasına izin veren bir millet her şeyini riske atıyor demektir. 2008 krizinin müsebbibi olan insanlar Başkan Obama döneminde siyasi mekanizmanın muhtelif birimlerinin başına getirildi.” 

Günümüzde ABDde 21 milyondan daha fazla yetişkin insan tam zamanlı iş ararken, pek çoğunun işsizlik ödeneğinin süresi dolarken, finans endüstrisinin “EKE”leri ve “Babo”ları rekor seviyede kârları cebe indiriyorlar. Menfaatlerine uygun bir siyasi düzeni garanti altına almak için LOBİ lere ve kampanyalara milyarlar saçıyor, diğer taraftan da daha fazla kemer sıkma tedbirleri talep etmekteler. 

ABD hangi yöne gidiyorsa Batı Avrupa ülkeleri de oraya gitme eğilimindeler. 2008 krizinden bu yana görülen şey, çoğunluğun devasa şirketlere ve elitlere ekonomik-finansal bağımlılığı, umursamaz milyarder kesimi kontrol altında tutabilecek tek yapı olan demokratik devlet deregülasyon politikaları ile yozlaştırıldı ya da giderek uzaklaşıyor. 

ABD'de ÇAY PARTİLİLER, Koch Kardeşler'in vergi ve büyük devlet nefretini paylaşıyor olabilirler. Ama ana akım muhafazakârlıkla devasa şirketleri ve milyarder elitleri kayıran gizli ajanda arasında bir fark söz konusu. 

Devlet harcamalarının ve vergilerin azaltılması çağrısı yapan yüzbinlerce insan fakir kalmayı, çocuklarının kalitesi düşük bir eğitim görmesini ya da yetersiz sağlık hizmeti ile yetinmek istemiyor fakat daha küçük bir devletin manası da tam olarak bu. Neoliberal muhafazakârlar ve/veya sosyal demokratlar farkında olmadan 9099'u oluşturan geniş kitleler yerine dev şirketlerin bencil menfaatlerini destekliyorlar. 


151. Inside Job, DVD, Belgesel, 2011 
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1978 Washington Mutabakatı ile neoliberal politika uygulamaları GROTEKS denilecek derecede adaletsiz bir toplum oluşturma yolunda hızla ilerliyor. 

ABD'nin günümüzde giderek küçülen bir orta sınıfı, egemenliği giderek pekişen bir milyarder ELİTİ ve muazzam meblağlardan meydana gelen parayla kirletilen bir devleti mevcut. 
Ekonomi-din-siyaset zirvelerinin yetenekli, erdemli fertlerin değil, elit aileler tarafından kontrol edildiği yeni, yaldızlı-sanal bir çağ için gereken bütün unsurlar hazır... 


B. TEKNO-POLİ: SANALIN MESİH’E GÖBEK BAĞI 
VE EZOTERİK MİSYONERLİK 


2016 yılının Aralık ayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg VERİNİN para yerine geçtiği yeni bir dünyada kendine yer edinmek istemekteydi. 

2007 yılında Kenya genelinde vatandaşların bir telefondan 
diğer telefona doğrudan para transferini gerçekleştirebilen M-PESA adı verilen bir uygulama başlatıldı. Para transferi doğrudan mesaj ile yapılmaktaydı. 

“M-Pesa paranın demokratikleştirilmesinde koskoca bir ülkenin bir kobay faresi gibi kullanıldığı çığır açıcı bir deneydi. 
Bu yöntem sadece transfer ücretlerini ortadan kaldırmıyor, ayrıca bankaları ve bunun beraberinde NAKİT parayı da ortadan kaldırıyordu. Bir iPhone'a ya da banka hesabına sahip olmanız da gerekmiyordu. M-Pesa'yı kullanmak için sadece 20 yıllık bir Nokia telefon yeterliydi.” 

Eski IMF baş ekonomisti Kenneth Rogoff'a göre nakdin dünya genelinde ortadan kalkması hem kaçınılmaz hem de iyi bir gelişme. 

M-Pesa nakit paraya bakış açısını önemli bir derecede degiştirmekle kalmamış, bunu mevcut en basit teknolojiyi kullanarak gerçekleştirilmişti. 

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Kenya-Nairobi'nin yakınlarında yer alan Twiga Foods'u M-Pesa'yı kullanarak Kenya'nın en hızlı büyüyen şirketini, ziyaret ederek bunu nasıl başardıklarını öğrenmek istiyordu. 
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Twiga COO'su Kikonda Mwatwela, beş büyük tekno-poli şirketinden biri olan Facebook'un M-Pesa'nın getirdiği yenilik ve inanılmaz nakitsiz para düzeni kokusunu aldıklarını fark etmişti. 

M-Pesa, sanal tüketimin kapılarını açıyor. Avans ve kredi çekilmesine, para transferi yapılmasına imkân sağlıyor. Hatta sistem üzerinden gıda, otomobil ve tatil paketleri satışı yapılabiliyordu. 

Facebook CEO'su Zuckerberg, M-Pesa'nın Facebook gibi mikro seviyede veri takibine ilave olarak ayrıca Facebook'un erişemediği milyonlarca insana da ulaşma imkânı sunduğunu fark etmişti. 

Nihayet Haziran 2019'da sosyal paylaşım platformu Facebook yeni bir kripto para birimini piyasaya süreceğini duyurdu. 
Para biriminin “Libra” olarak adlandırılacağı, Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da destekleneceği ayrıca Paypall, Ebay, Uber, Lyft ve Spotify gibi teknoloji devleri tarafından da desteklenip kullanılacağı Mark Zuckerberg tarafından kamuoyuna duyuruldu. 

Facebook, Kripto para ile yeryüzünde hiç bir banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar insana ulaşmayı hedefliyor. Böylelikle yeni bir finansal ekosistem oluşturmayı planlıyor. “Mesaj gibi para” sistemi “Calibra” ismi verilen bir dijital cüzdanın oluşturulması ile saniyeler içinde Libra transferi yapılabilecek. 

Whatsapp ve Messenger gibi uygulamalar üzerinden de kullanılabilecek. 

Facebook, “Libra tek bir varlık yerine dolar ve Euro gibi birden çok para birimine bağlı olacak” açıklaması yaptı. Ayrıca güvenli ve ölçülebilir bir blockchain/blokzincir üzerinde sistemin oluşturulduğuna da vurgu yapıldı. 

Dijital para 2000'lerde ortaya çıktığında, küresel eşitsizliğin temelini atacağı yönündeki görüşler ağır basıyordu. Dünyanın 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zengin kesimi dijital ve mobil parayı kullanırken geriye kalan fakir kesimi nakit kullanacaktı. 

Fakat M-Pesa'nın Kenya'daki uygulaması bunun tam tersini ispat etmişti. M-Pesa bir taraftan fakir kesimi güçlendirmiş hem de birbirine bağlamıştı. Tıpkı hane halkı borçlanmasında olduğu gibi. 

Ancak nakit hususunda bir paradoks oluşmuştu. Hükümetler nakdin geçerliliğini azaltmaya ve nakit kullanımını yavaş yavaş bitirmeye çalışmasına rağmen daha önce kullanımda hiç bu kadar fazla nakit olmamıştı. İnsanlar nakit kullanmaya devam ediyor ve kimin ne sebeple kullandığı ise bilinmiyor. Yok edilmeye çalışılan NAKİT hükümetler karşısında bir “Hydra”ya, çok başlı bir sürüngene dönüşüyor. Kafalardan birini kesiyorlar, fakat daha güçlüsü kesilenin yerini hemen alıyor." 


1. Nakitsiz Toplum ve 
Blokzincir Sistemi-Nükleer Anahtar-Beşeri Isınma 


İki Türk İktisatçı, Ceyhun Elgin ve Oğuz Öztunalı, 161 ülkenin 1950-2009 yılları arasındaki verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada gölge ekonomisinin dünya GSYİH'sinin 9622'sinden daha fazla olduğunu tespit ettiler."53 

Yeryüzündeki toplam paranın yaklaşık dörtte biri nakit. 
Milyarlarca insanın hayatta kalmak için dünyanın her bir köşesinde kullandığı vazgeçilmez vasıta. Dahi insan hürriyetinin adeta sembolü. 

1978 Washington Mutabakatı ile giderek radikal bir uygulamaya dönüşen neoliberalizm politikaları sonucunda 


152. Kenneth Rogof, “The Curse of Cash”, Princeton Press, 2016 
153. “How Big is The Black Market”, freakanomics.com, 25 Haziran 2012 
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zenginlerden, şirketlerden ve yüksek geliri olanlardan vergi alamayan hükümetler, spektrumun diğer ucundaki fakr u zaruret içindeki yüzde 25'ten, nakit yerine dijital para kullanmasını istiyor, zorluyor. 

Yani nakit adeta bir Truva Atı olarak lanse ediliyor. Kim? 
Elbette hükümetler üzerinden küresel elitler. 

Hindistan, 2016 yılında 500 ve 1000 Rupi banknotları tedavülden kaldırdı. Gaye devasa Hint gölge ekonomisini kontrol altına almaktı. Sonuç tam bir felaket oldu. Üstelik kara ekonomi zarar görmemişti. 

IMF'ye göre, Ocak 2007-Eylül 2009 döneminde ABD ve Batı Avrupa'daki büyük bankalar çürük tahvil ve batık kredilerden dolayı bir trilyon dolardan fazla kayıp yaşadılar. Mortgage kredisi veren 200 den fazla kurum iflas etti. Aynı dönemde mafyaların uyuşturucu ticaretinden sağladığı kâr ise BM'ye göre 352 
milyar dolar. Kazançlarını nakit olarak tutan bu karanlık güçler, paraları İngiltere, İsviçre, ABD ve İtalya'daki büyük bankalara aktarıyorlar. 

2008 finans krizinde ve sonrası büyük bankalar, organize 
suça borçlu olduklarını kabullendiler."* 

SSL yeni nesil bir “blokzincir” ödeme sistemi ve online işlemlere “aşılmaz bir güvenlik” sağladığını iddia eden SSL şifreleme protokolü Nisan 2014'te hacklendi. 

Aslında blokzinciri sistemi temelde, devasa şirketlerin milyar dolar değerinde yaptıkları anlaşmaları güvenli bir biçimde yapabilmeleri için geliştirilmişti. 

Bugün kullanılan, gündelik işlemler yapılan blokzincir sistemi ise NÜKLEER ANAHTAR prensibine dayanan bir sistem. 

Nükleer bir denizaltıdaki füzenin kontrolü sadece tek bir kişide değildir. Her birinde muhtelif anahtarlar bulunan ve hangi 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mürettebatta olduğu bilinmeyen birkaç kişinin elindedir. Nükleer füzenin ateşlenmesi için söz konusu anahtarların doğru anda, doğru sırayla kontrol paneline yerleştirilmeleri gerekir. 
Dolayısıyla teorik olarak, sistemi geçersiz kılmanın herhangi bir yolu yoktur. 

Küresel finans sisteminde blokzincir sistemi kullanılmaya başlayınca bilgisayarlar nükleer denizaltı mürettebatının fonksiyonunu üstlenmeye başladı. 

Yani her bir algoritma doğru anda şifreyi girme rolünü üstlenmek üzere programlanmıştır. Hiçbir parça tek başına sistemi çökertemez. 

Böyle bir işlem süreci, güvenlik katmanlarından meydana gelen birbirine kenetlenme mekanizmasına benzer. Teorik olarak aşılamaz, kırılamaz olarak görülür. 

Nitekim blokzincir sistemine olan güven öylesine derin ki Pentagon, blokzincir sisteminin nükleer silahların şifrelenmesine yönelik kullanılabilme yöntemini araştırıyor." 

Benzer kırılganlık Talk Tolk ve PayPal online ödeme sistemlerinde de ortaya çıktı. 

Bugün gelinen nokta da, NAKDİN ortadan kalkmasıyla beraber güven meselesi eskiden olduğu gibi işlemde rol alan taraflar -en az iki kişi- arasında karşılıklı olmaktan çıktı. Güven tek istikametli bir vaziyet aldı: Tekno-poli şirketlerine güvenmemiz ve dahası bütün kozları ellerine vermemizi istiyorlar. 

Fakat tekno-poli şirketlerinin paramızı güvende tutacağına olan inanç giderek azalıyor. 

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde, suç listesinin başında gelen dolandırıcılık ile başa çıkabilecek ne bir polis gücü ne de uzmanlığı var. En basit banka dolandırıcılıklarının 9640'ına hiçbir işlem yapılmadan siliniyor. 


155. “The Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) awards $.1.8 million Contact to research block chain for military security”, Quartz dergisi 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Online sistemlerde nanosaniyeler içinde düzenbazlık işlemleri başlıyor ve bitiyor. Yani Tekno-poli şirketlerinin kontrolündeki online güvenliğin gerçek durumu böyle. 

Buna rağmen 2016 yılında İsveç'te yapılan nakit ödemeler toplamı ödemelerin sadece 962'si. İsveç'te bulunan 1600 banka- dan 900'ü sisteminde nakit para bulundurmuyor ve nakit mevduat kabul etmiyor. 

Bildiğiniz gibi dünyada biyolojik olarak bir küresel ısınma söz konusu. Ancak tek taraflı GÜVENE dayalı “nakitsiz toplum” -“blokzincir sistemi” ve bunun yanında “küresel servetin kutuplaşması” BEŞERİ bir küresel ISINMA haline dönüşmüş vaziyette. 


2. “Veri-izm” Dini ve Algoritmalar 


Bu süreçteki en önemli unsur TEKNO-POLİ şirketleri. 
“VERİ-İZM” ya da veri tekeli ya da “veri dini”... TEKROMİK bir çatlak gibi giderek genişleyen ve derinleşen; sismik-sistematik ve geri DÖNDÜRÜLEMEZ bir süreç. Üstelik bu sürecin daha başındayız. 

Ekonomik eşitsizlikten biyolojik eşitsizliğe... Biyolojik ısınmadan beşeri ısınmaya giden bir dünyadayız. 

Google-Facebook-Twitter-Amazon-Microsoft: Küresel para/ Ekonomi-Din-Siyaset sacayağının TEKNO-POLİ devleri. ya da sanalın Mesihe göbek bağı. 

2008 finansal krizinde batamayacak kadar cesamete sahip 
olmayan bankaların batmasına göz yumulmuştu. Lehman Brothers battığında-batırıldığında bankacılık sistemi çökmemişti. 

Ancak beş tekno-poli şirketi sistemin bir parçası değil, sistemin ta kendisi. Bundan dolayı bu beş büyük tekno-poli devinin 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batmasına izin verilemez. Zaten beş büyük tekno-poli şirketi yeryüzündeki herhangi bir hükümetin kurtaramayacağı büyüklükte. Herhangi bir ülkenin hükümeti bankaları kurtarabiliyor. 
Çünkü bankaların likidite sağlamak-piyasaya para pompalamak dışında ele gelir bir başka faaliyetleri yok. Bankalar çökme noktasına geldiğinde hükümet Merkez Bankası üzerinden para basıp sisteme sokuyor. 

Bankalar az sayıda insandan/zenginlerden aldığı borç parayı, çoğunluğa-insanlara borç veriyor. Bankacılık/finans endüstrisi ağdalı-anlaşılmaz finans terimleri ile özellikle borç alanların çok fazla soru sormasının önünü kesiyor. Nasıl ki tıp fakültelerinde ve doktorlar Latince kullanarak asıl gaye anlaşılmaz olmayı sağlıyorlarsa, Wall Street ve Londra merkezli finans endüstride saçma sapan finans terimleriyle ahalinin kafasını karıştırıyor. 

Tekno-poli şirketleri milli devlet ve hükümetlerin sınırlarının çok ötesinde faaliyet gösteriyorlar. Bu sebepten hükümetlere ihtiyaçları pek yok. 

Bugün geldikleri nokta: VAZGEÇİLEMEZLER. 

Tekno-poli şirketi olarak tanımladığımız beş büyük şirket gerçekte teknoloji şirketleri bile değiller. Tarihte benzeri görülmemiş cesametteki son derece karmaşık bir makinenin birbirine bağlı BEŞ PARÇASI gibiler. 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari adlı iki Fransız filozof tarafından yazılan, 1980 yılında yayımladıkları Bin Yayla adlı eserde, kapitalizmin geleceğinin kapitalizmi yaşatanlara değil kapitalizmin kendi kendine yetebilen bir ORGANİZMAYA DÖNÜŞMESİNE bağlı olduğu fikrini savunuyorlardı. “Bin Yayla”lı bu yeni kapitalist sistemde hiyerarşik bir yapı ya da perde arkasından ipleri elinde bulunduran bir öcü yoktu. Ancak iç içe geçmiş, birbiri ile örtüşen ve birbirini kapsayan olağanüstü 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boyutlarda karışık matrislerin kesişimi söz konusuydu. Bu makineyi hiç kimse kontrol edemiyor." 

Deleuze ve Guattari bu yapının ismini “KÖKSAP” olarak koydular. Bitki biliminden esinlenen filozoflar, yatay düzlemde dışarı doğru her yöne doğru çok hızlı bir biçimde büyüyen geniş kök sistemlerini tanımlamak için kullanılan bir terim olan köksap tam da beş büyük tekno-poli şirketlerini tarif ediyor. Her geçen gün saniyenin binde biri bir sürede-nano ölçülerde-insanlar arasında ve insanlarla yeryüzündeki bütün işletmeler arasında yapılan trilyonlarca işlemin olduğu KÖK sistemini oluşturdular. 

Söz konusu işlemler/sistem yalnızca finansal değil. Mesaj, fotoğraf, video, yiyecek, içecek, seks materyalleri, hasılı sevdiginiz veya sevmediğiniz adeta sınırsız bir dünya dolusu bilgileri paylaşmaktayız. Yorum yapıyor veya puan veriyoruz. 

Adına “VERİZM” denilen de denilen söz konusu veri işlemlerinin meydana getirdiği bu parıltı, dijital alt evren; “dijital çöp”leri eleyerek pazarlanabilir veriyi belirlemeye çalışan algoritmalar tarafından devamlı taranıyor. 

Mesela, Google'da arama çubuğuna bir kelime yazdığınız an sonu veya başlangıcı olmayan ve “ufka kadar” devam eden algoritmik aynaların olduğu sonsuz bir koridor penceresi açılıyor. 

2008 finansal krizinde de apaçık görüldü ki, birincil fonksiyonları borç vermek olan bankalar sonu olan varlıklar olup, “köksap” türü değillerdir. Buna mukabil beş büyük tekno-poli şirketi köksap türü sistemlerdir. 

Bankalar başta olmak üzere küresel finans endüstrisinin sinir sisteminin merkez üssü olduğu kabul edilen Wall Street beş büyük tekno-poli şirketinin alt yapısı olmadan faaliyetlerini sürdüremez. 


156. Gilles Deleuze ve Felix Guattari,A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia” Les Editions de Minuit 1980; University of Minnesota, 1987; 
Bloomsbury Academic, 2013 
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2010 yılında Spread Networks fiber optik şirketi New 
Jerseyde 300 milyar dolara New York Menkul Kiymetler Borsası'nın veri merkezine erişimi yeniledi. Bu sayede New York-Chicago arasındaki işlemler 0,7 milisaniye daha hızlı yapılabiliyor. 

Çok büyük bir maliyetle hızda yaşanan bu küçük artış ise yüz milyarlarca dolar değerindeki işlemlerin sayısının katlanmasını sağladı. 

Ancak aradan birkaç sene geçmişti ki New Jersey'deki bu binanın çatı katında bir lazer teknoloji şirketi veri işlemlerini 4 
milisaniye daha hızlı gerçekleştirmeye başladı. Şimdilerde yeni makinelerle ışık hızında, şifreli kanallar üzerinden dünyanın her yeri ile iletişim kuruluyor. 

Wall Street'ten yeryüzünün geri kalanına ve/veya tam tersine akla hayale sığmayan meblağlardaki paralar aktarılıyor. 

Akla ziyan meblağlara ulaşan paralar ile fakirlik Wall Street'teki kadar dünyanın hiçbir köşesinde bu derece birbirine yakın değildir. 

Sürekli ufuk ötesine bakan Google, Microsoft ve Amazon, beş büyük tekno-poli şirketi kazandıkları paraların kâr hanesindeki meblağları devamlı olarak, tekrar tekrar Ar-Ge'ye yatırım yapmak ve sıradan insanlar için bir mana ifade etmeyen şirketleri satın almak için harcıyorlar. 

Bu anlayışı Bill Gates şu aforizma ile dile getiriyor: “İki senede yapabileceklerimizi abartıyor, on sene içinde yapabileceklerimizi ise azımsamaktayız.”"57 

Beş büyük tekno-poli şirketinin sınırlarının belirlenemeyecek kadar büyük olması, yapılan her şeyin üstünden geçtiği Köksap'ın MERKEZ KÖKÜ hakkında, daha açık ifadesiyle söz konusu beş büyük şirketin gelecek tasavvuru hakkında çok 


157. Bill Gates, The World Ahead, Viking,1995-Türkçesi: Esra Davutoğlu ve Alper 
Erdal; Önümüzdeki Yol, Arkadaş Yayınları, Ankara, 1996 
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sayıda iddiaların spekülasyonların komplo teorilerinin üretilmesine şahitlik ediyoruz. 

2013 yılında yayımladığı Çember adlı kitabında Dave Eggers Google'ı açıkça şeytani planlar yapmakla itham ediyor... 
Tarikat mahfillerinde mürit çalışanlarının-sürekli gülümseyen ve çok güzel konuşan-dışarıya kapalı şeytani çalışmalar yapan Google -kendilerinin de kabul ettiği- her şeyi kontrol eden bir varlık olarak tanımlayan Eggers'in iddiaları Google'ın hırsı ile örtüşüyor. Kitapta “Çember” olarak tanımlanan “her şeyi bilen ve gören” şirket, Google tarafından “teknolojik tekillik” olarak ifade ediliyor.!58 

Söz konusu kitabın filminin yapıldığını, başrolünde Ton Hanks'in oynadığını da belirtelim.!** 

Düşünce okunabilir mi? 

ABD'nin en kaliteli üniversitelerinden olan ve benimde eğitim gördüğüm Kaliforniya Üniversitesi'nde düşünceleri konuşmaya çeviren bir cihaz geliştirildi. Bu sistem yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla beyin sinyallerini algılıyor ve onları ses haline dönüştürüyor. Bu deneylerde gönüllü kişiler üzerinden oluşturulan modeli kullanan bilim insanları, gelişmeleri “heyecan verici” olarak nitelendiriyor. Araştırmacılardan Prof. Edward Chang konu hakkında “ilk kez bu çalışma bir kişinin beyin faaliyetlerine dayanarak cümlelerle konuşmanın önünü açtı. Bu heyecan verici prensibin belgesi teknoloji erişilebilir olduğunda konuşma yeteneklerini yitiren hastalar içinde kullanılabileceğini gösteriyor” dedi. 

Elbette Chang'ın söylediği doğru. Ama bu teknoloji ya muhalif ya da fikirleri pek hoşlanılmayanlar için kullanırsa ne olur? Ya da hedef alınan bir ülkenin insanlarına yönelik kullanılabilir mi? 


158. Dave Eggers, The Circle, Penguin, 2014-Türkçesi: Handan Balkara; Çember, Siren 
Yayınları, İstanbul, 2016 
159. The Circle, DVD film 


-172- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Google sesleri de çevirecek. 

Tekno-poli'nin beş büyüklerinden Google, kullanıcıların sesini farklı dillere çevirmeyi sağlayacak “Translatotron” isimli platform üzerinde çalıştığını Mayıs 2019'da duyurdu. Yapay zekâ desteğiyle çalışacak çeviri hizmeti, kullanıcıların seslerini farklı dillere çevirecek ve sesten sese çeviri uygulaması olacak. 
Kullanıcının ses karakteristiğini koruyarak aynı ses tonuyla farklı dillere çeviriyi mümkün kılacak servis, Google'ın dünyada yaygın olarak kullanılan çeviri platformu “Google Translate”i farklı bir boyuta taşıyacak. 


3. Azınlık Raporu Filminden Yüzüklerin Efendisi Filmindeki Gören Taşlar “Palantir”e ya da Tanrısal Kabalist Sezgiler 


Azınlık Raporu adlı filmdeki olaylar 2054 yılında geçiyor... 
2002 yılında Philip K. Dick tarafından yazılan ve sinemaya 
uyarlanan filmin başrol oyuncusu Tom Cruise, Los Angeles Polis Departmanı'nda (LAPD) “Suç Öncesi” adı verilen bir birim- de polis memurudur. 

“Pre-cog” isimli mutantların-kabaladan esinlenmiş-önsezilerden faydalanan polis memurları, bir suçu daha işlenmeden önce tahmin ediyorlar. Olay mahalline helikopterlerle intikal ediyorlar ve muhtemel faili daha suçu işlemeden oracıkta kıskıvrak tutukluyorlar. 

Failin tek “suç”u, tutuklanmasına sebep olan suçu düşünmüş olmasıdır. 

İşte Azınlık Raporu'nun gerçeğe dönüşmesi, “gören taşlar/uzağı gösteren” anlamını taşıyan “Palantir” ile, Yüzüklerin Efendisi filminden günümüze fırlayıp geliyor. J.R.R. 
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Tolkien'in yazdığı bu fantastik roman ve filmi Vatikan'ı küplere bindirmişti. 

Katolik dünyasının Kabalist olmakla itham ettiği, inançsızlığı, büyücülüğü teşvik ettiği, gençleri özendirdiği iddia ettiği “Palantir” CIA tarafından desteklenen bir girişim şirketi. 

Başkan Trump'ın kankalarından ve PayPal'ın kurucusu Peter Theil tarafından işletilen Palantir Azınlık Raporu'nun günümüzde gerçeğe dönüşmüş hali. 

İnsanların varlığından bile haberdar olmadığı bu şirketin mutlak güç olması bir yana bir binası bile yok. Palo Alto'nun arka sokaklarındaki bir SCIF (Hassas bölünmüş bilgi tesisi) den yönetiliyor. 

Palantir'in iddiasına göre, şirkete ait binanın içeriden bilgiyi ele geçirme teşebbüslerine karşı direnç gösterecek biçimde inşa edilmiş ve bilgi sızmasını engellemek için Palantir'in ağı ile kamusal ağlar arasında HAVA ARALIĞI olması gerekmektedir.!* 

“Palantir” şirketinin savunma sistemleri son derece sofistike. İleri düzey biyometrik sistemler ile radyo dalgalarını, telefon ve/veya internet sinyallerini geçirmeyen duvarlar mevcut. 
Şirketin veri depolama birimi, karmaşık hackleme yöntemleriyle aşılması mümkün olmayan, BLOKZİNCİR vasıtasıyla korunuyor. Veri depolama birimine sadece birbirinden farklı, şahsi kimlikleri blokzincirleme tarafından koruma altına alınmış, yetkililerin elindeki dijital şifrelerle erişilebiliyor.!€! 

“Yüzüklerin Efendisi”nde Saruman kara küreyi kullanarak zifiri karanlıkta ya da göz kamaştıran aydınlıkta önünü görebiliyor. Yani her halükârda “gören taşlar”-“uzağı gösteren” Palantir-kabaladan esinlenme ile-efsanevi sezgisel tanrısal bir vasıta. 

Palantir 2004 yılında kuruldu. Kurucular Peter Thiel, daha önce PayPalda görev yapan Nathan Gettings ile Stanford Üniversitesi'nden Joe Lonsdale, Stephen Cohen ve Alex Karp. 


160. “The CIA-backed start up that's taking over Palo Alto”, CNBC, 12 Ocak 2016 
161. agk. 
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Palantir'in gayesi BÜYÜK VERİ/yi hiçbir Allah'ın kulunun düşünmeye cüret edemeyeceği bir noktaya taşımak. 

Palantir CEO'su Alex Karp, 2013 yılında baklayı ağzından çıkarmıştı... Palantir insanların yaptığı her harekeri takip ediyor ve gelecekte yapma ihtimali olanları tahmin ediyor. 

Şirketin “Palantir Gotham” adı verilen gizli bir yan kuruluşu mevcut... CIA, FBI, NSA, CDC, ABD Deniz Piyadeleri, ABD Hava Kuvvetleri, Özel Harekât Komutanlığı, ABD Kara Harp Okulu ve IRS bu gizli şirketin müşterilerinden bazıları. Palantir Gotham'ın anlaşmalı olduğu kuruluşların yarısı kamu sektöründen. CIA'in girişim kolu In-O-Tel, Palantir Gotham'ın ilk yatırımcılarından biri.'® 

Afganistanda ABD için anlaşmalı olarak çalışan NEK Advanced Securities Group adındaki özel-askeri şirket için görev yapan Samuel Reading isimli bir eski Deniz Piyadesi, Palandir şirketi için şu yorumu yapıyor: “Aklınıza gelebilecek bütün analitik araçların bir bileşeni gibi. Palandir sayesinde bölgenizdeki bütün kötü adamların kimliklerini belirleyebiliyorsunuz”!3 

Palantir ABD hükümetinin tam merkezinde. “Palantir Metropolis” ismindeki yan kuruluşuyla serbest yatırım fonları, bankalar ve finans kuruluşlarının birbirlerini egale etmesi için lüzumlu olan analitik vasıtaları sağlıyor. 

“Palantir, Pentagon'a küresel gözetleme yapmasını ve savaşları veri açısından etkin bir şekilde devam ettirmesini sağlayan bir makine vermenin yanı sıra Wall Street'i de idare ediyor. Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ın GÖREN TAŞI gibi devasa, dijital bir göze benzeyen Palantir, adının hakkını veriyor.”16 


162. agk. 

163. Matt Burns, “Laked Palantir doc reveals uses, specific functions and key clients”, 
TechCrunch, 11 Ocak 2015 

164. J. Peretti, age. s. 385 
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Orwell'in “Büyük Birader”inde olan düşünce polisinin olduğu bir ülkenin anlatıldığı Azınlık Raporu filminde “Suç Öncesi” biriminin binlerce insanın, sırf bir suça kalkışmayı düşündüklerinden dolayı önceden tutuklanmasıyla o ülkedeki suç oranı sıfıra düşüyordu... Palantir ile Chicago ve Los Angeles sokaklarında Azınlık Raporu gerçekleşmeye doğru adım adım ilerliyor. 

Filmde Tom Cruise'un canlandırdığı karakterin yaptığı işin ahlaki boyutunu sorgulamaya başlamasıyla işler karışır. 

Bu durum Cruise'un amirlerinin hiç hoşuna gitmez. Zira bütün “suç öncesi” programı tehlikeye girmek üzeredir. Onu ortadan kaldırmak için harekete geçerler. Bunun için de Cruise'un düşünce geçmişine ait verileri değiştirerek onu cinayetle suçlarlar... Finalde amiriyle karşı karşıya gelen Cruise'a bazen toplumun iyiliği için istatistiklerin yalan söylemesi gerektiği anlatılır. 

Palantir, LAPD ile olan işbirliğini “durumsal farkındalığın artırılması ve suçlara eşzamanlı olarak müdahale edilmesi” olarak tanımlıyor." Yani Palantir, Azınlık Raporu filmindekine benzer bir tarama yaparak kimlerin muhtemel suç işleme istidadında olduğunu LAPD'na tahmin ediyor. 

Pentagon, Irak'ta Palantiri kullandı. Fellucede kullanılan askeri tip gözetleme teknolojileri LAPD tarafından, Los Angeles'in kenar mahallelerinde, zenci ve Hispanik bölgelerin- de kullanılmaya başlandı. Palantir'in Pentagon için geliştirdiği teknik artık siviller için kullanılıyor. 

Askeri tekniklerin ve algoritmalarının yeniden düzenlenerek oluşturulduğu yeni sistem “öngörüye dayalı polislik” yöntemiyle muhtemel zanlıların tespiti yoluna gidiliyor." 

J.Peretti'nin “Amerikan şehirlerinin askerileşmesine sebep oldu” dediği Palantir'in LAPD için geliştirdiği teknik/yazılım 


165. “Responding to Crime in real time at the LAPD”, https://www.palantir.com 
166. Darwin Bond-Graham ve Ali Winston, “Forget the NSA, the LAPD Spies on 
millions of innocent folks”, LA Weekly, 27 Şubat 2014 
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“öngörüye dayalı polislik” yönteminin kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren “vurularak öldürülen erkek, zenci şüphelilerin sayısında keskin bir artış” olduğu görülüyor... 

“Öngörüye dayalı polislik” bir direniş bastırma taktiği olarak kullanılıyor. 

“Polislerin bir algoritmadan hareketle olay mahalline intikal etmesi gerilim yaratıyor” diyen veri simsarı uzmanı Profesör Geoff Parker, bu gerilimin olayların patlak vermesine ve polisle olan ilişkilerin kopma noktasına gelmesine sebep olabilir yorumunu yapıyor. 

LAPD ve Chicago Polis Departmanları'nın Palantir yazılımını kullandığına dair bir rapor 2013'te TechCrunch'ın eline geçti. LAPD'den Çavuş Peter Jackson'ın “Dedektifler Palantir'in sağladığı türden bilgiye bayılıyor. Daha önce yapamadığımız şeyleri yapabiliyorlar” dediği raporda yer alıyor.!6? 

Palantir'in yazılımının veri tabanına 9-10 yaşındaki çocuklarında girdiği ve bunların otomatik olarak çete üyesi damgası yediğine dikkat çekiliyor.” 

Bir başka husus Palantir yazılımına dayalı polis “VERİ” tabanının eski önyargıları güçlendirmesinin bir başka yolu haline geldiği ifade ediliyor. Uzmanların tenkitleri, söz konusu analitiklerin, SUÇ-ÖNCESİ zihin yapısına sahip olan ve suçlu oldugunuzu düşünen bir polis memurunun sizinle yüzleşmek için arabasından indiği anda kaleminizin kırıldığı yönünde. 

Netice olarak Palantir, beş büyük tekno-poli şirketinin-Facebook, Google, Amazon, Microsoft ve Apple-yanında her şeyi gören, görünmez altıncı şirket olarak YENİ KURUMSAL BİR ÜST SINIF OLUŞTURUYORLAR. 

Bu durumu J. Peretti şu şekilde değerlendiriyor. Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi, İngiltere'de Brexit ve milliyetçi parti- 


167. Matt Burns, TechCrunch, 11 Ocak 2015 
168. LA Weekly, 27 Şubat 2014 
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lerin Avrupa'da yeniden güç kazanmasının ardından söz konusu tekno-poli şirketleri yeni bir tehditle karşı karşıya: 

“Halkın desteğini kazanan hükümetler milli egemenliği şirketlerden geri almaya çalışıyor? 

Tekno-poli “şirketlerinin halk gözündeki konumları TER-SİNE dönüyor. Artık geleceği şimdi ayağımıza getiren yeni, parlak platformlar olarak değil, hükümetlerin ve hatta demokrasinin otoritesine meydan okuyan 20 yıllık TEKELLER olarak görülüyorlar” 

Tekno-poli devleri, BÜYÜSÜNÜ YİTİREN AMERİKAN RÜYASI gibi KAN KAYBETMEYE başladı. Bir zamanlar teknolojik dalgalanmalara sebep olan asabi şirket Amazon şimdi mahalli işletmeleri yok ediyor. ABD hükümetinin terör zanlısına ait iPhonea erişmesini engelleyen Apple, Çin halkının dış dünyaya erişimini sağlayan uygulamaların telefondan kaldırılmasını isteyen Çin hükümeti karşısında kendinden taviz veriyor.'* 

Elbette tekno-poli devleri ve diğer şirketler kendi aralarında da mücadele ediyorlar. Mesela, UBER'in kurucusu Travis Kalanick, Uber'in uygulaması ve yazılımı silindikten sonra dahi iPhone'ları takip ettiği gerekçesiyle Apple CEO'su Tim Cook ile karşı karşıya geldi. Apple'ın gizlilik prensiplerini ihlal eden bir dolandırıcılık tespiti manevrasıydı.!” 

2015 yılında Uber'in kurucusu Kalanick'in Apple'ın ana merkezinde Tim Cook ile karşı karşıya gelmesinin sebebi, “Uber'in düzenbazlık edip uygulamasını Apple'da çalışan mühendislerden saklamasıydı” Bu durum yerleşik beş büyük tekno-poli şirketleri ile teknolojide dalgalanma meydana getiren yeni şirketler arasındaki yeni nesil çatışmanın sadece küçük bir örneğiydi ve ta başından Apple'ın bu çatışmadan galip çıkacağı belliydi."7 


169. |. Peretti, age. s. 388 
170. Mike Isaac, “Uber's CEO plays with fire”, New York Times, 23 Nisan 2017 
171. M. Isaa, agm. 
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Kapitalizm tarihine baktığımızda iki yönlü bir mücadele olduğu görülür: a-Tekeller için mücadele b-Tekellere karşı mücadele. 

1980'de uygulamaya konulan “Sherman Antitröst Kanunu” ile meşhur “Sherman Çekici” meydana getirilmiş ve bununla Beyaz Saray tekel olmaya çalışan şirketleri parçalayabilmişti. 

Tütün-petrol-çelik endüstrisiyle beraber bankalar, tekellerin kamu zararına yönelik çalışmalarını kısıtlayan Sherman Antitröst kanununa tabi tutuldu. 

1934'te yürürlüğe sokulan “Glass-Steagall Bankacılık Kanunu” yaklaşık 60 sene müddetince bankaların aşırı büyük ve güçlü hale gelmelerini ve Wall Street'te başka bir krize sebep olmalarını engelledi... Ancak Monica Lewinsky-Başkan Clinton arasında Beyaz Saray'da yaşanan seks skandalının diyeti olarak, özellikle Yatırım Bankaları'nın ödenmiş sermaye ve kaldıraç/ borçlanma ilişkisine yönelik Glass-Steagall Kanununun delinmesiyle birlikte 2008 Mortgage üzerinden küresel bir finans krizi/felaketi yaşandı. 

1978 Washington Mutabakatı ile başlayan süreçte başta 
ABD ve Batı Avrupa olmak üzere dünyaya dayatılan neoliberalizm-kontrolsüz serbest piyasa uygulamasına kadar, şu veya bu şekilde yetki bir yasama organından diğerine usulca verildiği için kapitalizmin vahşi dişleri törpülenip durmuştu. Demokrasinin otoritesini korumaya yönelik, orta sınıfı güçlendirmeye yönelik kararlılık vardı. Bu da iktidara gelmek için sözde büyük şirketlere saldıran ikiyüzlü-riyakâr bir siyasetçinin seçim vaatleriyle değil, kamunun menfaatleri için kapalı kapılar ardında, usulüne uygun faaliyetlerin sessiz sedasız devam ettirilmesiyle başarılmıştı. 

Ancak günümüzde içinde bulunduğumuz ahval ve şerait, Yüzüklerin Efendisi filmindeki hepsine hükmedecek TEK YÜZÜ-GÜNE karşılık beş büyük tekno-poli şirketlerinin elinde içinde 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yükleme çubuğunun döndüğü bir çember mevcut. Beş büyük tekno-poli şirketi gelecek vizyonlarını yüklemeyi tamamladıklarında TEKNOLOJİK TEKİLLİK ile kuşatılmış olacağız. 

Beş Büyük TEKNO-POLİ şirketinin tekellerinin kırılması gibi bir husus artık söz konusu bile değil. Başta ABD hükümetinin otoritesine meydan okuyan bu VERİ TEKELLERİ karşısında, hükümet önceki yüzyıldaki hükümetlerin aksine, taviz üstüne taviz veriyor. 

Beş büyük tekno-poli devini evcilleştirmek mümkün gözükmüyor. “İnsan olmanın ne demek olduğunu ve insanların bu geleceğin bir parçası olup olmayacağına karar veriyorlar.” 

Amerika/ Amerikan toplumu düştü. Sıra dünyada ya da insanlığın geri kalanında. Toprağı bol olsun yıllar önce Prof. Neil Postman böyle demişti. 


C. SANAL DÜNYANIN ELİNDEKİ KİMLİĞİMİZ VE 
PİYASA DEĞERİMİZ 


Tekno-poli: Sanal'ın Mesihe göbek bağı ve yolu, internetin daha ilk dönemlerinde belli olmuştu. Ziyaretçilerin profilleri, taşıdıkları pazarlama değerinin ölçülmesinde, yani bir başka 
deyişle, İTİBARLARININ belirlenmesinde kullanılacaktı... 21 
yüzyılın başında beş büyük tekno-poli şirketinin başını çektiği sanal dünyanın VERİ-İZM sektörü tarihin en kapsamlı gizli sosyal PROFİLLEME teşebbüsünün başını çekiyor. Tam manasıyla “Büyük Birader” Ve en sinsi türünden. 

Şu anda bu trendin sonuçlarını tam manasıyla fark edemiyor olabilirsiniz. Bilgi alışverişi yapan beş büyük tekno- poli şirketleri genellikle hedef kişilerin isimlerinin ve e-posta adreslerinin gizli kalmasını sağlıyor ama bu arada DEMOG-RAFİK bilgilerini ve hayat sitillerini kapsayan verileri de kaydediyor. 

Sadece pazarlamacılar değil, bir çok akademisyende bize sosyal medyada tüketicilerin kendi gemilerinin kaptanı olduğunu söylüyor. Blog yazmak, başkalarıyla işbirliği yaparak internette resim ve videolar paylaşmak, Facebook'ta-gizlilik ayarlarını usturuplu bir şekilde kullanarak-canınızın istediğini söylemek gibi imkânlar bu görüşü doğrular nitelikte görünüyor. Fakat “sofra bezinin altına baktığımızda” farklı bir manzara görüyoruz. 

ABD başta olmak üzere yeryüzünün dört bir yanındaki yüz milyonlarca internet kullanıcısının çok büyük bir kesimi ya da 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muhtemelen hepsi çevrimiçi dünyada gezerken sessizce GÖ-ZETLENİYOR, İNCELENİYOR ve ETİKETLENİYOR. 

Devletlerinde bizleri gizlice gözetlediğinden-takip ettiğin- den şüphe yok. Kimi daha az kimi daha çok dinliyor ve gözetleme yapıyor. 

Ancak Amerika'da ve Avrupada ve dünyanın pek çok bölgesinde beş büyük tekno-poli şirketi ve diğer pazarlama şirketleri kalabalık kitlelerin eylemlerini ve tarihçelerini neredeyse an be an gizlice takip etme konusunda devletleri açıkça geride bırakmış görünüyor. 

Günümüzde ferdi ve ailevi profilleme senaryosu ve medya- nın kişiselleştirilmesi uygulaması mümkün. 

İnternet siteleri, reklamcılar, ilaç ve gıda şirketleri ve daha bir sürü şirket, neredeyse internete giren herkesin faaliyetlerini, niyetlerini ve tarihçelerini inceleyip analiz ediyor, dahası sosyal ilişkilerimiz ve yorumlarımız bile sürekli dikkatlice değerlendirilmeden geçiriliyor. 

Bilgisayarlar ve akıllı cep telefonları vasıtasıyla, gittikçe kapsamı genişleyen bir biçimde kim olduğumuza dair bir neticeye varılıyor ve her birimizin gördüğü sosyal medya muhtevası/içeriği, yani reklam mesajları, indirim teklifleri, bilgiler, haberler ve eğlence muhtevaları bu temelde DEĞİŞİKLİK gösteriyor. 

Gelecek 15-20 yılda söz konusu kişiye/ferde özel faaliyetleri yönlendiren ticaret mantığı kendimize, etrafımızdaki insanlara ve dünyaya bakışımızı değiştirecek... Devletlerde bu beş büyük tekno-poli şirketinin SOSYAL TEKNOLOJİSİNİ ve VERİLERİ kullanarak gördüğümüz ve duyduğumuz şeyleri kontrol edecek. 

“Bu açıdan bakıldığı zaman tüketicinin gücüyle ilgili söylemler inandırıcılığını kaybetmeye başlıyor. Onun yerini, profilleme yoluyla SOSYAL AYIRIMCILIK yapılmasına imkân 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veren EZOTERİK TEKNOLOJİK ve İSTATİSTİKİ BİLGİLER-LE ilgili tartışmalar alıyor. 

Bu uygulamanın etkilerini zaman zaman fark edebilir ama buna omuz silkip geçebiliriz çünkü birkaç reklamın ne önemi olabilir ki? Ama bu profilleme ya da kişisel itibar olayının nasıl işlediğini ve uzun vadede ne anlama geldiğini anlamaya çalışmazsak, çocuklarımız ve torunlarımız bu zarar verici gücün en vahim halinin kurbanları olacak.”'? 

Günümüzde doğmakta olan yeni dünya çok faklı. İnsanlara kitle iletişim vasıtalarıyla ulaşmak ile doğrudan cevaplı yöntemler kullanmak arasındaki fark yavaş yavaş ortadan kalkıyor. 

Dijital dünyanın efendilerinin tekno-poli şirketlerinden beklentisi, bireylere ve onların davranışlarıyla alakalı sağlıkları ve yiyip-içtikleriyle ilgili detaylı bilgiler edinerek BELLİ İNSAN TİPLERİNİN, hatta BELLİ insanların kendilerine sunulması. Bu stratejik tekno-poli çalışmasının sonu SENKRE-TİK TEK DÜNYA DİNİ ve KURTARICI MESİH/MEHDİ'NİN uzaydan Hologram-“Matrix dünyası” olarak sunulmasına kadar gidecek. 

Daha birkaç sene öncesine kadar bu yöntemleri kimse bilmiyordu. Gelecek 25 yılda dünyamız son 2500 yıldan daha fazla değişecek. 

Dijital profilleme ve kişiselleştirmenin yükselişi, çok ağır neticeler doğurabilecek sosyal ayırımları ve gizlilikle alakalı meseleleri yansıtan yeni bir jargonun doğmasına sebep oldu. 
Tekno-poli şirketleri algoritmalarla insanları HEDEF ve ÇÖP olarak tasnif ediyorlar. Ayrıca anonim ve kişisel kelimelerini de geleneksel manada kullanmıyor, çarpıtarak tanınmaz hale getiriyor. 


172. Joseph Turow, İzleniyoruz, Türkçesi: Mirel Benveniste, Hil Yayın, İstanbul, 2015, s. 15-16 
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Şayet bir tekno-poli şirketi davranışlarınızı, bilgisayarınızı, cep telefonunuzu ve muhtemelen televizyonunuzu da kapsayan dijital bir ortamda takip edebiliyorsa, sizin ANONİM olduğunuza yönelik iddiaları hiçbir mana ifade etmez. 

Tekno-poli şirketleri internette topladıkları VERİLERE ilave olarak çevrimdışı verileri de kullanıp, mesela alışveriş örüntüleriniz ve evinizin değeri gibi bilgileri de ekledikten sonra adınızı ve adresinizi silmiş olmaları sizi ANONİM yapmaz. 
Haberiniz olsun veya olmasın, şirketler hakkınızda toplanan ve paylaşılan bilgilere dayanarak hareket edecektir. 

İnsanlar verilerin tam manasıyla nasıl kullanıldığı hususunda neredeyse hiç bilgi sahibi değil. Neoliberalizmin hiksoslaştırdığı günümüz insanlarının 9699'u çok meşgul ve dahi iki ayakları bir pabuçta yaşıyorlar. Kahır ekseriyetimizin ne vakti ne de becerileri VERİ MADENCİLİĞİNİN karmaşık ve sürekli değişen detaylarını anlamaya yeterli. 

Sosyal medya dünyasının cezbedici, harika üstünlüğü tekno-poli şirketlerince istismar ediliyor, şirketler insanları habersizce takip edip verilerini izin almadan ve onlara bilgi vermeden satıyor, sonra da o bilgileri insanları HEDEF ya da çöp olarak sınıflandırmak için kullanıyorsa, insanlık çok ciddi bir sosyal mesele ile karşı karşıya demektir.”? 

Finans endüstrisi, tüketicilere veya denetleyicilere karşı şeffaf olmayan bir dizi hileli uygulamalarla işliyordu ve 2008'de sistem çöktü ve topyekün hayatlarımızı olumsuzun ötesinde etkiledi. Şimdi benzer hususlar endüstriyel gıda ve ilaç endüstrisinde/sağlık sektöründe nüksetmiş durumda. 

1995 yılında Nicholas Negroponte'nin yazdığı yeni dünya 
düzeniyle ilgili Dijital Dünya (Being Digital) kitabı tamda bu meselelerin göbeğinde yer alan ilginç bir çalışma. 


173. Juseph Turow, age. s. 21 
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Tekno-poli devlerinin gittikçe artan gücünden insanların çok çok büyük kesiminin haberi bile yok. Günümüzde, gizliliğe dair endişeler dile getirilip internet takibinin ürpertici detayları yazılı ve görsel basının manşetlerine çıkarken, bunlara sebep olan gizli güçlerle alakalı çok az bilgimiz mevcut. 

Bu sebeple bu yeni tekno-poli, algoritmik sistemin nasıl doğduğunu, sanal dünyayı ve kendilik algımızı nasıl değiştirdiğini ve bu süreçte DİJİTAL İŞGAL yoluyla kişisel verilerimizin/ profillerimizin “VERİ-İZM” ezoterizminin kuyusuna doldurulduğunu anlamak geleceğimiz açısından çok önemli. 

2010 yılında ABD Senatosunda GİZLİLİK konulu bir oturum tertipleyen Senatör Claire McCaskill, DAVRANIŞSAL HEDEFLEME FAALİYETLERİNİ çok endişe verici bulduğunu söyleyerek, “tüyler ürpertici bir durum” diye nitelendirdi."” 


174. Miguel Helft ve Tanzina Vega, “Seeing That Ad on Every Site? You are Right, It's Tracking You’, New York Times, 30 Ağustos 2010, S.A-1 


-185- 


D. GOOGLE/ALPHABET VE “DEEPMIND” 
YA DA 21. YÜZYILIN EN STRATEJİK ALANI BİYO-TEKNOPOLİ 


2015 yılında Google şirketinin kurucuları Sergey Brin ve 
Larry Page'in başkanlığında ALPHABET adı verilen yeni bir çatı şirketi kuruldu. 

Alphabetin gayesi, insan tabiatını; yaptığımız işleri, insan vücudunu oluşturan unsurları ve beynimizin çalışma biçimini geliştirmek istiyor. Kamuoyuna açıklanan niyet böyle. 

Alphabet'in SADECE bir “şirket” olarak görülmesinin doğru olmadığına inanan kurucular, Alphabet'in emin adımlarla geleceğe doğru ilerleyen bağımsız bir devlete benziyor.!” 

Alphabet'in satın aldığı şirketlerin alanlarına şöyle bir göz atalım: 


e Biyoteknoloji alanı (Life Sciences), uzun ömürlülüğün ve ebedi hayatın sırrını çözmeye (Calico) 

e Uzay 

e Sürücüsüz otomobiller, uçan otomobiller 

e Herşeyin internete taşınması (Akıllı telefon vb.) 

e İleri seviyede drone teslimat sistemleri 

e Gelişmekte olan ülkelerde teknolojinin altyapı eksikliklerini hızlıca çözmek için kullanılması 

e Ed Tech-Örgün eğitimin yapısının değiştirilmesi 

e Çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı üretilen çözümler 


175. Domiinic Rushe-Sam Thielma, “Inside Alphabet: Why Google rebranded itself 
and what happens next”, The Guardian, 11 Ağustos 2015 
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e Kana zerk edilen nano robotlar. 

e Lösemiye karşı savaş veren mikroskobik DNA cihazları 

e İnsülün salgılayarak diyabeti frenleyen nano jeller gibi insan vücudu içinde kullanılan nanoteknolojiler. 


Ancak Alphabet'in “Deep Mind Tecnologies” şirketini 2014 
yılında 650 milyon dolara satın alması şirketin ZEKÂNIN ÖZÜNÜ ÇÖZME niyetini ortaya çıkardı. 

Zekânın sırrı çözüldüğünde, insanlarla makineler arasında nasıl bir iletişimin olacağı, teknolojik tekilliğin neye benzeyeceği gibi soruların cevapları üzerine yoğun bir çalışma yürütülüyor. 

Alphabet/Google'ın stratejisinin temelinde Bilgi, bilginin çözülmesi ve bilgiye sahip olma var. Bu husustaki hırsı Dave Eggers'in Çember kitabındaki “komplo teorisi”ne rahmet okutacak cinsten. 

10 Ağustos 2015'te Google'ın Alphabet'in çatısı altına girmesini CEO Larry Page şu sözlerle değerlendiriyor: “Google geleneksel bir şirket değil. Böyle bir şirket olma gayemiz de yok. 
Zamanında delilik olarak nitelendirilebilecek çok şey yaptık. 
Google Maps, Youtube, Chrome ve Android gibi deliliklerin şimdi milyarlarca kullanıcısı mevcut” "6 

J. Peretti'nin ifadesiyle, 20 yıl önce “Hiçbir kötülük yapmayacağım” sözünü veren Google'ın bu sözünü Alphabet bir kenara atmış vaziyette ve “Alphabet'in gözü kötülüğün çok daha ötesinde baştan aşağı kendi anlayışına göre inşa edilmiş bir dünyanın üzerinde. Bu dünyayı da Alphabet'in kendisi kontrol edecek”.!77 


176. Lary Page, “Larry's Alphabet Letter; G is for Google”, Google Kurucu Mektubu, 2015, abc.xyz 
177. J. Peretti, age. s. 360 


-187- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


Beş büyük tekno-poli şirketinin içinde Microsoft ilk olanlardandı. Yazar Douglas Coupland, Microsoft'ta köle gibi çalışanları-kodlayıcıları tanımlamak için “micro-serf” terimini ortaya atmıştı." Ancak bu tanım zaman içinde orada çalışanlar tarafından bir ülkeye aidiyetten ziyade “Microsoft vatandaşıyım”a dönüştürüldü. Yani bir millete-ülkeye aidiyetten ziyade dev bir şirkete aidiyet vurgusu “yeni kimlik” olarak kullanılmaya başlandı. 

Zaten 1978 Washington Mutabakatı ile oluşturulmaya çalışılan post-modern neoliberalizmde “tek tip” insan modeli, milliyetsiz kimlik-dünya vatandaşı söylemleri de “yeni kimlik” anlayışının alt yapısını oluşturmuştu. 

1980-1999 yılları arasında doğan insanlar kendilerini doğdukları-mensup oldukları milletin değil, İNANÇ SİSTEMLE-RİNİN vatandaşı olarak görme eğiliminin olduğu Y kuşağı olarak tanımlanıyor. 

Beş büyük tekno-poli şirketinin “vatandaşlar”ının ortak özellikleri var: 


e Saldırganlar. 

e Yayılmacı bir ekosistem oluşturmaktalar. 

e Askeri bakış açısına sahip ve zekiler. 

e Kesinlikle biat kültürü içindeler. 

e Zen keşişi gibi görülen ve konuştuklarında Budadan vahiy gelmiş gibi coşan bu insanlar bir New age/Yeni Çağ tarikat üyesi gibi davranıyorlar. Adeta her biri Kabalist eğitiminden geçirilmiş “inisiye” olmuş ezoterikler. 


Beş tekno-poli şirketini değerlendiren teknoloji analisti Farhad Manjoo, şu anda bile bu şirketlerin çok güçlü olduğunu, ancak insanların henüz bunu fark etmediklerini... Yeryüzündeki 


178. Douglas Coupland, Micro-serf, Harper Collins, 1995- Türkçe Tercüme: Onur Kaya, 
Mikro-serfler, Resif Kitap, İstanbul, 2009 
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bütün işletmelerin temel yapı taşları olan platformlar beş büyük tekno-poli şirketine ait ve hepsi birlikte ekonomiyi kapsayan muhteşem bir yapı meydana getirmiş durumdalar.!? 

2016 yılında dünyanın en büyük-meşhur 10 şirketinin yarısı 
bu beş tekno-poli şirketi idi. Bu beş büyük tekno-poli şirketinin zenginliklerinin temel kaynaği DİJİTAL ALTYAPIYI kontrol ediyor olmaları. 

Gerek milli ekonomilerin gerek küresel ticaretin bel bağladığı ve vazgeçilmezi olan: 


e Cep telefonları 

e Sosyal ağlar 

» İnternet 

e Bulut 

e Perakende ve lojistik 

e Gelecekteki icatlar için gerekli olan veri 

e İşlemci gücü ve hızı vb. her şey bu şirketlerin kontrolü altında.!8 


Manjoo bir hususa dikkat çekiyor. Beş büyük tekno-poli şirketi 2012 yılından bu tarafa gözlerini teknoloji dışındaki en büyük endüstrilere göz dikmiş durumdalar. Bunlar: 


e Otomotiv e Sağlık 
* Perakende e Nakliye e Film e Müzik e Bankaların yerine geçme ve vb. 
179. Farhad Manjoo, “Tech's frightful five will dominate digital life for foreseeable 


futuru”, New York Times, 20 Ocak 2016 
180. F. Manjoo, agm. 
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Bütün kontrol ulus-üstü bu beş büyük tekno-poli şirketinin elinde ve bunlar dijital sınırları açan şirketler. 

Mesela Alphabat/Google bilginin DNA'sına sahip olmayı, bilahare de bu bilgiyi insanların yaptığı her hareketin bilgisi üzerinde kullanmayı gaye edinmiş vaziyette. 

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ABD'nin Seattle şehrinde, içinde sadece robotların olduğu, nakit paranın kullanılmadığı ve insan çalışanın olmadığı 170 metrekarelik “Amazon Go” mağazasını açtı. 2019 yılında da bir buçuk milyar dolara mal olacak özel havaalanı inşaatına başladı. 

Mağazaya giderken cep telefonunuzdan, Amazon'un uygulamasını açıyorsunuz. Mağazanın her bir köşesindeki alıcılar aldığınız ürünleri tanımlıyor ve Amazon hesabınızdan ücretini alıyor. Yani her şeyi yazılım ve robotlar yapıyor. Böylelikle Amazon teslimat ve hizmetin tabiatını değiştirerek hepsine hâkim olan tek şirket olmak istiyor. 

Bir başka husus, Amazon satın aldığınız ürünlere ait verilerden ziyade, mağazada bulunan yüzlere kamera ve cep telefonunuz vasıtasıyla bütün davranışlarınızı değerlendiriyor. Böylelikle sonraki günlerde alacağınız ürünler hakkında Amazona çok değerli bilgi-verileri toplama imkânı veriyor."* 

Diğer bir husus, Amazon gıda, kitap ve acil durum gibi hizmetlerde droneları kullanarak bu hizmetlerin sunum şeklini kökünden değiştirmek istiyor. 

Elbette Amazon bunlarla da yetinmiyor. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos 10 Mayıs 2019'da Blue Moon (Mavi Ay) adını verdiği uzay aracının maketini tanıttı. Bezos, insansız ve yeniden kullanılabilen Blue Moon'un 2024 yılında Ay'ın güney kutbuna astronot indirebileceğini söyledi. 


181. Natt Garun, “Amazon Just lunched a cashier-free convenience store”, The Verge, 5 
Aralık 2016 
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Bilahare, Blue Moon'un uzayda bilimsel araştırmalar yapabilmek için Ay'a lüzumlu teçhizat, uydu ve yüzey araçları yerleştirmeyi sürdürmesi öngörülüyor. Bezos, yeryüzünün en zenginlerinden biri ve “Artık Ay'a yeniden gitmenin, hem de kalmak üzere gitmenin zamanı geldi” diyor. 

Blue Moon'da Ay'a gitmeye yetecek kadar yakıt alacak. Astronotları ve teçhizatı indirdikten sonra, kendi kendine hareket edebilecek. Ay yüzeyinde dolaşarak dört araç konuşlandırabilecek olan Blue Moon, Ay yörüngesine uydular yerleştirebilecek. 

Uzay teknolojileri şirketi Blue Origin'in Aya yollayacağı Blue Moon'un tanıtım toplantısına Blue Origin'in “Gelecek Kulübü”nden çocuklarda katıldı. Rakip uzay şirketi SpaceX'in patronu Elon Musk, Blue Moon tanıtımının haberini de ekleyerek “Alay etmeyi bırak, Jeff” diye tweet atması yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Hemen belirtelim bu yeni dünyanın tam merkezinde Windows'un mucidi Microsoft var. Makinelerin kullandığı alt yapı Windows adlı küresel bir dil. Böylelikle Microsoft artık bir teknoloji şirketinden daha ötesi. 

Apple'a gelince. Sadece cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar imal etmeye çalışmıyor. Bütün ticari işlemlerde kullanılan ana platform haline gelmek istiyor. 

“Jail-break”lerin (yazılım kırıcı) iPhoneu hacklemesi ve “yazılım kırmanın babası” olarak meşhur olan Jay Freeman “Cydia” adlı bir uygulama pazarı geliştirmişti. Bu gelişme “App Store”un doğmasına sebep olmuştu. Ticari olarak Apple'ın en iyi kararı olan bu gelişmenin arkasında ise kendi yazılımcıları değil bir grup hacker vardı. 

Bugün gelinen nokta, iPhone, App Store ile birlikte üçüncü taraf uygulamalarının anası; ödeme sistemlerini değiştirme ve nihayetinde bankaların yerini alma potansiyeline sahip olan bir ticaret platformuna dönüştü. 
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Facebook ne yapmak istiyor? 

Yeryüzünün insanlara ait verileri toplayan en büyük bilgi depolama şirketi olmak istiyor. Günümüzde yaklaşık iki milyar insana dair bireysel bilgileri bulunduran Facebook dünyanın en büyük veri bankası... Küresel cesamette, ülkeler çapında, bölgesel ve mahalli olarak vb. insan davranışlarının kayıt altına alındığı tarihte eşi ve benzeri görülmemiş büyüklükteki bir bilgi deposu. 

Bu işlemlerin gerçekleşmesinde kullanılan algoritmalar J. 
Peretti'nin ifadesiyle günümüzün dijital kurtları. 

Algoritmalar, başta meme kanseri olmak üzere tıbbi teşhisten, hava durumu ve finans endüstrisine kadar her alanda genellikle en az insanlar kadar ya da insanlardan daha isabetli kararlar veriyor. Öte yandan bir suçlunun tekrar suç işleme ihtimalini veya yeni kurulan bir şirketin batma ihtimalini daha isabetli bir biçimde öngörüyor.!8 

Ancak bütün bunlara rağmen insanlar algoritmalardan daha iyi olduklarını düşünmeye devam ediyor. Üç Upenn öğretim üyesi B.Dietvorst, J.Simmons Cade Massey tarafından “Journal of Experimental Psychology” için yazılan 2016daki “Algorithm Aversion” (Algoritmadan Kaçınma) adlı çalışmaya göre insanlar algoritmalardan daha iyi oldukları önyargısına sahipler. Tamamen psikolojik sebeplere dayalı olan bu hususu araştırmayı yapan hocalar şu sözlerle değerlendiriyor: “Bizi biz yapan şeylerin elimizden alındığını gördüğümüz anda bu şeylere tutunmaya çalışıyoruz.” 

Bu hususta en tipik misallerden biri, sürücüsüz araçlar meselesi. ABD'de her yıl 30 binden fazla insan trafik kazalarında ölüyor. Bu kazaların 9690'ına insan hatası neden oluyor. Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırma sonucuna 


182. Berkeley Dietvorst, Joseph Simmons, Cade Massay, “Algorithm Aversion: People erroneously avoid algorithms after seeing them err”, University of Pennsylvania, 2016, Kamuya açık upenn tezi 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göre, önümüzdeki 50 yıl içinde sürücüsüz araçlarla ABD'de 1.5 
milyon, dünya da ise 50 milyon insan ölümden kurtulacak. 

Buna rağmen Amerikan Otomobil Birliği'nin 2016 yılı Mart ayında yaptığı bir ankette Amerikalı sürücülerin 9675'i sürücüsüz vasıtalara güvenmediklerini belirttiler. 

Beş büyük tekno-poli şirketinin önderliğinde giderek hafızalarımıza yerleşen bir algı rasyonalizmi ile karşı karşıyayız: Sayılara güven ve verilere sorgusuz sualsiz itaat. 

Tarihçi Yuval Hariri'ye göre, veriler “VERİ-İZM” adlı yeni, seküler bir “DİN”in doğmasına sebep oldu. 

Tam da Kabalist/Ezoterik bir TANRI inancına giden yol. 

“İlahi otoriteyi meşrulaştıran dini mitolojilere ve insan yetkisini meşrulaştıran hümanist ideolojilere benzer bir şekilde şimdi ileri teknoloji uzmanları ve Silikon Vadisi peygamberleri, algoritmaların ve verilerin otoritesini meşrulaştıran yeni, evrensel bir çağrışım oluşturmaya çalışıyor. 

Bu romansı yeni inanca VERİ-İZM denebilir. En uç haliyle Veri-izm dünya görüşünü savunan insanlar bütün evreni bir veri akışı olarak algılıyor, canlıları biyokimyasal algoritmalar olarak görüyor ve insanlığın kozmik gayesinin mevcut olan her şeyi kapsayan bir VERİ-İŞLEM sistemi oluşturmak ve bu sistemle birleştirmek olduğuna inanıyor. Kimsenin anlam veremediği devasa bir sistemdeki küçük çiplere dönüşmeye başladık bile. 

Şimdi dev gibi iki bilimsel dalganın kesiştiği bir noktadayız. 
Bir tarafta BİYOLOGLAR insan vücudunun ve özellikle beynin ve insan duygularının sırrını çözüyor. Diğer taraftan BİLGİSA-YAR BİLİMCİLER sayesinde daha önce benzeri görülmemiş bir veri-işleme gücüne sahibiz. Bu ikisi birleştirildiğinde hislerimizi bizden daha iyi takip eden ve anlayan DIŞ SİSTEMLER elde ediliyor.”83 


183. Yuval Noah Harare, Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi, Türkçesi: Poyzan Nur 
Taneli, Kolektif Kitap, İstanbul, 2016 
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1. Biyokimyasal Algoritmaların Sırrı 


Harare'nin işaret ettiği Biyologlar-Bilgisayar Bilimciler ortaklığı yani ikisinin verilerinin birleştirilmesi SENKRETİZM/ Bağdaştırmadır. Biyokimyasal algoritmaların sırrı çözülüyor. 
İnsan makine karışımı bir tür ile TANRICILIK oynamak ise bu çalışmaların son hedefi. 

Beş büyük tekno-poli şirketinin SİNEGOGLAR olduğu, Algoritmaların HAHAM'ların rolünü üstlendiği bu yeni dünya düzeninde veriler ise TALMUD... Hoş geldin KABALA. Hoş geldin MESİH! 


“Büyük veri sistemleri zaten bizi bizden daha iyi biliyor, artık buna inanmanın ve kabul etmenin eşiğindeyiz. Bu süreç tamamlandığında bütün otorite, sadece yoğun hesaplamalar değil, insanlardan algoritmalara kayacak. Bir zamanlar Katolik Kilisesi ve KGB bizi bizden daha iyi biliyordu ve sorgusuz sualsiz kabul ediliyordu. Şimdi bu TEOKRATİK güç, teknoloji devlerine teslim edilecek.” 


Peretti'ye göre beş büyük tekno-poli şirketini insanlığın düşmanı gibi görmek yersiz. Bu şirketin patronları hayatımızla alakalı her şeyi kontrol etmek ve bizleri yarı insan yarı robot varlıklara dönüştürmek isteyen insanlara benzemiyorlar. Peretti şöyle devam ediyor: 


“Kendi misyonlarına göre bizi kontrol etmenin tam tersini arzuluyorlar. İnsanları fakirlikten, eşitsizlikten, küresel ısınmadan ve hastalıklardan kurtarmak istiyorlar. Ellerindeki güçle köklü değişiklikler yapma potansiyeline sahipler. Wall 


184. Jacgues Peretti, agk. s. 376 
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Street'te seküritizasyonu icat eden ve nihayetinde mortgage ve banka krizine yol açan Robert Dall gibi, nükleer füzyon anahtarı bu şirketlerin elinde. Bu müthiş gücü hangi amaçla kullanacaklarını ise birlikte göreceğiz.” 


Türkçemizde bir söz vardır: “Perşembenin gelişi çarşamba- dan bellidir” Son 20 yılda tekno-poli şirketlerinin insanlar ve milli devletler üzerinde saldıkları “köksaplar” Dave Eggers'in Çember adlı kitabında tasvir ettiği Google benzeri şirketteki kurguları çoktan geçmiş durumda. 

Neil Postman'ın-New York Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı-söylediği gibi, Amerika çoktan düştü ve Amerikan halkı ilk kurbanlar. Sırada bütün insanlık var. Sanal misyonerlik diye tanımlayabileceğimiz “BİYO-TEKNO-POLİ” üzerinden kurulan bir hegemonya insanlığı tehdit etmektedir. Hem de tarihte görülmediği kadar sinsi yöntemlerle. 

Konfüçyüs “Dünyayı kanunlar ve sözler değil, semboller ve işaretler yönetir” derken Bruce L. Smith Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nde “düşünce ve davranışları semboller yoluyla maniple etmek”ten söz eder. Bu semboller her şey olabilir. Kelimeler, hareketler, imajlar, teknolojik-biyolojik icatlar üzerinden kurgulanan “anıt”lar vb. her şey. 

Kültür-din-siyaset başta, pek çok, insan hayatını etkileyen unsur sembollerden oluşur. 

Bir dolar, Amerikan banknotunu ele alalım. Gizli-açık üzerinde bolca sembol bulunmakta olup özellikle 2008 finans krizinden sonra popüler kültürün en fazla analiz edilen sembollerle dolu sembolizmasının sırrı çözülmüş görünüyor. Sembollerin işaret ettikleri manalar esasında başlı başına bir varoluşun yansımasıdır. 


185. J. Peretti, agk. s. 377 
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Bir dolarlık Amerikan banknotunun üzerindeki kartalın her bir kanadında 33 tüy vardır. Kartalın taşıdığı flamada yazan “E pluribus unum” (Çoktan yaratılan bir) vecizesinin ne anlama geldiğini, tamamlanmamış piramit görüntüsüyle ne anlatıldığı- nın vb. hepsini çözdük. 

Biz bu sembolleri çözmeden önce bizim için bir mana ifade ediyor muydu? Hayır. Manasını bilmediğimiz semboller bizim için HİÇTİR, ancak; bu hal söz konusu sembolleri tamamen anlamsızlaştırmaz. Sembollerle verilen mesajların toplamında ana mesaj şudur: “Hâkimiyet” 

Hâkim olan mesajlarla insanlığın veya hedef alınan bir milletin-kitlenin üzerine üzerine geldikçe hedef küçülmek mecburiyetinde kalacak. 

“Algı oyunu” budur ve bu sunumun farkında olduğumuz derecede etkisini kaybedecektir. 

Her dini inanışın sembolleri vardır. 

Mesela, Yahudilik yedi kollu şamdan ve Davud Yıldızı ile bilinir. Bunların yanında “şofar” gibi başka sembollerde vardır ve özellikle Hollywood film endüstrisinden aşina olduğumuz bu sembol daha ziyade fantastik-mistik türlerde, bu Yahudi borusuna sıkça üfürülmektedir. 

Şofar, içi oyulmuş bir keçiboynuzu olup Roş Aşana (Yahudi yeni yılı), Yom Kipur ve Mahşer Günü'nde çalınan bir tören borusudur ve vaziyete göre ruhani aydınlanmayı, tövbe etmeyi ve bayram sevincini temsil eder. Günümüzde İsrail Devleti'nde yeni bir Cumhurbaşkanı göreve başlayacağı zaman çalınmaktadir.!® Koç, keçi, antilop gibi (sığır hariç) boynuzlu hayvanların boynuzundan yapılan bir üfleme borusudur. 

Yahudi inancında Şofar'ın sesi vicdanlara, iç dünyalara yönelik bir çağrı bir yüksek derecede ikaz olarak manalandırılmaktadır. 


186. C. Gibson, Semboller Nasıl Okunur, Yem Yayın, İstanbul, 2013 
187. E. R. Pike, Yahudilikte Kavram ve Değerler, London, 2012 
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Aynı anda Şofar'ın sesinin susturulması Yahudiliğin devamlılığı- nın en önemli etkenlerinden birisi olarak kabul edilerek o çalınmaya devam ettikçe Yahudiliğin var olacağına inanılır.'* 

Dini semboller üzerinden yürütülen algı savaşları yüzlerce yıldır sürmektedir. Maksat semboller üzerinden hedef kitleye tesir etmek istenir. 

Bu bağlamda pek çok ABD ve Avrupa merkezli şirketin sembolleri Yahudi-Hıristiyan çağrışımı yapan EZOTERİK sembolleri markalarının-şirketlerinin alameti fabrikası olarak kullanırlar. 

Nitekim beş büyük tekno-poli şirketinin sembolleri de tam olarak böyledir. Gnostik Hıristiyanlık-Kabala ve Ezoterizm. 
Netfiks'te bu grubun kontrolündedir. 

“Trefoil, Hıristiyanlıkta yer alan temel sembol-simgelerden biridir. Birbiri içine geçmiş üç balık gibi üçgenimsi motifler Hıristiyan sanatında kutsal üçlüyü sembolize eder. Üç yapraklı yonca motifi kilise pencerelerinde sıkça kullanılır: Teslis veya Üçleme, Hıristiyan doktrininde Tanrı'nın, Baba-Oğul-Kutsal Ruh'tan oluştuğu inancıdır. Hıristiyan kaynaklarda “Kutsal Teslis” ya da “Kutsal Üçleme” biçiminde kullanılır. 

Mesela, “Trefoil” meşhur Alman ayakkabı markası Adidas'ın efsanevi üç çizgili markalaması ile beyinlere kazınmıştır. Yine Adidas'ın Ağustos 1971'de belirlenen üç yapraklı logosu Trefoil (üç yapraklı yonca) 1972'den itibaren bu markanın mamullerin- de kullanılmaya başlandı. Logo günümüzde “Adidas Originals” koleksiyonunu temsil etmektedir. Üçleme iskambil kâğıtlarında da mevcuttur. Dört temel simgeden biri çiçek olarak da bilinen sinek kartının üzerinde üç yapraklı yonca bulunur. Peki benzer semboller bazı “Türk” şirketlerinde de var mıdır? 


188. C. Batuk, “Din ve Müzik: Dinler Tarihi Bağlamında Din-Müzik İlişkisineGenel Bir Bakış Denemesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, s. 45-70 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Hollywood sinema endüstrisinde “Auteur Yönetmen” kabul edilmenin temel şartlarından biri üçleme film çekmektedir. 
Hollywood'un üçleme filmleri çok meşhurdur: Matrix gibi... 

20. yüzyılın insanlığa kan kusturan üç temel ideolojisi vardır. Her üçünün de geniş halk kitlelerine ulaşması ve benimsenmesinde sinema en önemli propaganda silahıdır. 


e Faşizm/Nazizm: Hitler propagandasının temel düsturu “duyulabilir olanın rasyonel olandan daha üstte tutulması'dır. 
1933 yılında iktidara gelen Hitler, Alman Propaganda 
Bakanlığı'na ardı ardına filmler çektirdi. Filmler büyük salonlarda geniş halk kitlelerine seyrettirildi. Sinema sektöründe çalışan aktris ve aktörler Führere bağlılık yemini ediyorlardı. 
Hitler sinemanın etkileyici gücünü fark etmişti. 

e Sosyalizm/Komünizm: Sovyetlerde/Rusyada halkı Bolşevizme inandıran ve komünist bir iktidar kuran Vladimir İlyiç Lenin, 1918'de bütün muhalif basını yasaklarken, iktidarını pekiştirmek için sinemaya çok önem verdi. Onun döneminde sinema Komünist Devrimi'nin en etkili vasıtalarından biri haline geldi. Filmler edebi ve sanatsal bir muhtevadan sosyal ve siyasal bir içeriğe kavuşturuldu. Sinema tarihinin şaheserlerinden olan Potemkin Zırhlısı, Bolşevik Devrimi'nin açık bir propaganda filmidir. Rus yönetmen Sergei Ayzenştayn'ın yönettiği bu film 1925 yılında çekilmiştir. Baskıcı Rus Çarlığı'na karşı halkın ayaklanması ve dayanışması yalın ama şok edici bir dille anlatılır. 

° Neoliberalizm: Hitler ve Lenin yönetimlerinin “propaganda silahı” sinema, 1940'lı yıllardan itibaren Avrupa'dan ABD'ye göç etmiş Yahudi sinemacılar elinde adeta tam bir “atom bombası”na dönüşmüştür.'* Hollywood sineması vasıtasıyla 


189. Rabi Benjamin Blech, Türkçesi: Estreya Seval Vali, Geçmişten Günümüze Yahudi 
Tarihi ve Kültürü, Gözlem Yayın A.Ş. İstanbul, 2004 
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dünyanın her köşesine Amerikan-postmodern hayat tarzı yayılırken, neoliberalizm/serbest piyasa-küreselleşme “miti”nin en önemli algı üssü Hollywood yapımları olmuştur. Hollywood'un seksi kadınları ile yakışıklı film yıldızları birer kültürel ikona dönüştürülmüştür. 


Muhtelif toplumlarda binlerce “hazır simge” vardır ve bir manada yaşamak bu simgeleri kullanmak anlamındadır. Topluma türetilmiş, kullanılmaya hazır bu simgeler arasında en önemli ve en yaygın simge ise KELİMELERDİR.” 

Son 25 yılda iletişim teknolojisinde görülen olağanüstü gelişim ve dönüşüm yeni bir işaret ve sembol dilinin oluşturulmasına ve topyekün insanlığın benimsenmesine yol açtı. 

E-postaların, mobil telefonların, kısa mesajların, sosyal ağ sitelerinin, giderek yaygınlaşan emojilerin kullanımı, kısaltmalar, semboller... Hepsinin arkasında internet ve beş büyük tekno-poli devi var. 

Malcom X şöyle der: “Şayet dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur” Bu söz sosyal medya için çok daha önem taşır. 

Elit ve yönlendirici seçkinlerin gündemi, yönlendirilmek istenen kesim ve/veya kesimlerin zihnine adeta enjekte edilir. 
Hele günümüzde özellikle sosyal medya ve internetin hızını göz önüne aldığımızda “kitlelerin ikna edilme hızının” hangi boyutta olduğunu tahmin edebiliriz. 

Yüz milyonlarca insana yeniden gerçeklik kuran bir sosyal medya. Bunun adı elitlerin dünya tasarımına uygun GER-ÇEKLİĞİN YENİDEN İNŞA edilmesi diyebiliriz. Artık bilgiye ulaşmanın temel vasıtası haline gelen internet, farklı fonksiyonlar icra etmektedir: Kesintisiz bir biçimde muhteva/içerik 


190. Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yayınları, İstanbul, 15. Baskı, 2012 
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sağlayarak bireyleri sürekli meşgul edici bir akışkanlık söz konusudur. Sürekli meşguliyet ise başka mahrumiyetleri beraberinde getiriyor. Bu hususta bağımlılıktan tutunda psikolojik sapmalara, aile içi ilişkileri olumsuz etkilemeye kadar pek çok “yan etki” sayılabilir. 

İletişimin en tepe noktası TELEPATİ'dir. İki insanın zihninin birbirine bağlı hale getirilmesi ALGI YÖNETİMİNDE temel hedeftir. 

Hologramlar ve 5K teknolojisi, çok boyutlu görüntü sistemleri giderek telepatiye yaklaşan yeni teknolojik sistemlerdir. Sırada 7K var. 


2. Google ve DeepMind insan/ 
Makine-Çözülebilir Zekâ 


Google yeryüzünün en ünlü arama motorunu geliştirerek dünya üzerindeki en güçlü makineyi imal etmişti. 

2014 yılında DeepMind Technologis adlı Doğu Londra'da 
üç yıl önce kurulmuş küçük bir şirkete 650 milyon gibi olağanüstü bir bedel ödeyerek satın almıştı. 

DeepMind insan/makine ARAYÜZÜ insanlarla makinelerin fonksiyonerliği veya tek vücut olmasıyla ilgilenmiyordu. 
DeepMind daha derin ve hayati bir şeyin peşindeydi. Genel olarak zekânın köklerine inmek istiyordu. İnsan veya robot, ikiside içindeki çözülebilir zekâyı çevreleyen birer kabuktan oluşuyordu. 

Bu zekâyı çözen ve sistemin nasıl yürütüldüğünü anlayan, dünyanın patronu olabilirdi. DeepMind'ın BİLİŞSEL MAKİNE DOKUSU adını verdiği yeni bir varlığın meydana getirilmesi- nin kapısı Google-DeepMind evliliği ile aralanmıştı. Bu yeni 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tür: Ne ölü ne de canlı, idrak yeteneği olan yeni bir şey. Bunun anlamı Google makinesine beyin yerleştirilmesi demekti. 

2011'de yapılan bir mülakatta, DeepMind'ın kurucularından Shane Legg, “eninde sonunda insan ırkının tükeneceğini ve teknolojinin bunda büyük bir payı olacağına inanıyorum”, demişti.!9! 

2014 yılında Shane Legg'in DeepMind ile alakalı olarak Google ile yaptığı anlaşma insan neslinin sonunu getirecek olan bir felaket olarak yorumlandı. 

Elon Musk distopik gelecek senaryolarını en iyi bilenlerden biriydi. Google-DeepMind anlaşmasını “nükleer silahlardan daha tehlikeli” diye yorumladı. Stephen Hawking ise söz konusu anlaşmanın “insanlığın sonunu” getireceğini söyledi. 

Elbette BİLİŞSEL MAKİNE DOKUSUNUN bağlanmasıyla insanların lüzumlu olup olmadığına karar verecek bir varlığın/ türün meydana getirileceği apaçık ortadaydı. 

Google-DeepMind evliliği ile Pandora'nın Kutusu açıldı. 
Artık her ikisi de istese bile bu kutuyu kapatamaz, olacakları kontrol edemezdi. Cin şişeden bir kez çıktı. 

2016 yılının Eylül ayında Google Brain -ki DeepMind'ın alt 
kuruluşu olduğu yapay zekâ geliştirme birimidir-"Google Nöral Makine Çevirisi” (GNMT) adını verdiği bir şeyi duyurdu. 

GNMT adı verilen bu yazılım sayesinde makineler adeta ışık hızında bütün bir dili çevirmekteydi. Programa öncelikle örnek bir çeviri veriliyor, program yabancı dildeki bütün cümleleri inceliyor, çevirisini yapıyor, bilahare tektek cümleleri kullanarak bütün dilden mana çıkarıyordu. 

Google Brainde görev yapan Mike Schuster kısa bir zaman sonra bir hususu fark etti. Makineler daha çevirisini görme- den bütün dilleri kendiliğinden tercüme etmeye başlamıştı. 


191. Shane Legg O and A on Risks of AI”, Less Wrong Community Blog, 2011 
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Mesela Koreceden Japoncaya olan çeviri örnekleri olmadığı halde makinelerin Korece ve Japonca arasında çeviri yaptığını gözlemledi."* 

Makineler bir müddet sonra, henüz öğrenmedikleri diller- de “kabul edilebilir” tercümeler-çeviriler yapmaya başladılar. 
Mesela Google Brain'in yapay zekâlı makinesine sadece Portekizceden İngilizceye ve İngilizceden İspanyolcaya çeviri öğretilmişti. Makine daha sonra doğrudan Portekizceden İspanyolcaya çeviri yapmaya başlamıştı. 

Dahası makine tamamen kendine özgü yeni bir dil oluşturmaya başlamıştı. Mike Schuster, “sonuçların görsel yorumlanması bu modellerin, alakalı bütün dil çiftleri arasındaki çok dilli modele yönelik olarak kullanılan bir nevi interlingua”!* simgeleme şeklini öğrendiğini ortaya çıkardı” yorumunu yaptı. Yani nörol ağ kendisine verilen ifadeleri karşılaştırmak yerine bir cümle ile alakalı manalı “bir şey kodluyordu” 

Böylece sistem sadece diğer makinelerin öğrenme kapasitesine sahip olduğu kendine has yepyeni, şifreli bir dil oluşturuyordu. Bu dili çözmek için yeterli işlemci gücüne sahip olmayan insanlar makineler tarafından devre dışı bırakılmıştı. 

Görünen o ki GNMT'de yaşanan süreci insanlar başlatmış olabilir, ancak istikameti makineler belirleyecek. Çünkü insanlar bu süreci kontrol edemez. 

29 Mayıs 2019 tarihli gazetelerde yer alan habere göre, 
ABDde Brown Üniversitesi'nde geliştirilen bir robot, kendisine gösterilen herhangi bir dilde yazılan muhtevaları kopya ederek yeniden yazabiliyor. Robot ayrıca Mona Lisa tablosunu ana hatlarıyla çizebiliyor. 


192. Mike Schuster, “Zero-Shot translation with Googles Multilingual neural machin”, http://research.googleblog.com 
193. Milletlerarası Yapay Dil Derneği tarafından 1951'de tasarlanmış bir dil. 
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Bütün bunları ROBOT, özel bir algoritma kullanarak her kalem vuruşunun nasıl ve nerede yapılacağına karar veriyor. 
Söz konusu robot ayrıca iki ilave algoritma tarafından beslenerek kendi kendine öğrenebiliyor. Mesela robot Japonca karakterleri yazmayı öğrendikten sonra aralarında Hintçe, Yunanca ve İngilizcenin de olduğu 10 farklı dilde yazabiliyor. 

2016 yılında New Scientist, Google'ın gelecek planlarını 
Londra'da ortaya dökmüştü. 1.6 milyon İngiliz hastaya ait gizli bilgiyi elinde bulunduran Barnet, Chase Farm ve Royal Free Hospitals'ı işleten Royal NSH Trust ile Google gizli bir anlaşma için masaya oturmuştu. ** 

Anlaşma sayesinde DeepMind her neviden hassas kayıtlara hastaların bilgi ve onayı olmadan sahip olabilecekti. 

2017de DeepMind yani Google, mesela kan basıncının normal dışı olduğunda mobil bir uygulamayı tetikleyen STREAMS adlı uygulamasını duyurdu. Streams uygulaması hastanelerin merkezinde yer alacak, hastaların hangi neviden tedavi göreceğine doktorlar değil ALGORİTMALAR karar verecek. Elbette veriler Google'un tekelinde olacak. 

Cambridge Üniversitesi'nden Julia Powles ve Hal Hodson, NHS ile yapılan gizli anlaşmayı affedilmez ve DeepMind'in Streamse yönelik sözlerini aldatıcı olarak nitelendirdiler."9 

Google, teknoloji dergisi Wiredda söz konusu tenkitlere cevap verdi. Streams sayesinde NHS hemşirelerinin günde iki saat zaman kazandığını iddia ettiler. 1% 

Arkasından 10 gün sonra Mustafa Süleyman -ki DeepMind'ın kurucularındandır-DeepMind'ın hastalara ait 


194. Hal Hodson, “Revealed: Google Al has access to huge haul of NHS patient data”, 
New Scientist, 29 Nisan 2016 

195. Julia Powles ve Hal Hodson, “Google DeepMind and healthcare in an age of 
algorithms”, Health and Technology, 16 Mart 2017 

196. Matt Burgess, “DeepMind's Streams app is reportediy-saving NHS nurses two 
hours a day”, Wired, 27 Şubat 2017 
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verilerin takibini sağlayan BLOK ZİNCİRİ teknolojisiyle korunan bitcoin benzeri bir sistem geliştirdiklerini iddia etti.'” 

Netice olarak tekno-polinin beş büyüklerinden Google DeepMind'ı kullanarak yirmi birinci yüzyılın en kârlı işi olarak tarif edilen küresel sağlık hizmetinde diğer tekno-poli şirketlerini geride bırakabilir. 

Teknoloji devleri gelişmiş ülkelerde özelleştirme ile beraber kendi sağlık sistemlerini uygulamaya sokmak için Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve işlerini kolaylaştıracak STK'larla temasa geçmiş durumdalar ve kendilerinden eminler. 

ABD ve İngiltere'de sağlık hizmetlerinde devasa finansman krizi yaşanıyor. Obama'nın Amerikan sağlık sisteminde yapmaya çalıştığı da bir sonuç getirmedi... Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, Türkiye gibi ülkelerde sağlık sistemi çöktüğünde “çözüm ortağı” olarak tekno-poli devlerinin ele geçirebileceği potansiyel şimdiden iştah kabartacak boyutta. 

Londra'da “Viavi” (Hayat Optimizasyonu) adlı bir klinik açan Dr. Sabine Donnai; “Biyoteknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sayesinde artık hakkınızda akla gelebilecek her neviden bilgiyi elde edebiliyoruz... Elde ettiğimiz her bir veriyi, beş sene önce kimsenin mümkün olabileceğini bile düşünmediği bir şekilde daha incelikli bir şekilde analiz edebiliyoruz. Bu bilgilerin bir araya getirilmesiyse önemli değil. Asıl önemli olan onlarla ne yaptığınız” diyor. 

Viavi, CRISPR adındaki en son teknoloji DNA değiştirme hizmetini hayata geçiren ilk merkezi klinik olma iddiasında. 
Tıpkı Blade Runner filmindeki gibi. 

Google'ın DeepMind şirketi yapay zekâ için genetik taban oluşturacak ilk tekno-poli şirketi olma yolunda hızla ilerliyor. 


197. Alex Hern, “Googles DeepMind plans bitcoin-style health record tracking for 
hospitals”, The Guardian, 9 Mart 2017 
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Harvard Üniversitesi'nden genetik bilimci George Church, genetik kodu değiştirerek viral enfeksiyonlara dirençli bakteriler geliştirmemize imkân veren araçlar geliştiriyor. Diğer yandan Church insan DNA'sının değiştirilerek güçlü ve geliştirilmiş robot organlara ihtiyacı olmayan bir insanın, insan 2.0 
sürümünün, “yaratma” potansiyeliyle de uğraşıyor. 

Tarihçi Yuval Harare iki insan türü olacağını ileri sürüyor. 
Ona göre, şu an insan olarak bildiğimiz her şey 100 yıl sonra ortadan kaybolacak. “Sadece yükseltilmiş insanlar önemli olacak” Esas itibariyle insan vücudu düzeyinde bir eşitsizlik olacak. 

Biyoteknisyen Anders Sandberg de insan ırkının dallanarak YÜKSELTİLMİŞ ve YÜKSELTİLEMEZ adlı iki sınıfa ayrılmasına TÜRLEŞME adını vermiş." İşin başında zenginliğin ve DNA değiştirme sistemlerine olan erişimin sebep olduğu bu tıbbi farklılık bir nesil sonra geri döndürülemez, kalıcı ve biyolojik bir vaziyet halini alacak. Genlerin aktarılması gibi yükselmelerde aktarılacak. Yani bir tarafta yükseltilmiş insanlar diğer tarafta “modası geçmiş” hiksoslaştırılmış devasa kitleler. 

Tıpkı ekonomideki %1 ile %99 oranları gibi. Elitlerin kontrolündeki tekno-poli şirketleri üzerinden ezoterik bir tanrıcılık oyunu. Sonuç: 

Ekonomik eşitsizlikten biyolojik eşitsizliğe... 

Önümüzdeki 20-30 yılın -ki bir nükleer, biyolojik, kimyasal savaş yaşanma ihtimali kuvvetle muhtemel- en tartışmalı hususları bunlar olacak. 

Korku, Hollywood sineması üzerinden pazarlanan bir araç haline gelmiş durumda. Siyasette, ekonomide ve teknolojik gelişmelerde yaşanacak korku senaryoları üretilirken, insanlık ihtiyaç kültüründen arzu kültürüne dönüştürülmüş halde. 


198. Body upgrades may be nearing reality, but only for the rich” lan Sample, The 
Guardian, 5 Eylül 2014 
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Oxford Üniversitesi'nden Prof. Julian Savulesku “gen değiştirme” sahasında ileri gelen araştırmacılardan. 2012 yılında geliştirilen CRISPR-Cas9 adı verilen oldukça hassas bir teknik sayesinde, genetik mühendislikteki sipariş bir ilerlemeyle kalıtsal hastalıklar taşıyan bazı belirli genlerin artık embriyo safhasında izole edilmesi ve değiştirilebilmesi mümkün. Alakalı genetik zincir açıldıktan sonra, istenilen gen zincirinden çıkartılıyor. 
Dahası, çıkık elmacık kemikleri üstün zekâ ve fiziksel güç gibi belli niteliklerde gene “ilave edilebiliyor.” Savulescu'ya göre bu insan ırkını mükemmelleştirmek için bir şans. 

Öte yandan 2015 yılının Nisan ayında ABD Milli Sağlık Enstitüsü (NIH) Direktörü Francis Collins, CRISPR-Cas9'un insanlık için çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. 
Collinse göre bu sistemle insanlar haddini aşıyor... Yani Ezoterik Tanrıcılık oynama hadsizliği. 

Bütün bu olup bitenler “Yahudi- Hıristiyan inanç ve geleneklerine” rağmen! 

Elitlerin tasarladığı “yeni insan profili” son derece acımasız. Bunun muhtemel kurbanları öncelikle Amerikan toplumu içinden olacak, sonra bütün insanlık. 

Gen değiştirme sonucunda iki farklı ırk ortaya çıkacak. 

“Zengin ve sağlıklı hayat tarzını koruyanlar kendilerini bir üst mükemmellik seviyesine terfi ettirecek. Gen bağlamında daha üstün; daha güçlü, daha güzel ve hastalıksız olacak... 
Ölümsüzlük denenecek! 

Fakir kesim ise normal insanlar gibi atalarıyla benzer hastalıklara ve yüz özelliklerine; onlarla aynı derecede şişmanlamaya, yaşlanmaya ve kırılganlığa yatkın olan sıradan ölümlüler gibi yaşamaya devam edecek. Giderek ekonomik eşitsizlik yerini biyolojik eşitsizliğe bırakacak. Zenginler herkesten farklı genetik makyajları olan daha iyi bir insan ırkı olacak” 
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3. Elitlerin Ateşle Oyunu: “Antroposen Çağı” Hoşnutsuzluk Tarikatı 


“Risk” kavramı bankacılık ve finans endüstrisinin “gayrimeşru çocuğu” olarak palazlandı. Artık insanlık hemen hemen her alanda risk konusunda daha gözü pek hale getirildi. 

Seküritizasyon, 1980-1990'lı yıllarda Wall Street'te “ortaklık demokrasisi” adı altında ELİTLER arasında hem bir yarışa dönmüş hemde algılarla sıradan insanlarda kendilerini borsada birer yatırımcı olarak görmeye başlamışlardı... Sonuç BORÇ batağı. 

ABD'de ve Batı dünyasında risklerin en büyüğü hemen hemen her hane halkı için devasa meblağlara ulaşan tutarlardaki borç. Devamlı artan bu borç kısırdöngüsü Amerikan toplumu- nun hayatındaki buzdağının sadece görünen kısmı ve her geçen gün artmaya devam ediyor. 

ABD, Batı ülkeleri, Çin ve Japonya ve dahi Türkiye başta olmak üzere Borç, 1940 yılı yapımı “Sihirbazın Çırağı” filmindeki bir sahneye dönüşmüş vaziyette. 

Tıpkı büyülü süpürge bir baltayla parçalara ayrılınca her bir parçanın yüzlerce farklı süpürgeye dönüşmesi gibi. 2008 Finans Krizinden sonra, borcu azaltmaya yönelik herhangi bir teşebbüsde neticede borcun artmasına sebep oluyor. 

Günümüzde öyle bir noktaya gelindi ki risk finansal sistemin olmazsa olmaz bir unsuru olarak sistemin kendisi oldu... 
Artık risk her alanda. Teknolojik tekillikten sağlık alanına, buğday ve gıdadan suya... 

Günümüzün en büyük tarikatı her dinden, inançtan müritleri olan: HOŞNUTSUZLUK TARİKATI olup artık bu haletiruhiyeyle Antroposen dönemine, yani insanlığın dünyanın kaderini belirlediği yeni bir çağa giriyoruz. 
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..” 


“Antroposen Çağı”, elitler önderliğinde Tanrı'ya karşı gelmiş bir insanlık gerçeğini destekliyor. Yani Antroposen Çağına geçiş insanlığın ateşle oynamaya başladığı manasına geliyor.” 

Bu tehlikeli evre 1950'lerde Mururoa Atoll gibi nükleer denemelerden çevreye radyoaktif elementlerin yayılması; Buzul Çağrndan bu tarafa 12 bin yıllık istikrarlı bir iklimin olduğu Holesen Çağı'nın sona ermesiyle başladı.?” 

“Fenni gübre”leme ile önce toprağın kimyası bozuldu. Arkasından temel besin kaynağı buğday ve pirincin GDOl'su ile oynandı. Sonrası malum. Mesela evrim açısından öyle olmamaları gerekmesine rağmen, batarya sistemiyle üretilen tavuklar dünyadaki en yaygın kuş cinsi haline dönüştü ve artık insanları hasta ediyorlar. 

Endüstriyel gıda ve ilaç endüstrisi insanlığı onulmaz dertlere gark eden ve öldürmeyip süründüren iki ortak. 

Tekno-poli devlerinin başını çektiği NAKİTSİZ TOPLUM, In Time filmindeki gibi ölümcül bireysel-toplumsal emperyalizme dönüşecek. İnsan hürriyetinin 9699'u “çip”lere bağlı hale gelecek. 

Elitlere göre nakit cilveli ve çok güzel bir kadına benzemektedir. İnsanları baştan çıkarmaktadır. Bundan dolayı suçludur. 
Bağışlanmayacak ve gezegenden gönderilecektir. 

Bilahare nakit akademik bir konu olacak. Para ve Banka dersleri ile Milletlerarası İktisat derslerinin bir cüzü olarak tarihteki yerini alacak. 


“Nakit paranın ortadan kalkması, bankaların ve hatta hükümetlerin para üzerindeki kontrolünü ele geçirmeye çalışan 


199. The Anthropocene Epoch: Scientists declare dawn of human-influenced age”, The 
Guardian, 29 Ağustos 2016 
200. The Guardian, agk. 29 Ağustos 2016 
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ve bu kontrolü yeni oyuncuların eline, teknoloji devlerine ver- 
. meyi amaçlayan bir planın da sonucu aynı zamanda.” 


Hepsinden öte, teknolojide ilerlemeler, sadece bir şeyleri yapma -iyi ya da kötü bir şeyleri- yetimizi artırır. Bütün mevcut problemlerimiz, mevcut teknolojimizin istemeden yaratılan negatif sonuçlarıdır. 20. yüzyılda teknolojide sağlanan gelişmeler eski problemleri çözmekten daha hızlı şekilde yeni zor problemler yaratmaktadır”... Genetik olarak değiştirilmiş gıda ürünlerinin de,dünyanın gıda problemlerine çözüm olmayacağı... Dünya nüfusunun yaklaşık 9680'ini oluşturan milyarlarca Üçüncü Dünya vatandaşı hâlâ fakirlik içinde, açlık seviyelerinde ya da altında yaşıyor. ABD'de bile, nüfusun giderek artan bir bölümü, fakirlik sınırlarında hayatını sürdürüyor ve ucuz tıbbi bakıma ulaşamıyor... Sermayeden harcama yapmak, para kazanmak olarak gösterilmemelidir. Şu anda sürdürülemez bir yolda olduğumuz açıkken, mevcut konforumuzdan memnun olmanın hiçbir manası yok... Aslında, Maya, Anasazi, Paskal- ya Adası ve diğer geçmiş toplumların çöküşlerinden (Sovyetler Birliği'nin yakın tarihteki çöküşü dahil) çıkarılabilecek en önemli derslerden biri, toplumun hızlı çöküşünün, doruk noktalarına, zenginliğe ve güce erişmesinden sadece 10 ya da 20 yıl 


sonra başlayabileceğidir.?? 


201. |. Peretti, age. s. 12 
202. Jared Diamond, Çöküş, Türkçesi: Barış Baysal, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2019, s. 629-634 
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E. KÜRESEL ELİTLERİN EZOTERİK 
“YENİDEN YENİ DÜNYA DÜZENİ” DİSTOPYASI 
VE “ALTI KUĞU” 


Aşağıda kısaca özetleyeceğimiz altı kuğu insanlık için Bilişsel Paradoks niteliğini de bünyesinde barındıran elitlerin yeni dünya ve insanlık tasarımının temel unsurlarıdır. 


1. Money Maji/Para Büyü 


İnsanlık tarihinin ekonomik manada şu evrelerden geçtiğini görüyoruz: 


e Toplayıcılık/avcılık ekonomisi. 

e Kölelik ekonomisi. 

e Feodalite ekonomisi. 

e Para ekonomisi. MÖ 6. yüzyıldan 1950 yılına kadar geçen dönemde para, protestocuların pankartlarının üzerinde sömürünün bir türü olarak yerini almadan çok önceleri yeryüzünde “küreselleşme” kavramına kaynaklık eden ilk insan buluşudur. 1860'lı yıllarda sadece ABD'de dolaşımda olan 
8000'den fazla birbirinden farklı para birimi mevcuttu. 1863 
tarihli Milli Banka Kanunu bütün bu para kaosunu bitirmeyi hedefledi ve ABD'yi, DOLAR adı verilen tek bir para birimi altında birleştirdi. 


203. Bill Maurer, How Would You Like to Pay? How Tecnology Is Changing the Future of 
Money, Duke University Press, 2015 
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e Kaldıraç/Borç felaketi. Günümüzde 7,6 milyar insanın 280 
trilyon dolar borcu var ve dünyanın toplam milli geliri 88 trilyon dolar. 

e Bilgi ekonomisi. 1950'den günümüze. Bu dönemin en önemli özelliği paranın giderek dönüşmesi, dijital, kripto para ve nakitsiz toplum projeleri. Bankaların yanında tekno-poli şirketlerinin artık parada daha fazla söz sahibi olmaya başladığı dönem. 

e Para kapitalizmin işlemesine vesile olan araçtır, kontrol edenler için bir küresel iktidar kaynağıdır. 


2. Teo-Maji/ İnanç Büyü 


e Eksen Çağı-MÖ 8. yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadarki dönemi kapsar. Gnostik Yahudilik ve Hıristiyanlık. 

e Senkretizm/bağdaştırma ile seküler Yahudilik-Hıristiyanlık inancı. 

e Mesihi eksen çağı. 1200'lerden günümüze. 

e Radikal inançlar. 

e Engizisyoncu kardinal. 

e Yeniçağ tarikat ve cemaatleri. 

e Siyasal mesihçilik. 

e “Veri-izm” dini ve deizm. 


3. Psiko-Maji/Algı Büyü 


e %6 mantıklı-9094 bilinçaltı etkilerle karar. 
e Hollywood ve film-sinema endüstrisi. 
e Antidepresanlar-“Prozac Toplumu” 
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4. Tekno-Maji/Tekno-Poli/Tekno Büyü 


e İnternet. 

e Nakitsiz toplum. 

e Sanal dünya. 

e Beş büyük tekno-poli şirketinin KÖKSAP modeliyle yeryüzüne yayılması. 

e Radyoaktifler. 

e Algoritmalar/Öngörüye dayalı polislik. 

» Azınlık Raporu filmi- Yüzüklerin Efendisi filminden “Palantir” 


5. Biyo-Maji/Biyoteknolojik ve Genetik Büyü 


e Endüstriyel gıda, gazlı içecekler, mısır şurubu. 

e Dünya buğday-ekmek piyasasının 9690'ının dört şirketin kontrolü altında olması. 

e Su ve su savaşları. 

e Küresel iklim değişikliği. 

e İlaç endüstrisi ve sağlık istihbaratı. 

e Şeker ve kimyasallar. 

e Endüstriyel gıda lobisi. 

e Gen ve DNA değişimleri. 

e Ekonomik eşitsizlikten, biyolojik eşitsizliğe. 


6. Nöro-Maji/Uzaktan Beyin Kontrolü 


e Google/DeepMind. 

e Google Brain-Dil tercümesi/çevirisi. 

e Uzaktan zihin kontrolü için, önceden insan beyinlerinin yayımladığı her neviden radyasyon frekansı, titreşim ve bütün 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değişik duygular kaydedilip, paket programlar haline dönüştürülerek bilgisayarlara kaydediliyor. 

e Endişe, öfke, dehşet, nefret, karamsarlık vaziyetlerinin radyo frekansları kaydedildikten sonra, insanlarda/hedef kişi ve/veya kişilerde ne tür bir duygu seli başlatmak isteniyorsa; o psikolojiye/haletiruhiyeye uyan frekanslardaki ELEKTRO-MANYETİK dalgaları beyinlerine göndererek, onların duygu ve davranışlarını değiştirip, uzaktan yönetebilme gücü elde edilmiş oluyor. 

e İnsanların uyanık vaziyetteyken ve fark etmeden beyin dalgalarının değiştirilebilmesi ve elektromanyetik dalgalar kullanılarak insan zihninin kontrol edilebilmesi artık mümkün ve oldukça endişe verici. 

e Zihnin uzaktan ve herhangi bir mikroçip takılmadan da kontrol edilip takip edilmesi ve tabii beyin frekanslarını taklit eden, düşük frekanslı mikrodalgalar ve düşük ses frekansları kullanılarak, insan davranışlarının uzaktan kontrolü-manipülasyonu mümkün olabilir. 

e Beş büyük tekno-poli şirketinin ve Pentagon dahil bazı ülkelerin askeri teknolojileri sayesinde beyin dalgalarının elektronik uyarılarla uzaktan değiştirilebilmesi ihtimal dahilinde. 

e Nikola Tesla'nın temelini attığı HAARP teknolojisinin, Alaska-Gakona'daki antenleriyle, dünyanın elektromanyetik ve sismik alanlarıyla enerji kuşaklarına müdahale edilebilmesi ve insan beynini etkileyebilirliği de senelerdir en fazla tartışılan konulardan. 

e Mikrodalgalar, iyonize olmayan dalgalardandır ve çok düşük frekanslarda elektromanyetik bir yayın sağlayıp, beyin dalgalarını etkileme suretiyle, insanlarda baş ağrısı-depresyonöfke-panik durumları meydana getirebilir. 

e Zihin kontrolü, bazen, tıpkı telgraf gibi, insan beyninin belirli bölgelerine uzaktan manyetik NOKTA atışları yaparak 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ve şifreli elektromanyetik işaretler göndererek de yapılabilir... 
BBC deneyi. 

e Uzaktan Nöral Kontrol, beyindeki biyoelektrik bilginin ve kişinin motor kontrolünün etkilenmesi manasını taşır. 

e Sesle mesajlar iletmek, görüntülerle gömülü işaret ve sembollerle şuuraltını etkilemek de, gizli telkin metodu olan subliminal mesajların alanı, bunlar bilinçaltı mesaj gönderimi için, reklam ve her neviden propaganda maksatlı kullanılabiliyor. 
Öyle ki PSİKO-AKUSTİK sayesinde, müziklere özel cihazlarla telkin mesajları eklenebiliyor... ABD'nin Irak'ı işgal operasyonunda bu tekniği kullandığı pek çok kaynakta yer almıştı. 

» Frekans aralıkları ve etkileri: 


6.6 Hertzlik bir frekans, insanlarda depresif ruh halini tetikler. 

11 Hertzlik ve/veya yakın dalgalar, toplumsal panik, çılgınlık atakları yaymak için kullanılan aralıklardır. 

2.5 Hertz gibi aşırı düşük frekans dalgaları, uyuşturucu-mayıştırıcı aralıklardır. İnsanlar belli frekanslardaki degerlerin, alt veya üstündeki sesleri duyamaz, ancak beyin algılar. 


e İnsan beyni elektromanyetik bir yayın yapar. Bütün zihinsel faaliyet, duygu ve hareketlere özgü sinyaller üretir. 
e İnsan beyni dört ayrı çeşit beyin dalgasını kombine eder: 


a. Uyanık vaziyette 13-30 Hertzarası çalışır, bu BETA dalgaları yükselir ve 30 Hertz, devir/sn. üzerinde yayımlanırsa aşırı sinir, endişe, stres belirtileri görülür. 

b. ALFA dalgaları dinlenme modunda 8-12 Hertz yayımlanır, konsantrasyon, huzur, gevşeme halidir. 
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c. TETA dalgaları, 4-8 Hertz arası yavaş dalgalanmalardır, uykuya dalış, meditasyon neviden bilinçaltına giriş durumu hazırlar. 

d. DELTA, en düşük beyin dalgalarıdır, 0.1 ve 3 Hertz tam uyku ve ortak şuur alanına ilişkin temel bölgelere bağlantıya geçilen birlik halini belirlerler. 


e Nanoteknoloji ile normal insan gözüyle görülemeyecek ebatlarda mikroçiplerin üretilmesi mümkün. 

e Ulus üstü şirketlerin ürünlerinde, Radyo Frekans Kimliği Mikroçipleri kullanılabilir, bu sayede herkes kolayca takip edilip, etkilenebilir. 

e Telefon, bilgisayar, tablet, otomobil, giysi, aksesuvar, eşya alındığında, şayet ürüne çipler yerleştirilmişse, her biri takipte kullanılabilen objeler olabilirler. 

e Kimlik ve/veya herhangi bir ürüne çipler takılarak, hedef kişinin yerinin belirlenmesi, nanoteknolojik ürünler-bilgisayar-uydu sayesinde çok kolay. 

e Dahası, arzu edildiğinde nano destek ve uydularla, eşyaların ölümcül hale getirilebilmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor... Bunu bir birey ve şehir anlamında düşünebilirsiniz. 

e İnsan beyni belli frekanslarda düşünceleri yayımlayabiliyor. Dünyanın atmosferinde bulunan rezonans boşluğu, iyonosfer ile yer arasındadır ve GENİŞ BANT elektromanyetik titreşimlerle doludur (Schuman Rezonansı). Beyin, düşünceleri uzak mesafelere kadar dağıtır ve diğer düşünceleri de alıcı gibi yakalayabilir... Telepatiye giden yol. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


A. ABD'NİN “PRINCIPIUM TERTII EXCLUSI” 
PRENSİBİ VE TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİ 


1. Teleokratik ve Nomokratik Yönetim 


Siyaset felsefecisi Michael Oakshort milletlerin idare edilmesi için kullanılan iki yöntemden söz ediyor: 


e Teleokratik e Nomokratik 


“Teleokratik” toplumlarda önceden belirlenmiş, keskin çizgilerle tanımlanmış bir hedef, nihai bir dava vardır. Bu hususta bazı örneklerden bahsedelim: 


s» 


e “Aydınlanma Çağı lumun devamlı olarak iyileşmesine sebep olacağına inanıyordu. 


teleokratik olup, “büyük bilginin” top- 


e Komünizm teleokratiktir çünkü sınıfsız bir toplum düzeni arzusundaydı. 

e Neoliberalizm teleokratiktir, nihai gaye gelişmek, şirketlerin sonu olmayan bir yolda ilerleyerek “şirket sosyalizmi”ne ulaşmaktır. 

e “Siyasal İslam” teleokratiktir, nihai hedef “Selefi” bir “şeriat devleti” kurmaktır. Sınırsızdır. 

e “Teknokrasi”-“Tekno-poli”, öncelik olarak “makine-insan/ robot-insan” hedeflediği ve kaydedilen ilerlemelerle bunun gerçekleşeceğine inandığı için teleokratiktir. 
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e “Belirlenmiş Kader”, ABD'nin ekonomik-siyasi-dini formatlı varoluş politikasının temelidir. Nihai gaye “Eski Kudüs”ün Tanrı İmparatorluğu kuruluncaya kadar “Yeni Kudüs” misyonunu sürdürmektir. Bu politikanın sınırları bütün dünyadır. Bu sebeple teleokratik olup Tevrat-İncil-Kabala irrasyonalizmi ile “reel politik”tir. 


Bunlar ve benzeri ütopik teleokratilerde nihayetinde apokaliptik cennet ve “TARİHİN SONU” gayesi vardır. 

Nomokratik toplumlara gelince. Bu neviden toplumlar kurallara ve geleneklere, tarihe ve âdetlere bağlıdır. Mükemmelliğe ulaşamamış olsalar da uzun ömürlü, tecrübeli, başarılı bir yönetim şekline ulaşmışlardır. Siyaset felsefecisi Michael Oakshort, muhafazakâr kesimin İngilterede buna ulaştığına inanıyor... Hukukun üstünlüğü ile beraber parlamenter demokrasi iki yüz sene boyunca, İngiliz tarihinde benzeri görülmemiş bir biçimde istikrarı sağlamıştı. 

1963'te başbakanlık görevinden feragat eden Harold Macmillan'a “Görevde bulunduğunuz zaman boyunca elde ettiğiniz en büyük başarı nedir?” diye sorulunca “Olabildiğince işlerin içine etmemeye çalışmak” diye cevap vermiştir... Nomokratik siyaset mantığı işte böyle bir şey. 

Batı medeniyetinin-ABD'nin gerçeklik algısı Aristo'nun “Etik” adlı eserinden neşet etmiştir. Aristo'nun “ÜÇÜNCÜ HALİN İMKÂNSIZLIĞI PRENSİBİ” (principium tertii exclusi) şöyledir: “İki çelişkili önermenin üçüncü bir yorumu olamaz. Önermelerden birisini onaylamak ya da reddetmek durumundayız.” 

Batı kültüründe bir meseleye yönelik çözüm araştırılırken-aranırken taraflar tartışır. Taraflardan biri mutlak haklı olandır. Digeriyse mutlak haksızdır ve mutlak haklı olan “cevap” galip gelir. 


204. Aristoteles, Ethics, OUP Oxford, Dünya Klasikleri, 2009 
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Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD'nin Türkiye ile tartışmaları bu mantık dokusu üzerine kuruludur. 

Batı Medeniyeti geleneklerinde, Doğu toplumları ve mesela Çin geleneğinin aksine, ortada bir noktada anlaşmada erdem yok.” 

Yaklaşık 200 yıllık Türk-Amerikan ilişkileri tarihine baktığımızda ABD'nin tipik TELEOKRATİK hedefine uygun politikalar uyguladığı anlaşılıyor. Bu politikayı da Aristo'nun “ÜÇÜN-CÜ HALİN İMKÂNSIZLIĞI PRENSİBİ” üzerinden yürütüyor... Hep ABD haklı, Türkiye haksız!? 

Halbuki Türkiye tarihe baktığımızda hep “ORTA YOL DOKTRİNİ”ni savunmuş ve uygulamıştır. Bu Türk mantığının kaynağı ise Türk Töresi ve İslam inancıdır: Hakkaniyet ve Adalet. Gerek bireyler arası gerek milletler arası ilişkiler için geçerli olan bu mantığın uzattığı el ABD tarafından maalesef karşılıksız kalmaktadır. 

Halbuki Türk-Amerikan ilişkilerinde ortada bir noktada anlaşılması saçma bir mutabakata varılması değil, mevcut bilgilerin ve şartların bir arada değerlendirilerek her iki ülke insanının faydasına kullanılması manasına geliyor. Türk ve Amerikan yaklaşımlarındaki bariz farkı Psikolog Richard Nisbett “tabiata olan farklı yaklaşımlar” şeklinde tanımlıyor.“ Tıpkı Trump'ın küresel iklim değişikliğine hoyratça bakması gibi. 

Batı medeniyetindeki ferdiyetçilik /bireycilik şahsi çatışmadan doğmuştur. Hz.İsa'nın doğumundan iki bin yıl önce hayat, Yunanlıların yaşadığı adaların çorak topraklarında avcının avladığı hayvanı zekâsıyla alt etmesine bağlıydı. 


205. Michael Harris Bond (Ed.), “The Oxford Handbook of Chinese Psychology” 
OUP, 2015 

206. Richard E.Nisbet, Düşüncenin Coğrafyası, Türkçesi: Gül Çagalı Güven, Varlık, 
İstanbul, 2005 
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Nitekim bu zaviyeden değerlendirdiğimizde, Platon ve 


. 


Aristo'nun yaşadığı “polis” döneminde avın heyecanı ve harareti, tartışmanın heyecanı ve harareti haline dönüşmüştü. Neticede Batı felsefesinin ve onu takip eden iki bin senede acımasız feodalite, mezhep savaşları, Aydınlanma Çağı, ferdiyetçilik, mülkiyet ve demokratik “haklar” rotasını oluşturan birey kültünün temelini meydana getiren diyalektiğin doğmasına sebep oldu: HEP BEN... HEP BEN HAKLIYIM! 

Neoliberalizm, 21. yüzyıl Amerika'sında bir avuç ELİT dışında Amerikalıya öyle bir vurdu ki, günümüz Amerika'sında her yerde öyle vakalar oldu ki... Camden'dan Portland ve New Orleans'a kadar kocaman kocaman şehirlerin ekonomilerini ve demografik çeşitliliğini sırtlayan bir zamanların yıkılmaz kale gibi görünen markaları bir gecede “piyasa haritasından” yok oldu. Fabrikalarda ihracat için pırıl pırıl mamuller haline getirilmeyi bekleyen balyalar dolusu kablolar ve tungsten çeliklerin yerinde fareler cirit atıyor. 

Bu manzara Trump'ı ABD'ne Başkan seçti. Trump ise böyle bir Amerika'yı giderek daha demode hale getirdi. Başkan Lincoln, Başkan Kennedy veya Başkan Eisenhower artık onların Amerika'sı yok. Benim dil öğrendiğim ve lisansüstü eğitim gördüğüm ve en önemlisi pek çok Amerikalı dost edindiğim güzelim üniversitelerimin bile soluklaştığını son ziyaretimde görmek beni üzdü. 

Bir zamanlar komünist ülkelerde hâkim olan haletiruhiye- nin ABD'ne nüfuz ettiği görülüyor. Altyapı dağılmakta, siyasi ve ekonomik ELİT kesime duyulan güven giderek daha çok aşağılara kaymakta. Gökdelenlerin gölge yaptığı caddeleri, sokakları artık kimsenin bakmaya cesaret edemediği homeless/ evsizler ve akıl hastaları ile “Prozac toplumu”nun bireyleri doldurmakta. Trump, ABD'ni tekrar MUHTEŞEM yapacağım derken bile insanları ürkütüyor. 
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Gerçek şu ki, Amerika'da uyuşturucu satan çoğunluğu siyah ve Hispanik çocuklar hayatlarını tehlikeye atarken, kokaini nasıl Crack uyuşturucusuna dönüştüreceklerini biliyorlar. Böylelikle her biri kimyager olmuş. Büyük meblağlardaki “yeni paranın” kirlettiği Amerikan ruhu, gerçek anlamda birbirine bağlı toplum yapısının kimyasını bozuyor. 


2. Adaptasyon Ama Nasıl? 


Diğer taraftan tekno-poli şirketleri teknolojik tekilliğe ve internetin direkt uzaydan gelmeye başlamasına yönelik çalışmalarını son sürat tamamlamak üzere. 

Kurtuluş için “Mesih'in yeşil ışığı yakmasını” bekleyen ABD ve dünyanın ahvalına bakalım: Dronela teslimat, sürücüsüz arabalar, uçan arabalar, küresel iklimin değiştirilmesi, uzaya yerleşilmesi, 3D yazıcılarla yapılan prefabrik evler, dünyayı kurtarmak için oluşturulan sahte bulutlar, yörüngeye oturtulmuş güneş panelleri... 

Öte yandan bir de bunların doğrudan insan vücudunu etkileyenleri var: MedTech ve gen değiştirme üzerinden tanrıcılık oynama, EdTech ve prefabrik okullar, robot/insan arayüzü, vücut biyolojisinin kontrolü, dikey tarım, öngörüye dayalı polistik ve muhtemel suç öncesi tutuklamalar, 13 yaşında çocukların fişlenmesi, iPhone teknolojisinin kontak lenslerle kullanılabiliyor olması... Tekno-poli devrimi-uzaydan gelen internet-biyoteknoloji ve genetik ile nöroloji üzerinden yeni bir paradigma ortaya çıkıyor. 

Bütün bunların da merkez üslerinden biri ABD iken hemen arkasından Çin geliyor. 

Bir devletin, bir bireyin ya da bir şirketin kendi içinde paradigmalar barındıran bu yaklaşan devrimden sağ çıkmasının bir tek yolu mevcut: ADAPTASYON 
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Adaptasyona sadece fiziki değil, zihni engellerde mani oluyor. Rehavet ve değişim karşısında güvenli hissedildiği için deişime ihtiyaç olmadığı düşüncesi veya nasıl altından kalkılacağı bilinmediği için değişilememesi. 

Tam da bu noktada, ABD'nin “belirlenmiş kader” politikasına “güç sarhoşluğu”, küresel ELİTLERİN “babo”ları konumuna düşmüş olan ABD'nin siyasi ve bürokratik ekâbirlerini kör etmiş vaziyette. 

ABD'nin gelecek 20-30 yılda öncelikli mücadele edeceği rakibi Çindir. Çin ile mücadelesinde Türk Dünyası ve hele hele Türkiye ile, Türkiye'nin “Milli Güvenlik Tehdidi” olarak algılayacağı ABD politikalarıyla mağlubiyeti kaçınılmazdır. 

Türk Milleti'nin ata sporu yağlı güreşte “KILÇIK” diye bir çok zor ama, daha zayıf ve güçsüz olanın çok cüsseli ve güçlü olanı sırt üstü yere çaktığı bir oyun-teknik vardır. 

Ben Türk-Amerikan münasebetlerini bir yağlı güreş müsabakası olarak görüyorum... Dahası 600 küsur yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'ni kurabilmiş bir Mustafa Kemal Atatürk ruhu var ki, tam manasıyla “DİP DALGA'dır. Türkiye'nin Demokratik, laik üniter devlet yapısı İsrail içinde bir avantajdır. Tarihte Yahudilerin kötek yemediği tek millet Türklerdir. Yahudi devleti bu coğrafyada varlığını sürdürmek istiyorsa ki-İsrail son 20 yılda sürekli göç veren bir ülkedir-güçlü Türkiye tam anlamıyla bir teminat ve barışın garantisidir. Yoksa daha millet bile olamamış kabileler, şeyhler savaşının tam olarak “Bizans Oyunları”na dönüştüğü Arap çöllerinin 24 saatte renk değiştirmeyeceğinin hiç bir garantisi yoktur. 

İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri işbirliği kısa, sığ bir çöl serabından başka bir şey değildir. Barzani ve PKK/PYD-YPG/DEAŞ üzerinden Türkiye'nin altını oymak... Eninde sonunda Bumerang'dan başka bir şey değildir. 
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PYD/YPG Pentagon'un beslemesi iken, DEAŞ ise CIA'nin çocuğu olup iki ABD kurumu kıyasıya birbiri ile mücadele etmektedir. 

Neoliberalizmin sebep olduğu ve İktisatçı Prof. Stigliz'de ifadesini bulan “eşitsizlik” Amerikan toplumunu boğmaktadır. Günümüzde 66 elit Amerikalının serveti %99 Amerikalının servetin- den daha büyüktür. “Inside Job” belgeselindeki Amerika'dan daha dramatik bir Amerika'ya doğru giden bir ülke söz konusudur. 

Babasızlık travması ise Amerika'nın bir başka paradoksu olup, son derece yıkıcı, sosyal dokuyu tahrip eden bir hal almıştır. 

ABD'nin en çok ihtiyacı olan şey ERDEMLİ DOSTLUK-LARDIR. Son 200 yıllık Türk-Amerikan ilişkisine baktığımızda, ABD tarafının bu hususta da sınıfta kaldığını söyleyebiliriz... 


3. ABD'nin Çelişkileri 


ABD çöküyor mu? 

Prof. Dr. Hasan Köni'ye göre: “ABD batıyor!” 

Mayıs 2019'da Takvim gazetesinden Ali Değirmenci'ye verdiği mülakatta Hasan Köni tespitlerini şu sözlerle dile getiriyor: 


e ABD'nin çöküşü kaçınılmaz vaziyette, tıpkı Roma İmparatorluğu gibi. Amerika dünya hegemonyasından hızla düşmeye başlıyor. Eski konumuna gelmek için gerilim stratejisi ile milyarlarca dolarlık silah satıyor. İthalata vergiler koyarak rakiplerini zayıflatmaya çalışıyor. Ancak bunlar sadece ABD'nin çöküşünü yavaşlatıyor. 

e ABD kendi dışında kalan insanları kendi seviyesinde görmüyor. Bu sebeple Küba, Nikaragua ile Venezuela tehlikelidir. 
Mısır'da darbe yapılabilir. Gürcistan'ın da Rusya ekseninden çıkmasına izin vermiyor. 
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e ABD'nin dayatmalarından bıkıp usanan devletler dolar sisteminden çıkıyor. Türkiye ve İran kendi parasıyla alışveriş yapmaya çalışıyor. Rusya altın biriktirerek, Hindistan rupi vererek dolar sisteminden çıkmaya çalışıyor. AB yeni bir ekonomik yatırım sistemi ile İran ambargosuna karşı çıkabilmek için çalışıyor. 

e Trump'ı seçen gruplar kendi menfaatlerini düşünüyor. O yüzden insanlar bu sistemin çöküşü ile alakalı yazılar yazıyorlar. Amerika geriliyor, ABD çöküyor... Para sistemleri değişecek, nükleer silahların yapılması anlaşmasından ve küçük silahların üretilmesi anlaşmasından çıkıyor. Bütün bunlar dünyadaki ölümleri, çatışmaları artıracak olaylar. 

e Bir Avrupalı analizcinin söylediği bir husus var. CIA'in yetiştirdiği DAEŞ ile Pentagon'un yetiştirdiği YPG savaşıyor. 
Pentagon baskın geldi, YPG kazanıyor deniyor. Müslümanlar, Amerikan silahları ile birbirini öldürüyorlar ve daha kızgınlar. 

e ABD'nin iç siyaseti İsraildir. 

e Amerikalı bir siyaset adamı demiş ki: “Amerikan sisteminde iki şey çok önemlidir. Biri PARA, ikincisini zaten hatırlamıyorum” 

e Prof. Hasan Köni, ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın şu sözlerine de dikkat çekiyor: “ABD'nin bu tutumu dünyadaki aşırı sert rejimleri ortaya çıkartacak, bu da tehlikeli?” 


ABD'yi yöneten siyasetçilerin PARA-DİN-SİYASET FEL-SEFESİ sacayağında yürüttükleri politikaların esas mimarları EZOTERİK bir “Tanrı İmparatorluğu” kurmak isteyen ELİT-LER. Peki kimdir bu elitler ve her şeyden önemlisi hangi inanç ve felsefenin sahipleridir? 

Ortak inançları Gnostisizmdir. Gnostisizm “hür benliğin” izinde ve “SIR'cı bir varoluşçuluktur. Hakikati bulmak- ta semavi dinleri tam olarak yeterli görmez ve felsefi manada HERMETİZM: takip eder. 
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Gnostisizm, Eski Babil ve Mısır Firavunları ve rahiplerinden ilham alan, Yunan ezoterizminden beslenen Yahudi Kabala geleneği, İran Zerdüştlük inancından ve Hıristiyanlıktan harmanlanarak özel sentezi oluşturulmuş bir senkretik/bağdaştırılmış felsefi bir inanç. 


4. Elitlerin Yolu: 


Ezoterizm-Gnostisizm-Hermetik Simya 


Hermesçilik, Neo-Platonculuk ve Gnostisizm felsefi olarak, bir kısmında topluluklar-geniş halk yığınları için inanışlar, diğer kısmında da ELİTLER/seçkinler için HAKİKAT bilgisini barındırırlar. 

Gerçekte Gnosis, AKLİ BİLGİ YERİNE SEZGİSEL süreçlere ulaşmaktadır. 

Pythagoras, Mısır ve Babil'de aldığı inisiyatik eğitim sonrası ezoterik/batıni bir öğreti olan sayı mistisizmini temel almıştı, fakat, hakikate/gerçeğe ulaşabilmek için daima SEZGİ'nin önde geldiğini belirtmekten kaçınmamıştı. Günümüzde İslam Dünyası'nda bazı tarikat ve cemaatler tarafından kullanılan Ebced-Cifir hesaplarının kaynağı da burasıdır. 

Bilgi ve sezgi sayesinde bir kurtuluşa varmayı gaye edinen bu mistik öğreti, Hz. İsa'dan önceki yüzyıllarda eski Mısır'a dayanan ezoterik köken ve etkilerle meydana gelmiş bir EKSEN ÇAĞI (MÖ 800-MS 200) senkretizmidir. Elbette Eksen Çağı denince Çin-Hint-Yunan Antik Çağ düşünürlerini göz ardı etmemeliyiz.’ 

Gnostik metinler, evreni-dünyayı bir yıkım olarak, Apokaliptik/Kıyametçi-kötümser bir anlayışla değerlendirir. 


207. Karen Armstrong, Büyük Dönüşüm-Eksen Çağı ve Dinsel Geleneklerin Başlangıcı” 
Pegasus, İstanbul, 201 9 
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Erken dönemlerde bir kurtarıcı arayışı, bir IŞIK KRAL beklenirken, sonraları Hz. İsa/İsa Mesih evrenin kurtarıcısı olarak görülmüştür. Bilahare günümüzdeki Mesih/Mehdi kurtarıcı mitleri ile Yahudilik-Hıristiyanlık-Yeni Çağ Tarikatları-Şii İslam ve bir kısım Sünni İslam Batıni tarikat ve cemaatlerin beklediği sonun zamanındaki/Ahir zamandaki-kıyamet öncesindeki Apokaliptik kurtarıcı olarak siyasal mesihçilik/mehdicilik olarak reel politik unsuruna dönüştürülmüştür. 

En önemli Gnostik metinler; Thomas İncili, Yuhanna'nın Gizli Kitabı, Philip İncili ve Pistis Sofyadır. 

Gnostisizm, kendini Hıristiyanlığın gerçek şekli olarak tarif ederken, ELİTLER İNANCI halinde ve Neo-Platoncu düşünceleri de bünyesine alarak gelişmiştir. 

Eski Mısır'ın tören şekil ve ritüelleri benimsendi ve tinsel hürriyete-hür iradeye sadece insanın kendini tanıması ile ulaşabileceği inancı ile ilerlendi. 

Elbette pek çok ezoterik/batıni içrek sistemi de etkiledi ve insanın öz benliğinin TANRISAL oluşu ön plana alındı. 

Bir gnostik, daima kutsal bir kitabın ve metnin ezoterik/ba- tıni manası üzerinde çalışmayı hedefler, bunlar gnostiklere göre rumuzlu ve şifrelidirler. 

Bu bağlamda İslam'da batıni tarikat ve cemaatler Kuran Ayetleri'ne “gizli manalar” yüklerler. Bu felsefenin İslam Dünyası'ndaki öncüsü Muhiddin İbn-i Arabi ve Mevlanadır. Daha sonraki en önemli temsilcisi Said-i Nursi ve Ekolüdür. 

Dini ifadelerin içinde gizli manalar bulunur ve gnostik “SIR”ra kökene erişmek için derinleştikçe, insanın kendi içindeki yanılgılarının sonucu olan kötülükle olan mücadelisinide derinleştirmek gerekir. 

Bütün ezoterik/batıni ve okült bilgilerin ilk üstadı Hermes Trismegistus'un ve Hermetik öğretilerinin, deruni bir Hakikat bilgisi bulunur. 
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Bu bilgiler ve bütün aşkın öğretiler kadim Mısır'dan yayılırken, Hermes Thoth'un sözlü geleneklerle aktarılan ilmi, Hermetik felsefe yazılı halini SİMYA ve ASTROLOJİ rumuzları halindeki şifrelere-anahtarlara gizlemiştir. 

Hermetik Simya (İlmi Simya), elementleri altına çevirmekten (Felsefe Taşı-Filozof Taşı) öte, zihni güçlere hâkim olma haline ve ilk yapılması gereken dönüşüm olan, insanın zihni titreşimini değiştirmesini esasına büyük önem verir. İşte bu sebeplerden elitlerin kontrolündeki bilim ve teknoloji alanında, özellikle biyoteknoloji ve genetik-psikoloji ve algı yönetimi- Nöroloji ve uzaktan beyin kontrolü hayati öneme haiz “dönüştürme”alanlarının olmazsa olmazlarıdır. Bu alanlar para ve senkretik dünya dini inancının-felsefesinin gölgesindedirler. 

Hermetik sebep ve sonuç prensibine göre; çekim kanunu sayesinde, almaya hazır vaziyette olana Hermetik bilgiler-aydınlanma gelecektir. 

“Kybalion-7 Kozmik Kanun” adlı gelenekçi, okült öğreti kitabında yedi Hermetik prensip sırası ile açıklanır: 


1. Zihin: “Bütün” zihindir ve Evren Zihindir. Hermetik felsefeye göre her şey sadece oluş ve değişimdir. Her şey gerçekte yoktur. İlahi bir gücün sadece zahiri, aldatıcı şekilleri ve tezahürleridir. Hermetik felsefe o güce BÜTÜN adını verir. Onu; tin-canlı zihin-sonsuz canlı akıl-gerçek öz olarak tanımlar. 

2. Tekabül: Yukarıdaki aşağıdaki gibidir, aşağıdaki yukarıdaki gibidir. Kısaca “varlıkta birlik” 

3. Titreşim: Hiçbir şey durmaz, her şey hareket halindedir, titreşir. İnsan, zihnini kutuplaştırarak kendi ruh hali ve zihin gücü üzerinde tam bir egemenlik kurabilir ve bu paralelde de diğer insanların zihinlerini etkileyebilir. Tabiat kanunlarını mucize adı altında değiştiren insan, titreşim prensibini anlayan kişidir. Böylelikle, maddi enerji çeşitlerinin titreşimlerini irade 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ile değiştirmek ve insanların düşüncelerine etkide bulunabilmek mümkündür. 

4. Kutupluluk: Her şey ikilidir (düal yapıdadır) iki kutba sahiptir, her şeyin kendi zıddı mevcuttur. Zıtların tabiatları bir, dereceleri farklıdır. Bütün paradokslar uzlaştırılabilirler. Benzeyen ve benzemeyen aynidir. Madde ve Ruh, ayni şeyin iki kutbudur ve aralarındaki planlar sadece bir titreşim yoğunluğu farkıyla ayrılır. Pozitif ve negatif, aynı şeyin düal iki kutbudur. 

5. Ritim: Kutupluluk prensibinin oluşturduğu iki kutup arasında ritim tezahür eder. Her şey akar, içe ve dışa, her şey yükselir ve alçalır, her şeyde sarkacın salınımı söz konusudur. 
Ritm kendini telafi eder: etki-tepki, doğuş-batış. 

6. Sebep-Sonuç: Her sebebin bir sonucu, her sonucun bir sebebi vardır. Değişim, bilinmeyen kanundan başka bir şey değildir. Pek çok nedensellik planı mevcuttur. Tesadüf kelimesi, anlaşılamayan bir sebebi de ifade eder. Bütün, bizzat Kanun'dur. 
Evren kanunları süreklilik ve düzen içinde işler. Sonsuz sayıda kanun, Tek Yüce Kanun'un açığa çıkışıdır. 

7. Cinsiyet: Her şeyde cinsiyet mevcuttur. Her şeyin eril ve dişil prensipleri vardır. Hermesçi cinsiyet veya tür, Latince- de yaratmak ve sebep olmak manasındadır. Zihinsel cinsiyet, nesnel ve öznel zihin veya şuurlu ve şuuraltı zihnin düalitesi ile belirlenir. Hermesçi yaklaşım, zihnin düalitesine zihni cinsiyetle alakalı iki benliğe işaret eder, alt benlik üst benlik. 


Eril prensip iradedir. Tohum düşünceleri ekebilen güçlü, karizmatik insanlarda eril prensip baskındır. 

Ezoterizm yani “içrek”çilik, Batıni bir öğreti sistemi olup İslam tasavvufunda bu isimle yer bulur. Dinler ise “Egzoterik” yani “dışrak” diye tanımlanan sistem olup herkese açıktır. 

Ezoterizm/Batınilik, Tanrısal alana yoğun bakış sağlama manasında dikkat çekicidir. 
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İnisiyasyon Latince bir kelime ve irşat etmek, farkındalık ve şuurlanma manasında kullanılır. Tarikat ve masonik ritüellerin temelinde inisiyelere eski geleneklerin öğretilmesi yer alır. 

Bütün tarikatlar, ezoterik/batıni olan “SIR”ra ulaşmak için kurulur. Yola giren intisab eden kişi inisiyedir, Mürit'tir. Seyr-i Sülük için hazır vaziyettedir. Artık, keşif ehli olma yolunda isteklidir, eğitimi mürşide verilir ve eğitim metodları, belli bir düzen ve disiplinle koordine edilir. Eğiticinin/şeyhin spiritüel etkiyi aktarabilmesi ve müridi aydınlanmaya iletebilmesi için disiplin ve imtihanlara tabi tutması şarttır. Birçok müritten belki pek azı “Hakikat'e vasıl olacaktır. 

Mesela, Eski Mısır SIRCılığında B.O.K böceği “Kheper”, yeni bir şekilde yapılanmanın ve müritliğin de sembolüdür. Bazı kefer anıtlarında, “Ben Kheper, mürit. Kanatlarımı açınca uçacağım” yazar. Ezoterik eğitim, uzaktan verilmez. 

Eski SIR tarikatlarında, imtihanlar oldukça sert kurallara bağlıydı. Eski Mısır inisiyasyonlarının bazı imtihanları ise ölümcül olabiliyordu. Osiris rahiplerinden bazıları, kimi zaman 40 seneyi aşan sürelerle eğitim görmüşlerdir. Liyakat verilenler, iniyatör olarak tapınaklarda kalır veya ülkelerinde okul kurmak için ayrılabilirdi. 

Ezoterik/Batıni ve Ezoterizm/Batınilik, muhtelif dini bağlamlarda, belli kurtuluşa-erdirici bilgi nevilerinin bir grup elitseçkin/Arif mürit tarafından saklanması manasındadır. “Ezoterik/Batıni Çember” geçmişte de bugün de seçkin bireyleri dahil etmiş ve etmektedir. Ezoterik/Batıni Mistik söylemler, dini tartışmaların, tarikat şeyhi-mürit-kurtuluş fantezilerinin, sırrın ve bazen komplonun iç içe geçmiş olduğu bir alandır. Tasavvuf geleneğindeki tevhit (bütünlük) kavramıyla derinden alakalıdır ve tasavvuf hikâyelerindeki Anka Kuşu metaforuyla ifade edilmiştir. 
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Simya ve ezoterizmin diğer kaynakları kadim Mısır'da başlamış, Yunan, Yahudi ve Arap kaynakları vasıtasıyla Batı'ya yayılmıştır. 

Rudolf Steiner, bütün ezoterik/batıni bilginin merkezinde iki düşüncenin olduğunu söyler: Birincisi, görünür dünyanın arkasında görünmez bir dünya vardır. Bu geçici olarak gizlenmiş bir dünyadır. 

İkincisi, insanın içinde durağan biçimde mevcut olan kapasitelerini geliştirerek bu gizli dünyaya girmek mümkündür. 

Her ezoterik/batini ekol-tarikat, farklı yollarla bu gizli dünyaya ulaşmaya çalışır. Bu yolculuk, mistik iç tecrübelerden, sanatsal ifadelerden ve felsefi kavramlardan geçen farklı farklı yollara sahiptir. 

Leonardo Da Vinci'nin dediği gibi: “En asil zevk anlayışının sevincidir” 

Günümüz dünyası üzerindeki etkileri “Eksen Çağı” (MÖ 8. 
yüzyıldan MS 2. yüzyıla kadar) olarak tanımlanan dönemden bugüne devam eden “Osiris” rahipleri arasında Heredot, Solon, Thales, Platon, Pisagor ve Hz. Musa ilk akla gelen isimler. 

Orfe (ışığı ile şifa veren) ise Antik Yunan'a bilgeliği Platondan önce getirmiştir. Orfe'nin Hermes okulunda verilen “İsis” ve “Osiris” sırlarının eğitimini Mısırda aldığı biliniyor. Kurmuş olduğu Delfi'deki merkez Apollon Tapınağı'nın girişinde, meşhur “KENDİNİ BİL” sözü yazardı. 

İsis küçük sırlar (misterler), Osiris büyük sırlar (misterler) anlamındadır. Talip-aday-mürit, inisiyasyonu tamamlandığında, en büyük rakibin yani “Hyorofan”ın ağzından sözlü olarak son ve büyük sır olan “Hermes'in Sırrı”nı öğrenecek, ayrılmadan önce ölünceye kadar suskunluk yemini edecektir. 
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B. TAPINAK ŞÖVALYELERİ/SÜLEYMAN 
TAPINAĞP'NIN EGEMEN OTORİTER DÜZENİ İÇİN 
YENİ DÜNYA DÜZENİ 


Tapınak Şövalyeleri, otantik manada “Süleyman Tapınağı'nın Düzeni” olarak zikredilir ve Batı Medeniyeti'nin gelişimi ve günümüzün dünya düzeni üzerinde derin etkilere sahiptir. 

Tapınak Şövalyeleri'nin ŞÖVALYELİK ve RAHİPLİK üzerine kurulu soylu/elit ideallerini günümüze kadar devam ettiren kültürel şeylerden biri ARTHUR EFSANELERİ'dir. Her ne kadar edebi fantezi Hollywood sineması ürünleri olsa da, Tapınak Şövalyeleri'nin varlığına dair ekonomik-dini-siyasi-teknolojik gerçekler kesindir. Malum “ipucu” sonuca götüren yoldur. 

Tapınak Şövalyeleri'nin egemen otoriter düzeni, 12. yüzyıl Büyük Üstatlıktan doğrudan günümüze değin OTORİTER HALEFİYET ile inşa edilmiş, zaman zaman restorasyondan geçirilmiştir. Ancak, asla, Tapınak Şövalyeleri Düzeni kendi “Süleyman Hıristiyanlığı” mezhebinin kurallarının dışına 1118'den bu tarafa çıkmamıştır. 

Tapınak Şövalyeleri Düzeni, Süleyman Tapınağı'ndan kurtarıldığı iddia edilen kurucu mirasına dayalı olarak kendi başına tam manasıyla bir Hıristiyanlık yetkisine sahiptir. Bunun üç meşrulaştırıcı halefiyet unsuru söz konusudur: 


e Papazlığa-dair tanıtıcı halefiyet 


e Havarilere-dair halefiyet e Doktrinal halefiyet 
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Tapınak Şövalyeleri Düzeni, tam meşrutiyete sahip olarak, kâr gayesi gütmeyen “Süleyman Tapınağı Düzeni” organizasyonu ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından DİNİ BİR SİVİL TOPLUM TEŞKİLATI olarak tanınmaktadır. “Tapınak Hükümeti”, vakfın yetkili daimi bir üyesi olarak tescillidir. 

Tapınak Düzeni/Süleyman'ın Tapınağı Düzeni günümüzde Vatikan ile tarihi bağlantıya sahiptir. Eski Katolik Sistemi “Caritas Christi” tarafından tanınmakta olup, bu sistem, 1145'ten beri devam eden ve 1870'te Vatikan'dan bağımsızlığını ilan etmiş bulunan bir başpiskoposluk düzenidir. 

Yeryüzündeki tek Şövalyeler Tapınağı organizasyonu olan Tapınak Düzeni/Süleyman'ın Tapınağı Düzeni Kilise'nin savunucuları ve koruyucuları olarak kabul edilmektedir ve aşağıdaki niteliklere sahiptir. 


e Otoriter Halefiyet düzenin kurucularından doğrudan alınmıştır. Yani Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın üstatlarından, silsile yolu ile. 

e “Ulus-Devlet” statüsü milletlerarası hukuk bağlamında egemen ve bağımsızlık statüsüne sahiptir. 

e Dini Sivil Toplum Kuruluşu statüsü, Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınmıştır. 

e “Solomonik Hıristiyanlık” mezhebinin meşru dini yetisine sahiptir. Latince adı “Ordo Rigius Magistralis Templi Solomonis” (Süleyman Tapınağı'nın Egemen Otoriter Düzeni) şeklindedir. 

e Klasik Katolik Kilisesi tarafından tanınmaktadır. Zaten Tapınak Şövalyeleri, gizli bir tarikat olarak 700 seneden bu tarafa (1307'den itibaren) Vatikan himayesindedir. Ancak Protestan ama Katolik tören usul ve ritüellerini tercih etmektedirler. 
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Netice olarak, restorasyondan geçirilmiş Tapınak Düzeni/ Tapınak Şövalyeleri hem Protestan hem de Katolik uygulamalarının senkretizmini zahirde, Ezoterik/Batini-Okült “SIR”rın Kabalist uygulamalarının karakteristik özelliğini de bünyesinde bağdaştırmıştır. 

Aslında bu tür harmanlama/Senkretizm-bağdaştırma ortaçağ Kelt cemaatinin-tarikatının karakteristik niteliğidir. 

Kelt tarikatı, YUVARLAK MASA ŞÖVALYELERİ'nin efsanevi Kral Arthur'unun antik dünyasıyla kültürel olarak içiçeydi. Tapınak Şövalyeleri Tarikatı tarafından geliştirilen Arthur efsanelerini popülerleştirdiler, kültürel-dini-siyasi tapınakçılığı ise koruyup kolladılar. 

Süleyman Tapınağı'nın-Hz. Süleyman'ın büyü sırları, Ahit Sandığı vb. eski mirasını arayan Tapınak Şövalyeleri ve müritlerinin zahiri inançlarının farklı olmasının bir anlamı yoktur. 
Hepsi ezoterik/batıni Hermetik-Kabalist inanca bağlıdırlar. Temel inanç unsuru spiritüel bağlılıktır. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı düzeni, Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'ndan çıkan orjinal bir düzen olup 12. yüzyıldan beri süre gelen düzen 19 ve 20. yüzyılların Tapınak diriliş grupları- gizli kardeşlik örgütleri tarafından restorasyona tabi tutulmuştur. Ancak temeldeki misyon Süleyman Tapınağı'nın mirasının koruyuculuğu ve bu bağlamda yeni dünya düzeni kurmaktır. 

Tapınak Şövalyeleri Düzeni, 1118'den beri Kudüs Hanedan Krallığı'nın egemen himayesinde kurulmuş ve hayatiyetini sürdürmüştür. Günümüzde düzen 2007'de asıl egemen otoritesi- nin kurucusu olan kraliyet hanedanıyla birleşmiş, 2013 yılında ise tam manasıyla “Tutela Koruması”na yani meşru bir kraliyet Hanedanı'ndan alınan özerk egemenlik gücüne sahip olmuştur. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'nin şu başlıkları altında ifade edebileceğimiz nitelikleri söz konusudur: 
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e “Egemen” kelimesi, milletlerarası hukuka tabi olduğuna vurgu olup kendilerini ulus-devlet kategorisi tanımı içinde degerlendirirler. Kaynağı “Tutela Koruması'dır. 

e “Otoriter” kelimesi, Büyük Üstat'ı vurgular. Bunun anlamı MİRAS ve İLK KUTSAL BİLGİ'yi koruyan tarihi bir kurum olduğu vurgusudur. 

e “Askeri Düzen’, tarihi şövalye savaşları üzerine kurulan faaliyetlere göndermedir. 

e “Hospitalier Düzen”, sadece insani yardım faaliyetlerine odaklanır. 

e “Modern Tapınak Düzeni” ise, “Egemen Otoriter” şeklinde nitelendirilir. 


Orijinal Tapınak Şövalyeleri düzeni, masonluktan 330 yıl önce, İlluminati'den 660 yıl önce kurulmuştur. 

Çok yaygın olan ve genel kabul gören RESMİ ve akademik söylemlere rağmen Tapınak Şövalyeleri Tarikatı, Vatikan yani Papalık tarafından asla FESHEDİLMEDİĞİ gibi düzen aktif varlık halinde ancak GİZLİLİK İÇİNDE günümüze kadar mevcudiyetini sürdürdü. 

2001'de Vatikan Gizli Arşivleri, 1308 tarihli “Chinon Parşömen”ini yeniden gün yüzüne çıkardı. Söz konusu belgede Papa 5.Clement, Tapınak Şövalyeleri Tarikatını ve en son resmi Büyük Üstat Jacgues de Molay'ı bütün suçlamalardan affetmiş olduğu anlaşılıyor. 

Papa 5.Clement tarafından düzenlenen “Chinon1308 Fermanı’, aforoz edilmiş Tapınak Şövalyeleri Tarikatı müritlerini affediyor, onları aklıyordu. Böylece Vatikan Kilisesi Tapınakçıları restore ediyor ve müritlerin cemaatini ve kiliselerinin kutsal ayinlerini yeniden meşrulaştırıyordu.?" 


208. Papa 5. Clement, “Chinon Parşömeni”, Vatikan Gizli Arşivleri, Archivum Arcis Armarium D 217-218 
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Bir diğer Chinon Parşömeni ise tarihçiler tarafından zaten bilinmekteydi. 1693 ve 1751 yıllarında yayımlanmıştı ve aynı ifadeyi kapsıyordu. 

Papa 5. Clement tarafından düzenlenen Chinon 1308 Fermanı, 1311 yılında Dauphinede toplanan Viyana Konseyi tarafından onaylanmış Tapınak Şövalyeleri Düzeni'nin devam etmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştı. 

1312 yılında Fransa Kralı 4. Philip'in baskısı sonucunda, 
Papa 5.Clement tarafından yayımlanan “Vox in Excelsis” fermanı ve “Ad Providam” fermanı var. Ancak kesin olan şu ki 
1308 ve 1311 de yayımlanan iki resmi Vatikan belgesi Tapınak 
Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'nin sürdürülmesinden yanaydı. Uzmanların ortak görüşü böyle. 

Netice olarak, günümüzde halâ Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni, Papalık tarafından resmi-ama özel-egemen, hanedana bağlı, dini ve şövalyeliğe has bir düzen olarak tanınmaktadır. 
Bu düzen “gizli bir tarikat” olarak sürdürülmek mecburiyetindeydi ve öylede oldu ve olmaya devam ediyor. 

Yani Tapınak Şövalyeleri Tarikatı 13 Ekim 1307 Cuma gününden itibaren ne dağıldılar ne de yok olup gittiler. Görünme- yeni yok edemezsiniz. 

1118'de Kudüs'te 9 Şövalye tarafından kurulan Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın bütün esası ve mirası günümüzde varlığını devam ettirmektedir... Para-Enerji-Gıda, bunları kontrol eden din ve siyaseti de kontrol eder. Yani insanlığı kontrol eder. 

Tarihi belgeler kesinlikle göstermektedir ki, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Büyük Üstadı ve Çevresi Fransa Kralı Güzel 
Philip tarafından organize edilen tutuklamaların 13 Ekim 1307 
Cuma günü için planlandığından haberdardır. 
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Tutuklama emirlerinin 14 Eylül 1307 tarihli olduğu biliniyordu. Tapınakçıların büyük çoğunluğu bu süreçte mal varlıklarının ve belgelerinin çoğunu alarak Fransadan ustalıkla kaçtılar. 

Böyle güçlü bir Tarikat Düzeni'nin istihbarat sisteminin olmaması mümkün değildi. 

Tapınakçılar La Rochelle Limanından kaçmak üzere 18 gemiden oluşan bir filo hazırlamışlardı. Öyle ki kaçışlarıyla alakalı dikkat çekmemek için birkaç gemiyi de Liman da bırakmışlardı. Duruşmalar sırasında verilen ifadeye göre, Gerard de Villiers (Parisli Hoca) 50 at ve 18 gemiyle kaçmayı başarmıştı.” 

Tapınak Şövalyeleri, ellerinde bulundurdukları bir kısım Yahudilik ve Hıristiyanlığa ait kutsal emanetler başta olmak üzere yükte hafif pahada ağır varlıklar, sikkeler, altın ve mücevherlerle yüklü 18 gemiyle kaçmayı başardılar.?© 

Bugün bu 18 geminin İstanbul-Büyükçekmece Limanı'na geldiğini biliyoruz. Bu hususta daha geniş bilgi ve resimler tarafımızdan kaleme alınan “Tapınak Şövalyeleri ve Nöro-Mesih” kitabımızda yer almaktadır. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın olmazsa olmaz kuralı, Tapınakçı kardeşlerin birbirini her şartta savunması ve Tarikat düzenini kendi canları pahasını korumasıdır. 

Bu sebeple son resmi Büyük Üstat Jacgues de Molay ve bazı özel şövalyeler şüphe uyandırmamak, çoğunluğun kaçmasını sağlamak üzere Paris'ten ayrılmadılar. 

13 Ekim 1307 baskınından sonra Fransada 620 Tapınak Şövalyesi Tarikatı mensubunun tutuklandığı biliniyor. 
Halbuki tarihi kaynaklar o tarihte Fransa'daki Tapınakçı sayısının 3000 binden fazla olduğu yönünde ve bunun 2000 


209. Alan Butter and Stephen Dafoe, The Warriors and the Bankers: A History of Knights 
Templar from 1307 to the Present, Lewis Masonic, Surrey, İngiltere, 2006, s. 25 
210. A. Butter and S. Dafoe, age. s. 23 
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kadarı tam teçhizatlı-silahlı Tapınakçılardan oluşmaktaydı. 
Büyük çoğunluğu La Rochelle Limanından 18 gemiye binerek kaçtılar.” 

Diğer taraftan Tapınakçıların kalesinde, tarikatın düzenine ait belgeleri ve kayıtları da yoktu.? 

Artık Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'nin yeni bir forma ihtiyacı vardı. 

Tarikat yeraltına çekilecek, gizli kardeşlik örgütü olarak devam edecekti. Görünürde de olsa uğruna savaşılacak kutsal bir hedef yoktu artık. Tam manasıyla esas işlerine yoğunlaşmaya, finans ve ticarete ağırlık vermeye yöneldiler. 

Servetlerinin çoğunu “Mesihi düzenin korunup kollanması için gelir ve faiz elde etme” üzerinden sağlamışlardı. Ayrıca 
1307 yılında La Rochelle Limanı'ndan kaçan 18 geminin yanı 
sıra Portekiz ve İspanya Limanlarındaki gemilerinin büyük çogunluğu, hem ticaret gemileri hem de silahlı kalyonları yaptıkları en iyi işte kullanmaya ağırlık verdiler: Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'nin hem finansal hem siyasi güvenliğini sağlama almak için Akdeniz ve Atlantik kıyılarında dolaştırmak.” 

Günümüzde Tapınakçıların iki kaynaktan devam ettiği anlaşılıyor. 

Birincisi, soydan devam eden, Tapınakçıların sağ kalanlarının torunlarının devam ettirdiği KÜLTÜREL-DİNİ-SİYASİ Tapınakçılar. İsviçre ve Edinburgh-İskoçya merkezlidir. 

İkincisi, özveri ile kazanılan Tapınakçılık. Yetenekli akademisyen, finansçı ve her alandan profesyonellerden ve iş adamlarından oluşan tarikat yapısı ki ABD ve Batı Avrupa merkez olmak üzere her ülkeden, her inançtan müritler. 


211. A. Butter and S. Dafoe, age. s. 26-30-31 

212. Frank Sanello, The Knights Templars; Gods Warriors the Devils Bankers, Taylor 
Trade Publishing, Oxford, 2003, s. 201 

213. Alan Butler and Stephen Dafoe, age. s. 23-24, 29 
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1. Ekim 2007-Ekim 1307: 700. Yılda Tapınakçılara Aleni İade-i İtibarı Vatikan Veriyor 


Ekim 2007de, Tapınak Şövalyeleri'nin tutuklanmalarının 
700. yılında Vatikan Gizli Arşivleri içinde yer alan “Chinon Parşömen” kopyası Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın müritleri- nin torunlarına ve tarihçilere verildi. Günümüzde “Süleyman Tapınağı'nın egemen otoriter düzeni”, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın kanuni tek şövalyelik düzeni olarak kabul ediliyor. 
Tapınakçıların otantik tarihi kurumudur deniliyor. Ayrıca Kudüs Kralı Fulk'un kanuni çerçeveye oturtulan torunları “Stanley Kralları” tarafından, Kraliyet Tutela Koruması onaylanmış “Büyük Üstatlık”ın Otoriter Halefiyeti-egemenlik ve bağımsızlığı tanınmıştır. Bütün bunlar Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın günümüzdeki temsilcileri tarafından Vatikan'ın özür hareketi ve diplomatik uzlaşma adımı olarak yorumlandı. 

Ocak 2007'de İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın uzmanları, tarihçi ve arkeolog akademisyenleri, yüksek mahkeme avukatları tarafından hazırlanmış olan kanuni ve siyasi bir inceleme sonunda Kral Fulk'un Tapınakçı torununa, onun kraliyet statüsünü hukukileştiren bir “Kraliyet Onayı” ve resmi bir “Kraliyet Bildirgesi” verdi. 

Böylece, Kral İkinci Baldwin'den sonra gelen, Kudüs Kralı ve ilk dokuz Tapınak Şövalyeleri Tarikatı kurucusundan biri olan Anjou'nun Kont Fulk'unun (1090-1143) günümüzdeki soyu tescillenmiş oldu. 

Fulk, ilk iki Büyük Üstatlık'ı başlatan ve Tapınak Şövalyeleri Tarikat Düzeni'ne kraliyet himayesi veren Kudüs Kralıdır. Bunun yanında Fulk Antakya Naibi ve Antakya Tapınak Şövalyeleri Beyliği'nin Kraliyet Hükümdarıydı. 1143 yılında öldüğün- de Kutsal Mezar Kilisesi'ne gömüldü. 
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Kudüs krallarının egemen hanedanlık “Fons Honourum” yetkisi, Kral Fulk'un 1126 yılında ölen ilk karısı Ermengarde'den itibaren günümüze kadar soyu devam etti. 

Kral Fulk'un halefleri İngiliz Kraliyet ailesi içinde yer aldı. Yedi nesil sonra Prens George Stanley (1460-1503) Kral Fulk soyunun kanuni varisi olup günümüzdeki torunu “Man Adası”nın İngiliz Stanley Kralları'nın doğrudan soyundan gelen kişidir. En azından Kraliçe'nin beratına göre durum böyle. 
Artık bağımsız bir Mann Krallığı var. 

Bir de “Man Adası” deyince, günümüzde küresel güç simsarlarının para-ticaret-para aklama merkezi olduğunu da belirtelim. Artık varisi olan, Kraliçe 2. Elizabeth onaylı bir “Mann Krallığı” mevcut. 

Yani Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Büyük Üstatlık otoriter halefiyetinin günümüzdeki restorasyonu için “Fons Honourum” hakları ve Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni için Kraliyet egemenliği onaylanmış vaziyette. 

Bütün bunlar çıkarılması muhtemel 3. Dünya Harbi ve Büyük Ortadoğu Projesi, Kudüs'ün statüsü ve yeni dünya düzeni ile alakalı olabilir mi? 

Yukarıda özetlediğimizin tam merkezinde İngiliz Kraliçesi ile Vatikan var. Tapınakçıların üzerindeki “gizli cemaat” şalının kaldırılmasının organizatörü ve sponsoru Teb Prensi Matthew. 
Prens Matthew, Süleyman Tapınağı'nın Orijinal Düzeni'nin soyundan gelenlerin tarihçisi ve danışmanıydı. Kasım 2007'de Vatikan tarafından kopyası çıkarılan “Chinon Parşömeni” metinleri ve dokümanlar resmi olarak kendisine emanet edildi. 

Mann Kralı Majesteleri Prens David artık Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'nin hukuki-resmi temsilcisidir. Soy soylandı boy boylandı ve 1118'den günümüze Tapınak Şövalyeleri olarak Süleyman Tapınağı'na resmi bir biçimde yerleştirildi. 
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Ekim 2007de İngiltere'de, tarihi Noseley Hall'da -ki içinde Tapınakçılar tarafından yaptırılan bir 13. yüzyıl şapeli vardır- bir toplantı gerçekleştirildi. 

Söz konusu tarihi toplantıda, geleceğin Büyük Üstadı olarak tanımlanan Prens Mathew “Tapınak Şövalyeleri Düzeni'nin Tarihçisi ve Küratörü”, Mann Kralı Prens David'de “Kraliyet Koruyucusu” olarak seçildi. İkisi birlikte Tapınak Kuralları'nı restore ederek geçerli hale getirdiler ve Tapınak Şövalyeleri için kutsal 
13. yüzyıl şapelinde Tapınak Şövalyesi yemini ettiler. 

Bütün bu süreç 7 senelik bir plan dahilinde gerçekleştirildi. (Ocak 2007-Aralık 2013) Hatta program Nisan 2013'te zamanından önce tamamlandı. Böylelikle 1313'ün “Ortaçağ Gnostik Kathar Kehaneti”ni ve Essenilerin eski Prens Melchizedek Parşömeni'ne göre tamamlanmış oldukları ifade ediliyor: “Defne'nin yeniden yeşereceği” kehaneti. 

Katharlar, Güney Fransa ve Kuzey İtalya'da yaygın olan Gnostik bir Hıristiyanlık mezhebiydi. 1945'lerde bulunan Ölü Deniz Parşömenleri'ne-yazmalarına göre Katharların inançları Essenilerin öğretilerine dayanıyordu. Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'da Katharlılarla pek çok Gnostik öğreti ve uygulamaları paylaşıyorlardı. 

Nitekim hem Katharlılar hem de Tapınak Şövalyeleri Gnostik “aykırı düşünceleri” sebebiyle Fransızların katliam ve zulme uğradılar... Bu arada belirtelim. Esseniler ve Kumran Tarikatı Kudüs Tapınağı'nın yozlaşmış olduğuna inanıyorlardı. Saf toplumları ruhun yeni tapınağı olacaktı. 

Ezoterik kehanetlere göre, 2013 yılından itibaren Tapınak Şövalyeleri Tarikat Düzeni tekrar hızlı bir yükselişe geçecektir. Kehanetlerin kaynağı yine Gnostik Kathar parşömenleriyazmaları. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Gnostik/Ezoterik inanç geleneğinde, Eski Mısır rahiplerinden bu yana, bilim ve teknolojik 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gelişmeler RUHSAL GELİŞİMİN vazgeçilmez bir cüzü/parçası olarak görülür. 

Tapınak Şövalyeleri manyetik pusulayı kullanan ilk Batılılardı. Haritalama, ölçüm ve yol yapımı tekniklerini kullanmışlar ve günümüzdeki navigasyon teknolojisindeki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. 

Vatikan içinde Vatikan, Krallıklar içinde krallık olarak, devletler içinde ulusüstü şirketlerin günümüzdeki yapılanmasının ve gücünün ilk örnekleri olmuşlardır. 


2. Tapınakçılar-Neoliberalizm-Şirket Sosyalizmi ve Tarikat Komünü: BİLGİ'nin Hükümdarı 


Tam manasıyla Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'ni günümüzün neoliberal jargonuyla tanımlamak istersek ŞİRKET SOSYALİZMİ ya da CEMAAT SOSYALİZMİ veya Esseniler Tarikatının bir versiyonu olarak TARİKAT KOMÜNÜ/SOS-YALİZMİ olarak tanımlamak mümkündür. 

Daha o devirde Tarikatın kendi limanları, tersaneleri ve ticari ve askeri maksatlı gemileri mevcuttu. Günümüzde de Amazon milyar dolarlık harcamaile kendi özel havaalanını inşa ediyor. Tekno-polinin devleri uzayda koloni kurma yarışında. 

Tapınak Şövalyeleri finans ve bankacılığı ilk sistematize eden Ezoterik kurumdur. Çek ve şube bankacılığı onların eseridir. Seyahat çekleri onların seyahat edecek hacılar ve Haçlılar için “yatır-çek” nakit hizmetleriydi. 

Günümüzde de gizli kardeşlik yapılanmasıyla 700 yıldır sürdürdükleri atalarının geleneklerini takip ediyor “BİLGİ”nin hükümdarı olmak istiyorlar. En sıra dışı BİYO-POLİTİK, TEKNO-POLİTİK gücün sahibi olmak Ezoterik 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TEO-SİYASETLERİNİN temel olduğu bir yeni dünya düzeni kurmak istiyorlar. 

Bu gayeleri için Birinci ve İkinci Dünya Savaşları tam bir katalizör olmuş görünüyor. Sırada üçüncü bir Dünya Savaşı var ve her an her şey olabilir. 

Beş büyük Tekno-poli şirketlerinin kışkırtıcı ve “haddini aşan” genetik-nörolojik çalışmalarını hangi kategoride değerlendirmek gerekir. 

“Süleyman Tapınağı'nın Egemen Otoriter Düzeni” yani Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni açık-gizli-açık 1118'den günümüze “dinlerarası diyalog” ve Yahudilik-Hıristiyanlık ve Müslümanlığı Gnostik Senkretizmi'nde “tek dünya dini” haline dönüştürme yolunda çok önemli mesafeler almıştır. 

Artık Gnostik-Ezoterik Tapınakçı gelenekler ile modern toplumların etkinlikleri iç içedir. 

Kökleri Antik Mısır'da olan eski bilgelik ile günümüzün tekno-poli devlerinin “köksap” modeli arasında tam bir benzerlik vardır. “Asil Şövalyeler” ve “korunup kollanan” geniş kitleler Tapınakçıların temel karizması. Günümüzde de “elitler” yani yüzde bir ile yüzde 99 halk yığınları nasıl da benzeşiyor? 

Büyük Üstatlık ve Tapınakçı Düzenin Şövalyeleri, kolektif eski bilgeliğin ve Mesih'in mirasının koruyuculuğu... BİLGİ-SIR-KUTSAL MİRAS üzerinden Ezoterik Tanrılarına hizmet ya da VERİ-İZM denen yeni bir din/Tanrı imparatorluğu, düzen kurmak... Bunun tam adı kısaca: MİSYON. 

Eski Ahit-Mezmurlar 115-1 de şöyle yazar: “Non nobis non nobis, Domine sed nomini Tuo da gloriam-Bize değil, bize degil, Tanrım! Sadece senin adına övgüler olsun” 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı Düzeni'ne katılmak, ezoterik/ batıni ve spiritüel bir harekettir. 

Birinci yüzyılın ilk dönem Hıristiyanları tarafından “Kutsal Ruhun İşleyişi” olarak tanımlanan Eksen Çağı Ezoterizmi, 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Mesih senkretizmi Tapınakçıların Zahiri inancını oluşturur. 
Batıni ritüeller konusunda ise çok çeşitli uygulamalar ve spekülasyonlar mevcut. 

Kutsal Ruhun işleyişinde, ferdin antik kökenleri olan efsanevi bir tarihi kurum ile kişisel bir bağ kurması biyoenerji ve enerji bilgisi fiziği mekanizmalarını harekete geçirir. Söz konusu mekanizma, elektromanyetik ve bükülme alanı spektrumları ve ilerisinde, kılcal enerji alanlarıyla etkileşime giren beyin dalgalarını kapsar. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın bu bağlamdaki bilinç mekaniği ile günümüzün tekno-poli devlerinin “veri-izm”, - biyokimya-nöroloji temelindeki “teknolojik tekilliği” insan düşüncelerine, duygularına, inanç ve ahlaki değerlerine, bilgiye ve tarihi misyonlara “dokunmakta” dahası hükmetmektedir. 

Günümüz dünyasında artık “Kutsal Ruh” tekno-poli tarafından yönlendirilmektedir. Kutsal Ruh tarafından yönlendirilen bütün bu enerjiler birey için “faaliyete geçer” Kitleler için belli bir maksada yönelik ilham ve fırsatlara eşzamanlı zemin hazırlar. 

Bütün bu süreçte olup bitenler, bazı insanlar tarafından “kendi kaderinin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanır. Kişi “sonun zamanında” apokaliptik kurtuluş için, artık, Tanrı'nın daha büyük planını, “Sunakta kurban edilecek kızıl düveler” olarak bekler. 


3. Kral Arthur Miti 


Yeryüzünde ve Türkiye'de genel olarak popüler kültür ürünleri içerisinde değerlendirilen Kral Arthur-Merlin-Kutsal Kâse-Yuvarlak Masa Şövalyeleri, Yüzüklerin Efendisi, Tapınak kültürünün ve günümüz dünyasının PARA-DİN-SİYASET üçgenindeki sembolizmalarındandır. 
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Mesela Hollywood film endüstrisinin çeşitli versiyonlarını sinemaya aktardığı Kral Arthur efsanesi, Hıristiyanların Mesih beklentisinin, hasretinin ve kurtarıcı figür merakının cisimleşmiş hali gibidir. Hadisenin inanç-din ayağı Gnostisizmdir. 
Yahudilik-Hıristiyanlık-Paganizm karışımı bir din felsefesidir. 
Eksen Çağı ürünüdür. 

Gnostiklere göre insan ruhunun kurtuluşu, evrenin sırlarının bilgisine SEZGİ ile ulaşmakla ve bu bilgiyi açıklayan büyülü formülleri öğrenmekle mümkün olabilir. 

Onlara göre BİLGİ, inanç ve ibadetten daha önemli olup, insanın kurtuluşunun anahtarı bilgidedir. Simon Magnus adlı bir kişi gnostisizmin kurucusu sayılıyor. Ona göre ATEŞ her şeyin özüdür. Tanrı Musa'ya ateş olarak gözükmüştü. 

Bu din felsefesinin Batı'daki temsilcileri Katharlar ve Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'dır. Katarlar Fransızların Albigene Haçlı Seferleri ile 1209'dan 1229'a kadar süren yaklaşık 220 yılda soykırıma tabi tutulmuşlardır. Günümüzde ise çok sayıda okült/ Ezoterik kardeşlik örgütleri bu inanç için mücadele ederler. 

Son Kathar Kalesi Montsgeur düştüğünde tutunacak tek dal olarak Tapınak Şövalyelerini seçmişlerdir. Bu sebeple Tapınakçıların etkin olduğu Rennes bölgesine doğru giderek Tapınakçılar arasında varlıklarını devam ettirmişlerdir. İddiaya göre Kutsal Kâse Katharlıların elindeydi ve Montsgeur Kalesi kuşatıldığında kâseyi kaçırmışlardı. Montsgeur Kalesi ile Rennes Şatosu arası kuş uçumu 40 kilometre civarındadır. Her ikisi de Pirene dağlarının eteklerindedir. 

Bir başka bilgi daha ilave edelim. Barnabas İncili hariç, Hıristiyan dünyasının kabul ettiği dört İncil'den biri olan Yuhanna İncili, genel olarak ezoterik karakterlidir. Bu sebeple Gnostik Hıristiyanlık inancını zahiri olarak benimseyen ezoterik /batıni cemaat-tarikat ve topluluklar ile şövalyeler genellikle Yuhanna İncili'ne ayrı bir önem verirler. 
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Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın günümüzdeki inisiye törenleri “Luxor Tapınakları Hac Komutanlığı”nda, ABD'de veya İngiltere'deki işbirlikçi Protestan-Püriten-Evanjelist kiliselerde ya da Tapınak Şövalyelerinin kutsal saydığı mekânlarda gerçekleştirilmektedir. 

Kral Arthur ve Hz. Davud arasında ve dahi Tapınak Şövalyeleri arasında gerek efsanelerde gerek sinema filmlerinde benzerlikler ve göndermeler vardır. 

Günümüzde olduğu gibi, Hz. İsa'nın doğumundan önce Yahudiler, kendilerini kurtaracak bir Mesih beklemekteydiler. Bu Mesih aynen Kral Davud gibi Kutsanmış Mesih Yağı'yla yağlanacak ve İsrail-oğullarının kralı olacaktı. 


4. Luka İncili: 
İsa Mesih Kral Davud'un Tahtına Oturacak 


Dört İncil'den Luka İncili'nde İsa'nın Davud'un tahtına oturacağı yazmaktadır.?* Ayrıca Matta İncili'nde de İsa Mesih'in Davud soyundan geldiği belirtilir. 

Thomas Malory'nin kitabında Arthur'un bir devle yaptığı mücadele anlatılır. Tıpkı Hz. Davud'un Calud adlı devle savaşa benzer şekilde. 

Kral Davud, İsrailoğullarını rahatsız eden Calud ya da diğer ismiyle Golyat'ı yenmişti. Kral Arthur'da gemiyle gittiği Bretonya-yani Britanya ülkesinde korkunç devi Excalibur Kılıcı ile yenmiş ve Bretonya halkına huzur getirmişti. 

Benzer şekilde Hollywood tarafından filmi yapılan Beowulf'un da Grendel adlı devle yaptığı mücadele destansı göndermelerle anlatılır. 


214. Luka: 11 
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e Güçlü ve kendine has özellikleri olan kutsal bir kılıç — siz buna “Ahit Sandığı” da diyebilirsiniz. 

e Kutsal Kılıç'ı eline alan bir kurtarıcı — siz buna “Mesih” de diyebilirsiniz. 

e Tanrı'nın halkını sürekli rahatsız eden bir dev — siz buna “Deccal” de diyebilirsiniz. 


Sonuçta, sert bir mücadele ve elbet kazanan Davud- Arthur-Beowulf ve neticede Tanrı Krallığı kurulur. Halk artık cennettedir. Zira adalet tesis edilmiş, halk zulümden kurtulmuştur. 

Kuran'a göre Hz. Davud, demiri yumuşatıp işleyebiliyor ve zırhlar, kılıçlar yapabiliyordu. Etimolojisine baktığımızda “Excalibur” kelimesinin Latince “Caliburnus” kelimesin- den geldiği görülmekte ve bu kelime Ortaçağ Latince'sinde “Chalybs” yani çelik manasındadır. 

Yeryüzüne yeniden geleceği iddia edilen İsa Mesih Davud'un kılıcını kullanarak adalet sağlayacaktır. 

Şimdi sıkı durun. Gnostiklere-Ezoteriklere-Tapınak Şövalyeleri'ne göre Hz. İsa, Hz. Meryem ve nişanlısı Aramatyalı Yusuf'un gayrimeşru oğludur. 

Aramatyalı Yusuf'un adı Yuhanna İncili'nde zikredilmektedir. Yusuf da Davud soyundandı. 

Fantastik hikâye ve filmlerinde de görüldüğü gibi Arthur'un babası Uther'le Igraine'in ilk birleşmesi de gayrimeşru ilişkidir. 
Büyücü Merlin, Uther'in suretini geçici olarak Igraine'in meşru kocasının sureti olarak değiştirmişti. 

Arthur'un “Excalibur Kılıcı”nı eline aldığında onun mesihleştiği görülür. 

Mısır-Helen-Roma'nın Pagan Tanrıları ve Tanrıçaları, isimlerinin önüne “Aziz” eklenerek Hıristiyanlaştırılmışlardır. 


215. Sebe Suresi: 10-11 
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Yüzüklerin Efendisi serisindeki Kral Aragorn'un da “Anduril” isimli bir kılıcı vardır. 

The Lord of the Rings ve Game of Thrones gibi fantastik yapımlar hep benzer mesihi, kurtuluşçu ezoterik kültleri insanların gözüne-gönlüne-beynine yerleştirmektedir. 

Thomas Malory'nin kitabının 15. yüzyılda baskısını yapan matbaacı William Caxton kitaba yazdığı önsözde dünyadaki dokuz mükemmel insandan söz eder. Bunları da üçlü gruba ayırır: 


Birinci grup-Paganlar: Truvalı Hector, Büyük İskender, Julius Sezar 

İkinci grup-Yahudiler: Duke Jashua, Davud Peygamber, Judas Maccabeus 

Üçüncü grup-Hıristiyanlar: Şarlman, Godfrey of Bouillon, Kral Arthur 


Tapınak Şövalyeleri Tarikatı dokuz şövalye tarafından kurulmuştur. Caxton'un saydığı dokuz kişi tesadüf olabilir mi? 
Ayrıca zikrettiği Yahudi üçlü askeri ve dini yönü ön planda olan kişilerdir. 

Mesihe yüklenen önemli manalardan biri “Kutsanmış ve Tanrı'nın onayını almış kral”dır.29 İsa Mesih'ten önce Mesih sıfatı ile anılan iki Yahudi peygamberi Hz. Davud ve Hz. 
Süleyman'dır. 

Mesih/Mehdi teolojisi din ve siyasetin harmanlandığı “Tanrı Krallığı”dır. Bu bağlamda ABD'nin “Belirlenmiş Kader” siyaseti hem mesihi hem siyasi olup ABD dünyayı, insanlığı kurtaracak tek güç yani MESİH'tir. Tekno-poli bu gücün hizmetindedir. Zira ABD “Yeni Kudüs”tür. Görevi-kutsal misyonu “Eski 


216. M. Baigent, R. Leigh, H. Lincoln, Mesihin Mirası, Nokta Kitap, İstanbul, 2005, s. 41 
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Kudüs'e hizmet etmektir. Çünkü Tanrı Krallığı'nın merkezi Eski Kudüs'tür. 

Bu bağlamda beş büyük tekno-poli şirketinin armalarına, sembollerine bir de bu göz ile bakınız. 

Davud-Süleyman-İsa Peygamberler ile Kral Arthur ve günümüzde ABD adeta kader birliği yapmaktadır. Bu idealin Gnostik inancına-ezoterizme göre Tanrı adına “Mesihi koruma” görevi Tapınak Şövalyeleri Tarikatına-Süleyman Tapınağı Düzeni'ne verilmiş.bir misyondur. 

Mesih zincirinin son halkası ABD'dir. Bu Kabala-Tevrat-İncil, kutsal metinlerden neşet etmiş hem ilahi hem siyasi bir misyon, “Belirlenmiş Kader” dir. 

Hz. İsa'nın dönemindeki Yahudi mezhepleri ve tarikatları iki tür Mesih beklemekteydiler: 


e Rahip Mesih e Kral Mesih 


Bu düal ikili Mesih fantezisini Matrix üçlemesinde açıkça görebilirsiniz. 

Kral Mesih, savaşçı ve adaleti, huzuru tesis eden Mesih olup Kral Davud soyundandır, Tanrı Krallığı odaklıdır ve dünyevi işlerle ilgilenir. 

Rahip Mesih, Kral Mesih'in ruh dünyasını besleyen, onu “Adom Kadmon-Kamil Mümin” seviyesine taşıyan, irşat edicidir. Günümüzde bu misyon Cemaat-Tarikat-Yeni Çağ (New Age) tarikatları ve nihayetinde tekno-polinin “VERİ-İZM” “dini” ile devam ettirilmektedir. 

Söz konusu düal/ikili Mesih anlayışının tarihteki örneği “Kutsal Roma İmparatorluğu” iken günümüzün düal/ikili Mesihi ABD'leridir. 
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Karolenj soyundan olan Şarlman Vatikan'ın-Papa'nın düşmanlarını yenerek kutsal desteği sağlamış ve Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu kurmuştur. Şarlman bir tür Kral Mesih olup Papa da Rahip Mesih'in temsilcileridir. 

İkili/düal mesih inancına göre Kral Arthur, Savaşçı Kral Mesih ya da Tapınak Şövalyelerine denk düşer. Rahip Mesih ise Büyücü Merlin'dir. 

Kral Arthur'un ruhani dünyasına büyücü/Kabalist yetenekleriyle destek vermektedir. 

İsa Mesih-Kral Arthur mitine devam edelim. 

İsa'nın annesinin-kardeşinin-farklı kaynaklara göre fahişemürit-cariye-eş olarak ifade edilen Mecdelli Meryem'in adları aynı: Meryem. 

Kral Arthur'a gelince. Üvey kız kardeş olan “Morgana” ile cinsel ilişkiye girmiş ve kendi sonunu hazırlayacak “Mordred” adında bir erkek çocuk dünyaya gelmişti. 

Okültizmin/Ezoterik-batini gnostik inançların şah damarlarından biri “İsis” ve “Osiris” kültleridir. Hem Tapınak Şövalyeleri Tarikatı hem de Masonluk olmak üzeri gizli-kardeşlik teşkilatlarının kutsadıkları sembollerdir. 

Mısır mitolojisinin ürünleri olan İsis adındaki tanrıça, Osiris adındaki tanrının hem kız kardeşi, hem de karısıdır. Hem karısının hem kız kardeşinin karısının ismi aynıdır. 

Bunların hepsi Yüce Kuran'la çelişki halindedir. Ancak Batı Medeniyeti sıraladığımız semboller ve inançlar, kültürler üzerine inşa edilmiştir. 

Biz Umberto Eco'nun da dediği gibi hiçbir inancı yargılamıyoruz. Tespitler ve analizler yapıyoruz. Dün ve bugün arasındaki inanç ve siyasi hedef benzerliklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Nitekim Thomas Malory, Kral Arthur'un hiç bir kimsenin o güne kadar çıkaramadığı kayaya saplanmış kılıcı çıkararak Kral 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olmasını İsa ile özdeşleştirmektedir.2'” Zira bütün insanlığı kurtarmak için kral olarak doğan İsa mucizenin ta kendisidir. Kral Arthur'da bir mucizeyi gerçekleştirmiştir. 

Mitolojiden devam edelim. 

Kelt mitolojisinde yer alan tanrıçaların özelliklerinden biri üçlü surete bürünebilmeleridir. Kral Arthur'un cinsel ilişkiye girdiği kız kardeşi Morgana'nın Kelt mitolojisindeki muadili “Morrigan” bu yeteneğe sahiptir. 

Mecdelli Meryem'in, İsa'yı mesheden Bethanyalı Meryem ile aynı kadın olduğu ve İsa'nın meshedilmesinin pagan bir ritüel olduğu ki Bethanyalı Meryem kadın bir rahiptir. Paganlarda kutsal kralın meshedilmesi ritüeline “Kutsal Evlilik” adı verilmektedir. Kraliçe-Kadın-Rahiple kral-papazın evliliğini simgeler. Söz konusu geleneğe göre kral gerçek güç ve kudretine erişmek için kadın-rahiple cinsel olarak birleşmek mecburiyetindedir. Bu bağlamda Kral Arthur'un niçin üvey kız kardeşi Morgana ile cinsel ilişkiye girdiği açıklanabilir. 

Buradada İsis ile Morgana arasında yani Kral Arthur ile Osiris arasında bir benzerlik söz konusudur. 

Hıristiyanlık öncesi Galler kökenli Kelt mitolojilerinde geçen “Myrddin” tam olarak Merlin'dir. 

Değerli okuyucu! 

Batı mitolojilerini bilmez isek ABD ve Batı Avrupa'nın dinekonomi-siyaset temellerini asla anlayamayız. Kalkınmanınbilimin-teknolojinin temelleri inanç ve gelenek-göreneklerdir. 
Batı teolojisi tam anlamıyla mitoloji ve pagan değerlerle harmanlanmıştır. Bu değerlerin kökeninde Hermetizm ve Simyacılık-Gnostik Hıristiyanlık inancı yatmaktadır. 


217. Thomas Malory, Kral Arthur, Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri, Türkçesi: Bilgin 
Adalı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 35 

218. Lynn Picknett ve Clime Prince, Tapınak Şövalyelerinin Gizli Tarihi, Türkçesi: Sabri 
Kılıç ve Umut Haskan, Neden Kitap, İstanbul, 2006, s. 373 
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5. Hermetizm-Okültizm ve 


Tasavvuf ve Mesih/Mehdi Teolojisi 


Hermetizm, gizli bir doktrindir. Yunan ulak Tanrı Hermes'in adını taşır ve Mısır tanrısı Thath ile özdeşleştirilir. 

Hermetizm, Simya ile eşanlamlıdır. “İlmi Simya” ile özellikle 
11. yüzyıldan itibaren İslam Tarikatları vasıtasıyla İslam Tasavvufu dünyasına sokuşturulmuş ezoterik/batıni yaklaşımın temel unsurlarından biridir. 

Hermes Trismegistus'un Musa döneminde yaşamış Mısırlı bir rahip olduğu söylenir. 

Hermetizm inancı, tabiatın yüksek kanunlarının ve bütün kuvvetlerin en güçlüsünün ardındaki gerçeği ortaya koyma iddiasındadır. 

Söz konusu Hermetik öğretilerde hem SEBEP, hem BEN-ZEŞME kanunları yer alır. Hermetizmin dış/dışrak öğretileri, ezoterizmin/batıniliğin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Hermetizmin iç/içrek öğretileri ise SİHİR ve BÜYÜNÜN en üst düzey anahtarını bünyesinde barındırır. 

Hermetik inisiye çalışmalarında, ruhsal güçlerin vücuda dahil edilmesi sağlanır. Bunun için bir usta, tarikat şeyhi, mason birader şekli egzersizler/ritüeller icra eder. 

Simya-İlmi Simya, paradoksal/çelişkiler bir formülasyon ve büyü ritüellerinden oluşur. Bir içrek bilgelik ve “SIR” geleneği- ne dayalı olarak bir gizlilik yemini ile aktarılır. Ezoterik/batıni bilgi sözlü olarak aktarılır. İnisiyasyon esastır. 

Simyacı, yaptığı çalışmalarda “tabiat” tarafından yönlendirilir ve onu şaşmaz bir biçimde taklit eder. Sihrin en yüksek alemlerine vakıf olan Simyacı, şuurlu olarak bedenlerini terk edip sonradan ona dönebilir!? Ruhlarını en uzak mesafelere yansıtabilme yeteneğine sahiptirler. Fiziki ömürlerini önemli ölçüde uzatabilirler!? 
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Simyacılar bazı metalleri altına dönüştürebilirler!? Bu bağlamda “Felsefe taşı” ya da “Filozof taşı” kavramlarıyla ve Nuh'un Gemisi'nde olduğu iddia edilen “bir formül” ile ilgilenirler. Bu aynı zamanda “Mehdi teolojisi”, “Sonun Zamanı” ve “Armagedon Savaşı”-“Postapokaliptik cennet” kavramları ile ilintilidir. 

Simya ustalarının gözünden yayılan görünmez güçler, fiziki bedenin radyansından daha güçlüdür. “Simya ilmi”, evrenin tabiatının ardındaki en yüce gerçeklerin bilgisini kapsadığı iddiasındadır. Hasılı Simya, sihir ve büyünün en yüksek sırlarıyla ilgili rahatsız edici bir sanat/ritüeldir. 

Kabala, Yahudi geleneğinin mistik dalının adıdır. Antik Mısır ve Yunan panteizminin harmanlanması ile oluşmuş panteist bir felsefedir. Kabala kelimesi İbranice, “Kabal”dan türetilmiş olup “almak” manasındadır. Hermetizm ve Simyacılığın en yogun yer aldığı spiritül yani ezoterik felsefi bir inançtır. Sihir ve büyü ritüellerinden oluşur. 

Kabala şu hususları tanımladığı iddiasındadır: 


e Evrenin yaratılış süreci ve Tanrı Yehova'nın zihni 

e İnsan ruhunun yapısı ve fonksiyonu 

e İnsan ruhunu ilahi kaynağı ile bir araya getiren “varlıkta birlik” yani “tanrılaşma” süreci 


Kabala geleneğinde evrenin yaratılması bir seri progresif ilahi yayılım sonucudur. Bu süreç büyük hiçlikten “ain” kaynaklanır ve kademeli olarak on sefirahın (kürelerin) ve bunları birbirine bağlayan 22 yolun şeklini alırlar. Sefirahlar ve birbirine bağlı yollarda “etz chayim”i- Hayat Ağacı'nı (bütün evrensel ihtimallerin bir haritası) oluştururlar. 

Hayat Ağacı, yaratılış sürecini ve “Tanrı'nın Zihnini” tasvir eder. Böylelikle “varlıkta birlik” inancı gereği yaratılmışların hepsi tanrının bir parçasıdır, onlarda tanrıdır. 
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Hermetik Kabala'da insan varlığının ilgili yönlerini dengeleyen; toprak-hava-su-ateş olup psikolojik açıdan duyumsamaortak sezgi-akıl-duygu/arzu becerilerini temsil eder. Bu durum psikolog Carl Jung'ın ifade ettiği kişiliğin dört fonksiyonunun dengesini sağlama yeteneği ile aynıdır: Düşünme-hissetmeduyumsama-sezgi. Kabalada bu süreç için geçilmesi gereken evreler ise Malkuth-Yesod-Hod-Nezah kürelerinden geçişle mümkündür. 

Özet olarak söylersek Kabala, Tanrı ile doğrudan, tecrübi bir ilişki kurmanın yoludur. Teorik ve pratik Kabala yardımıyla ruhsal dünyalarla iletişim kurma yeteneğinin geliştirilebileceğini iddia eder. Kabala'nın ışığı sizi cehaletten kurtarıp aydınlatabilir. 

Kabalanın sırları, sadece Yaratıcı'ya sadık olanlara ve O'nu şereflendirenlere açıklanmıştır. Sırlar sözlü olarak aktarılır. 

Yahudilere göre, Bilgelik Başmeleği Raziel, Âdem'in Cennetten kovulmasından sonra Âdem'e Kabala'yı anlattı. Ona bütün sırları öğretti. Âdem bu sırlarla cennete dönmesini sağlayacak araçlara sahip oldu. 

Kabala ile İncil'in sırlarını çözmek ve hayatın gerçek manasını ortaya çıkarmak mümkündür. Kabala'nın yüksek seviyeleri “Teürji”nin yüksek sırlarına karşılık gelir. Teürji Kabala ustalarının büyü seansları ile mucize gerçekleştirmek için kullandıkları bir araçtır. 

Hermetik/klasik Kabala'ya “Sihirli Kabala” denir. Sihirli Kabala, meditasyon ritüellerinden meydana gelir. Daha yüksek şuur seviyelerine erişmek için ilahi isimleri, harf permütasyonlarını ve benzer harf-rakam yöntemlerini kullanmayı kapsar. 
Ebcet-cifir bu yöntemlerden “İslami” olanıdır. 

Kabalist usta, Tanrı, zaman sınırlarından bağımsız hareket eden sihirbazdır. Bölünmemiş “Kozmik Benliğe” bağımlıdır. 
Hermetizm gereği iç görüye göre hareket eder. Evrende sadece 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bir kuvvet vardır ve ilahi geleneğin kaynağıdır. Muazzam kudretin genişlemesini düzenleyen ebedi kanunu, bunun genişlemesini düzenleyen sayıların kudretini ve matematik sanatını -ki matematik bir sanattır- açığa çıkarır. Pisagor'un bu yapıda önemli bir yeri vardır. 

Günümüzdeki sayı sisteminin temelini oluşturan rakamların şekli çok önemlidir. Rakamların ardında büyük bir SIR saklıdır. Sayıları ve kozmosu anlamanın anahtarıdır. Kabalistik harfler ve sayılarla ifade edilen fikirler kesinlikle gerçektir. Kutsal Kabala'nın 22 harfi İLAHİ kökenlidir. Binlerce senede evrimleşmiş modern dillerden farklı olarak, bu Keldani kelimeler İLAHİ VAHYİN sembolleridir. “Yaratılış” bu harfler sayesinde ortaya çıkmıştır. Kelime ve ışık birer titreşimdir. Hayat Ağacı-Yaratılış hikâyesine göre yaratıcı tanrılar “Işık olsun” deyince ışık oldu. Yüksek Kabala, sözlü kelimenin sihir-büyü ritüellerinden oluşan ilimdir!? 

Netice olarak Hermetizm-Simya-Kabala iç içe geçmiş, bünyesinde çok çeşitli paradoksu barındıran sihir-büyü ritüellerinden meydana gelen, Antik Mısır büyücülüğü-Helen Panteizmi ve Yahudi mesihçiliğinin harmanlandığı SİHİR-BÜYÜ ritüelleridir. 

Pek çok okült kardeşlik örgütünün ilham kaynağı olduğu gibi Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın da felsefi inancına kaynaklık eder. 

Bu inancın günümüzde bir taraftan fantastik edebiyat ürünleri ve Hollywood sinema endüstrisi filmleriyle, müzik endüstrisiyle, bilim ve teknoloji araştırma ve buluşlarıyla insanlığa pompalandığını, algı operasyonları ile topyekün insanlıkta Bİ-LİŞSEL PARADOKS oluşturulduğunu söyleyebiliriz. 

Bu hususta Evanjelizm-Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak” ve Tapinak Şövalyeleri-Nöro-Mesih adlı kitaplarımızda detaylı bilgiler mevcuttur. 
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6. Din ve Mitoloji 


Biz tekrar Kral Arthur-Merlin-Tapınak Şövalyeleri üzerinden devam edelim. 

İngiliz, Amerikan kaynaklarında Merlin yedi farklı karakterde betimlenmiştir: Ormanda yaşayan yabani adam-mükemmel çocuk-peygamber-şair-danışman-Büyücü-Âşık.2"* 

Arthur, yoğun bir Hıristiyanlık teması ile işlenirken, Merlin Hıristiyanlığa direnen pagan bir şamandır. Merlin bütün zamanların en tanınmış büyü-sihir ustalarından biridir. 

Merlin babasız doğmuştur. 

Merlin'in “Incubus” adlı, Tevrat kökenli bir şeytanın oğlu olduğu efsanenin önemli bir ayağıdır. Tevrat'ta “Nefiller”den söz eder. Nefiller, ilahi varlıklarla insan kızının cinsel ilişkiye girmesi sonucu doğan çocuklardır. Merlin bu bağlamda Nefillerden biri mi? 

Efsaneye göre şeytan yeryüzüne inerek kendi neslinin devam etmesini istemiş ve bu maksatla BAKİRE bir kadınla beraber olmuştur. Bu ilişkiden doğan Merlin daha bebekken konuşmuştur Öyle ki daha o yaşta kendisinin vaziyeti için kurulan mahkemede kendi kendini savunmuştur. 

Bilindiği gibi bebekken konuşma İsa'nın mucizelerdendir. 
İsa'da babasız doğmuştur. 

Merlin ile ilgili çok ilginç bir husus var ki günümüzün tekno-poli şirketleri ile Azınlık Raporu filmindeki “Suç Öncesi” birimi ve Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ın “Gören Taşı” gibi. Bilindiği gibi kitabımızda “Palantir” adı verilen bir yazılım ile “Palantir Metropolis” adlı şirketten uzun uzun bahsetmiştik. 


219. Peter H.Goodrich and Raymond H.Thompson, “Merlin: A Casebook” “Taylor and 
Francis Group”, New York, 2003, p. 2 
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Efsanede Merlin, geleceği kristal bir mağarada görmektedir. 
Gelecekte gerçekleşecek olan hadiseler bu mağarada kristaller üzerinde görüntüler olarak belirmektedir. 

Diğer taraftan Merlin'in şeytanların vasıtasıyla doğduğunu bilen Rahip Blaise, Merlin'i korumak için vaftiz etmiştir. 
Blaise'in de ilginç güçleri vardır. 

Merlin efsanesi adeta Hz. Süleyman'ın cinlerinden biri gibi. 

Kuran-ı Kerim Sebe Suresi 13. ayette cinlerle alakalı şu detay yer almaktadır: “Onlar Süleymani kalelerden, heykeller- den, havuzlar kadar -geniş- leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerlerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!” 

Bazı kaynaklarda Merlin'in Süleyman isminde bir kunduzun olduğundan ve Merlin'in Süleyman Tapınağı'nın yapı planlarını bildiğinden söz edilmektedir.>" 

Kral Davud/Hz. Davud ile Kral Süleyman/Hz. Süleyman baba oğuldur. Aynı kişi ve kişiler baba oğula danışmanlık yapmışlardır. Büyü/Sihir-cinleri yönetme gücü Süleyman'ın güçlerinden biridir. “Kutsal Kâse” ortaya çıktığında-göründüğünde yanında gözüken kutsal malzemeler; tabak-kesik bir baş-kan damlayan mızrak ve kılıç. Kılıç Davud'un olup oğlu Süleyman'ın kılıcı bir gemiye koyduğundan bahsedilir. 

Merlin, Kral Arthur ve babasına da danışmanlık yapmıştır. 
Merlin'in büyü-sihir, geleceği görebilme yetenekleri vardır. 

Tanrı'nın seçtiği bir millet-Kutsanmış bir kılıç-Tahtta oturan kutsanmış bir kurtarıcı-Kurtarıcıya yardım eden bir büyüsihir üstadı-Kutsanmış Kral'ın başarısı için var gücüyle çalışan danışmanlar... Din ve mitoloji iç içe geçmiş durumda. Dahası günümüzde Evanjelistlerden tutun da İngiltere ve ABD'nin kutsanmış millet-devlet olması, yeni dünya düzeninin bir “Tanrı 


220. Sebe Suresi, 13. ayet 
221. Atilla Tokatlı, Gizli Örgütler, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 106 
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Krallığı” olması, İsrailoğullarının Tanrı'nın seçtiği ırk olması vb.-Din, siyaset felsefesi-mitoloji kaynaklı REEL POLİTİK. 

The Lost Years of Merlin adlı kitapta, Merlin'in annesi Elen/ Aldan, Yahudilik-Hıristiyanlık ve Gnostik Druid inancını birleştirerek kendine yeni bir bilgelik/inanç oluşturmuş kişi olup oğlu Merlin'i de bu inançla eğitmiş ve yetiştirmiştir.2 Tam manası ile “Senkretik/Bağdaştırılmış” bir inanç. Tapınak Şövalyeleri Tarikatı da senkretik bir inanç felsefesinin en belirgin öznelerinden biridir. Bugüne gelirsek yeni dünya düzeni kurmak isteyen elitlerin en önemli hedeflerinden biri senkretik “TEK DÜNYA DİNİ” Buradan Said-i Nursi'nin çalışmamızda kaynak vererek belirttiğimiz Hıristiyan ruhaniler-misyonerler-Nurcular söyleminde Nursi'nin yolunda yürüyen Fethullah Gülen'in “Kelime-i Tevhid'in Muhammedün Resullullah kısmını söylemeye gerek yoktur” sözüne, İbrahimi Dinler ve Dinlerarası Diyalog temelindeki Moon Tarikatı ve benzerleriyle işbirliğine, Vatikan ile işbirliğine... Yorumu siz sevgili okuyuculara bırakıyorum. Mübarek dinimiz İslam üzerine oynanan planlı, usturuplu, içeriden Türk Milleti'ne yönelik tuzak değilse başka ne olabilir? Kuran ve meallerini okumak varken “Risale”lerden medet ummak neyin nesidir? 

Kral Arthur, İngilizler için her daim atıf yapılan milli bir kahramandır. Hem dini hem milli söylemlerde yer alır. İngiltere'de Aslan Yürekli Richard başta olmak üzere farklı dönemlerde Arthur ismi verilen düzinelerce soylu vardır. 

Gerek İngiltere'de gerek ABD'de Kral Arthur hikâyeleri her zaman popülerliğini korur.> 

İngiliz lider Winston Churchill, A History of the English Speaking Peoples: The Birth of Britain (İngilizce Konuşan Halkların 


222. Thomas Archibald Barron, “The Remarkable Metaphor of Merlin” January 1998, p. 4 
223. Beverly Taylor and Elisabeth Brewer, “The Return of King Arthur”, “Barnes and 
Noble Books” New York, 1983, p. 162 
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Tarihi: Britanya'nın Doğuşu) adlı kitabında, Kral Arthur'un Hıristiyanlığın koruyucusu olduğunu dile getirir. 

Hıristiyan inancında gerek İsanın ölümü gerek Kral Arthur'un ölümü en yakınlarının ihanetiyle gerçekleşmiştir. İsa malum, Kral Arthur ise oğlunun ihanetiyle ölmüştür. 

Kral Arthur'un “Yuvarlak Masa” Şövalyeleri günümüzde adıyla sanıyla ABD ve küresel güç odaklarının atıfta bulunduğu bir kurumdur. 

Hitler'in Kral Arthur'un resmini yaptırdığı biliniyor. Hitler okült-ezoterik bir felsefi inancın temsilcisidir. Tıpkı Arthur gibi. 


C. DİN-MİTOLOJİ SENKRETİZMİ 
VE REEL POLİTİK 


“Brexit” oylaması ve sonucu sadece İngiltere- AB/Kara Avrupası ilişkilerini değil yeni dünya düzeni politikalarını da etkilemiş/etkileyecektir. 

Thomas Malory'nin yazdığına göre Kral Arthur İngiltere'de birliği sağladıktan sonra Roma İmparatorluğu'na vergi vermeyi reddeder. Yanına İskoç lortları da alarak Fransa'ya geçer. 
Roma imparatorunu kendi elleriyle savaş sonunda öldürür. Bu savaştan sonra hiçbir İngiliz Kralı Roma'ya vergi ödememiştir. 
İngiltere'nin Kara Avrupası'yla bağı kopmuştur. Efsaneye göre bu sonuç Roma'yı çöküşe götürmüştür. 

Brexit-AB ilişkisine bir de bu zaviyeden bakınız lütfen. 

Bir başka husus İngiltere ile İrlandalılar arasındaki ayrılık, IRA ve tarihi Irish-British farklılığının kökenleri göründüğün- den daha derindir. İrlandalılar Kelt mirasına sahip çıkarlar.2* 

ABD başkanlarından Ronald Reagan 1980'de başkan seçildikten sonra, Stratejik Savunma İnisiyatifi bağlamında “Yıldız Savaşları” projesi denilen bir konseptten sık sık söz ediyordu. 
“Hidrojen bombasının babası” lakabıyla müsemma Yahudi asıllı Dr. Edward Teller, uzayın silahlandırılması ve nükleer silahların sofistike bir şekilde geliştirilmesini savunuyordu. 
Reagan'ın başkan seçilmesi ile bu yöndeki çalışmalar ağırlık kazandı. 


224. Harriet Donnelly, “The Celtic Question”, Archaelogy Honours Thesis, Sidney, 
2013, p. 14 
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Teller'in stratejik projelerinden biri Kral Arthur mitolojisindeki Excalibur kılıcından adını alan “Excalibur Programı” idi. X-ışını lazerlerine enerji vermek için hidrojen bombaları yörüngeye oturtulmalıdır. 

Excalibur programının hedefi şu şekilde özetlenmekteydi: “Merkezindeki hidrojen bombasının çevresinde, radyasyon vurduğu anda güçlü X-ışını patlamaları yayan, uzun, ince metal çubuklar vardır. X-ışını savaş istasyonunun merkezindeki bomba patladığında, bütün istasyon bir nükleer alev topu haline gelip yok olmadan önce, birden çok ışın demetiyle birden fazla hedefi vurmak üzere patlayacaktır.2 

Teller, ilk atom bombası patlatma deneyini gerçekleştiren Manhattan Projesi'nde yer alan bir bilim insanıydı. Teller'in arkasındaki güç “High Foundation” adlı aşırı muhafazakâr bir vakfın kurduğu “High Frontier” isimli kurumdu. 

Halen ABD'nin en etkili düşünce kuruluşlarından biri olan High Foundation?“ kendisini şu şekilde tanımlıyor: “Kısıtlanmış hükümet, ferdi hürriyet, serbest teşebbüsçülük, geleneksel Amerikan değerleri ve güçlü milli savunmaya dayalı muhafazakâr kamu politikalarını destekleyen düşünce kuruluşu” 

High Frontier -ki High Foundation'un finans kaynağını oluşturur- füze savunması, silahların kontrolü, nükleer silahlar ve stratejik sistemler ilgi alanıdır.” 

ABD Uzay Komutanlığı'nın “High Frontier” adında uzay ve siber uzay konularını ele alan bir dergiside mevcut. 

Hollywood'un ünlü Yahudi asıllı yönetmeni Stanley Kubrickin meşhur Dr. Strangelove filminin ilham kaynağı- nın Dr. Edward Teller olduğu oldukça yaygın bir kanaattir. 


225. Karl Grossman, Yıldız Savaşları, Türkçesi: Deniz Aytaş, Metis Yayınları, 2003, s. 48 
226. http://www.heritage.org 
227. http://highfrontier.org 
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Kubrick'in Dr. Strangelove filminde savaş planlarının konuşulduğu masa, Yuvarlak Masa Şövalyeleri masasını andırır. 

“Raytheon” adlı ABD merkezli silah şirketinin geliştirdiği güdümlü top mermisinin adı: “Excalibur” Bu şirketin İngiltere ile yoğun ilişkileri mevcut. 

Pentagon-ABD Savunma Bakanlığı'nın en stratejik kurumlarından biri DARPA'nın (The Defense Advanced Research Projects Agency) Excalibur adı verilen bir lazer topu projesinin olduğunu da belirtelim. 

Haziran 2019'da, ABD'nin başlıca havacılık ve savunma sanayi şirketlerinden United Technologies Havacılık ve Uzay Bölümü'nün Raytheon ile birleşmesini Amerikan hükümeti kabul etti. Birleşme neticesinde oluşacak şirkete Raytheon Technologies Corporation adı verilecek. Savunma sanayiinin bugüne kadarki en büyük birleşmesi sonucu 121 milyar dolar büyüklükte bir dev şirket ortaya çıkacak ve alanında ABD'nin Boeing'den sonra en büyük ikinci şirketi olacak. 

2018 yılında iki şirketin satış tutarı 74 milyar dolardı. Raytheon Patriot ve Tomahawk füze savunma sistemlerinin üreticisi iken United Technologies Prattand Whitney jet motorlarının imalatçısı. 


D. İNGİLİZ-AMERİKAN DEVLET 
İSTİSNACILIĞINDAN “ULUS-ÖTESİ” ŞİRKET İSTİSNACILIĞINA 


Bir tarafta Britanya'nın “kutsanmış” babası Kral Arthur, diger tarafta Kara Avrupası'nın babası “kutsanmış” Şarlman. Her ikisi de şövalyelik değerlerinin ve Gnostik-seküler/laik Hıristiyanlığın savunucularıdır. 

Hadiseyi şu şekilde de değerlendirebiliriz. Bir yanda Brexit'in sembolü Kral Arthur, diğer yanda AB'yi temsil eden Karolenj Hanedanı'ndan Frank Kralı “Avrupa'nın Babası” Şarlman. 

Tapınak Şövalyeleri, Mezhep Savaşları, Rönesans, Aydınlanma sebepleriyle muhtelif kınlmalar yaşamış olsa da Avrupa'yı karakteristik olarak Batı Medeniyeti'nin kurucusu yapan unsurlardan biri Gnostik Hıristiyanlık ya da seküler/laik Hıristiyanlık diye tanımlayabileceğimiz DİN-MİTOLOJİ sentezi bir inanç felsefesidir. 

İmparator Şarlman'ın tarihsel gücü ile Kral Arthur'un mitolojik gücü... Günümüzde de karşı karşıyadır. 

Şarlman Rönesansı ya da Reformu olarak da isimlendirilen gelişmeler sadece askeri ve siyasi sahada değil; kültürel, sanat alanında ve bilimsel alanda ciddi gelişmelere neden olmuştur. Mesela: “Aahendeki sarayında eski eserleri toplamış ve orada kütüphane kurmuştur. Katedral ve Manastır gibi dini kurumların yanı sıra okullar açmış, okuma-yazma seferberliği düzenlenmiştir.” 
Şarlman'ın bütünleştirici, bilim ve sanata verdiği önem 9.ve 10. 
yüzyılın Avrupa'sında önemli dönüşümlere sebep olmuştur. 

228. Marianne Ailes, “Charlemange Father of Europe: A Europen Icon in the Making” 
Medieval Studies, Vol. 38, 2012, p. 59 


229. Seyfi Say, “Ortaçağ Hıristiyan Düşüncesinde Uluslararası İlişkiler Düşüncesi”, 
Marmara Türkiyat Araştırmaları Der gisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2014 s. 103 
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Şarlman'ın bir başka özelliğinden de söz etmemiz gerekir. 
Puvatya Savaşı'nda Müslüman Arap ordusunu yenen komutan Charles Martel'in torunudur. Şarlman'ı savaşlarda galibiyete götüren “ağır süvari taktiklerini” dedesi Charles Martel'e borçludur.?* 

Kral Arthur ve Şarlman pagan ve “barbar kabilelere” karşı savaşlarında tavizsiz şiddetin ötesinde savaş sonrasında yıldırma politikalarıyla onları Hıristiyanlaştırmışlardır.? 

İmparator Şarlman'ın kılıcının sağladığı güç ve korku dönemiyle beraber Ortadoğu doğumlu Hıristiyanlık “Avrupalaştırılmıştır”22 

Kral Arthur ve Şarlman dönemi arasında takriben 200 yıllık bir zaman dilimi mevcut. Şarlman Avrupa'yı tek kültürlü ve milliyetçi ideallerle birleştirmek istemiştir. Ancak arzu ettiği Franklar coğrafyasını oluşturmamıştır.?? 


1. Küreselleşmenin Sonu- 


Hiper Küreselleşmenin Başı 


1995'ten bu tarafa ne BM, ne IME, ne WB bir işe yaramamakta “suya tirit” martavalları sıralamaktan öte bir dişe dokunur bir “çareleri de yoktur. Bu sürece 2008'de WTO da dahil olmuş son noktayı Başkan Trump koymuştur. Sırada WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) var. Ancak küresel elitler bunların 


230. William H. McNeill, Avrupa Tarihinin Oluşumu, Türkçesi: Yusuf Kaplan, Külliyat Yayınları, İstanbul, 2011, s. 84-85 

231. Georges Corm, Avrupa ve Batı Miti: Bir Tarihin İnşası, Türkçesi: Melike Işık 
Durmaz, İletişim Yayınları, İstanbul, 201 1, s. 102 

232. Gerard Delanty, Avrupa'nın İcadı, Türkçesi: Hüsamettin İnanç, Adres Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 43 

233. Jacgues Le Goff, Avrupa'nın Doğuşu, Türkçesi: Timuçin Binder, Literatür Yayınları, 
İstanbul, 2008, s. 35 
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hepsini kapsayacak bir “Küresel İklim Değişikliği Yönetimi” kurma projelerini hayata geçirmek istiyorlar. 

Neoliberal kapitalist birikim, 1978 Washington Mutabakatı süreci ile birlikte gelir eşitsizliğinin yalnızca sermaye emek arasında değil, sermaye grupları arasında da giderek derinleştiğini gösteriyor. 

Boston Üniversitesi Kalkınma Politikaları Merkezi ve UNC-TAD2019 “A New Multileralism for Shared Prosperity” verileri küresel boyutta faaliyet gösteren ulus-ötesi şirketler arasındaki yüzde birlik en büyük 2000 adet tekelci şirketlerdeki kâr oranlarının milli devlet ortalamalarının aksine, artarak sürdüğünü belgeliyor. 

21. yüzyılın ilk çeyreğinde görünen, milletlerarası ticaret artık ülkeler arasında değil, küresel meta zincirinin detaylı tasarımlarını düzenleyen tekelci ulus-ötesi şirketler tarafından belirleniyor. 

Kapitalist Batı Dünyası, kârlılığındaki gerilemeyi 1978lerden bu tarafa sürdürdüğü finansal rant ve spekülasyon gelirleri ile besliyordu. Neoliberalizmin küresel boyutta artan rekabeti, teknolojik doygunluk ve tekno-polinin sebep olduğu sosyal ayrımcılık ve şiddet-büyük birader uygulamaları ile birleştiğinde, finans endüstrisinin kumarhane sisteminin sunduğu spekülatif kazançların cazibesine rağmen, ortalama kâr hadlerindeki gerilemenin önüne geçemiyor. 

Aynı çalışma verileri gösteriyor ki 1980 sonrasında finansal varlıkların küresel boyuttaki balonlaşmasına mukabil, sabit sermaye yatırımlarında ivmelenmenin söz konusu olmadığını belgelemekte. 

Washington Mutabakatı ile başlayarak BAŞKA ÇARE YOK şartlandırmalarıyla sürdürülen NEOLİBERALİZM politikalarına dayalı YENİ-KÜRESELLEŞME efsanesi, finans endüstrisinin ve ulus-ötesi şirketlerin hiper-akışkanlığına ve devlet 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mekanizmasının finans lehine yeniden şekillendirilmesine dayanmaktaydı. 

İnsanlığa “Küreselleşme” diye dayatılan bu dönüşüm, özü itibariyle, finans endüstrisinin kârlılığını engelleyecek her neviden düzenlemenin kaldırılarak, piyasaların kuralsızlaştırlmasını-deregülasyon-sağlamayı amaçlamaktaydı. 

Gelinen feci durum, yüzde birin yüzde 99'a hükmettiği, sadece yukarıdaki yüzde birlik elit grubun kazandığı diğerlerinin kaybettiği “DEMOKRASİ OYUNU” Neoliberalizm, şirketokrasiye dönüşmüş durumda. 

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamakta olduğumuz küresel kriz elitlerin beklentilerini ters yüz etmiş, küresel kriz süreci neoliberal kapitalizmin bizzat kendisine yönelmiş bir bumerang vaziyetindedir. Türkiyede bu süreci “yerli ve milli” özellikleriyle derinden yaşamaktadır. 

Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte yeryüzünün tamamen liberalleşeceği, küreselleşeceği, sınırların anlamsızlaşacağı, barışın her yere hâkim olacağı fikrini ileri süren Francis Fukuyama “Tarihin sonu geldi” demişti. Ancak böyle olmayacağı baştan belli olan neoliberalizm artık demokrasileri ve milli devletleri tehdit eden bir şekle bürünmüştür. 

21. yüzyılın başında artık dünyamız belirsizlik, karmaşıklık, kaos, paradoksların-çelişkilerin aynı anda ortaya çıkması, çok yönlülük, özgürlük ve postmodernite, dinamizm ve yılgınlık, dini ve milliyetçilik bağlamındaki kimliklerin öne çıkması... 
Hasılı neoliberal küreselleşme 2008-2018 yılları arasında ömrünü tamamlamıştır. 

Türkiye açısından bu sürecin en belirgin özelliği ekonomik ve siyasi yozlaşma, fakirleşme içeride şaha kalkarken, Batı'da Türkofobi-İslamofobi'nin “Şark Meselesi” olarak yeniden raflardan masanın üstüne indirilmesidir. 
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ABD'nin “Belirlenmiş Kader” politikalarında Pax-Romana (Roma Barışı), Pax-Americana'ya dönüştürülerek hegemonik gücünü pekiştirmek için Julius Sezar/Excalibur atıflarıyla askeri güç kullanımı meşrulaştırılmak isteniyor: Barış için askeri güç... 

ABD, “Belirlenmiş Kaderinde” Eski Kudüs misyonunu tamamlama, Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Hıristiyanlığın koruyuculuğu misyonunu üstlenme mistisizmi temel reel politikalara irrasyonel kaynaklık etmektedir. Marion Zimmer Bradley tarafından kaleme alınan The Mists of Avalon adlı kitap ve 
2001 yılında gösterime giren uyarlama filmi Gölün Leydisi'nde, 
Excalibur'u, bir haçtan çevirerek kılıç haline getirir. 


2. “Tanrı'nın Seçtiği Millet” Miti 


Tarihi kökenleri olan “seçilmiş millet” miti sadece İsrailoğullarına ait olmaktan yüzlerce yıl önce çıkmıştı. İngiltere ve ABD ile Batı Avrupa çoktan bu vagona binmişlerdi: Diğer taraftan Protestan-Evanjelist Hıristiyan -ki Martin Luther'in 16. 
yüzyılın ilk çeyreğindeki çıkışı ile kök salmıştır- inancına göre Tanrı'nın iki projesi vardır. Yahudiler bu dünya için Tanrı tarafından seçilmişken Protestan-Evanjelistler hem bu dünya hem de öbür dünya için seçilmişlerdir. 

İşte Başkan Trump seçildikten sonra bu mitolojiyi -ki yardımcısı Evanjelist tele-vaiz Pence ile birlikte- açıktan dillendirerek “Amerikan istisnacılığı ve kimliğini” günümüzün dünya siyasetinin temel argümanı halinde açık açık ortaya koymaktadır. 

İstisnacılık (exceptionalism) artık, “terörizmle mücadele”, “insani müdahale”, “insan haklarını savunma” argümanların- dan “ticaret ve kur savaşlarına” doğru evrilmiş vaziyette. 
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Brexit İngiltere, Trump'ın ABD'de işbaşına gelmesi bu bağlamda ki gelişmelerin, buzdağının görünen yüzüdür. 

Alain Peyrefitte'in 5 Kasım 1990 tarihli Le Figaro gazetesinde dediği gibi, ABD iki “Lobi”nin baskısı altındadır. 


e Yahudi Lobisi 
» İşadamları Lobisi 


“Yeni Kudüs İmparatorluğu”nun hassas noktası “Eski Kudüs” İsrail devleti, manevi kurucusu Theodore Herzl'in kendisine, bir asır önce dile getirerek, misyon edindiği meşhur, “Doğu barbarlığına karşı Batı medeniyetinin ileri karakolu”?* rolünü oynamayı layıkıyla sürdürüyor. 

Trump-Pence ikilisinin Kudüs ve Golan Tepeleri kararı, Suriyede PKK/PYD-YPG ile Türkiye'ye karşı işbirliği... İsrail'in rolünün en açık seçik programının hayata geçirilmesinden başka birşey değil. Zaten Şubat 1982'de- Ariel Şaron tarafından 
20 bin sivil Lübnanlının katliamından önce-Dünya Siyonist 
Teşkilatı'nın Kivunim dergisi? tarafından ortaya konulmuştu: “Nil'den Fırat'a kadar bütün komşu ülkeleri bölüp parçalamak.” 

Irak'ın işgali, Arap Baharı, Suriye... İran ve Türkiye'nin kuşatılması... En aşırılık yanlısı ve kafatasçı rahiplerin-yeryüzünün en önemli, İsraildekinden bile hem daha fazla, hem de önemli Yahudi-Siyonist cemaatinin bulunduğu ABD'de eğitilip yetiştirilmiş olmaları çok manidardır. Irkçılıkta sınır tanımayan militanlar, mesela Amerikalı Yahudi Zvi Yehuda Kook (1891-1982) isimli hahamın “Milliyetçi Din Partisi” tarafından açılmış olan TALMUD OKULLARINDA eğitim görmüş olan hahamlardır. 
Bu partinin temel prensiplerinden biri şudur: 


234. Theodore Herzl, Yahudi Devleti, Librairie Lipsshutz, 1926, s. 95 
235. Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Toprağı Filistin, Ed. LAlbatros, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2014 s. 444-448 ve 522-534 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“Tanrı, bizleri kurtuluşa erdirecek olan MESİH gönderme işini, bütün bu toprakları Yahudi hâkimiyetine verme mucizesiyle sürdürüyor. Tevrat'ta belirtilen bütün topraklar kutsaldır... 
Her neviden toprak uzlaşması, MESİHİ dönemleri geciktirir.” 


İsrailoğullarının istisnacılığının temel dayanağı Talmud ve Tevrat iken... İngilizler için Kral Arthur, gerek dini, gerek milli farklılık ve istisnacılık için olmazsa olmaz bir figürdür. 

Amerikan istisnacılığının ise bir görünen birde pek görünmesini istemedikleri, üstüne şal attıkları kaynakları/unsurları vardır. “Tanrı'nın Yeni İsraili” sözü ile ifade edilen “Belirlenmiş Kader” istisnacılığın kutsal ifadesidir. Hollywood sineması, fastfood zincirleri yani “hamburger” ve beton gökdelenler ile süper kahramanlar ise Amerikanistisnacılığının popüler yüzüdür. Ancak popüler kültür ürünleri her daim, ihtiyaca binaen Kral Arthur ve diğer kutsal unsurlar-kurtarıcı mesih ile sürekli soslanır. 

“Hard Power'dan “yumuşak güç” projeksiyonlarına kadar “fark yaratmak” algı operasyonları, beyinleri işgal ve propaganda için son derece önemlidir... Amerikan hegemonizmini güçlendirmek ve yaymak. Fakat bazı uzmanların “kabilecilik” olarak ifade ettikleri tanımlamayla, kimlik temelinde küçük toplulukların dahi, seslerini yeryüzünün her köşesine duyurabildiği bir dünyada neoliberal emparyalizmin yürüttüğü farklı kültür ve kimlikleri dışlayıcı politikalar bumeranga dönüşmüştür. 

Geoffrey of Monmounth Britanya Kralları'nın Tarihi adlı eserinde Kral Arthur'u uzun uzun anlatarak, Tanrı'nın Britanya halkını seçtiğini ifade eder.?* 


236. Myron |. Aronoff, The Impact of Gush Emoumin, David Newman Yayınları 

237. Patrick Dixon, 21. Yüzyıl Öngörüleri: Gelecek 100 yıl, Neden Kitap, Türkçesi: 
Nurşan Üstüntaş, İstanbul, 2010, s. 199 

238. Katherine L. Hodges, “Brexit Ideology Goes Back to 12th Century” Journal Media 
Group, 2016, p. 1 
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ABD'nin kurucu babalarından Thomas Jefferson ise, Amerikalıların “Tanrı tarafından seçilmiş halk”? olduğunu söylüyordu. 

ABD ve İngiltere'nin bu türden vurguları, ortak bir havuz- dan beslenmelerine dayanır: Anglosaksonluk ve Protestan-Püritenizm. 

Thomas Jefferson, ABD'nin mührüne Britanya'yı ele geçiren Sakson şeflerinin adlarını vermek arzusundadır ve kendilerinin onların soyundan gelme şerefine nail olduklarını söylemektedir.?* 

1307'de “yeraltına” çekilen ve “görünmez” olan Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın 2007'den itibaren resmen yeniden “yeryüzüne” çıkarıldığını belgeleri ile anlatmıştık. ABD'nin kurucu babalarının Yale Üniversitesi yakınlarındaki mezarlarını ziyaret ederseniz, mezar taşlarındaki Kabala-Tevrat-İncil göndermeli Tapınakçı ve Mason etkilerini açıkça görürsünüz. 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın elinde bulunduğu iddia edilen kutsal hazinelerden Ahit Sandığı-Kutsal Kâse- Mecdelli Meryem'in olduğu söylenen kemikler vb... Bu hikâyeye göre aynı Kral Arthur efsanesinde olduğu gibi Tapınak Şövalyeleri'de Kutsal Kase'yi bulduktan sonra, Avrupalı krallara diz çöktüren o esrarengiz ve muazzam güce kavuşmuşlardır. 

Bir başka iddia da şöyle. İlk yazılı Kral Arthur efsanelerin- den birini yazan Monmouthlu Geoffreye bu hususla alakalı bilgileri veren Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın kurucu şövalyelerinden birisi olan Payen de Montdidierdir.”' 


239. Bülent Şener, “Uluslararası İlişkilerde Hegemonya Olgusu ve ABD Hegemonyasının Siyasal ve Kültürel Kaynağı: Amerikan İstisnacılığı ya da Açık/Kaçınılmaz Yazgı”, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, No. 
26, 2014, s. 412 

240. Patrick J. Geary, Uluslar Miti ve Avrupa'nın Kökenleri, Türkçesi: Çağdaş Sümer, Tan 
Kitabevi, Ankara, 2012, s. 16 

241. Turgut Gürsan, Dünyanın Gizli Tarihi, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2015, s. 130 
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İstisnacılığın en önemli tehlikesi “Tanrının seçtiği millet” mitine dayalı ırkçılıktır. Çünkü “Tanrı adına konuşan” ile pazarlık yapamazsınız. İngiliz istisnacılığının başlangıcı olarak Büyük Britanya'nın kuruluş tarihi olan 1707 yılı verilmektedir. 

ABD istisnacılığı da “Seçilmiş Halk” mitine dayanmakta olup daha 1970'li yıllara kadar Afrikan Amerikan dedikleri zencilere açıktan insanlık dışı muamele edilmesi bir yana, 23 Ağustos 2005'te New Orleans'ta vuku bulan Katrina kasırgasında siyahilerin kaderine terk edilmeleri, günümüzde de yine siyahiler ve Hispaniklere yönelik ustalıkla yürütülen discremation/ayrımcı- lık vicdanlı Amerikalıları bile rahatsız edecek boyuttadır. 

Angloskson İngilizlerin gittikleri yeryüzünün her tarafında kendini hissettirdiği ilk hegemonya politikaları özel teşebbüs ve bireyselcilik algısını yerleştirmektir.?© 

Brexit başta olmak üzere, özellikle 2008 küresel finans krizi ile beraber ayan beyan görülen, AB'nin milli-devletlerden sıyrılarak tam manasıyla bütünleşip bütünleşmediği artık iyiden iyiye tartışmalı bir hal almıştır. 

İnsan topluluklarının zihinlerinde mevcut olan yüksek milli bilinç/millet şuuru din-inanç dahil her türlü teamüllerden daha farklı ve güçlüdür, kendine hastır. İnsan, yaratılış fıtratı gereği milli şuur söz konusu olduğunda, var oluşunu ötekinden farklı olması üzerine kurmuştur. Bu bir sosyolojik hadisedir. İşin sosyal psikoloji boyutu vardır. Mesela İslam dünyasında ve elbette Türkiyede de bir ümmetçilik tartışması sürer gider. Ama kıyamete kadar da “Ümmet birliği” de “olmayacak duaya âmin demektir” Zira bırakınız mezhepler arası birliği, uzlaşmayı, 


242. Jeremy Black, “Büyük Britanya, Ülkelerin Tarihi” (Der. Peter Furlado), Türkçesi: 
Şahika Tokel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 200 

243. Niall Ferguson, İmparatorluk: Britanya'nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, Türkçesi: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 21-22 

244. F. H. Burak Erdemir, “Avrupa Kimliği”, Alfa Yayınları, İstanbul, 2010, s. 3 


-270- 


Dr. Ramazan Kurtoğlu / Akıl Sağlığı Tsunamisi 


tarikatlar, cemaatler arasında bile bir mutabakat yoktur. Hepsi kendisi dışındakini “ötekileştirmek”tedir. 

Suudi Arabistan ve BAE başta olmak üzere Arap coğrafyasındaki Türk düşmanlığı, Türkiye aleyhtarlığı bir düzine doktora tezi yazılabilecek “ümmetçilik” adına tam manasıyla bir trajedidir. 

Yerçekimi ve İnayet adlı meşhur eserin yazarı, kendi isteğiyle fabrika işçiliği yapmış olan, filozof Simone Weil (1909-1943) şöyle diyordu: 


“Çok iyi biliyoruz ki, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın Amerikalaşması vahim bir tehlikedir. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse, neler kaybedeceğimizi de iyi biliyoruz... 
Avrupa'nın Amerikalaşması, elbette yeryüzünün de Amerikalaşmasını hazırlayacaktır... Sonuçta insanlık mazisini kaybedecektir.” ® 


Simone Weilin “Amerikalaşma” tehlikesine dikkat çekmesinin ana dayanağı, ABD imparatorluğunun en büyük zaafı, bu imparatorluğun hiçbir RUH taşımamasıdır. Para ve silahların üstünlüğüne dayalı, üretim ve tüketim çılgınlığından öte, insanın geleceğine yönelik hiçbir projeye ve maksada sahip olmamasıdır. 

Meşhur “Medeniyetler Çatışması? tezinin mucidi Huntington'ın Yahudi-Hıristiyan medeniyeti ile -ki Anadolu, Ortadoğu, Orta Asya'dan Çin'e kadar dünyanın en eski medeniyetlerinin manidar bir biçimde mirasçısı- “İslam-Konfüçyüs dini ittifakı”nın sözüm ona çatışması diye maskelemeye çalıştığı hakikat budur. 

Bir başkası, İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee de, Suriye-Yakındoğu- Anadolu coğrafyası ile ortada Asya havzasına çoktan iki medeniyet merkezi olarak bakmaktaydı: “Hıristiyanlık 


245. Simone Weil, Kronikler, Hür Fransa Servisi, Londra, 1943, s. 371-375 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Suriye'de şekillendi ve bu şekil altında büyük Helen dünyasına yayıldı... Nestürilik ve Monofisizm, Mezopotamya'da, Urfa'da biçimlendi. Hicazda, Suriye'nin güneyinde, Mekke ve Medine'de İslam doğdu... Şiilik, Kuzey Arabistan'ın doğu sınırında ortaya çıktı. 

Ekonominin imparatorluğun “belirlenmiş kader” politikasına yaraşır bir biçimde, neoliberalizm soslu “küreselleşmesi” adına, bütün diğer medeniyetlerin kültürel, dini veya tarihi kimliklerine karşı, milletlerarası ilişkilerin olağanüstü YENİ-DEN KUTUPLAŞMASI dır bu durum. 

Aslında semavi dinlerden ne Yahudilik ne de Hıristiyanlıkla hiç alakası olmayan -ki onlarda Gnostik-Ezoterik ve seküler bir dine dönüştürülmüştür- ezoterik PAZAR/PİYASA TEKTAN-RICILIĞI adına yürütülen küresel çapta bir Tapınak Şövalyeleri Tarikatı önderliğindeki HAÇLI SEFERLERİ:dir içinde bulunduğumuz çağda yaşananlar. 

İçişleri eski bakanı, devlet adamı Sadettin Tantan: “Tapınak Şövalyeleri yapısı bütün gücüyle devam ediyor. Ama kimlik degiştirdi. Ekonomik ve siyasi hâkimiyeti, güç hâkimiyeti belli. 
Bankacılık sistemi yabancılaştı, sigortacılık sistemi yabancılaştı. Bir ülkenin mali sistemi yabancılaşırsa geleceğe yönelik proje üretemez. Tapınağın gücü devam etmektedir... Türkiye, kuruluş felsefesindeki esaslarına geri dönmeli. Kurumsal devlet, hukuk ve adalet zemininde yeniden inşa edilmeli”2* 

Tantan sözlerini şöyle sürdürüyor: “İktidar kendi burjuvazisini yaratmak için cemaatlere de PKK terör örgütüne de sessiz kaldı. Üçlü devlet algısı oldu: AKP, Cemaat ve PKK... PKK dagılmak üzereydi. Fethullah ve diğer cemaatler de para gücüne, eleman gücüne ulaştı. Bugün, irili ufaklı cemaatler siyasi güç anlamında büyüyor, yasal olarak önleri açıldı” 


246. Aytunç Erkin, Sözcü, 26 Haziran 2019 
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Bu neoliberal haçlı seferi, kelimenin gerçek manası ile din olan kurumların direnişiyle karşılaşıyor. Nitekim bu pazar/pi- yasa tektanrıcılığının karşısına Avrasya ve Afrikada İslam dikiliyor ya da Latin Amerikada-kesik damarlarına rağmen-da “kurtuluş teolojileri-ilahiyatları” meydan okuyor. 

Şayet Müslümanlar, geçmişlerine rücu edip içlerine kapanmak yerine Kurani kavramlara yeniden geri dönse, açıkçası 13. 
yüzyıldan bu tarafa asırlardır süren İKTİDAR İLAHİYATI yerine “KURTULUŞ İLAHİYATI”na, Kuran'ın sahih çağrısına yönelse... Ezoterik evrensel cephenin neoliberal pazar/piyasa tektanrıcılığının RUHSUZ dünyasına karşı mutlak zafer kazanır. 

Küresel çapta, kültürden inanca, siyasetten ekonomiye, bilimden teknolojiye kadar her düzey ve sahada sahnelenen felaket oyunu-postapokaliptik cennet- Armagedon Savaşı son derece kapsamlı, sofistike bir oyundur. 

İsrail'de 1996 seçimlerinden sonra Likud partisi ile dinci radikaller/fundamentalistler arasında sağlanan yeni ittifak, İsrail'in hangi hükümetin yönetiminde olursa olsun oynamaya hazır olduğu-hazırlandığı bir dünya savaşı ateşleyiciliği- Armagedon Savaşı rolünü günümüzde olanlar iyice gün ışığına çıkarmıştır. 

Tıpkı Kuzey Amerika Tapınak Şövalyeleri/Mason Büyük Üstatlığı'nı 33 yıl deruhte eden General Albert Pike tarafından, İtalyan Cumhuriyetçi-Tapınakçı Mazzini'ye yazdığı 1871 tarihli mektuptaki “kehanet” gibi... “3. Dünya Savaşı Siyonist Yahudiler ile radikal Müslümanlar arasında çıkacak..” 

Küresel elitlerin “Apokaliptik Cennet” yani cehennem projesi böyle. 

Bu projeye, İslam tasavvuf geleneğinin ürettiği sahte peygamberler ile Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'undaki “18. Lema” ve benzerleri hizmet ediyor... Sahi Risale-i Nur'un son baskılarında “18. Lema” niçin çıkarıldı dersiniz? 
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E. HOLLYWOOD SİNEMASININ 
PENTAGON'A İLHAM PERİSİ 


Makineler insanlar için çalışmak üzere tasarlanmıştır. Onları anlamanın en önemli kısımlarından birisi KULLANICI ARAYÜZÜDÜR. 

ARAYÜZ, insanın robottan-yapay zekâdan bilgiyi alması- nın ve robotun-yapay zekânın ne yaptığını kontrol etmeye çalışan talimatları da kapsayacak biçimde robota-yapay zekâya bilgi gönderilmesinin yoludur. 

Bu neviden yeni teknolojilerde asıl problem, robotun-yapay zekânın kullanıcıya gönderdiği bilgi miktarının sürekli artıyor olması. Yani “kullanıcı arayüzü, çok çok büyük problem.” 

Askeri araştırmacılarda dahil bu arayüz problemi insanların “alışkanlıklarını taklit ederek çözüyorlar” Alışkanlıkların tespit edilme kaynağı ise beş büyük tekno-poli şirketinin depoladığıihtiyaca göre her kuşaktan-yaş grubundan ya da meslekten-bilgi AMBARI. 

Hollywood filmlerinin, özgün sinema filmlerinin öyle sıradan eğlencelik olmadığına dair çok çarpıcı bir misal Steven Spielberg'ün yönetmeni olduğu Azınlık Raporu (Minority Report) filmidir. 

Bu filmde Tom Cruise bir bilgisayara hiç dokunmadan videolar da dahil bilgileri bulup kontrol etmesine izin veren parmaklarını sanal bir kumanda kolu/fareye dönüşen bir eldiven giymekteydi. 

Tam manasıyla bilgileri “ellerini havada oynatmak suretiyle seçebilmekte ve tıklayabilmekteydi” Langley Hava Üssü'ndeki 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Yüksek Teknolojili Savaş Laboratuvarı direktörü Albay Bruce Sturk, bu filmden çok etkilenmişti... Bundan dolayı Pentagon'un savunma yüklenici şirketlerinden biri olan Raytheon ile “Tom Cruise'un eldiveninin” gerçek bir versiyonunu imal etmesi için bir anlaşma yapıldı. 

Raytheon şirketi, Pentagon'un istediği “eldiven'e bir başlangiç yapması için, Spielberge kurgu fikrini veren teknoloji gurusu John Underkoffler'i işe aldı. 

Netice, kullanıcılara yansıtılmış bir ekrana yazma ve görüntüleri kontrol etmeye izin veren-hatta kullanıcının önüne yansıtılan sanal bir bilgisayar klavyesi de olacak biçimde-G-SPEAK Vücut Hareketleri Teknoloji Sistemi (G-Speak Gestural Technology System) gerçekleştirildi. 

Azınlık Raporu filmindeki SİHİR, eldivenlerin içindeki sensörler ve kullanıcının el hareketlerini takip eden kameralar vasıtasıyla gerçeğe dönüştürüldü. 

Genel olarak bu neviden teknolojilerin ana arayüzleri GÖR-SEL ve İŞİTSELdir. Sadece bu iki duyuya bağlı kalmak bilginin anlaşılması ve kontrolünü sınırlar. Daha çok kontrol ve bilgiyi bir araya getirmenin en önemli yollarından biri öteki duyuları da olabildiğince devreye sokmaktadır. 

Pentagon, bir başka arayüz portalı olarak dokunma duyusunu kullanan “HAPTİK” teknolojilerinin peşinde. Hissetme ve dokunma hislerimizle değişik yollar vererek haptikler insan vücudunun alabileceği bilgi miktarını katlarlar. 

Tıpkı, görme engellilerin “Braille alfabesi” okuması ya da insanların cep telefonlarını titreşime ayarlamasına benzer bir tarzda. 

Günümüzde en gelişmiş haptik projelerden biri “Simbiyotik (symbiotic) sistemler” olup pilotlar kullanmaktadır. 

Daha 2004 yılında ses tanıma arayüz programı ile/yazılım programı-insansız bir savaş jeti, sesli komutlarla kullanılmıştır. 
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Bir başka çalışma ise “ses altı (subvocalization)” sistemleri üzerine. Bu sistemler bilgisayarın, insan ses komutlarını sadece dil ve çene hareketleriyle algılamasına izin veriyor. Komut için ağız hareket ettirilir ancak sesli olarak söylenmez... 
Sessizlik gerektiren örtülü operasyonlar için bulunmuş bir teknoloji. 

Bu hususlarda Florida İnsan ve Makine Algı Enstitüsü (Florida Institute for Human and Machine Cognition) muhtelif kumanda testleri yapmaktadır. 

Bir başka ilham veren Hollywood filmi Uzay Yolu: Yeni Nesil (Star Trek: The Next Generation). Bu filmde öteki türleri asimile ederek kendilerini geliştirirken teknolojilerini de kendi bedenlerine geçiren bir cins olan “Borglar” vardır. Serinin bu bölümünde “Borg” trilyonlarca türü köleleştirmekte ya da öldürmektedir. 

İngilteredeki Reading Üniversitesi'nin sibernetik ve robotik bölümlerinin başkanı Kevin Warrich için bu film tam bir ilham kaynağıdır. “Evrim açısından insanlar, ulaşabileceğimiz en uzak noktaya varmıştır” diyor. Ona göre insan vücuduna parça takma işlemleri, ürettiğimiz yapay zekâlı makinelerle işlerin yolunda gitmesi için insanların tek seçeneğidir. “Biliyoruz ki makineler olağanüstü hafıza ve işlem hızına sahipler, bu sebeplediyorum ki, niçin bunun birazına sahip olmayalım?” Warrick devamla, “bir insan olarak doğdum ancak daha çok gelişmiş bir varlık olan bir sibernetik organizma (siborg) olarak öleceğim” diye sözlerini sürdürüyor. 

Pentagon'un cömertçe fonladığı projelerden biri DARPA tarafından yürütülen “Beyin Arayüzü Projesi'dir. Bu proje “neredeyse bütün DARPA biyomühendislik gayretlerinin en ateşli ve coşkulu fonlanmış olanıdır.” 

Milli Sağlık Enstitüsü-Natinal Institutes of Health-tarafından yürütülen bir proje ile iki ağır engelli hasta kumandaları 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sadece düşünceleriyle kontrol ederek karşılıklı olarak video oyunu oynadılar. 

Hollywood o sinemasından bir başka örnek. Clint Eastwood'un düşünce kontrolü ile uçan bir uçağın pilotu olarak diğer normal uçaklar üzerinde zafer kazandığı Firefox filminin mukayeseli analizini yapan bilim insanlarına göre bu filmdekiler gerçek olma yolunda. 

Bir kumanda kolunu kavrama mecburiyetine göre sadece düşünerek manevra yapma yeteneği, muhteşem bir şeydir. Bir diğer husus, insanlı uçaklarla insansız sistemleri kombine etmenin avantajıyla bu kabiliyet insanların insansız sistemlerin sanal olarak içindeymiş gibi savaşmasına izin verir. Uzak mesafedeki kullanıcı sadece İHA'ları uçurmaz, ayrıca sistem arkadaki imajları da direkt beyne iletir. Bu husus da, mesela kızıl ötesi veya termal görüş gibi robotun “hissettiğini” kullanıcının hissetmesine vesile olur. 

Bu neviden sanal arayüzlerle gerçekleştirilen deneyler, insanların etkileşime girdikleri makinelerle daha ileribağlar kuran bir çeşit ALTINCI HİS geliştirmeye başladıklarını göstermektedir. 

Bir başka Hollywood filmi Matrix üçlemesindeki kafatası- nın arkasına takılan jaklar artık malum çirkin görünümlerden kurtulmuş olup, mini mini minnacık biçimlerdedir. Duke Üniversitesi testlerde saç teli kadar ince elektrotlarla bağlantı kurmakta iken Emory Üniversitesi'ndeki bir program pirinç tanesi kadar jaklar geliştirmiştir. 

Nasıl ki internet bağlantıları kablosuz hale geldi... Yerleştirilen beyin çipleri de bu şekle dönüşebilir... Hoş geldin uzaktan beyin kontrolü. İnsanların beyinleri makinelere bağlanabilirlerse birbirlerine de bağlanabilir. 

- Şayet bir düşünce bilgisayar kodlarına dönüştürülebiliyorsa... Hiç bir şey bu dosyayı başkaları tarafından ulaşılabilir olmaktan kurtaramaz. 
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“Ağ üzerinden telepati”... ABD'nin Milli Bilim Kurumu (National Science Foundation), böyle bir iletişimin önümüzdeki 20 
senede mümkün olabileceğini öngörmekte. 

İnsan ile robotlar arasındaki fark, “otonomi” ve “yapay zekâ” da kendini göstermektedir. Bir robotun göreceli olarak hürriyeti “otonomi” denen bir özelliktir. Doğrudan insan yönetimin- den “adaptif” yeteneğe kadar bir skalayı gösterir. 

Zekâ, belirsiz bir çevrede uygun davranma-uygun bir tercih yapma-karar verme kabiliyetidir. 

Ancak zekâ, yaşayan bir şeye değil de insan yapımı bir üretime yerleştirilince vaziyet karmaşık bir hal alır. 

Robotların karar veren tarafı YAPAY ZEKÂdır. Pentagon, ABD'deki yapay zekâ araştırmalarının 9680'ine fon desteği sağlıyor. Yani iş sadece Microsoft veya Google gibi şirketlerin inisayitifine bırakılmış durumda değil. 

Business Communication Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre 2007 yılındaki yapay zekâ pazarı 21 milyar dolar iken her yıl ortalama 9613 büyümektedir. 

Hasılı dünya ve ona nasıl mukabele edileceği hakkında karar veren yapay zekâların arkasındaki şey işlemcilerdir. Bu dünyanın ne olduğunu tanımlayan robot parçaları ise sensörlerdir. 


1. Tekno-Poli Devrimi'nin Özü ve Geçişler Çağı 


Robotiklerdeki/yapay zekâdaki devrim ekonomide-siyasette-savaşta-sosyal hayatta neyin mümkün-neyin ihtimal-neyin uygun olduğunu tekrar tekrar gözden geçirmeye insanlığı zorlamaktadır. İnsanları, daha önce bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri yeniden biçimlendirmeye, yeniden değerlendirmeye ve yeniden anlamaya zorlamaktadır. Bu TEKNO-POLİ devriminin özüdür. 
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İnsan olmadıkları için bu yeni teknolojiler daha önce İMKÂNSIZ olan yollarla ve kabiliyetlerle kullanılmaktadır. 
Böylece eski olanları karmaşık hale dönüştürerek yeni ikilemler ve meseleler ortaya çıkarmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz dönem bir “geçişler çağı” olacak ve en az 30 yıl sürecektir. Demokrasi liginin üst sıralarında yer alan ülkelerde bile toplum, büyük savaşların başlatılmasında kolay karar verecek ancak bitirilmesi kolay olmayacak... Teknolojinin bizatihi kendisi yeni ekonomik, sosyal ve dini çatışmalara sebep olacaktır. 

Bertrand Russell daha 1924 yılında şöyle demişti: 


“Dünyada daha fazla şefkat olmaksızın teknolojik güç, asıl olarak bir başkasına zarar vermek için insanların kapasitesini artırmaya hizmet edecektir” 


Çünkü teknoloji ruhsuzdur. 

Adam Roberts, The History of Science Fiction adlı eserinde bilimkurgunun Antik Yunan'dan günümüze sıradan ve dünyevi ile ilahi veya teolojik inançlar arasında geçtiğine, kurgulandığı- na dikkat çeker. 

Gerek antik bilimkurgu olsun gerek günümüzün modern bilim kurguları ve bunlara dayalı teknolojik sıçramalar olsun “TEK FİKİRLİ ya da SAF BİR SÖYLEM DEĞİLDİR” 

Bilimkurgu, bilimsel spekülasyon, tekno-poli ve hayali yolculuklar ile dini-gerek semavi gerek felsefi inançlar bağlamında-olarak tasarlanan masallar arasında arabuluculuk icra eder. 
Söz konusu modern bilimkurgu ve buna bağlı teknolojik sıçramaların temelinde yer alan mitolojik bilimkurgu metinleri, olağan ve dünyevi ile teolojik değerler arasındadır. 

Bilimkurgunun babası olarak zikredilen klasik yazar Lucian ya da doğum yerine atfen Lucian Samosata (MS 120-192) 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olarak da bilinen Antik Yunanlı bir düşünürdür. Tam anlamıyla Eksen Çağı döneminin sonuna doğru eserlerini kaleme almıştır. En meşhur eseri Alethes Historia (Gerçek Tarih) adlı MS 160-180 yılları arasında yazdığı kitaptır. 

İngiliz düşünür D. A. Russel, hem bilim hem de dinsel mitler aynı yükseltilmiş KOZMİK özneler aralığı içindedir. Ayrıntılı açıklamaların ve görkemin peşindedirler, sadece somut ifadelerin değil, demektedir.?* 

Günümüzü etkileyen ve insanlığın geleceğini yeniden kurgulayacak olan tekno-poli ve bu alandaki şirketler mitoloji, mistik Kabala ile bilim ve teknolojiyi harmanlayarak “varlıkta birlik” tasavvuf anlayışı ya da “evrenin ulu mimarı” “Lucifer” üzerinden “tanrı'cılık oynama noktasına gelmişlerdir. “VERİ-İZM” dini ve onun hahamları “ALGORİTMALAR”.. Yapay zekâ... Sanal tanrı!? 

“Biyologlar daha şimdiden tabiatta hiç var olmamış yeni organizmalar meydana getiriyorlar. DNA'yı CRISPR-Cas9 (mutasyonları hızlı ve ucuza düzenleme yöntemi) ile düzenleyerek geliştirdiler ve gen yayıcılarını (tasarlanmış mutasyonları popülasyonlara hızlı yayma becerisi) gösterdiler.” 

San Francisco California Üniversitesi ve Wisconsin-Madi- son Üniversitesi işbirliği ile yürütülen araştırmada gen düzenleme tekniği CRISPR, ilk kez bambaşka bir gaye için kullanıldı: Yeni nesil antibiyotik üretimi. 

Antibiyotiklerin hangi genleri hedef alarak çalıştığını bulmaya çalışan bilim insanları, bu genlerin tespit edilmesiyle, mevcut ilaçların nasıl geliştirilebileceğini çözmüş olacak. Bakterileri zayıf noktalarından vurabilecekler. 


247. D. A. Russell, Plutarch, Duckworth, London, 1973, p. 72 

248. TLSEG (The Living/Sculpting Evolution Group, MIT Media Lab), 2016-Açık Gelecek (Open Future), BİZ insan MIYIZ içinde, 3. İstanbul Tasarım Bienali (22 Ekim- 
20 Kasım 2016), İstanbul: İKSV Yayını, s. 244 
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Hadisenin bu tarafı gayet iyi niyetli. Ancak böyle bir buluşun “ırklara göre” ilaçtan tutun da akla geldik-gelmedik BİYO-POLİTİK SAVAŞLAR için kullanılabileceğini de akıldan çıkarmamak gerekiyor. 

Semavi dinler ve peygamberlerinin gönderilmesinin en büyük iki sebebi insanların şiddet bataklığına düşmeleri ve kendi yaptıkları putlara tapınmaları idi... Kâbeye Hz. Muhammed gelmeden önce kendi yaptıkları putları yerleştirenler ve tapanlar Araplardı. Hz. Musa'nın dağa çıkmasını fırsat bilip altından buzağı yaparak ona tapanlar Yahudilerdi. Yani insanlardı. 

Heidegger'in “teknoloji meselesi” ile Ellul'un “teknik fenomeni” teorilerine göre, insanların teknik nesnelerden pek fazla farkı kalmamıştır ve insanlar KENDİ YARATTIKLARI mekanizmaların birer parçası haline gelmişlerdir. 

Marshall McLuhan daha 1967'de şöyle demişti: “Teknoloji insanları makinelerin seks organları seviyesine indirgemiştir” 

Adına Eksen Çağı (MÖ 8. yüzyıl-MS 2. yüzyıl) denilen dönemde iki semavi din ve felsefi inançlar-filozof dinleri-harmanlanarak ezoterik bir inanç, senkretik bir din oluşturulmuştu.?* 

Günümüz ise MESİHİ EKSEN ÇAĞI olarak tanımladığım bir dönem içindedir. Mesih/Mehdi, Kabala temelinde senkretik/bağdaştırılmış bir din, hologram teknolojisi, genetik ve biyoteknoloji, tekno-poli üzerinden kurgulanan sanal bir kurtarıcı, Armagedon, Apokaliptik TANRI İMPARATORLU-ĞU... Süleyman Tapınağı'nın Otoriter Dünya Düzeni... Ama dünya üzerindeki dört insandan üçünün öleceği bir savaş sonrası! 

ABD haber ajansı Associated Press'in (AP) makalesinde, Amerikalı öğretmen ve eğitimcilerin gözlemleriyle uzman görüşlerine dayanarak yer alan bilgilere göre akıllı telefon 


249. Karen Armstrong, Büyük Dönüşüm-Eksen Çağı ve Dinsel Geleneklerin Başlangıcı, 
Türkçesi: Barış Baysal, Pegasus, İstanbul, 2019 
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kullanımının ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarda anksiyete gelişmesine yol açıyor. 

ABD Milli Eğitim Vakfı ise yayınladığı son raporda, dijital cihaz kullanımının ergenlerde sebep olduğu anksiyeteyi “akıl sağlığı tsunamisi” olarak tanımladı. Araştırmada, sosyal medya kullanımının artık stresin başlıca unsuru olduğuna dikkat çekildi. 

San Diego Eyalet Üniversitesi Psikoloii bölümünden Jean Twenge ise akıllı telefonlarla artan psikolojik problemlerin basit bir “rastlantı” olamayacağını belirtiyor. Twengee göre, akıllı telefonlar gençlerde uykusuzluğun artmasına yol açarken yüz yüze iletişiminde azalmasına sebep oluyor. 

ABD merkezli dünyaca meşhur Pew Araştırma Merkezi'nin 
2018 yılında yayımladığı raporda, ergenler arasında anksiyete 
ve depresyonun en yaygın problem olduğu açıklanmıştı. Uzmanlara göre bu durumun baş sorumlusu ise gençler arasındaki sosyal medya ve akıllı cihaz bağımlılığı. 


2. “Finagle Kanunu” 


Bilimkurgunun “Finagle Kanunu” olarak tanımladığı husus, insanlar-robotlar ve yapay zekâyı da kapsayacak biçimde meydana getirdikleri makineler içinde akılda tutulmalıdır: “Ters giden her şey ters gider-hem de mümkün olan en kötü anda” 

Gelecek 25 yılda, insanlık tarihinin son 2500 yıllık döneminden daha büyük ve sarsıcı, sancılı değişimlerden birini yaşarken şimdilik tamamen hazırlıksız bir durumda olduğumuzdan Finagle Kanunu çok önemli. Ne zamana kadar? Hem öğrenene ve adapte olana hem de yeni bir teknoloji gelip her şeyi tekrar silkeleyene kadar. 
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Yanlışlıklar sadece robotikler, yapay zekâ ve sanal dünya ile alakalı değildir. Aynı şey insan tabiatında da fazlasıyla mevcuttur. Albert Einstein, “Bilinçli/şuurlu davranışların açıklamasını aptallığa dayandırmayın. Sadece iki şey sonsuzdur; evren ve insanın aptallığı ve öncekinden emin değilim” diyor. 

Geri döndürülemez, araştırma ve geliştirme hareketi kurgulanmış vaziyette. Daha vahimi günümüzdeki siyaset-ekonomik-hukuk-sağlık-doktrin ve ahlaki boşluğu dolduracak dini çerçeveler oluşturuluyor. Böylesi bir gelişme, günümüzdeki bir meseleyi, hadiseyi anlayış şeklimizin, bundan yıllar sonra ortaya çıkacak sıkıntıları nasıl anlayacağımızı ve karşılık vereceğimizi biçimlendirmek demektir. 

Bunları yapmamızın sebebi insani cahilliğimizdir. “Cehaletin” gerçekte iki manası vardır: Birincisi, “bilgilendirilmemiş olma” olarak düşünmeye yatkın olmak, ikincisi, mevcut robotik-yapay zekâ-sanal dünya gerçeğinin şu anda tam olarak üzerimizde olduğunu bilmeyi isteyerek görmezlikten gelmekteyiz. 

“Sesli” veya “sessiz” insanlık tarihte görülmediği kadar acımasız ve yıkıcı silahların tehdidi altındadır 

ABD başkanlarından Eisenhower şöyle söyler: “İmal edilen her silah, denize inen her savaş gemisi, ateşlenen her roket yemeye ekmek bulamayıp açlık çekenlerden ve elbisesi olmayıp üşüyenlerden bir şeyler çalmaktır. Silahlar içindeki bir dünya sadece para harcamaz. Çalışanların terini, bilim insanlarının dehasını ve çocuklarının umutlarını harcar” 
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SÖZÜN SONU: 


ABD HÜKÜMRANLIĞININ AMENTÜSÜ: 
“BELİRLENMİŞ KADER” İRRASYONALİZMİ 


Günümüzde Batı Medeniyeti'nin topu topu 300 yıllık sistemi kaotik bir biçimde çöküşe geçmiştir. 

Din, dinciliğe evrilmiştir. 

Bilim, bilimciliğe dönüşmüştür. 

Teknik, tekno-poli/teknokrasi olup çıkmıştır. 

Siyaset, “Kutsal Kâse”yi Monica Lewinsky'nin bacaklarının arasında ararken “Yeni Para”nın dehlizlerinde Makyavelizm haline gelmiştir. 

Dincilik, “Da Vinci'nin Şifresi”dir artık. Tapınak Şövalyeleri Tarikatı, Kabala, Talmud, Meryem Ana Evi, Yedi İnayet Dönemi Kilisesi, Kutsal Kâse, Ahit Sandığı ama illa ki “Mesih'in dönüşü”, Deccal ve “Armagedon Savaşı”-Post Apokaliptik cennet... Hak, hukuk, adalet; hepsi kıyamet savaşı sonrasına havale edilmiş durumda... O zamana kadar ezoterizmin “VERİ-İZM” Tanrısı ve dini... Misyon ve misyonerlik. Tarikatçılık ve cemaatçilik. 

Bilimcilik, bir nevi batıl inanış veya daha açık bir anlatımla şu temel prensibe dayanan totaliter bir entegrizmdir: “Bilim” bütün meseleleri halledebilir! Bilimin ölçemediği, deneyleyemediği ve tahmin edemediği şey, zaten var olmayan şeydir!? 

Postnişinde YÜCE PİR'in kaykılarak oturduğu Revize-Yeni Dünya Düzeni tarikatı, saltanatını bütün hışmıyla güçlendirmeye 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devam etmektedir. Tekno-polinin “VERİ-İZM” dininin algoritmaları her yerde, hayatın her alanındadır. 

Dünya milletleri ya KUTSAL KOALİSYON'a biat edecekler ya da hiksoslaşarak Lanetlilerin kaderini paylaşarak yeryüzün- den silineceklerdir. 

“Kara Kalpaklı Bir Adam” sadece Türk Milleti'nin değil, bütün insanlığın gönlüne ve aklına Tanrı Dağı ile Hira Dağı'nın mucize esintilerini düşürecek, sağlam basan bir alternatifler ve mucizelerini... Ezeli ve Ebedi Gerçeklik'i yansıtan holistik alternatifler... “Hattı müdafaa değil sathı müdafaa”nın kudretli ve kutsal direnişi... 

Batı Medeniyeti'nin indirgemeci pozitivizmi; aşk, sanatsal yaratış, iman ve “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” gibi insan hayatının bütün yüce boyutlarını yok sayar. 

Tekno-poli/Teknokrasi, maksatlar ve kutsiyet meselelerini kesinlikle kaale almayan, teknik için TEKNOLOJİ uyurgezerliği halidir. Temel prensibi şudur: Teknik bakımdan mümkün olan her şey, arzu edilebilir ve lüzumludur. Buna nükleer, biyolojik, kimyasal, nörolojik, psikolojik yani bilumum sesli ve sessiz silahlar ve “Yıldızlar Savaşı” da dahildir. Bu bir VERİ-İZM ve yapay zekâ, algoritmalar dinidir. 

Makyavelizm, milletlerin ve insani değerlerin gayeleri üzerine evvel emirde derin bir tefekkür ve peşinden de gayelere vasıl olmak için vasıtaların kullanılması değil, tam zıddına iktidara erişme tekniğinin belirlediği bir siyaset fahişeliğidir. Bu fahişelikte seks ve para her daim “Kutsal Kâse'dir. Kâse'nin şarabı ise masumların, çocuk, kadın mazlumların kanıdır. 

Günümüzde gelinen vaziyeti umumiye, 1945 yılında mümkün olmayan her şey bu gün mümkün. Bu devrim gizli çöl-51. 
Bölge gibi araştırma merkezlerinde değil, bilakis insanlığın gözünün önünde oluyor. Şimdiki zamanda karmakarışık bir hâl almış ağ günlüğü, internet üzerinden bilgi ve manipülatif bilgi 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ortamında her şey daha zor. Bir düşünürün dediği gibi: “İnsan işlerindeki önemli hadiseler saat başı yayımlanan manşet kargaşasının ortasında nadiren fark edilir.” 

Genetik ve biyoteknoloji, nanoteknoloji ve robotlar, 20. yüzyılın NBC$inin -Nükleer, Biyolojik, Kimyasal- yerini alabilecek kapasiteye sahip. 

Genel olarak Batı Medeniyeti'nin bilim insanlarının gelecek tasavvurunda, sıra özellikle savaşa geldiğinde abartılı bir biçimde pozitiftir. Mesela Franklin, Edison, Nobel ve Einstein kendi icatlarının savaşlara son vereceğini iddia etmişlerdi. 

Elbette kendi sahalarında bilimi biliyorlardı fakat sosyal bilimleri bilmiyorlardı. 

Diğer taraftan siyaset, finans başta olmak üzere seçkinler oligarşisinin yaptığı kehanetler-tıpkı 1978 Washington Mutabakatı'nın neoliberal öngörülerinde olduğu gibi-çoğu kez başarısız olmuştur. Zira tatbik edilebilir olup olmadığına özel bir itina göstermezler. 

Her iki grupta yer alanlar, özellikle 1945'ten sonra sosyal/ içtimai değişimlerin mahsulü sadece kesin bir geleceğin değil bir çok geleceğin mümkün olma ihtimali olan teknoloji ile iç içe girmiş ve karışmış olmasını görmezlikten gelmişlerdi. 

Araştırmalar gösteriyor ki yukarıda özetlediğimiz üç mesele, abartılmış umut ve korkudan ziyade şu şekilde çözümlenebilir: 


a. Asıl gerçeğe, teknik ve sosyal bilim altyapılı bir sisteme sahip olmayla 

b. Şüphecilerin/septiklerin endişelerini göz ardı etmeden kesin sonuca ulaşmayla 

c. Kararlarımızı güçlü muhakeme üzerine inşa etmeyle 1skalamadan sonuca varılabilir. 
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21. yüzyılın savaşlarında çok fazla değişiklikler ve beraberinde süreklilik olacaktır. Beğenelim veya beğenmeyelim 21. 
yüzyılın halk bilgisi/folkloru mitoloji ve din kaynaklı popüler sinema ürünleri, TV dizileri, müzik, moda, teknolojik aletler ve çocuklar büyürken onların beyin ve ruhlarını şekillendiren bilgisayar oyunları ve kitaplardır. 

Tekno-polinin, dijital savaşçıların ortaya çıkmasından daha önemlisi, robotların, yapay zekânın sadece teşhis ve tedavinin en önünde olmaları, bilgi ve veride tekel olmaları değil, savaşın acımasızlığını aynı zamanda dövüşenlerin kimliniği de değiştirecek olmasıdır. 

Savaşların üstündeki insan tekeli ve sonrası tarihçilerin konuşacağı, akademik tezler yazacağı bir konuya dönüşecek gibi... 
Elbette insanlık hâlâ mevcudiyetini sürdürebilecek kadar şanslıysa. Acı olan, gerçek olan şudur: İnsanlık tarihi ile alakalı yazıların çoğu basitçe harp tarihidir. Batı Medeniyeti'nde mitoloji ve tarih savaş üzerine kuruludur. 

İlyada'da, kişinin şan ve şeref kazanacağı yer dövüştür. 

Heredot'tan Hegele savaş, insanın dayanma gücünün ve hatta kültür ve medeniyetlerinin test edildiği yer olarak tanımlanır. 

Homerden Shakespearee kadar ardı ardına sıralanan savaş hikâyelerinde erdem ve fazilet öğretilmesine mukabil Aeschylus'tan Naipaul'a kadar kötülüğün savaşla yok edileceği öğretilir. Bunlara mukabil, mesela İncil'de; Kral Davud Kutsal Tapınağı'nı inşa etmekten alıkonulmuştu çünkü Tanrı'nın da ona söylediği gibi “Sen bir savaşçısın, kan döktün” veya ideal gelecek vizyonu “Artık harpten öğrenmeyeceksiniz””! denilerek, o zamanın geldiğidir. 

Günümüzde bu çelişkiler ABD siyasetinde devam etmektedir. 


250. 1. Tarihler 28 
251. Yeşaya 2:4 
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Öyle anlaşılıyor ki Batı Medeniyeti başta kendi insanlarına veinsanlığatamamen obsesif-kompülsif bozukluk illetine yakalanması için iki ana mitolojik ve tarihi zihniyet oluşturmuştur: 


e Savaş insanın nasıl olması gerektiğini tanımlayan en güçlü duyguları ortaya çıkaran bir âlemdir. 

e Bütün insanlığın inkişafına rağmen ondan kaçılamayacağı, “bir kere daha” olacağıdır. 


Batı Medeniyeti, kendinin “Tanrı'nın seçilmiş halkı” olarak biricikliğini haklı gösterme hususunda da tarihe-mitolojiye- ezoterik inancına aynı şeyleri yaptırıyor. Zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak takdim edilecek bir şeytan düşman tarihi uydurulur. Kendisinin “kutsal tarihi” ise zaten çoktan hazır. “Kutsal tarih” önce İbraniler/İsrailoğulları tarafından ortaya atıldı, ardından buna Hıristiyan Batı tarafından el konuldu. Haçlı Seferleri'ni, Kızılderili katliamlarını, Aborjinleri yok etmeleri, veya sömürgecilik hareketlerini haklı göstermek için hep “kutsal tarih'e sığındılar. 

ABD ve Batı Avrupa ya da Batı Medeniyeti'nin resmi tarih anlayışı “Batı nasıl kazandı”nın cevabını içinde barındırıyor. 
Batı'nın güç boyunduruğunun ve sömürü düzeninin hizmetine sokulmadan önceki bütün Çin, Hint, Türk veya Müslüman icatlarını hatırlarsak görürüz. 

21. yüzyılın daha ilk çeyreğinde, Amerikan halkını da mankurtlaştıran eğitim ve “neoliberalizm” ikiyüzlülüğü sayesinde, “Amerikan rüyası” hayali “Amerikan kâbusu”na dönüşmüş vaziyette. 

Bir tarafta Seven/Yedi filminde anlatıldığı gibi Hıristiyanlığın “yedi ölümcül günah”ına batmış bir sistem, bir tarafta daha 
1996 yılında, UNICEF raporlarına girmiş, her sekiz Amerikalı 
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çocuktan birinin doyasıya karnını doyuramadığı ABD'de günümüzde 55 milyon insanın karnını aşevlerinden doyurduğu, gerçek bir “belirlenmiş kader” ülkesi. 

Hollywood film endüstrisi, yazılı ve görsel medya endüstrisi, Wall Street bankerlerinin kumarhane finans endüstrisi, Başkan Eisenhower'ın veda konuşmasında dikkat çektiği askeri-endüstriyel kompleks ve tekno-poli devlerinin aklı, tek kelimeyle ruhu, kültürü, imanı, umudu ve insanlığın aşkını mahve- den ölüm şuası, önce Amerikan halkını bitirdi. 

Batı medeniyeti tarihi süreç içinde evrilerek bugünkü çöküş sürecine, 2500 yıllık hegemonya felsefesinin biçareliği sonucunda girmiştir. 

Batı'nın ilk dönüşümü, Nietzsche'nin ifade edişiyle “çöküşün başlangıcı'nı işaretleyen, Sokrat ve onun takipçileri Eflatun ve Aristo'nunki oldu. Onlar, 2500 sene boyunca Batı Medeniyeti'nin hegemonya temeli olan bir VARLIK FELSEFE-Sİ ile Batı'nın fikri tarihinin aslını yozlaştırdılar, bozdular. 

Batı'nın ikinci dönüşümü, Vatikan'ın önderlik ve organizasyonuyla yaptığı Haçlı Seferleri, “REKONKİSTA/Reconguista” — ki Hıristiyanlar İspanya ve Portekizden Müslümanları her türlü tecavüz ve şiddetle kovmaları- ve bütün Doğu bilgeliklerine karşı uyguladıkları engizisyonları ile ortaya çıkmıştır. 

Batı'nın üçüncü dönüşümü, daha önce İslam dünyası ve Çin'de gerçekleştirilmiş -pusula, eksenli dümen, barut ve matbaa gibi- bilimsel ve teknik icatları, milletlerin ve ruhların fetih araç ve gereçleri olarak kullanan “Rönesans” ile kendini göstermiştir. 

Batı'nın bu dönüşümü, 1492'de Gırnata'nın işgali ve İslam-Doğu kültürlerinin son sürgününün gerçekleştirilmesi ve Kristof Kolomb'dan itibaren de, o altın ve gümüş hırsı ve açlığı yüzünden, Amerika kıtasının Kızılderili-yerli kültürlerinin istila ve imhası ile başlar. 
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Bu muhteşem tespitler Fransız Filozof Roger Garaudy ait. 
Ona göre Batı Medeniyeti'nin insanlığın başına bela ettiği 2500 
yıllık trajediden çıkmak için şu hususların öncelikle değişmesi gerekir. 


e Batı'nın 2500 yıllık hegemonya felsefesini yeni baştan gözden geçirmek şarttır. 

e Batı'nın ırk merkezciliğinin ve hegemonyasının öldürücü tohumlarından kurtulmak için, üç dünyanın bilgeliklerine ve kültürlerine dayalı ahenkli bir birlik oluşturulmalıdır. 

e Gelişmeyi, “gelişme ve kalkınmayı” sadece Batı Medeniyeti'nin esas aldığı ekonomik büyümeyle değil de, bizzat insanın büyümesiyle tanımlamak için, kıstas olarak, tekniklerin, zenginliğin, “gayri safi milli hasıla”nın öneminin haricin- de başka “ilerleme” kıstasları bulmayı gerektirecektir. 

e Söz konusu “yeni insanlık ve dünya”, ilahiyat planında teolojik olarak insana temel boyutunu yeniden kazandırmayı da şart koşar. Bunun gerçekleştirilmesi içinse, tek bir “kabileye” ve “Batı”ya aitmiş gibi gösterilen “Kutsal Tarih” peşin hükmünü bir yana bırakmak gerekir. 

e Söz konusu bu “yeni insanlık ve dünya” estetik planda da insanın yaratıcı eyleminin kökten bir tersine çevrilişini mecburi kılar. Yani, güzelliği sırf Eski Yunan'a veya 16. yüzyıl Rönesans'ına dayanan Batılı modellere indirgememeyi, aksine, Türk Orta Asya-Anadolu, İslam Bağdat-Endülüs, Polinezya ve Afrika masklarını, Eski Amerika heykel ve mimarilerini etnoloji müzelerinden çıkarmayı, Song dönemi Çin tomarlarının muhteşem boyutlarını veya Mathura'nın Buda'larının ya da Asya'nın Güneyi'nin Bodhisattva'larının derunilik çağrılarını tanıyıp kabul etmeyi gerektirir. 
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“İşte ancak o zaman sanatlar, Aristo'nun eski mimesis/takit çığırından kurtulabilir ve böylece artık Rönesans'tan beri süre- gelen perspektif ve anatomi-ve üç asır boyunca üstatların yeni alan GÖSTERİŞÇİLİK-ölçülerine göre değerlendirilemez” 

Garaudy'nin ifadesiyle, müzik tarihinin yerini, gürültü tarihi veya dansın yerini de her türlü insani manadan yoksun histerik hareketler alır hale gelmiştir. Benzer sakat anlayış Batı'nın resim ve heykel “eserleri”nde de söz konusudur. 

Anatole France, tam adı Jacques Anatole François 'Ihibault 
(16 Nisan 1844-12 Ekim 1924) olan Anatole France'ın Pengu- en Adası (1908) ve Tanrılar Susamışlardı (1912) adlı iki romanı Türkçeye de çevrilmiş olup mutlaka okunması gereken dev eserlerdendir. 

Anatole France, Penguenler Adası adlı eserinde, Amerikan politikasının o hesap-kitap dünyasının ruhsuz ruhunu anlatır. 

Kitapta Profesör Obnu bile şöyle bir soru sorar: “Ne yani? 
Sanayici bir halk olan sizler, bütün bu savaşları yaptınız mı?” 

Aldığı cevap şöyledir: “Elbette. Bunlar sanayi savaşlarıdır. 
Ticareti ve endüstrisi olmayan milletler savaş yapmak zorunda değillerdir, fakat işadamlarının oluşturduğu bir toplum, bir FE-TİH POLİTİKASI takip etmek mecburiyetindedir. Savaşların sayısı, bizim üretici faaliyetlerimizle birlikte kaçınılmaz olarak artar. Endüstrilerimizden biri ürünlerini pazarlayacak yer bulamaz duruma düşer düşmez, bir savaşın buna derhal yeni piyasalar açması gerekir. O yüzden bu sene biz bir kömür savaşı, bir bakır savaşı ve bir pamuk savaşı yaptık. Üçüncü-Zelanda'da, halkın geri kalan kısmının bizden şemsiye ve pantolon askısı alması için, nüfusun üçte ikisini öldürdük..” 

1912 yılında ABD Başkanı William Howard Taft (1909- 
1913) şöyle diyordu: “Meksika hükümeti İSRAİLde (yani Yeni Kudüs, ABDde R.K.) bir Tanrı bulunduğunu ve O'na itaat 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e SENNO EEEE 


etmenin bir vazife olduğunu anlayıncaya kadar, halkımızı ve onun Meksika'daki mülklerini korumaya mecburum” 

Başkan Taft tarafından “İsrail” olarak ifade edilen bu durum, çoğu zaman “Tanrı'nın Yeni İsraili” şeklinde kullanılır. Mayflower Gemisi-Southampton'dan 16 Eylül 1620'de, 102 göçmeniyle Amerika kıtasına doğru yola çıkan gemi ve Plymouth'ta ilk koloninin kuruluşundan (1620) bu güne, ABD tarihinde sık sık zikredilir. 

İsrailoğullarının Mısır'dan kaçışıyla kendisini özleştiren, “istisnai-seçkin-seçilmiş bir toplum mitine dayalı” bu hikâye “belirlenmiş kader” politikasına kaynaklık eder. Zira Amerika kıtasına yerleşme kararı veren o halk -tıpkı İsrailoğulları gibi— zalim ve baskıcı bir hükümranlıktan kaçan ve kendine yeni bir başlangıç arayan sürgündeki bir halktır, güçsüz bir halktır. Ancak bu halk püriten ve seçilmiş halktır. 

Bu yazdığım hususlar ve bundan sonraki düşünceleri kaleme alan kişi, makalenin yazarı John Galtung. 1987 yılında yayımlanan makalenin adı “Dini Görünümüyle ABD Dış Politikası” ve “Yeryüzündeki Çatışmalar ve İşbirliği Enstitüsü”nün dört numaralı makalesi. 

Galtung'dan aynen aktarıyorum: 


“Çok eski çağlarda, Sina Dağı'nda bir Antlaşma (Ahit) vahyedilmişti: Bu antlaşmayla Tanrı Yahova, sürgündeki Yahudilere EN KAYRILMIŞ MİLLET olma özel statüsünü vermişti. Artık Yahudiler, Vaat Edilmiş TopraklarıYla birlikte, Tanrı'nın seçilmiş halkı olmuştu! Böylece Yahudiler, diğer milletlere kılavuzluk etmek üzere çok önemli bir rol üstlenmişti! Asırlardan beri seçilmiş olan ve tek bir kitabı, yani Kitabı Mukaddes'i okuyan bu halk da, yani Püritenlerde, daha doğrusu ABD'nin Kurucu Babaları da, 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işte kendilerini Yehova tarafından olmasa bile, en azından onun halefi Hıristiyan Tanrısı tarafından SEÇİLMİŞ BİR HALK olarak görüyordu. 

Öyleyse bu toprak niçin VAAT EDİLMİŞ TOPRAK olmasın kendileri de, Tanrı'nın seçilmiş halkı olduklarına göre, neden diğer milletlere ışık ve kılavuz olmasınlardı? 

Ne var ki bu VAAT EDİLMİŞ TOPRAK ıssız değildi! 

Kafalarındaki temel düşünce şuydu: Tanrı seçilmiş halka yardım eder ve bu halkın başarısı, onların sadece Tanrı nazarında haklı olduğunu değil, aynı zamanda bu başarıları elde etmek için kullanılacak vasıtaların da meşru olduğunu gösterir. 

Nasıl Kitabı Mukaddes daha önce İsraillilere Filistinlilerle ilişkilerinde kendilerine yol göstericilik etmişse, aynı Kitabı Mukaddes- Amerika'nın keşfinden sonra oraya giden-bu püritenlere de, o ilk Amerikalılara da yerli halkla ilişkilerinde öylesi bir kılavuzlukta bulunmaktadır. 

Nitekim daha sonraki aşamasında da İslama karşı kendiliğinden böylesi bir cephe oluşacaktır. 

Seçilmiş halk olduklarına olan inanç, bu insanların içine öylesine işlemiştir ki, ABD'nin diğer hiçbir milletin olamayacağı kadar Tanrıya en yakın millet olduğu, her doların üzerinde yer alan şu IN GOD WE TRUST (Biz Tanrı'ya güveniriz) sloganıyla açıkça dile getirilir. 

Tanrıya en yakın olan bu ülke tabii ki Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisidir de. Nitekim bu temsilciliğin üç önemli özelliği vardır: 


e Her şeyi bilme 


e Her şeye gücü yetme e Yardımseverlik 
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Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olmanın en basit somut sonucu da, kötülüklerinden ve kötülük taşıyıcı olmalarından şüphe duyulan kimseleri dünyanın tamamında elektronik bir gözetim ve denetim altında tutmayı meşru kılar. 

Bu KÖTÜLER kategorisine kimlerin girdiğini bilmekse, sadece ABD'nin hakkı ve görevidir. ABD, bu kararın tekelini elinde bulundurduğuna göre de bunun bir TEMYİZ'i -yani bir üst mahkemeye müracaat hakkı- yoktur. 

Neticede, Pentagon - ABD Milli Savunma Bakanlığı- ve CLA'nın yönetimi altında bir KÜLTÜREL iktidar, bir EKO-NOMİK iktidar ve bir ASKERİ iktidar icraatta bulunur. O yüzden de ŞER İMPARATORLUĞU, ülkesi taş devrine dönünceye kadar bombalanmayı hak eder ve bu bir ödevdir. 

Hangi din, Yahudi-Hıristiyan inancından daha yüce olabilir ki? 

Hangi ideoloji, kapitalist biçimindeki MUHAFAZAKÂR LİBERALİZMDEN daha üstün olabilir ki? 

Milletler üstü hiçbir kurum, ABD'nin daha üstünde olamaz! Bu durum Birleşmiş Milletler için de geçerlidir! Meğer ki bu teşkilat, ABD'nin dünyanın bütünü üzerindeki iyiliksever (!) nüfuzunu yürütmesi için bir araç vazifesi görür! 

Milletler sıralamasında ABD en tepede yer alır. Etrafı ise, dünyanın merkezini oluşturan devletlerle, yani şu üç temel özellikten en az ikisini yerine getiren müttefiklerle çevrilidir: 


» Serbest pazar ekonomisi e Yahudi-Hıristiyan Tanrısına iman 


e Hür seçimler 


İyi ile Kötü'nün arasında yer alan bu dünyanın öteki kutbunda, ŞER İMPARATORLUĞU yani SERBEST PAZAR 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EKONOMİSİ, YAHUDİ-HIRİSTİYAN İNANCI ve AMERİ- 
KAN TİPİ DEMOKRASİSİ olmayan ülkeler bulunur. 
ABD'nin Tanrı ile bir ahdi/antlaşması bulunmaktadır. 
Diğer milletlerin ise ancak ABD ile, çevreden merkeze, Batılı milletlerden ABD'ye ve ABD'den Tanrı'ya itaat şeklindeki ilişkilerle belirlenmiş bir antlaşmaları vardır. 
ABD'nin dünya siyasetinin gizli amentüsü işte budur.” 


Bir Batılının gözünden işte ABD'nin amentüsü ve “Belirlenmiş Kader”i... Tanrı adına konuşanlarla pazarlık yapamazsınız. 
Sadece mutlak güç konuşur... Ancak Kitab-ı Mukaddes'ten bir alıntı ile noktalayalım: MENE-TEKEL-UPHARSİN (Sınırlandı-Tartıldı-Bölündü). 


EK-I 


İslam'ın “Lalemi ve Kılıcı” Türk Milletine Kurulan Tuzaklar ve Tarihten Bir Örnek 


Teali İslam Cemiyeti'nin İşbu Beyannamesini Nazarı Dikkat ve Ehemmiyetle Okuyunuz 
İkdam, 26 Eylül 1919 


Ey Anadolu'nun masum ve mazlum ahalisi! 

Nitekim bu defa da Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden namerda- ne bir surette kaçarken, zavallı saf ve gafil ahali ve askerden cem ettikleri kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturarak ve “Siz mevkinizde sebat edin, biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz” tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçarak zavallı neferlerimizi ve ahalimizi boşu boşuna kırdırmak usulünü takip ediyorlar... 

Şu alçaklar ve hempaları bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor; bunların vücutlarını külliyen dünyadan kaldırmak beşeriyet için, Müslümanlık için bir farz olmuştur!... 

Padişahımız halifemiz efendimiz hazretlerinin merhamet ve şefkat kucağı size açılmıştır. Hepiniz koşunuz, geliniz, dünya ve ahiret saadetini ihraz ediniz. 

İşte size ihtar eyliyoruz. 

Allah'ını, peygamberini ve padişahını seven bu tarafa gelsin! 
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Mustafa Sabri Efendi (Reis) 

İskipli Mehmet Atıf Efendi (Reis Vekili) Ermenekli Mustafa Safvet Efendi (Kâtip-i Umumi) Fatih Dersimlarından Abdülfettah 
Geyveli İbrahim Hakkı 

Eşref Efendizade Şevketi 

SAİD-İ KÜRDİ/Nursi 

Düzceli Zahit 

Konya-Seydişehirli Hasan Fehmi 
Manisalı Mustafa 

Asitaneli Hafız Abdullah 


Yukarıdaki beyannameyi yayımlayan üç zat-ı muhteremden kısaca bahsedelim. 


e Mustafa Sabri Efendi (1869 Tokat-1954 Kahire). Osmanlı Meclisi Mebusan Mebusu/Milletvekili. Şeyhülislam Damat Ferit kabinelerinin beşinde de görev alan vatan haini. Atatürk liderliğinde kazanılan İstiklal Harbi sonrasında Yunanistana kaçtı. Türklüğü aşağılayan dergi ve yazılar yayımlandı. Hicaz Şerifi Hüseyin'in -ki İngilizlerin adamı ve Osmanlı Türklerini arkadan vuran işbirlikçi- davetiyle Yunanistandan Mekke'ye gitti. Oradan da Kahire'ye yerleşti ve orada öldü. 

e İskipli Mehmet Atıf Efendi (1858 İskilip/Toyhane-4 Şubat 1926'da Ankara-Samanpazarı'nda vatana ihanetten idam edildi). İstiklal Mahkemesi'nde yargılanan Atıf Efendi İngiliz ajanı olarak nam salmış bir Türk ve Milli Mücadele düşmanıydı. 

e Said-i Kürdi/Nursi (1878 Bitlis-Hizan-Nurs köyü-1960 Şanlıurfa). Sultan Abdülhamit tarafından “Kürtçe eğitim” isteği ve bozgunculuktan tutuklatılan Said-i Nursi'nin/Kürdi'nin hayatı zikzaklarla doludur. Derviş Vahdettin'in teşebbüsüyle 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kurulan İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yönetiminde yer alan hanedanlığa bağlı paşalar, tarikat ve dergâh şeyhleri ile birlikte Said-i Kürdi de yer alıyordu.>? 


Said-i Nursi'nin Risaleler'i kendi içinde çelişkilerle doludur. Bu hususta çok sayıda araştırmacının eserleri yanında Risaleler'den şirk boyutuna varan söz ve yorumları internette bulabilirsiniz. 

Said-i Nursi'nin Mektubat kitabı sayfa 6dan bir alıntı ile devam edelim: “Hz. İsa aleyhisselam İsevilik şahsı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahsı manevisini temsil eden deccalı yok eder” 

Risale-i Nur Külliyatı'nda Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği (Âdem Yakup-Güneş Yayıncılık, Şubat 2005) adlı kitap tam manasıyla Said-i Nursi'nin Hz. İsa'ya methiyeleriyle dolu. Müslümanları, kurtarıcı olarak Hz. İsa ve “Hz. Mehdi”yi bekleyen “Avanak Avni”lere dönüştürme gayretlerinin, şirkinin tam bir tezahürü. 

İşte Şualar s. 581 den bir alıntı: “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; YALNIZ HAZRETİ İSA (AS) ONU YOK EDEBİ-LİR, BAŞKA ÇARE OLAMAZ rivayet edilmiş. Yani, ONUN MESLEĞİNİ VE YIRTICI REJİMİNİ BOZACAK, YOK EDE-CEK ancak SEMAVİ VE ULVİ, HALİS (Vahye dayalı ve yüce, katıksız) BİR DİN İSEVİLERDE ZUHUR EDECEK (ortaya çıkacak) VE HAKİKAT-İ KURANİYE'YE (Kuran'ın hakikatlerine) İKTİDA (tabi olan) VE İTTİHAD EDEN (İslamiyet ile birleşen) BU İSEVİ DİNİDİR Kİ HAZRETİ İSA'nın (AS) NÜ-ZULÜ İLE (yeryüzüne inişiyle) O DİNSİZ MESLEK MAH-VOLUR, YOK OLUR... 


252.3 Mart 1325/16 Mart 1909, 75 Numaralı Volkan, ayrıca Mustafa Yıldırım, Meczup Yaratmak-Said-i Kürdi-Nursi ve Yanıltma Ustaları, 4. Baskı, s. 43-56 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Sevgili okuyucu Yüce Kuranda bir Mehdi/Mesih olarak geleceği belirten hiçbir ayet yoktur. Birincil, sahih hadislerde de yoktur. İkincil, yani sahih/gerçek olduğu şüpheli bir kaç tane “hadis” söz konusudur. Ancak Said-i Nursi ve benzerlerinin “Hz. İsa- Mehdi” eksenli beyin yıkama Hz. Peygamber'siz bir İslam tezgâhlama operasyonudur. Malum FETÖ'de aynısını söylemekteydi. Zaten FETÖ hareketi Said-i Nursi hareketinin on bir kolundan biridir. Vatanımıza ihanet etmiştir, İslam'a ihanet etmiştir. 


EK-II 


Bir Annenin Doğuşu ve 
Elitlerin Tekno-Poli Düzeni 


Daniel Stern'in iki muhteşem eseri vardır. Bir Bebeğin Günlüğü adlı eserinde bir bebeğin içdünyasını anlatır. Bir Annenin Doğuşu adlı eserinde ise, yeni annenin doğum öncesi süreçten başlamak üzere onun içsel-ruhsal dünyasını ele alır. 

“Anne bebeği şekillendirirken, bebekte anneyi şekillendirir? 

Hamilelik tek başına fiziki bir süreç değildir. Üç çeşit hamilelik aynı anda devam eder: 


a. Rahimde fiziki olarak her dakika gelişen bir FETÜS b. Kadının ruhunda gelişen bir annelik ZİHİN YAPISI c. Zihinde şekillenen, hayali kurulan bir BEBEK 


Anne doğumdan öncede sonra da bebeği ile alakalı tahminlerde bulunmaktadır. Söz konusu tahminler, annenin umutları-korkuları-şahsi geçmişi-öncelikleri-değer yargıları ile biçimlenmektedir. 

Anne adayının dokuz ay on günlük hamilelik sürecinde bebeğiile alakalı tasarım ve hayali şöyle bir seyir gösterir: 


e Hamileliğin ilk üç ayında anne adayı herhangi bir hayal 


kurmaz tasarımda bulunmaz. Zira bu üç aylık sürede hamileliğin devam edip etmeyeceği endişesi vardır. 
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e Yedinci/sekizinci aya kadar anne adayı hayal ettiği çocuğu düşünür. İmgeler, tasarlar. 

e Sekizinci/dokuzuncu aylarda ise anne adayında ilginç ve radikal değişim ve dönüşümler olur. 

Hayal edilen bebek yerine, tamamen tersi bir durum oluşarak anne sürekli düşünerek detaylandırdığı hayali yok etmeye başlar. Anne, hayalindeki-zihnindeki bebek resminin solmasına, dağılmasına izin verir. Dahası hayali bebeği kendisinden saklar. 

Hayal ve zihin dünyasındaki bu değişiklikte derin bir mana gizlidir. 

Zira doğumda, gerçek bebeği kucağına alacak ve hayali bebek ile ilk kez karşılaştıracaktır. 

Hiçbir anne ikisinin arasında çok büyük bir farklılık olmasını kaldıramaz. Bundan dolayı kucağındaki gerçek bebeği ve kendisini, hayalinde-zihninde oluşturduğu bebek ve beklentilerden korumalıdır. “Farklılıklar'dan korumalıdır. 

Bu şekilde bir korumadan mahrum kalan anne hayalindeki-zihnindeki TASARIM VE GERÇEKLİK arasında meydana gelen farklılıktan dolayı derin bir DEPRESYONA ve TRAV-MAYA yakalanabilir. 

Özellikle erken doğum yapan annelerde bu tasarım ve gerçeklik tam ayrışmadığı için depresyon görülme sıklığı yüksektir. Bu noktada kadının ANNELİK ZİHİN YAPISI olgunlaşmamıştır ve psikolojik-ruhsal olarak KIRILGANDIR. Bu kırılganlık, annenin kendisini, hamileliğini sonuna kadar tamamlayamamış EKSİK BİR İNSAN olarak görmesine sebep olur. 

Yani bebeğin fiziksel doğumu kadar psikolojik doğumu da önemlidir. Özellikle annenin zihinsel ve ruhsal yapısının daha iyi anlaşılması, anne ve bebek arasındaki kurulacak bağın hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
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İşte günümüz psikoterapi yaklaşımlarının temelinde bu vardır. Bebek edilgen ve pasif değildir. Anne ve bebek sürekli olarak birbirini biçimlendiren bir yapılanma-dinamik süreç içerisindedir. 

Buradan, insan hayatının her anında, her döneminde dinamik bir yapıdadır. İnsanlar birbirini devamlı şekillendirme süreci içindedir. Söz konusu şekillendirme sağlıklı insanlarla olursa olgunlaşmakta, patolojik bireylerle olursa döngü hastalıklı bir yapıya dönüşmekte/evrilmektedir. 

Psikoterapide MİKRO analiz yöntemi, zamanın en küçük birimi olan KRONYUS'la ilgilenir. Zihnin en küçük farkı- na vardığı zaman parça birimi “AN'da neler olduğuna bakar. 
“An”ların birleşmesinden süreç oluşur ve bir manası vardır. 

En küçük anda çıkan mana çok önemlidir ve bir ATOM'u anlamak gibidir. Evreni böyle anlayabiliriz. Ve bir insanın bir nesneyle kurduğu ilişki “AN”a indirgendiğinde bir bireyin kişilik portresi her yere mührünü vurur. 

Tıpkı yukarıda özetlediğimiz “bir annenin doğuşu” sürecinde olduğu gibi NEOLİBERALİZM kurguladığı “erken doğum” süreci ve para-din-tekno-poli üzerinden yürütülen siyaset ve insan modeli insanlığı tam manasıyla bir girdabın içine sokmuştur. Tekno-Poli'nin etkileri oldukça dramatiktir. 

Özellikle Y ve Z (2000 sonrası doğanlar) kuşağı para sayamaz -ki bu hususta İngilterede University College London tarafından yapılan bir araştırma da mevcuttur- durumdadır. 
Başta yoğun akıllı telefon kullanımı gençlerin iskelet yapılarında da değişikliklere sebep oluyor. Avustralya'daki Sunshine Coast Üniversitesi'nden Dr. David Shahar ve Prof. Mark Sayersadlı iki bilim insanının, 18-30 yaş arasındaki 218 kişinin röntgen çekimlerini inceleyerek yaptıkları araştırmada, söz konusu insanların neredeyse yarısının kafatası şeklinin yoğun 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cep telefonu ve tablet kullanımına bağlı olarak DEĞİŞTİĞİ boynuzumsu bir çıktıya benzediği ifade edildi. 

Bu iki örnekten başka çok sayıda psikolojik-ruhsal yan etkiler söz konusudur. Sanal-dijital dünya ve bu dünyanın gerçeklik ve hayal ile karışması özellikle gençleri VURMAKTADIR. 
Neoliberal çağın ruhu, yeni bir populizm ve radikalleşme ile ikili, düal bir yapı-kişilik ortaya çıkarmıştır. Liberal demokrasiye karşı iki kitlesel tepki küresel boyutta giderek kendini göstermektedir. 

Birincisi Liberal demokrasinin ahlak ve erdem kavramları bomboştur. İkincisi ise bunun sorumlusu para-din-tekno-polisiyaset mekanizmasını kontrol eden küresel elitlerdir. Tekno-Poli Ezoterizm'in yeni nesil misyonerlik platformudur. 

Popülizm ve radikalleşme bağlamındaki tepki hareketleri hem Batı demokrasilerinde hem de özellikle eşitsiz demokrasilerde, yani küresel ölçekte gelir uçurumunun büyüdüğü ve demokratik temsilin meşruiyet kaybettiği günümüz dünyasında giderek gelişip büyüyen bir siyasi form niteliğindedir. 

Tekno-poli bireyden kitleye, milletlerden küresel boyutta bütün insanlığa adeta “anne-bebek” ilişkisini hem fiziki hem de ruhsal anlamda tahrip ediyor. İnsanları sağlıksızlaştırıyor. 
Bahsettiğimiz “sağlıksızlaştırma” günümüzde pek çok psikosomatik rahatsızlığın sebebi olmanın yanında çocuk ve gençler başta olmak üzere insanları ruhsal apokaliptik/kıyamet sendromuna sokmaktadır. İşte RUHSAL KIYAMETİN ALTI ATLISI: 


a. Depresyon ve intihar eğilimi. 

b. Kontrolsüz-ölümcül öfke nöbetleri. 

c. Panik atak-korku-titreme nöbetleri. 

d. Suçluluk ve başta anne baba olmak üzere kimseye güve- 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e. Umutsuzluk-çaresizlik-tükenmişlik. 

f. Boşluk ve hiçlik girdabında “domuz duruşu” denen nötral bir duruş. Yani ifadesiz, tepkisiz, duygusuz, donuk bir bakış ve duruş. 


Günümüz bilimi ve teknolojisi her zamankinden güçlü. İnsanlığın yararına olan tarafı güzel. Ancak bilim ve teknoloji kolayca kötüye kullanılabilmekte ve bu durum giderek insanlığın aleyhine işlemekte. TEKNOPOLİ KIYAMETİN TA KENDİSİ OLABİLİR. Çocuklarımızı koruyalım... 
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